
  

 

 

 

 

  

HH Missen vanuit H. Petruskerk zijn via Live-Stream te volgen 
www.rk-kerken-sittard.nl 

Vanuit de H. Hartkerk in Overhoven 
www.parochieoverhoven.jouwweb.nl/livestream 

 

Kloosterplein 10  e-mail: kantpastoriesittard@gmail.com 
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e
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Dit parochieblad is voor een periode van 6 weken 

  De volgende aflevering verschijnt 28-07-2023  

 Voor parochianen is dit blad gratis 

Zie ook onze website: www.rk-kerken-sittard.nl 
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Woord van de deken 
 

Priesterwijding: een Godsgeschenk (deel 2)
Op zaterdag 3 juni mocht onze kapelaan José Eduardo 

Guerrero Hoyos samen met zijn studiegenoot Andy Garcia uit 

Maastricht de Priesterwijding ontvangen. Een volle 

Kathedraal – waaronder veel parochianen uit Sittard – mocht  

getuige zijn van de levensgave van twee jongemannen. Want 

dat is ten diepste het Priesterschap: gave van God aan de 

Kerk. Niet iedereen die zich geroepen voelt tot het 

Priesterschap, ontvangt ook de wijding. Daar gaat een 

jarenlange voorbereiding aan vooraf. Er moet natuurlijk een 

gedegen studie worden gevolgd. De Rooms-Katholieke kerk bepaalt heel nauwkeurig 

de inhoud van de studie en ziet nauwgezet toe op het niveau van de opleidingen. Dat 

is over de hele wereld voor de hoofdvakken filosofie en theologie hetzelfde. De 

bijvakken zijn uiteraard per cultuur verschillend. 

Toch maakt de studie slechts de helft uit van de priesteropleiding. De wijdeling wordt 

ook getoetst op zijn geloofs- en gebedsleven, zijn communicatieve vaardigheden, zijn 

aanpassings- en doorzettingsvermogen en andere eigenschappen die voor het 

uitoefenen van zijn ambt belangrijk zijn. De twee wijdelingen hebben na hun studie 

van 8 jaar (incl. 2 jaar om de taal te leren) nog een stage van twee jaar gevolgd: onze 

kapelaan in Groningen.  

Ook de tijd na de diakenwijding is een tijd van onderscheiding waarin in zekere zin 

de parochiegemeenschap ‘meekijkt’ naar het functioneren van de aanstaande Priester. 

Die tijd heeft onze kapelaan met ‘glans’ doorstaan. 

De Priesterwijding was een enorm feest. Dat begon al op de donderdag vóór de 

wijdingsdag. Toen kwamen de gasten van kapelaan Andy uit Mexico en de gasten van 

kapelaan José uit Colombia aan op Schiphol: 13 Colombianen en 23 Mexicanen. 

Sommige waren meer dan 30 uur onderweg geweest! Op enkele familieleden van 

kapelaan José na (die op de pastorie logeerden) kon de hele groep worden 

ondergebracht bij de Zusters Kamelitessen op de Kollenberg. We zijn de zusters zeer 

dankbaar voor hun gastvrijheid! Donderdagavond heeft de hele groep gedineerd op de 

pastorie: zeer gezellig. Helemaal uitgeput en met een ‘jetlag’ hebben ze zich te rusten 

gelegd. 

Zaterdagmorgen zijn we met auto’s vertrokken naar de Kathedraal voor de 

Priesterwijding: het hoogtepunt! Onbeschrijfelijk mooi was de viering en vooral heel 

bijzonder dat bisschop Harrie Smeets zelf de hele wijdingsgedeelte heeft gedaan. 

Inclusief de preek. We zagen dat het bewegen steeds moeilijker wordt maar de 

bisschop is nog helder van geest, zo helder dat hij het nodig vond om tijdens de preek 

deken Merkx nog even te herinneren aan een ‘jeugdzonde’ van een jaar of 20 

geleden… (we hebben er hartelijk om gelachten…). 

Na de wijdingsmis was er gelegenheid om in de Kathedraal de wijdelingen te 

feliciteren. Nog net op tijd waren we in de bisdomgebouwen voor een kopje koffie.. 
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Daarna ging het naar Restaurant Oolderhof waar de wijdelingen aan de gasten een 

diner aanboden. Meer dan 250 gasten genoten van een geweldig samenzijn met lekker 

eten, voordrachten en samenzang. En dit alles betaald door…? De Goddelijke 

Voorzienigheid (niet de gelijknamige zusters!) En alsof het niet genoeg was, werd ’s 

avonds op de pastorie nog voor de gasten uit Colombia en enkele vrienden een 

gezellige avond gehouden. Hierbij bracht een tante van de kapelaan, Ruth, een 

traditionele Colombiaanse dans, de Cumbia (soort fandango), ten tonele waarbij het 

bloed van de kapelaan zó begon te koken dat hij helemaal uit zijn dak ging. Een echte 

‘hombre’ met sombrero! 

Zondag na de wijding vierde de kapelaan zijn eerste Mis in het seminarie van 

Blankenberg. Ook weer gevolgd door een gezellig eten. En nu bereiden we ons voor 

op de Eerste Mis in de Petruskerk a.s. zondag, samen met de Sacramentsprocessie. 

Daar verheugen we ons geweldig op. Maar als u dit leest zit de kapelaan al bijna in 

Colombia: hij vertrekt op 12 juni samen met zijn gasten. Half juli keer kapelaan José 

terug in Sittard en dan gaat uw deken twee er twee weken tussenuit: lekker wandelen 

in de Beierse Alpen (Allgäu). En dan gaan we ons langzaam opmaken voor de 

Rosaprocessie! Maar daarover later meer! 

Allen die de kapelaan een warm hart toedragen: hartelijk dank voor uw aanwezigheid 

en meeleven! Mogen God hem en zijn collega zegenen met vreugde aan zijn werk en 

moge José nog vele jaren hier in Sittard blijven werken! 
R. Merkx, deken 

 

BEZINNINGSHUIS REGINA CARMELI 
De corona-basisregels blijven gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie 

en thuisblijven bij klachten.  
  

H. Mis: maandag t/m vrijdag: 07.00 uur 

             zaterdag, zondag en hoogfeesten: 09.00 uur 
  

Eucharistische aanbidding: 1
e
 vrijdag: 13.30 - 17.00 uur  

                                                alle zondagen (niet na de 1
e
 vrijdag): 13.30 - 17.00 uur  

  

Bidders/bezoekers zijn welkom in onze kapel voor gebed en/of om een kaars op te steken. 

Buiten de mistijden: aanbellen bij de deur naast de kapel! 
 

Elke woensdag (tenzij anders aangegeven)                                                      Bijbelavond 

Verdieping - Samen met de zusters duiken we in de Bijbel. Wat heeft de 

Bijbel tegen jou te zeggen? Hoe kan ik dit in het dagelijks leven 

toepassen?  

Begin: 19.00 uur, Sluiting: +/- 20.30 uur  

Kosten: Vrijwillige bijdrage 
 

Derde woensdag van de maand (13.30 - 15.30 u)                 Karmelfamilie 

Onze Karmelfamilie wil leven in de Karmelspiritualitieit en in de geest van de 

Karmelietessen van het Goddelijk Hart van Jezus. Als leden van een familie willen wij 

elkaar, in naam van God, ondersteunen in geestelijk opzicht en in de dagelijkse 

beslommeringen en willen we in levendige verbinding met de zusters van de Carmel 
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D.C.J. leven. Onze zoektocht naar en onze verbondenheid met God, ons gebed 

en ons dagelijkse doen zien we als een  dienst aan de kerk tot glorie van God 

en tot zaligheid van eenieder. 

God in allen  zien, God in allen dienen, God in allen beminnen.  

Informatie: Rini van de Geer, 06 13 06 46 08, hatmjoosten@hotmail.com 
 

Elke vrijdag (8.00 - 9.30 u)                                  Gebedsmorgen van de Father Prayers 

Jezus zei: 'Daar waar er twee of meer in Mijn naam verenigd zijn, daar ben Ik in hun 

midden." 

De grote genade van Biddende Vaders is het samenzijn van mannen, die niet alleen voor 

zichzelf bidden, maar ook voor elkaar en voor hun echtgenote en kinderen vanuit het 

besef dat God hen liefheeft, nog meer dan zij zelf kunnen. Zij bidden dagelijks voor 

andere mannen, zodat zij hun maskers afleggen, sterk staan in hun geloof, iedere 

verzoeking kunnen weerstaan, hoe moeilijk ook, en mensen worden van gebed. 

Informatie:  Ben Scholte, 046 451 91 39, bjscholte@hotmail.com 
 

Zaterdag 15 juli 2023 (14.00 -  17.00 u)                                                     Scapulierfeest                                                              

Feest van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel 

 Voor allen die het scapulier willen ontvangen 

 Voor allen die zich met de Karmelfamilie verbonden weten 

 Voor allen die meer over de karmelspiritualiteit willen ervaren 
Inhoudelijk gedeelte - koffie – Scapulieroplegging - Vespers                                                                                                           

Kosten: € 10,00   

 

Zaterdag 19 augustus 2023 (10.00 – 16.00 u)                              Bezinningsdag in stilte  

“Theresia van Lisieux  
(1873-1897)  

leert ons geloven en bidden” 

met enkele leesteksten uit haar  werk 

                                                                   

Inleider: Mgr. Joris Schröder, Den Bosch 

Kosten: € 20,00 (a.u.b. lunchpakket meebrengen)  

 

 

 

 

 

 

 

Gedoopt 
Cato Bornkamp    14 mei 2023 

Javi den Hartog    14 mei 2023 

Noah Wetzels   21 mei 2023 

Riven Vrijhoeven  21 mei 2023 
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AANBIDDINGSUREN ALLERHEILIGST SACRAMENT  
in de St.-Michielskerk.   

  

Maandag t/m zaterdag van 11.00-12.00 uur. Loop even binnen op de 

Markt Elke weekdag van 11-12u.  Hij is er voor U en mij!!  

 

 

 
OPEN KERK 

Op donderdag 29 juni, (3 en 31 augustus, 5 oktober, 2 en 30 

november) verzorgt de Kommelgemeenschap uit Maastricht weer 

Open Kerk in de Michiel van 10.30 tot 12.00u. U bent van harte 

welkom om een kaarsje op te steken, te bidden, te luisteren naar 

de muziek en de zegen van de priester te ontvangen. Loop eens 

binnen: het zal u goed doen! 

 

MISSEN OP ZONDAG NIET IN DE MICHIEL 

In de zomerperiode (1 mei-1 november) vieren we de zondagsmis van 9.30u in de 

Basiliek. Wie per se een Mis in de Michiel wil hebben kan op zaterdagmorgen om 9.00u 

de Mis bijwonen in deze kerk. De Mis van zaterdagmorgen in de Basiliek komt te 

vervallen. We zullen vrijwel zeker niet meer terugkeren naar de situatie waarbij in twee 

naast elkaar gelegen kerken op het zelfde tijdstip een H. Mis is. We rekenen dankbaar op 

uw begrip. 

 

 

 

 

Overleden 
Ria Bischoff-Willems  Brugstraat 181 † 20-05-2023 82 jaar 

Jos Hermans-Dieteren Wilhelminastraat 12-5 † 26-3-1930 93 jaar 

Math Hendriks Wilhelminastraat 16-4 † 31-05-2023 90 jaar 

Mogen zij rusten in de vrede van de verrezen Heer  

 

Algemene aanbevolen gebedsintenties 
  
Juni: Voor de afschaffing van foltering Bidden wij dat de internationale 

gemeenschap zich concreet inzet voor de afschaffing van foltering en de steun aan 

de slachtoffers en hun families waarborgt. 
Juli: Voor een eucharistisch leven Bidden wij dat de katholieken de 

eucharistieviering in hun leven centraal stellen, die de menselijke verhouding 

diepgaand verandert en de opening is voor de ontmoeting met God en met hun 

broeders en zusters. 
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Parochie  H. Petrus en H. Michaël – Sittard 
St.-Petruskerk: Kerkplein  St.-Michielskerk: Markt  

 

Deken R. Merkx, Kloosterplein 10 4512275   

Em.Past. P. Kerkhofs, Leyenbroekerweg 107 4008960  

kapelaan J. Guerrero, Kloosterplein 10, 06 19561396 

Past. Broeksittard, In de Camp 3, Broeksittard  4512497 

Kerkbijdrage: Parochiecomité H.Petrus en H.Michaël  

Kloosterplein 10, 6131EP Sittard 

NL51 INGB 0001 0325 40  of  NL98 RABO 0147 6036 76 

 

NIEUWKOMERS WELKOM!   Onze deken, pastoor, kapelaan, diaken en welkomstgroep 

heten alle katholieken die nieuw zijn komen wonen in onze Binnenstadparochie van 

harte welkom!  Bent u nieuw komen wonen in onze parochie? Of bent u binnen de 

parochie verhuisd?  Of gaat u naar elders? Wees dan zo vriendelijk uw nieuwe adres en 

tel.nr.  door te geven, aan de administratie, Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard,  

4512275  of  aan mw. R. Gieskens, Mgr. Claessensstraat 33, 6131 Sittard,  

4519039. Dank u! 

 

 
H. Communie voor aan huis gebondenen 
Bent u niet in staat naar een H. Mis te gaan, en wilt u toch de H. Communie ontvangen? 

Op vrijdag 7 juli wordt de rondgebracht! U kunt zich opgeven via het secretariaat. We 

komen graag! 

 

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES                      
Attentie: het volgende parochieblad bestrijkt de periode van 29 juli tot 7 september 2023. 
Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn vòòr 
maandag 17-07-2023 op de pastorie: Kloosterplein 10, ofwel via  4512275  - of  via 
mail-adres:  kantpastoriesittard@gmail.com. Betaling contant of per bank tgv Parochie H. 
Petrus en H. Michaël te Sittard op NL 98 RABO 0147 6036 76  o.v.v. misintentie en 
datum.  
 

ST.-PETRUSKERK 

 
Zaterdag 17 juni (Schola) 

18.00u ter ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken voor zieken en noodlijdenden (D); 

gestplev v zielenrust vh overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux;  

AANMELDING HUWELIJKEN 
Aanstaande bruidsparen die voornemens zijn een kerkelijk 

huwelijk te sluiten, neemt u a.u.b. contact op met de deken. 

Minstens een half jaar voor de geplande trouwdatum!   

Telefoon 046-4512275 of pastoriesittard@gmail.com 
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pljrd v Jan en Miny Reijnders-Kuijpers en v overledenen vd fam. Reijnders-Kuijpers; 

nadienst voor Ria Bischoff-Willems en Math Hendriks 

Zondag 18 juni 11
e
 Zondag door het Jaar (Basiliekkoor) 

11.00u pl1ejrd voor Leonie Kretzers; pljrd voor René Caris; plev v overleden weldoeners 

van de H. Petruskerk; gestplev voor zielenrust van Willy Karmelk-Oremus en haar ouders 
Maandag 19 juni  
8.30u. om verlichting van noden in Kerk en Wereld 
Dinsdag 20 juni  
8.30u ev v d overledenen van de fam. Joseph Smeets-Bouwels uit dankbaarheid (D) 
Woensdag 21 juni H. Aloïsius Gonzaga, religieus 
8.30u  voor de zieken van onze parochie   
Donderdag 22 juni  
8.30u overl grootouders Simonis-Tummers en ouders Hage-Simonis  
Vrijdag 23 juni  
8.30u om verlichting van noden in Kerk en Wereld 

Zaterdag 24 juni Geboorte van de H. Johannes de Doper 
18.00u  pljrd voor Lies Scheuermann-Pastwa en Jacob Scheuermann; ter ere v OLVrouw 

Behoudenis der Kranken voor zieken en noodlijdenden (D); gestplev v de zielerust van 

het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; plev familie 

Dieteren-van Neer-Meyer; nadienst voor Ria Bischoff-Willems en Math Hendriks 
Zondag 25 juni 12

e
 Zondag door het jaar (Petruskoor) 

11.00u pl1ejrd voor Frans Tummers en overl. familie; pljrd voor Eugène Fleischeuer en 
Elly Fleischeuer-Lacroix; plev voor Jo Winants; pljrd v.Truke Schmeits-Ten Dijck, pljrd 
voor Jeanne Schmeits-Schutgens en Frans Schmeits  
Maandag 26 juni   
8.30u ev voor de weldoeners van de parochie (D)  
Dinsdag 27 juni  
8.30u voor de algemene noden van de Heilige kerk en wereld 
Woensdag 28 juni H. Ireneüs, bisschop en martelaar  
8.30u voor de zieken van onze parochie   
Donderdag 29 juni HH. Petrus en Paulus, Apostelen 
8.30u v overl grootouders Simonis-Tummers en ouders Hage-Simonis  
Vrijdag 30 juni 
8.30u voor de algemene noden van de Heilige kerk en wereld (D 2) 

Zaterdag 1 juli  

18.00u gestplev v de zielenrust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux; gestplev deken Henri Haenraets;  tev Onbevlekt Hart van Maria voor 

priesterroepingen in parochie, dekenaat en bisdom (D); nadienst voor Ria Bischoff-

Willems en Math Hendriks 

Zondag 2 juli 13
e
 Zondag door het jaar (Basiliekkoor) 

11.00u  pljrd voor pastoor J. Linssen  
Maandag 3 juli H. Tomas, Apostel 
8.30u  ev tev de H. Geest v allen die in ons bisdom en in de parochies gesteld zijn om 
leiding te geven (D);  voor de zielenrust van Mia Cremers-Fijen en voor Jakob en Anna 
Cremers en voor Theodoor en Gertruda Fijen 
Dinsdag 4 juli 
8.30u ev tev. de H. Engelbewaarders uit dankbaarheid voor bescherming en leiding (D) 
Woensdag 5 juli 
8.30u ev tev St. Joseph v goede gezinnen en de moed om godsdienstig te leven (D) 
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Donderdag 6 juli  
8.30u  uit dankbaarheid vw Christus' permanente aanwezigheid in de H. Eucharistie (D)  

Vrijdag 7 juli 

8.30u ev tev H Hart van Jezus tot eerherstel (D  

Zaterdag 8 juli  

18.00u gestplev voor de zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux; ev ter ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken voor zieken en 

noodlijdenden (D); nadienst voor Math Hendriks 

Zondag 9 juli 14
e
 Zondag door het jaar (Petruskoor) 

11.00u plev voor alle leden en  overleden leden van het St. Petruskoor; gestpljrd ouders Jo 
en Ine Zwakhalen-Westerop; plev voor overl.ouders Theo en Bertha Canton-Kirkels; voor 
overl.ouders Fer en Margriet Mennens-Coonen 
Maandag 10 juli  
8.30u ev. voor de overledenen v d familie Leonard Dieteren-Brandts uit dankbaarheid 
Dinsdag 11 juli H. Benedictus, abt, patroon van Europa 
8.30u ev voor de weldoeners van de parochie (D) 
Woensdag 12 juli  
8.30u ev v het welzijn van onze Heilige Vader de Paus en al zijn intenties (D) 
Donderdag 13 juli  
8.30u om verlichting van noden in Kerk en Wereld 
Vrijdag 14 juli  
8.30u voor de huidige pastorale zorgen van bisdom en parochie  

Zaterdag 15 juli H. Bonaventura, bisschop en kerkleraar 
18.00 uur gestev voor  zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux; ev ter ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken voor zieken en 

noodlijdenden (D) 

Zondag 16 juli 15
e
 Zondag door het jaar 

11.00u plzwd voor Jo Vroemen, voor zal. Funs en Alice Vroemen-Schuurman en zal. Jean 

Vroemen; plev v overleden weldoeners van de H. Petruskerk 
Maandag 17 juli  
8.30u v overleden en vd fam Hendrik Dieteren-Rutten uit dankbaarheid (D) voor de 
algemene noden van de Heilige kerk en wereld 
Dinsdag 18 juli 
8.30u voor de zieken van onze parochie   
Woensdag 19 juli  
8.30u tot lof en zegen aan de Heer (D 2) 
Donderdag 20 juli  
8.30u voor de huidige pastorale zorgen van bisdom en parochie  

Vrijdag 21 juli  

8.30u voor de actuele zielzorgelijke belangen van bisdom en parochie (D) 

Zaterdag 22 juli H. Maria Magdalena  

18.00 uur gestev voor  zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux; ev ter ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken voor zieken en 

noodlijdenden (D) 

Zondag 23 juli 16
e
 Zondag door het jaar 

11.00u voor de huidige pastorale zorgen van bisdom en parochie 
Maandag 24 juli  
8.30u om verlichting van noden in Kerk en Wereld 
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Dinsdag 25 juli H. Jakobus, apostel  
8.30u ev v d overledenen van de fam. Joseph Smeets-Bouwels uit dankbaarheid (D) 
Woensdag 26 juli H.H. Joachim en Anna, ouders van de H. Maagd Maria  
8.30u voor de algemene noden van de Heilige kerk en wereld (D) 
Donderdag 27 juli H. Titus Brandsma, priester en martelaar 
8.30u overl. grootouders Simonis-Tummers en ouders Hage-Simonis 

Vrijdag 28 juli  

8.30u voor de actuele zielzorgelijke belangen van bisdom en parochie (D) 

Zaterdag 29 juli HH. Marta, Maria en Lazarus 

9.00 H. Mis in de Michielskerk 

 

    ST.-MICHIELSKERK   

Maandag t/m Zaterdag van 11.00 - 12.00u: Aanbidding Allerheiligste  

 

Zaterdag 17 juni Onbevlekt Hart van Maria 

9.00 uur voor de zieken van onze parochie   

Zaterdag 24 juni Geboorte van de H. Johannes de Doper 
9.00u om verlichting van noden in Kerk en Wereld 

Donderdag 29 juni 

10.30-12.00u OPEN KERK 

Zaterdag 1 juli  

9.30u tot lof en zegen aan de Heer (D 2) 
Zaterdag 8 juli 
9.00u uit eerbetoon aan de Heer om zijn welwillende Zegen 

Zaterdag 15 juli H. Bonaventura, bisschop en kerkleraar 
9.00 uur plev voor de families Wiktor en Frühling 

Zaterdag 22 juli  

9.00 uur voor de actuele zielzorgelijke belangen van bisdom en parochie (D 2) 

Zaterdag 29 juli 
9.00 uur uit eerbetoon aan de Heer om zijn welwillende Zegen 

 

 
Zondag 18 juni 11

e
 Zondag door het jaar 

9.30 uur gestplev vd zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 

Catharina Krux; overl. echtp. Caulfield-Tholen 
Donderdag 22 juni  
10.30u overl. echtp. Caulfield-Tholen; v/d kinderen v/d Kinderkrans; v/d overleden en 
levende vluchtelingen- kinderen in oorlogsgebied; levende en overl. leden van de 
Aartsbroederschap 
Zondag 25 juni 12

e
 Zondag door het jaar 

9.30u gestplev vd zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux; overl. echtp. Caulfield-Tholen 
Donderdag 29 juni HH. Petrus en Paulus, apostelen 
10.30u v/d kinderen v/d Kinderkrans; voor de levende en overleden vluchtelingen- 

BASILIEK VAN O.L. VROUW VAN HET H. HART 
Misintenties voor vieringen in de Basiliek kunt u opgeven bij het Basiliekteam: Oude Markt 

20, tel 4515141 (dinsdag t/m vrijdag, tussen 9.30-12 en 14-15.30u.).  Rozenkrans op 
dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om 15.30 u 
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kinderen in oorlogsgebied; levende en overl. leden Aartsbroederschap; overl. echtp. 
Caulfield-Tholen 
Zondag 2 juli 13

e
 Zondag door het jaar 

Bedevaart Einighausen                  
9.30u gestplev vd zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux overl. echtp. Caulfield-Tholen; gestichte jaardienst voor Louis Wagemans 
en Mia Wagemans-Frenken; voor Renée Wagemans-Dezentjé vanwege verjaardag 
Donderdag 6 juli  
10.30u v/d kinderen v/d Kinderkrans; v/d levende en overleden vluchtelingen- kinderen in 
oorlogsgebied; v/d levende en overl. leden van de Aartsbroederschap;  overl. echtp. 
Caulfield-Tholen 
Zondag 9 juli 14

e
 Zondag door het jaar 

Basiliekkoor         
9.30u gestplev vd zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux v/h overl. echtp. Caulfield-Tholen 
Donderdag 13 juli   
10.30u v/d kinderen v.d. Kinderkrans; voor de levende en overleden vluchtelingen- 
kinderen in oorlogsgebied; levende en overl. leden van de Aartsbroederschap; overl. 
echtp. Caulfield-Tholen  
Zondag 16 juli 15

e
 Zondag door het jaar (Basiliekkoor) 

9.30u pljrd voor de fam. Wiktor en Frühling; gestplev vd zielerust van het overl echtp Jan 
Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux v/h overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
Donderdag 20 juli  
10.30u  v/d kinderen v/d Kinderkrans; v/d levende en overleden vluchtelingen- kinderen 
in oorlogsgebied; v/d levende en overl. leden v/d Aartsbroederschap; v/h overl. echtp. 
Caulfield-Tholen 

   Zondag 23 juli 16
e
 Zondag door het jaar 

9.30u gestplev vd zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux; v/h overl. echtp. Caulfield-Tholen; gestpljrd v. mevr. Oberndorff 
Donderdag 27 juli H. Titus Brandsma, priester en martelaar 
10.30u v/d kinderen v.d. Kinderkrans; v/d levende en overleden vluchtelingen- kinderen 
in oorlogsgebied; v/d. levende en overl. leden v/d Aartsbroederschap  
 

 ROZENKRANSGEBED  
 Elke dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om 15.30 uur  

   E-mailadres: basiliek@rk-kerken-sittard.nl 

   De Basiliek is via de zij-ingang links toegankelijk voor rolstoelers en rollators. 

 Opgave misintenties vóór maandag 17 juli  2023 (opgave dus ruim voor verschijnen  

parochieblad!).  
De basiliek is open van 9.30-12.00u en van 14.00-16.00u, behalve op maandag. 
 
 

Parochie H. Bernadette -Baandert 
Pastoor-deken R. Merkx, Kloosterplein 10       4512275 

 
Kerkbijdrage t.n.v. parochie H. Bernadette, Baandert 23  

ING-bank: NL07INGB0001571973) 
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H. COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN 

Op vrijdag 7 juli (1
e
 vrijdag van de maand) wordt in de namiddag de H. Communie in de 

parochie rondgebracht. Bent u niet in staat naar een H. Mis te gaan, en wilt u toch de H. 
Communie ontvangen? Meldt dit dan op de pastorie: tel. 4512275. 

WEBSITE RK URNENHOF  

De RK Urnenhof beschikt over een eigen website: www.urnenhof.nl. Op deze site vindt u 
algemene informatie over de RK Urnenhof en bovendien actuele mededelingen. In de 
rubriek 'Informatie' vindt u een toelichting over allerlei onderwerpen. Op deze website is 
ook een contactpagina opgenomen, waarmee u het kerkbestuur vragen kunt stellen of om 
aanvullende informatie kunt vragen.  
 

OPENINGSTIJDEN RK URNENHOF EN MARIA&BERNADETTEKAPEL 
* op maandag tot en met vrijdag: 
   - in de zomerperiode (van 1 april tot 1 november) van 10 tot 17 uur 
   - in de winterperiode (van 1 november tot 1 april) van 11 tot 16 uur, 
* op zaterdagen en zon- en feestdagen: van 14 tot 16 uur. 
Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag, Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag gesloten 

 
 

  

 

 

11
E

 ZONDAG DOOR HET JAAR 

zaterdag 17 juni 19.00 u Voor het bestuur van ons Bisdom 

woensdag 21 juni 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

12
E

 ZONDAG DOOR HET JAAR 

zaterdag 24 juni  Geen H. Mis 

woensdag 28 juli 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

13
E

 ZONDAG DOOR HET JAAR 

zaterdag 1 juli 19.00 u Voor alle zieken in onze parochie 

woensdag 5 juli 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

14
E

 ZONDAG DOOR HET JAAR 

zaterdag 8 juli 19.00 u Voor Vrede in de Wereld 

woensdag 12 juli 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

15
E

 ZONDAG DOOR HET JAAR 

zaterdag 15 juli 19.00 u Voor alle zieken in onze parochie 

woensdag 19 juli 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

16
E

 ZONDAG DOOR HET JAAR 

zaterdag 22 juli 19.00 u Voor Vrede in de Wereld 

woensdag 26 juli 19.00 u Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 
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Parochiemededelingen H. Paulusparochie 

Dinsdag tot zaterdag is om 18.30 uur rozenhoedje en vrijdag Lof. Misintenties voor het 

volgende parochieblad tot 15 juli bij Diaken R. Fleischeuer 06 102 797 17, Priesterteam, 

Kerkbestuur, Administratie 4512275, of Assistente Sacristie mw. R. Quaedvlieg-Fiddelers. 
 

 

 
 

 
 

Alle vieringen worden uitgezonden op Livestream! Ga naar de website: Ga naar 

parochieoverhoven.jouwweb.nl/livestream Klik op het kopje livestream 

De livestream wordt tevens uitgezonden op deze Facebook kanalen: Facebook Kerk 

Overhoven en Facebook Kinderkoor ‘The Voices of Kids’ 

De zondagsvieringen beginnen om 11.00 uur! De verbinding (beeld) komt online 

vanaf circa 10.45 uur (rond die tijd kunt u beeld zien). 

 

 

Parochie H. Hart van Jezus – Overhoven 

Pastoor-deken R. Merkx, Kloosterplein 10 tel.046- 4512275                    

Parochiecentrum: open op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 

van 10.00-12.00 uur: Geldersestraat 37, 6136 AS Sittard    

tel. 046-4583023  email :  parochieoverhoven@gmail.com                       

Kerkbijdrage ING: NL37INGB0001035314                                               

Rabobank: NL60RABO0147635594) 
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Zondag 18 juni: 11
e
 zondag door het jaar 11.00 uur    Volkszang                                          

nadienst Clemi Ermans-Aartsen                                                                                                                             

Zondag 25 juni: 12
e
 zondag door het jaar, tevens viering 

100 jaar parochie 11.00 uur   Jubileumkoor 

Jaardienst pastoor van Maanen; dokter Maurice Verheije en Lucie Verheije- de Rijcke; 

Mia en Leo Reul, Willem en Elisabeth Verleng, zuster Christina Op den Camp, Louise 

Boetzkes en Aukje Thomassen; pater Leon Goertz; jaardienst ouders Latten-Giesbertz en 

zoon Alex; diaken Ben ter Haar; overleden ouders Mulders-den Boer                                       

Zondag 2 juli: 13
e
 zondag door het jaar   

tevens dankviering communicanten 11.00 uur  The Voices of Kids                                      

Overl. ouders Parren-Tummers; zeswekendienst Clemi Ermans-Aartsen, jaardienst Jan 

Ermans en overleden familie Ermans-Aartsen                                                                                                                                                                              

Zondag  9 juli: 14
e
 zondag door het jaar 11.00 uur    Cantate                                                    

voor Tonnie Willemen                                                                                                  

Zondag 16 juli: 15
e
 zondag door het jaar 11.00 uur    Volkszang                                         

ouders  Bosman-Geelen en overleden familieleden; ouders Bergmans-Ruijpers                                                                                 

Zondag 23 juli: 16
e
 zondag door het jaar 11.00 uur    Volkszang                                         

overleden ouders Meulenberg-Thissen en dochter Leentje Fleischeuer 

 

MISINTENTIES  

Als u een misintentie wilt bestellen, dan kunt u een email met de misintentie sturen 

naar parochieoverhoven@gmail.com Er wordt dan contact met u opgenomen. Ook kunt u 

de misintentie bestellen via het parochiekantoor: dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 

uur Geldersestraat 37 • 6136 AS Sittard Telefoon: 046-4583023 

 

OVERLEDEN 
Van ons is heengegaan mevrouw Clemi Ermans-Aartsen. Zij werd op 19 mei vanuit onze 

kerk begraven. Mevr. Ermans mocht 85 jaar worden. De zeswekendienst wordt gehouden 

op zondag 2 juli as.  

 

ROZENKRANS 
Iedere donderdag om 19.00 uur wordt in de Mariakapel de rozenkrans gebeden. Met 

ingang van 1 juli  wordt dat iedere woensdag ook om 19.00 uur. U kunt ook binnenlopen 

om een kaarsje aan te steken.  Kinderen zijn ook welkom om de rozenkrans bidden.   

 

100 JAAR PAROCHIE H. HART VAN JEZUS-OVERHOVEN                                                                                         

Op zondag 25 juni viert onze parochie haar honderdjarig bestaan. Om 11.00 uur is er een 

feestelijke H. Mis. Deze H. Mis wordt opgeluisterd door een speciaal jubileumkoor, 

bestaande uit leden van zangkoren in Overhoven. Na de H. Mis zijn er festiviteiten in en 

om Gelderhof. Om 14.00 uur wordt de expositie 100 jaar parochie geopend.                                        
Ook na 25 mei blijft de expositie te bezichtigen op de zondagen voor en na de H. Mis of 

op afspraak via email  parochieoverhoven@gmail.com. Op zondag 2 juli is er een 

feestelijk orgelconcert m.m.v. organist Ad Gijzels, Schola Sittardiensis ‘Sanctus Michael’, 

kinderkoor “The Voices of Kids en jong muzikaal orgeltalent. Alles wordt ook 

uitgezonden via de livestream. We nodigen iedereen van harte uit om deel te nemen aan 

de feestelijkheden.                                                                                                                                                                                                         
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GESCHIEDENIS PAROCHIE H. HART  (vervolg) 

We hebben in de vorige parochiebladen iets verteld over het begin van de parochie en 

over de eerste missionarissen van het H. Hart die de parochie bedienden. Bij het 50 jarig 

bestaan herinnerde zich Théresia Spanjaard*)  hoe deze paters de mensen wisten te 

bezielen en warm te maken voor het oprichten van een monument ter ere van het H. Hart. 

Dat was de vurigste wens van de toenmalige deken Thijssen. Het monument, de 

parochiekerk, kwam er uiteindelijk tussen 1930 en 1934. Ze werd gebouwd m.b.v. grote 

én kleine gaven, veelal door de mensen van Overhoven zelf, die samen met de paters 

allerlei activiteiten op touw zetten.  In 1976 werd het kerkbestuur geconfronteerd met 

noodzakelijke reparaties, terwijl de bodem van de parochiekas te zien was. Dr. Verheije, 

de toenmalige kerkenmeester, 

verzamelde wijkbewoners om zich 

heen en zo ontstond de stichting 

“Overhoven luidt de noodklok”. 

De bedoeling was om éénmalig 

een noodklokfeest te houden, maar 

na het grote succes in de warme, 

hete zomer van 1976 besloot het 

bestuur van de stichting om er een 

jaarlijks terugkerend festijn van te 

maken. De klokfeesten gingen nog 

door tot 1996 en werden daarna 

langzaam afgebouwd. De 

geraniummarkt en de 

rommelmarkt bleven nog wel 

enige tijd bestaan, maar de tijd van 

het tentfeest was voorbij. 

Bovendien kwam er meer 

concurrentie van andere 

festiviteiten. Helaas zijn ook deze 

tijden voorbij. Maar de 

saamhorigheid was en is een sterk 

gevoel in Overhoven. Het aantal 

bezoekers van de H. Missen loopt 

ook in Overhoven achteruit. De vrijwilligers, het zijn er nog steeds veel, worden ouder. 

De toekomst van de kerk zal ongetwijfeld samen hangen met haar financiële staat en wat 

de mensen in Overhoven voor haar over hebben. Maar misschien zijn er ook nu weer 

mensen, die hun schouders eronder willen zetten. We hopen het van harte. Het zou in 

ieder geval mooi zijn als we over 10 jaar het eeuwfeest van het kerkgebouw kunnen 

vieren.  

*) Théresia Spanjaard: “50 Jaar M.S.C. Overhoven 1922-1972   

 

DANKVIERING 

Op zondag 2 juli wordt de dankviering voor de communicanten en vormelingen 

gehouden.  Het is goed om na de mooie communie- en vormselviering samen te danken 

voor het afgelopen jaar.                                                                                                                         
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KOFFIEDRINKEN 

Op zondag 2 juli bent u weer van harte welkom in ons parochiezaaltje.                                                                                                                                

 

THUISCOMMUNIE 

Op zondag 9 juli wordt er voor aan huis gebonden parochianen de ziekencommunie 

gebracht. na 11.15 uur. Wilt u deze communie ontvangen dan kunt u zich nog opgeven via 

het parochiekantoor.                                                                                                                                                 
 

PAROCHIECENTRUM 

Het parochiecentrum, Geldersestraat 37, tel. 4583023, is van dinsdag t/m vrijdag van 

10.00-12.00 uur geopend voor o.a. het opgeven van de misintenties, aanmelden van 

doopsel, huwelijk, ziekenbezoek, overlijden enz. Het kantoor zorgt ervoor dat het 

betreffende bericht zo snel mogelijk terecht komt bij de deken of het daarvoor 

aangewezen lid van het pastorale team. U kunt het parochieblad digitaal toegestuurd 

krijgen. Mail uw e-mailadres naar: digitaalparochieblad@gmail.com  
 

VERGEET NIET UW KERKBIJDRAGE! 

Mocht u uw kerkbijdrage reeds betaald hebben, dan danken wij u daarvoor! Heeft u nog 

geen kerkbijdrage betaald, doe het dan nu. Zo kunnen we onze kerk en onze activiteiten in 

stand houden! ING: NL37INGB0001035314 of  Rabobank: NL60RABO0147635594                                                                                                                         

Misintenties voor het volgende parochieblad kunt u t/m 12 juli 2023 inleveren.                                                        

                       
UITNODIGING ORGELCONCERT ZONDAG 2 JULI A.S.  
In het kader van het 100 jarig jubileum van de 

Parochie ‘H. Hart van Jezus’ te Overhoven 

organiseert de Stichting ‘Behoud Franse Klooster’ 

op zondagmiddag 2 juli om 15.00 uur een 

orgelconcert in de Parochiekerk H. Hart 

Overhoven, Geldersestraat 37, 6136 AS Sittard. 

De Stichting ‘Behoud Franse Klooster’ heeft vorig 

jaar het continuo-orgel (herbouwde- en 

gerestaureerde orgel afkomstig uit het Franse 

Klooster) herplaatst in de H. Hartkerk te 

Overhoven.  

Het concert zal verzorgd worden door organist Ad Gijzels, Schola Sittardiensis ‘Sanctus 

Michael’, kinderkoor “The Voices of Kids” en jong muzikaal orgeltalent. 

Iedereen is van harte welkom! 

Toegang: Vrije gave. 

Indien u niet in de kerk aanwezig kunt zijn voor het concert, dan heeft u ook de 

mogelijkheid om het concert te volgen via de livestream via de link: 

www.stichtingbehoudfranseklooster.nl/video 

Voorafgaande aan het concert (van 14.00 uur tot 14.55 uur) en na afloop van het concert, 

is er ook de gelegenheid om de expositie in de H. Hartkerk te bezichtigen van het “100 

jarig jubileum”. Zeker de moeite waard!  
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Het Moederhuis van de zusters karmelietessen 

van het Goddelijk Hart van Jezus te Sittard 

organiseert in het jubeljaar van Thérèse een 

Bedevaart naar Lisieux van 6 tot 9 september 2023 

 

Geestelijk begeleider: Deken van Rens 

Contactpersoon: zr. M. Christiane (06 39325841, gaat mee) 

Programmaverantwoordelijke: Zr. Maria Assunta 

 

De prijs is vermoedelijk tussen € 300 en € 350. Bij aanmelding a.u.b. 

aangeven of je voorkeur uitgaat naar een één- of 

tweepersoonskamer. Tweepersoonskamers zijn € 30 goedkoper. 

Aanmelden bij zr. M. Gisela: reginacarmelizrg@gmail.com   

 
2 jan. 1873: geboorte van Marie-Françoise-Thérèse Martin in Alençon 

9 april 1888: intrede van Thérèse  in de Karmel v. Lisieux 
30 sept. 1897: Thérèse overlijdt  in de Karmel van Lisieux 

29 april 1923:  zaligverklaring door paus Pius XI 
17 mei 1925: heiligverklaring door paus Pius XI 
19 oktober 1997: door paus Johannes Paulus II  

tot Kerklerares uitgeroepen 
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200 JARIG JUBILEUM ST.-PETRUSKOOR 

Het St.-Petruskoor bestaat dit jaar 200 jaar. Misschien zelfs nog wat langer, want uit de 

begintijd van het koor is weinig bewaard gebleven. 

Tot 1802 zongen de kapittelheren samen met zangertjes van de Latijnse school tijdens de 

diensten in de Petruskerk. Deze verdwenen in de tijd van de Franse overheersing en leken 

(mannen) moesten de zang gaan verzorgen. 

Aantekeningen uit 1823 tonen aan dat toen de eerste repetities plaatsvonden onder leiding 

van dirigent Joannes Pothast, het schoolhoofd van de toenmalige Sittardse Stadsschool in 

het Dominicanenklooster aan de Oude Markt. 

Het koor zong indertijd op het oksaal dat de afsluiting vormde van het hoofdaltaar. Onder 

het oksaal waren de koorbanken die nu de kerk nog steeds sieren. 

In 1857 werd de kerk getroffen door de bliksem: de spits en het dak werden dusdanig 

beschadigd dat de toren met de rondingen vervangen werd door de huidige toren, een 

ontwerp van architect Pierre Cuypers. In 1860 werd het oude oksaal afgebroken en 

gedeeltelijk weer opgebouwd achter in de kerk. Ook het oude orgel werd daar geplaatst. 

In 1928, de tijd van deken Tijssen, werd het orgel vervangen door het huidige. Het aantal 

leden groeide langzaam van rond de 20 tot rond de 40 heren. 

In 1931 werd een jongenskoor opgericht; er werd ook een vaandel gemaakt voor het 

“kerkelijk zangkoor St.- Caecilia” zoals het koor toen genoemd werd. Dit vaandel is in de 

oorlogsjaren verdwenen. 

Na de oorlog werd het repertoire behoorlijk uitgebreid: behalve Gregoriaans ook steeds 

meer meerstemmige missen, en speciale liederen voor de Advents-, Kerst-, Vasten-,  Paas- 

en Pinkstertijd. Ook werden al huwelijken en begrafenissen opgeluisterd. 

In 1961 werd het jongenskoor nieuw leven ingeblazen door dirigent Mathieu Geelen, 

hetgeen resulteerde in een groep van ongeveer 45 . Het aantal heren daalde in die periode 

naar 20.  

In 1970 werd het koor “gemengd”: 43 dames en heren en 39 jongens. 

In 1971 werd een naamswijziging doorgevoerd: het “ Kerkelijk Zangkoor St.-Caecilia “ 

werd “St.-Petruskoor”. Een speciale commissie ging zich bezighouden met concerten in 

de Grote Kerk. De jaren ’70 waren glorietijden voor het koor onder leiding van dirigent 

Jan Tobben: het gemengde koor telde maar liefst 90 leden en het jeugdkoor werd ook 

gemengd hetgeen resulteerde in 50 jeugdleden in 1974.  

Helaas is het aantal leden in de periode daarna weer geslonken, maar wat bleef is een 

groep enthousiaste zangers en zangeressen die nu onder de bezielende leiding van hun 

enthousiaste dirigent/organist Arno Kerkhof de 200 jaar hebben volgemaakt. 

Het huidige repertoire bestaat uit zo’n 20 meerstemmige missen, een groot algemeen 

repertoire en daarnaast ook speciale liederen voor de kerkelijke feestdagen, die dankzij de 

medewerking van de St. Joep wekelijks in het Jochem Erenshuis gerepeteerd kunnen 

worden. 

Het koor heeft onlangs een electronisch orgel aangeschaft dat nu in één van de transepten 

staat. Ook heeft het kerkbestuur met de hulp van de Stichting Goede Doelen een podium 

aangeschaft waarmee een professionele opstelling mogelijk is. 

Het jubileum wordt op bescheiden wijze gevierd: hoogtepunten zijn een jubileummis en 

een kerstconcert. De jubileummis vindt plaats op 9 juli om 11.00 uur in de Petruskerk en 

wordt onder andere opgedragen voor alle levende en overleden leden van het koor; een 

blazersensemble zal het koor bij die gelegenheid begeleiden. Iedereen is uiteraard van 
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harte welkom! Het middagprogramma wordt ingevuld met activiteiten voor de leden van 

het koor. Het kerstconcert vindt plaats op zaterdag 16 december. 

Uiteraard is het streven om ook een volgend jubileum te kunnen vieren. Handhaving van  

of liefst uitbreiding van het aantal leden is hierbij van groot belang! 

Zingen bij ons koor betekent dat je gemiddeld 2 keer per maand een “uitvoering” hebt in 

de vorm van het opluisteren van een Eucharistieviering; een afwisselend repertoire waar 

wekelijks in een heel prettige sfeer aan gewerkt wordt. Daarnaast heeft zingen positieve 

gezondheidseffecten zoals het verminderen van stress; de dagelijkse beslommeringen 

worden vergeten en je gaat bijna altijd weer energiek naar huis. 

Kom dus eens op woensdagavond om 20.00 uur naar een repetitie in het Jochem 

Erenshuis en ervaar het zelf! 

 

EXCUSES…! 

Het is iedere keer weer een hele toer om het parochieblad in elkaar te knutselen. Onze 

parochiesecretaresse verzamelt alle misintenties en de bijdragen van de parochies van de 

federatie. Daarna begint het werk van de deken. Gelukkig is het een beetje zijn ‘hobby’ 

maar voor hobby’s is er soms niet veel tijd… De vorige uitgave was wel héél erg 

ingewikkeld. Veel bijzondere vieringen, de wisseling van Michiel naar Basiliek, 

Processie, Eerste Mis… En dan lopen het risico dat er toch fouten insluipen. Hiervoor 

onze verontschuldigingen! We doen onze uiterste best maar heb een beetje compassie met 

ons! Dank!! 
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NEEM EEN GOED DOEL OP 

IN UW TESTAMENT 

Het  mag ook 

uw parochie zijn…?! 
 

Het blijkt dat de inkomsten van Goede Doelen uit jaarlijkse bijdragen van 

donateurs over de gehele linie teruglopen. Daarnaast wordt geconstateerd 

dat de inkomsten uit testamentaire legaten zeer sterk toenemen. 

 

Misschien mogen wij een beroep op u doen om dit ook voor het ‘Goede 

Doel’: uw parochie te laten gelden. Uw parochie is een ANBI. Dat 

betekent dat over de gift geen belasting hoeft te worden betaald! Iedere 

euro die u doneert komt ten goede aan uw kerk! 
 

Bouw mee aan de toekomst  

van onze Kerk.  

Voor onszelf en voor hen  

die na ons komen… 
  

 

Pastoraal Team: 
Deken R. Merkx Kloosterplein 10                   4512275 

           In noodgevallen:06 25570088 

Em. past. P. Kerkhofs Leyenbroekerweg 107    4008960 

           In noodgevallen:       06 23077718 

Asp. Kap. J. Guerrero Kloosterplein 10                4512275 

                                           In noodgevallen 06 19561396 

Assistent H. Peters  In de Camp 3  Broeksittard    4512497 

Diaken R. Fleischeuer Patchstraat 2           06 10279717 
Centrale administratie parochiecluster:         4512275 

Kloosterplein 10 e-mail: kantpastoriesittard@gmail.com 

 Het parochiekantoor is geopend op maandag en 

donderdag/vrijdag, tussen 10.00 en 12.30 

ALLE INFORMATIE VINDT U OOK OP ONZE WEBSITE: 

www.rk-kerken-sittard.nl 

Doopsel:  
Aanmelden via Catechist   

B. Scholte 4519139 ofwel:  

doopsel@rk-kerken-sittard.nl 

Huwelijk - Uitvaarten: 

Deken R. Merkx:  4512275 

Jeugd- & Jongerenpastoraal: 

Kapelaan J. Guerrero 

  4512275 

Pastoraal zieken en ouderen: 

Deken R. Merkx:  4512275 

Assistent H. Peters   4512497 

Contact zorginstellingen: diaken 

  R. Fleischeuer  06 10279717 
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