
  
 

 
 

 

  
HH Missen vanuit H. Petruskerk zijn via Live-Stream te volgen 

www.rk-kerken-sittard.nl 
Vanuit de H. Hartkerk in Overhoven 

www.parochieoverhoven.jouwweb.nl/livestream 
 

Kloosterplein 10  e-mail: kantpastoriesittard@gmail.com 
26e jrg. nr. 8 – 9 september 2023 

 

Dit parochieblad is voor een periode van 6 weken 
  De volgende aflevering verschijnt 21-10-2023  

 Voor parochianen is dit blad gratis 
Zie ook onze website: www.rk-kerken-sittard.nl 
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Woord van de deken 
 
Tradities: kostbaar erfgoed 
Tradities zijn kostbaar. Het zijn de ‘ijkpunten’ van ons leven. 
Hoeveel families houden niet tradities in stand! Samen Sinterklaas 
vieren, het kerstdiner met de hele familie bij ouder of 
grootouders… Maar vaak komt er een moment dat tradities niet 
meer aansluiten bij het leven. Bij ons thuis werd steevast Kerstmis 
gevierd bij opa en oma in Brabant. Maar kinderen worden groter, 
gaan trouwen (of worden pastoor) en dan gaan ze zelf met hun 
eigen gezin de Kerstdagen doorbrengen. Maar als er kleinkinderen 
komen, komen er ook nieuwe opa’s en oma’s. En vaak wordt dan 
de traditie in de volgende generatie voortgezet.  
Ook onze stad heeft tradities. We zitten er in deze maanden middenin. De Rosaprocessie, 
de Bedevaart naar Kevelaer en een relatief nieuwe traditie: het Oktoberfeest. Natuurlijk 
overleven niet alle tradities de tand des tijds. En dat hoeft ook niet. Tradities mogen 
verdwijnen of vervangen worden door andere als ze niet meer beantwoorden aan ons 
levensgevoel. Maar op heel oude tradities zoals de Rosaprocessie en de Keverlaer-
bedevaart moeten we zuinig zijn. Zij behoren tot ons religieuze en culturele erfgoed. Ik 
hoor van vele Sittardenaren dat ze als kind al meeliepen in de Rosaprocessie samen met 
hun grootouders. Ik maakte eens een ‘beginnersfoutje’ doordat ik bij de Rosaprocessie een 
massa twintigers zag meelopen en ik het idee kreeg om die als acoliet te vragen… Maar 
die studeerden allemaal buiten de stad en waren ‘biej de pap en de mam op bezuik’. Maar 
wie weet? Als zij trouwen en een gezin krijgen zal Sittard toch blijven trekken… 
Mijn Kevelaer-liefde heb ik gekregen toen we op een keer met een misdienaarsreisje naar 
de Troosteres der Bedrukten gingen. Een tijdje later wisten we geen doel voor een 
zondagmiddaguitstapje en werd het op mijn advies ‘Kevelaer’. Daarna zijn we jarenlang 
met ons gezin jaarlijks een keer naar Kevelaer gegaan. 
Natuurlijk is het ook voor oude tradities de uitdaging om aansluiting te vinden bij de 
huidige tijd. Daar liggen ook de grote opgaven van de organisatoren als het St. 
Rosacomité en de Broederschap Sittard-Kevelaer. Zo heeft onlangs het St. Rosacomité al 
haar PR-materialen ‘gemoderniseerd’ en lesmateriaal ontwikkeld voor het Basisonderwijs. 
Binnen de Broederschap Sittard-Kevelaer wordt gewerkt aan een nieuw pelgrimsboekje in 
kleur met aangepaste gebeden.  
Veel zal echter afhangen van de manier waarop de tradities binnen de gezinnen en 
families worden beleeft en doorgegeven. 
En misschien moet ik ook eens een lans breken voor een mooie Sittardse traditie die we na 
corona in versnelde mate dreigen kwijt te raken: het zondagse misbezoek. Tradities 
hoeven immers niet per se ‘leuk’ te zijn, maar wáárdevol. Ik heb laatst in een preek 
gezegd dat in Sittard alle zondagse kerkbezoekers samen - theoretisch gezien – in één kerk 
zouden passen. Dat geeft te denken. Wat is er over van het goede gebruik om rond de 
sterfdag van een dierbare met de familie samen te komen voor een Mis (en natuurlijk met 
koffie daarna…)? 
Tradities: ijkpunten van ons leven, van ons Sittardenaar zijn! Houd ze in ere! 
R. Merkx, pastoor-deken 
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BEZINNINGSHUIS REGINA CARMELI 
De corona-basisregels blijven gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie 
en thuisblijven bij klachten.  

  

H. Mis: maandag t/m vrijdag: 07.00 uur 
             zaterdag, zondag en hoogfeesten: 09.00 uur 

  

Eucharistische aanbidding: 1e vrijdag: 13.30 - 17.00 uur  
                                                alle zondagen (niet na de 1e vrijdag): 13.30 - 17.00 uur  

  

Bidders/bezoekers zijn welkom in onze kapel voor gebed en/of om een kaars op te steken. 
Buiten de mistijden: aanbellen bij de deur naast de kapel! 
 

Elke week (informeer voor exacte data)                                                       Bijbelavond 
Verdieping - Samen met de zusters duiken we in de Bijbel. Wat heeft de Bijbel tegen jou 
te zeggen? Hoe kan ik dit in het dagelijks leven toepassen?  
Begin: 19.00 uur, Sluiting: +/- 20.30 uur  
Kosten: Vrijwillige bijdrage 
 
 

Derde woensdag van de maand (13.30 - 15.30 u)                                       Karmelfamilie 
Onze Karmelfamilie wil leven in de Karmelspiritualitieit en in de geest van de 
Karmelietessen van het Goddelijk Hart van Jezus. Als leden van een familie 
willen wij elkaar, in naam van God, ondersteunen in geestelijk opzicht en in de       
dagelijkse beslommeringen en willen we in levendige verbinding met de zusters 
van de Carmel D.C.J. leven. Onze zoektocht naar en onze verbondenheid met 
God, ons gebed en ons dagelijkse doen zien we als een  dienst aan de kerk tot 
glorie van God en tot zaligheid van eenieder. 

God in allen  zien, God in allen dienen, God in allen beminnen.  
Informatie: Rini van de Geer, 06 13 06 46 08, hatmjoosten@hotmail.com 
 
Maandag 25 september 2023 (10 - 17 u)                          Bezinningsdag 
  

De kleine weg van Thérèse 
  
Inleider: Pater Ambrosius Bantle, ORC Schondorf 
Kosten: € 20,00 (a.u.b. lunchpakket meebrengen) 
 
25 - 28 september 2023                                                                              Retraite in stilte 

 
Wat kunnen wij leren van de H. Therese van Lisieux? 

 
Inleider: Pater Ambrosius Bantle, ORC Schondorf    
Begin: Maandag, 16.30 uur  
Sluiting: Donderdag, 13.30 uur 
 
Kosten: € 232,00 (+ evt. € 2,00 voor handdoeken) 
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AANBIDDINGSUREN ALLERHEILIGST SACRAMENT  
in de St.-Michielskerk.   

  
Maandag t/m zaterdag van 11.00-12.00 uur. Loop even binnen op de 
Markt Elke weekdag van 11-12u.  Hij is er voor U en mij!!  
 

 
 

 
OPEN KERK 

Op donderdag op  5 oktober ( 2 en 30 november) verzorgt de 
Kommelgemeenschap uit Maastricht weer Open Kerk in de 
Michiel van 10.30 tot 12.00u. U bent van harte welkom om een 
kaarsje op te steken, te bidden, te luisteren naar de muziek en de 
zegen van de priester te ontvangen. Loop eens binnen: het zal u 

goed doen! 
 
 
 
 

Overleden 
Sjef Canisius Dobbelsteynporte 18 † 31-7-2023 94 jaar 
Wies Mennens-den Rooijen Kerkplein 21 † 21-8-2023 87 jaar 

Mogen zij rusten in de vrede van de verrezen Heer  
 

Algemene aanbevolen gebedsintenties 
September: Voor hen die aan de rand van de maatschappij leven Bidden wij 
voor hen die in onmenselijke omstandigheden aan de rand van de maatschappij 
leven: dat zij door de instellingen niet verwaarloosd worden en nooit als uitschot 
worden beschouwd.  
Oktober: Voor de Synode Bidden wij voor de kerk dat zij op elk niveau het 
luisteren en de dialoog tot levensstijl maakt en zich door de Heilige Geest laat leiden 
tot aan de uiteinden van de wereld. 

Gedoopt 
Luna Loiacono 30 juli 2023 
     

Gaan trouwen 
Johnlee Jaspers en Femke Lemmens, Dempseystraat 144  
op 5-12-2023 in de Stadsparochie Geleen 
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Parochie  H. Petrus en H. Michaël – Sittard 
St.-Petruskerk: Kerkplein  St.-Michielskerk: Markt  

 
Deken R. Merkx, Kloosterplein 10 4512275   

Em.Past. P. Kerkhofs, Leyenbroekerweg 107 4008960  
kapelaan J. Guerrero, Kloosterplein 10, 06 19561396 

Past. Broeksittard, In de Camp 3, Broeksittard  4512497 
Kerkbijdrage: Parochiecomité H.Petrus en H.Michaël  

Kloosterplein 10, 6131EP Sittard 
NL51 INGB 0001 0325 40  of  NL98 RABO 0147 6036 76 

 

NIEUWKOMERS WELKOM!   Onze deken, pastoor, kapelaan, diaken en welkomstgroep 
heten alle katholieken die nieuw zijn komen wonen in onze Binnenstadparochie van 
harte welkom!  Bent u nieuw komen wonen in onze parochie? Of bent u binnen de 
parochie verhuisd?  Of gaat u naar elders? Wees dan zo vriendelijk uw nieuwe adres en 
tel.nr.  door te geven, aan de administratie, Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard,  
4512275  of  aan mw. R. Gieskens, Mgr. Claessensstraat 33, 6131 Sittard,  
4519039. Dank u! 

 

 
H. Communie voor aan huis gebondenen 
Bent u niet in staat naar een H. Mis te gaan, en wilt u toch de H. Communie ontvangen? 
Op vrijdag 6 oktober wordt rondgebracht! U kunt zich opgeven via het secretariaat. We 
komen graag! 
 

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES                      
Attentie: het volgende parochieblad bestrijkt de periode van 21 oktober t/m 2 december 
2023. Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn 
vòòr maandag 09-10-2023 op de pastorie: Kloosterplein 10, ofwel via  4512275  - of  
via mail-adres:  kantpastoriesittard@gmail.com. Betaling contant of per bank tgv Parochie 
H. Petrus en H. Michaël te Sittard op NL 98 RABO 0147 6036 76  o.v.v. misintentie en 
datum.  
 

ST.-PETRUSKERK 
 
Zaterdag 9 september   
18.00u pljrd v ouders Wijshoff-Bormans; ev ter ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken 
voor zieken en noodlijdenden; gestev voor  zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en 
Maria Hubertina Catharina Krux; nadienst voor Sjef Canisius  

AANMELDING HUWELIJKEN 
Aanstaande bruidsparen die voornemens zijn een kerkelijk 
huwelijk te sluiten, neemt u a.u.b. contact op met de deken. 
Minstens een half jaar voor de geplande trouwdatum!   
Telefoon 046-4512275 of pastoriesittard@gmail.com 
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Zondag 10 september 23e Zondag door het jaar                
11.00u pljrd voor Johan Hendriks; gestpljrd overl echtp Van Groenendael-Wielders; pljrd 
voor de ouders Boosten-Beaumont; voor René Caris vanwege verjaardag; voor Math van 
Noorden; voor overl.ouders Harrie en Lieske Reijnders-Heuts (met Petruskoor) 
Maandag 11 september 
8.30u voor het geestelijk welzijn van alle parochianen  
Dinsdag 12 september  
8.30u voor de actuele zielzorgelijke belangen van bisdom en parochie 
Woensdag 13 september H. Johannes Chrysostomus, bisschop en kerkleraar 
8.30u ev. voor de overledenen v d familie Leonard Dieteren-Brandts uit dankbaarheid  
Donderdag 14 september Kruisverheffing  
8.30u voor het welzijn van onze Heilige Vader de Paus en al zijn intenties (D) 
Vrijdag 15 september  Onze Lieve Vrouw van Smarten  
8.30u Voor de zieken 
Zaterdag 16 september 
18.00u gestplev v de zielenrust vh overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux; ev ter ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken voor zieken en 
noodlijdenden (D); nadienst voor Sjef Canisius 
Zondag 17 september 24e Zondag door het jaar mmv Ad Mosam Barock 
11.00u  gestpljrd overl ouders Baggen-Starmans; plev v overleden weldoeners van de H. 
Petruskerk; v ouders Kusters-Willems, en alle overl.kinderen, partners en kleinkinderen; 
plev voor fam. Engelen-Dols 
Maandag 18 september  
8.30u  ev voor de weldoeners van de parochie (D) 
Dinsdag 19 september  
8.30u ter ere van de H. Jozef 
Woensdag 20 september HH. Andreas Kim Taegõn, priester en Paulus Chõng 
Hasang, en gezellen, martelaren 
8.30u ev v d overledenen van de fam. Joseph Smeets-Bouwels uit dankbaarheid (D) 
Donderdag 21 september H. Matteüs, apostel en evangelist 
8.30u voor het geestelijk welzijn van alle parochianen 
Vrijdag 22 september  
8.30u  v. overl. priesters en diakens Bisdom Roermond 
Zaterdag 23 september 
18.00u gestplev v de zielenrust vh overl Jan Gerard Grijs en Maria Hub Cath Krux; ev ter 
ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken voor zieken en noodlijdenden (D) 
Zondag 24 september 25e Zondag door het jaar (met Petruskoor)   
11.00u plev voor de overledenen van de fam. Douffet; gestplev ouders Zef en Carry 
Hamers-Schintz; pljrd v Mia van Aubel-Arnoldts en haar echtgenoot Guus, en 
wederzijdse fam. 
Maandag 25 september  
8.30u v. overl. medewerkers van de parochie 
Dinsdag 26 september  
8.30u v algemene noden van Heilige  Kerk en wereld (D) 
Woensdag 27 september H. Vincentius de Paul, priester 
8.30u; tot lof en zegen aan de Heer 
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Donderdag 28 september  
8.30u overl. grootouders Simonis-Tummers en ouders Hage-Simonis 
Vrijdag 29 september HH Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen 
8.30u gestev Frits en Riet Pfennings-van Santvoord 
Zaterdag 30 september 
18.00u  gestev voor  zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux; ev ter ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken voor zieken en 
noodlijdenden(D) 
Zondag 1 oktober 26e Zondag door het jaar  (met Schola) 
11.00u gestpljrd v de zielenrust van Willy Karmelk-Oremus en haar echtgenoot  
Maandag 2 oktober HH. Engelbewaarders 
8.30u  ev tev de H. Geest v allen, die in ons bisdom en in de parochies gesteld zijn om 
leiding te geven (D); ev.v de zielenrust van Mia Cremers-Fijen en Jakob en Anna Cremers 
en v. Theodoor en Gertruda Fijen 
Dinsdag 3 oktober  
8.30u ev tev. de HH. Engelbewaarders uit dankbaarheid voor bescherming en leiding (D) 
Woensdag 4 oktober H. Franciscus van Assisi 
8.30u ev tev St. Joseph v goede gezinnen en de moed om godsdienstig te leven (D) 
Donderdag 5 oktober  
8.30u uit dankbaarheid vw Christus' permanente aanwezigheid in H. Eucharistie (D) 
Vrijdag 6 oktober Eerste vrijdag van de maand 
8.30u ev tev H Hart van Jezus tot eerherstel (D) 
Zaterdag 7 oktober Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans 
18.00u ev tev Onbevlekt Hart van Maria voor priesterroepingen in parochie, dekenaat en 
bisdom (D); gestplev overl fam Mevissen-Driessen; gestev voor  zielenrust v overl echtp 
Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux 
Zondag 8 oktober 27e Zondag door het jaar  (met Petruskoor)             
11.00u Uit eerbetoon aan de Heer en om zijn welwillende Zegen 
Maandag 9 oktober  
8.30u ev. voor de overledenen v d familie Leonard Dieteren-Brandts uit dankbaarheid(D)  
Dinsdag 10 oktober Onze Lieve Vrouw, Sterre der Zee 
8.30u ev v het welzijn van onze Heilige Vader de Paus en al zijn intenties (D) 
Woensdag 11 oktober  
8.30u overl vrijwilligers uit onze parochies  
Donderdag 12 oktober  
8.30ur voor het geestelijk welzijn van onze parochianen 
Vrijdag 13 oktober  
8.30u voor weldoeners van de parochie(D) 
Zaterdag 14 oktober 
18.00u; gestev voor  zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux; ev ter ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken voor zieken en 
noodlijdenden (D) 
Zondag 15 oktober 28e Zondag door het jaar 
11.00u plev v overleden weldoeners van de H. Petruskerk;  
Maandag 16 oktober  
8.30u gestjrd overl echtp Hage-Baggerman;   
Dinsdag 17 oktober H. Ignatius van Antiochië, bisschop en martelaar 
8.30u om verlichting van noden in Kerk en wereld 
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Woensdag 18 oktober H. Lucas, evangelist 
8.30u ev v d overledenen van de fam. Joseph Smeets-Bouwels uit dankbaarheid (D) 
Donderdag 19 oktober 
8.30u ter ere van de H. Eucharistie 
Vrijdag 20 oktober 
8.30u;  v overledenen vd fam Hendrik Dieteren-Rutten uit dankbaarheid (D) 
 

Van Maandag t/m Zaterdag van 11.00 - 12.00 uur: Aanbidding Allerheiligste  
Zaterdag 9 september                
9.00u overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
Zaterdag 16 september HH Cornelius, paus, en Cyprianus, bisschop, martelaren 
9.00u overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
Zaterdag 23 september H. Pius van Pietrelcina, priester (Padre Pio) 
9.00u  overl. echtp. Caulfield-Tholen 
Zaterdag 30 september H. Hiëronymus, priester en kerkleraar ar                
9.00u overl. echtp. Caulfield-Tholen 
Zaterdag 7 oktober Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans v/h overl. echtp. 
Caulfield-Tholen. 
9.00u v/d levende en overl. leden van de Aartsbroederschap Basiliek; v/h overl. echtp. 
Caulfield-Tholen 

 Zaterdag 14 oktober 
 9.00u v/d levende en overl. leden van de Aartsbroederschap; v/h overl. echtp. Caulfield- 

Tholen 
 
 

 
Zondag 10 september 23e Zondag door het jaar Basiliekkoor 
9.30u v/d levende en overl. leden van de Aartsbroederschap; overl. echtp. Caulfield-
Tholen; gestev v zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hub. Catharina Krux 
Donderdag 14 september Onze Lieve Vrouw van Smarten 
10.30u v/d kinderen v.d. Kinderkrans; voor de levende en overleden vluchtelingen- 
kinderen in oorlogsgebied; v/d levende en overl. leden van de Aartsbroederschap; overl. 
echtp. Caulfield-Tholen;  
Zondag 17 september 24e Zondag door het jaar 
9.30u v/d levende en overl. leden van de Aartsbroederschap; v/h overl. echtp. Caulfield  
Tholen; gestev v zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hub. Catharina Krux 
Donderdag 21 september   

 10.30u v/d kinderen v/d. Kinderkrans; voor de levende en overleden vluchtelingen- 
 kinderen in oorlogsgebied; v/d levende en overl. leden van de Aartsbroederschap; overl. 
 echtp. Caulfield-Tholen.  
 Zondag 24 september 25e Zondag door het jaar Zangkoor Cantate 

Bedevaart Baandert 

    ST.-MICHIELSKERK   

BASILIEK VAN O.L. VROUW VAN HET H. HART 
Misintenties voor vieringen in de Basiliek kunt u opgeven bij het Basiliekteam: Oude Markt 

20, tel 4515141 (dinsdag t/m vrijdag, tussen 9.30-12 en 14-15.30u.).  Rozenkrans op 
dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om 15.30 u 
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9.30u gestpljrd v RD Jo Simons; Gestichte jaardienst voor Arnold Collé, vader Lodewijk 
Collé, overleden ouders Stoffels – Loomans en de overleden ouders Ruyten-Stoffels; v/d 
levende en overl. leden van de Aartsbroederschap; v/h overl. echtp. Caulfield-Tholen; 
gestev v zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Cath. Krux 
11.00u Oecumenische dienst b.g.v. bijeenkomst Oranjecomités in Sittard 
Dinsdag 26 september 
11.45u Bedevaart paters en zusters MSC/Dochters OLV H. Hart Tilburg 
Donderdag 28 september HH.  Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen 
10.30u v/d kinderen v/d. Kinderkrans; voor de levende en overleden vluchtelingen 
kinderen in oorlogsgebied; v/d levende en overl. leden van de Aartsbroederschap; 
over; echtp. Caulfield-Tholen. 
Zondag 1 oktober 27e Zondag door het jaar 
9.30u v/d levende en overl. leden van de Aartsbroederschap; v/h overl. echtp. Caulfield- 
Tholen; gestplev vd zielenrust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina  
Catharina Krux 
Donderdag 5 oktober  
10.30u  v/d kinderen v/d. Kinderkrans; voor de levende en overleden  
vluchtelingenkinderen in oorlogsgebied; v/d levende en overl. leden van de  
Aartsbroederschap; overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
Zondag 8 oktober 28e Zondag door het jaar 
9.30u vd levende en overl. leden van de Aartsbroederschap; v/h overl. echtp. Caulfield- 
Tholen; gestplev vd zielenrust van het overl echtp Jan G. Grijs en Maria Hub.Cath. Krux 
Donderdag 12 oktober 
10.30u v/d kinderen v/d. Kinderkrans; voor de levende en overleden vluchtelingen-  
kinderen in oorlogsgebied; v/d levende en overl. leden van de Aartsbroederschap; overl.  
echtp. Caulfield-Tholen. 
Zondag 15 oktober 29e Zondag door het jaar (met de Philharmoniker) 
9.30u overl. echtp. Caulfield-Tholen. gestev v zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en 
Maria Hub. Catharina Krux 
Donderdag 19 oktober 
10.30u v/d kinderen v/d. Kinderkrans; voor de levende en overleden vluchtelingen-  
kinderen in oorlogsgebied; v/d levende en overl. leden van de Aartsbroederschap;  
overl.echtp. Caulfield-Tholen. 
  
ROZENKRANSGEBED  
Elke dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om 15.30uur  
E-mailadres: basiliek@rk-kerken-sittard.nl 
De Basiliek is via de zij-ingang links toegankelijk voor 

 rolstoelers en rollators. 
 

Parochie H. Bernadette -Baandert 
Pastoor-deken R. Merkx, Kloosterplein 10       4512275 

 
Kerkbijdrage t.n.v. parochie H. Bernadette, Baandert 23  

ING-bank: NL07INGB0001571973) 
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BEDEVAART NAAR DE BASILIEK 
Ieder jaar gaat onze parochie op bedevaart naar de Sittardse Basiliek. Sinds enkele jaren 
gaan we op de laatste zondag van september en doen we dat niet meer met een bidprocessie, 
maar iedereen kan op eigen gelegenheid naar de Basiliek gaan. Het met het koor Cantate 
uit Overhoven gefuseerde Bernadettekoor zal de zang in de Basiliek verzorgen. De H. Mis 
op deze zondag 24 september begint om 9.30 uur. 

H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN 
Op vrijdag 6 oktober (1e vrijdag van de maand) wordt in de namiddag de H. Communie in 
de parochie rondgebracht. Bent u niet in staat naar een H. Mis te gaan, en wilt u toch de H. 
Communie ontvangen? Meldt dit dan op de pastorie: tel. 4512275. 

WEBSITE RK URNENHOF  
De RK Urnenhof beschikt over een eigen website: www.urnenhof.nl. Op deze site vindt u 
algemene informatie over de RK Urnenhof en bovendien actuele mededelingen. In de 
rubriek 'Informatie' vindt u een toelichting over allerlei onderwerpen. Op deze website is 
ook een contactpagina opgenomen, waarmee u het kerkbestuur vragen kunt stellen of om 
aanvullende informatie kunt vragen.  
 

OPENINGSTIJDEN RK URNENHOF EN MARIA&BERNADETTEKAPEL 
* op maandag tot en met vrijdag: 
   - in de zomerperiode (van 1 april tot 1 november) van 10 tot 17 uur 
   - in de winterperiode (van 1 november tot 1 april) van 11 tot 16 uur, 
* op zaterdagen en zon- en feestdagen: van 14 tot 16 uur. 
Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag, Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag gesloten 

 
 
 
 
 

 

  

 
zaterdag 9 september 19.00 u. 23E ZONDAG DOOR HET JAAR 
Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 
zaterdag 16 september 19.00 u. 24E ZONDAG DOOR HET JAAR 
Voor aller zieken van onze parochie 
zaterdag 23 september 19.00 u. 25E ZONDAG DOOR HET JAAR 
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Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 
zaterdag 30 september 19.00 u. 26E ZONDAG DOOR HET JAAR 
Voor vrede in de Wereld 
zaterdag 7 oktober 19.00 u. 27E ZONDAG DOOR HET JAAR 
Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 
zaterdag 14 oktober 19.00 u. 28E ZONDAG DOOR HET JAAR 
Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 
 
Parochiemededelingen H. Paulusparochie 
Voor een doordeweekse mis kunt U altijd terecht in de H.Petruskerk. 
Dinsdag tot zaterdag is om 18.30 uur rozenhoedje en vrijdag Lof. Misintenties voor het 
volgende parochieblad tot 7 oktober bij Diaken R. Fleischeuer 06 102 797 17, Priesterteam, 
Kerkbestuur, Administratie 4512275, of Assistente Sacristie mw. R. Quaedvlieg-Fiddelers. 
 
Zoals U kunt zien is er vanaf augustus geen woensdagavondmis meer in onze parochie. Voor 
een doordeweekse mis kunt U altijd terecht in de H. Petruskerk. Dinsdag tot zaterdag is om  
18.30 uur rozenhoedje en vrijdag Lof. Misintenties voor het volgende parochieblad tot 26 
augustus bij Diaken R. Fleischeuer 06 102 797 17, Priesterteam, Kerkbestuur, Administratie  
4512275, of Assistente Sacristie mw. R. Quaedvlieg-Fiddelers. 
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Alle vieringen worden tevens uitgezonden op Livestream! Ga naar de website: Ga naar 
parochieoverhoven.jouwweb.nl/livestream Klik op het kopje livestream 
De livestream wordt tevens uitgezonden op deze Facebook kanalen: Facebook Kerk 
Overhoven en Facebook Kinderkoor ‘The Voices of Kids 
De zondagsvieringen vangen aan om 11.00 uur! De verbinding (beeld) komt online 
vanaf circa 10.45 uur (rond die tijd kunt u beeld zien). 

 
Zondag 10 september: 23e zondag door het jaar 11.00 uur  The Voices of Kids 
nadienst Betje Pfeifer-Ritterbex 
Zondag 17 september: 24e zondag door het jaar  11.00 uur  Cantate 
Corneliuszegen Jaardienst overleden ouders Meulenberg-Thissen; voor Martien en 
Martinus Nieuweboer; nadienst Betje Pfeifer- Ritterbex  
Zondag 24 september: 25e zondag door het jaar 11. 00 uur Volkszang 
Jaardienst overleden ouders Johan en Katharina Claessen-Aufsfeld en zoon Josef 
Zondag  1 oktober: 26e zondag door het jaar  11.00 uur  The Voices of Kids 
gezinsviering  Jaardienst Mieke Meeuws; Pater Leon Goertz;  Zeswekendienst Betje 
Pfeifer-Ritterbex 
Zondag  8 oktober: 27e zondag door het jaar  11.00 uur  Sound 70  
Ouders Bergmans-Ruijpers; ter ere van mijn H. Engelbewaarder  
Zondag 15 oktober: 28e zondag door het jaar  11.00 uur  Volkszang 
 
MISINTENTIE 
Als u een misintentie wilt bestellen, dan kunt u een email met de misintentie sturen 
naar parochieoverhoven@gmail.com Er wordt dan contact met u opgenomen. Ook kunt u 
de misintentie bestellen via het parochiekantoor: dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 
uur Geldersestraat 37 • 6136 AS Sittard Telefoon: 046-4583023 
HUWELIJK   Op zaterdag 9 september zal het sacrament van het huwelijk voltrokken 
worden tussen  Rachel Florack en Ritchie van der Star. Aanvang 15.00 uur. Wij wensen 
het huwelijkspaar een gelukkige toekomst met Gods zegen!  
 
GEDOOPT 
Op 19 juli is gedoopt Lucas Nami, Sittard. 
Op 22 juli is gedoopt Ryan Stelten, Sittard. 
Op 20 augustus is gedoopt  Yento Wolfs Sittard. 
 
 
 
 

Parochie H. Hart van Jezus – Overhoven 
Pastoor-deken R. Merkx, Kloosterplein 10 tel.046- 4512275                    
Parochiecentrum: open op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 
van 10.00-12.00 uur: Geldersestraat 37, 6136 AS Sittard  
tel. 046-4583023  email :  parochieoverhoven@gmail.com  
Kerkbijdrage ING: NL37INGB0001035314  
Rabobank: NL60RABO0147635594) 
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OVERLEDEN  
Op 16 augustus is overleden mevr. Elisabeth Johanna Pfeifer-Ritterbex (W. 
Goossensstraat 34).  Mevr. Pfeifer mocht 82 Jaar worden. Haar zeswekendienst wordt 
gehouden op zondag 1 oktober om 11.00 uur. 
 
ROZENKRANS  
Iedere woensdag om 19.00 uur wordt in de Mariakapel de rozenkrans gebeden. U kunt 
ook binnenlopen om een kaarsje aan te steken.  Kinderen zijn ook welkom om de 
rozenkrans bidden. 
OPEN MONUMENTENDAGEN OP 9 EN 10 SEPTEMBER 
In het kader van het 100-jarig jubileum doet onze parochie mee met de Open 
Monumentendagen op zaterdag 9 september en zondag 10 
september. De H. Hartkerk Overhoven aan de Geldersestraat 37 
Sittard is op zaterdag 9 september geopend van 13.00 uur tot 
14.00 uur. U heeft dan ook nog de gelegenheid om de 
tentoonstelling te bezichtigen in de kerk over het "100 jarig 
jubileum". Dit is het laatste weekend dat het mogelijk is om de tentoonstelling te 
bezichtigen.Tijdens de openstelling van de kerk zal een gids aanwezig zijn om u rond te 
leiden door de kerk en langs de tentoonstelling. Ook is er een organist aanwezig voor het 
geven van orgeldemonstraties op de beide orgels in de H. Hartkerk te Overhoven. Van 
harte welkom! 

PRESENTATIE PATERS MSC ZATERDAG 9 SEPTEMBER OM 14.00 UUR 
Op zaterdag 9 september om 14.00 uur geeft Jos Drubers van Stichting Erfgoed Stein een 
lezing over de geschiedenis van de paters van het Heilig Hart (MSC), gevestigd 
in Overhoven. Deze presentatie vindt plaats in de parochiezaal van de H. Hartkerk 

Overhoven, Geldersestraat 37 Sittard en is tevens te volgen via 
onze livestream. De Stichting Erfgoed Stein heeft het vorig jaar 
een tentoonstelling georganiseerd in Stein over 100 jaar Paters 
MSC in Stein. Veel spullen van deze tentoonstelling hebben wij 
mogen gebruiken voor de tentoonstelling in onze parochiekerk. 
Wij zijn hiervoor de Stichting Erfgoed Stein ontzettend dankbaar. 
Jos Dubers, van de Stichting Erfgoed Stein zal tijdens zijn 
presentatie ons meenemen in de geschiedenis van de paters van het 
Heilig Hart (MSC), en dan met name gericht naar Overhoven en 
omgeving Na afloop is iedereen van harte uitgenodigd voor koffie 
en vlaai in het parochiezaaltje van onze kerk Van harte welkom! 

 
TAIZÉ-VIERING OP  ZATERDAG 9 SEPTEMBER  
Op zaterdagavond 9 september om 19.00 uur organiseert de parochie, in het kader van het 
100 jarig jubileum, een Taizé viering in de H. Hartkerk Overhoven, Geldersestraat 37 
Sittard. Deze Taizé viering wordt georganiseerd in samenwerking met de parochie 
Vrangendael. U bent van harte welkom! 
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Heeft u  wel eens van Taizé gehoord? Het is een soort bezinningsoord in Frankrijk dat  
zich richt op jongeren. Niet eens persé gelovige jongeren, maar wel jongeren die willen 
nadenken over hun leven en hoe “God” hen daarbij kan helpen. Jongeren vanuit de hele 
wereld gaan hier heen, omdat de sfeer er heel erg bijzonder is. Maar ook voor iets 
ouderen kan het een mooie ervaring zijn. Kom gerust eens kijken… en proef de speciale 
sfeer van bezinning. 

ST. FRANCISCUS EN DE NATUUR 
Dat St. Franciscus ( 1181of 1182-1226) een bijzondere genegenheid voor de natuur had, 
en in het bijzonder voor de dieren, is over het algemeen wel bekend. Het is niet voor niets 
dat Werelddierendag op de herdenkingsdag van de H. Franciscus  (4 oktober) gehouden 
wordt. Maar ook paus Franciscus heeft een bijzondere voorkeur voor deze heilige Hij nam 
de naam van de heilige aan en zette in 2015 met de encycliek Laudato si’ de zorg voor de 
schepping, als ons gemeenschappelijk huis, wereldwijd op de agenda. De titel ‘Laudate si’ 
verwijst naar het Zonnelied van Franciscus van Assisi. In de encycliek spoort paus 

Franciscus ‘iedereen die verantwoordelijk 
is voor economische, politieke en sociale 
kwesties’ en ‘alle mensen van goede wil’ 
aan om ‘beschermers van de schepping’ te 
zijn. De paus benadrukt dat zorg voor de 
schepping niet alleen een politieke kwestie 
is, maar vooral een morele kwestie. De 
aarde is een gave van God, een gave die 
gekoesterd en beschermd moet worden. Op 
1 september viert de Kerk de 
Wereldgebedsdag voor de Schepping. Paus 
Franciscus roept op om daarna tot 4 
oktober, de feestdag van Franciscus van 

Assisi, extra stil te staan bij de zorg voor de schepping als “een speciale periode om te 
bidden en samen te werken vanuit de zorg voor ons gemeenschappelijk huis. In de 
H.Hartkerk wordt op 1 oktober een gezinsviering gehouden rondom het thema St. 
Franciscus. De kinderen van onze basisschool laten o.a. het Zonnelied horen. En dat niet 
alleen Ze maken het ons ook zichtbaar. Het kinderkoor “The Voices of Kids” laten mooie 
passende liederen horen. Kapelaan José Guerrero zal voor de eerste keer voorgaan in de 
gezinsviering in Overhoven. Aanvang 11.00 uur. Na de gezinsviering is er ook weer de 
jaarlijkse dierenzegening: 1 oktober 2023 rond 12.00 uur op het grasveld naast de kerk. 
Tevens is er koffie/ thee/limonade.   
 
KOFFIEDRINKEN 
U bent van harte welkom op zondag 1 oktober. 
 
THUISCOMMUNIE 
Op zondag 10 september en op zondag 8 oktober wordt er voor aan huis gebonden 
parochianen en voor bewoners van het SGL  de ziekencommunie gebracht. Wilt u deze 
communie ontvangen dan kunt u zich nog opgeven via het parochiekantoor. 
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PAROCHIECENTRUM 
Het parochiecentrum, Geldersestraat 37, tel. 4583023, is van dinsdag t/m vrijdag van 
10.00-12.00 uur geopend voor o.a. het opgeven van de misintenties, aanmelden van 
doopsel, huwelijk, 
ziekenbezoek, overlijden enz. Het kantoor zorgt ervoor dat het betreffende bericht zo snel 
mogelijk terecht komt bij de deken of het daarvoor aangewezen lid van het pastorale team. 
U kunt het parochieblad digitaal toegestuurd krijgen. Mail uw e-mailadres naar: 
digitaalparochieblad@gmail.com  
 
VERGEET NIET UW KERKBIJDRAGE! 
Mocht u uw kerkbijdrage reeds betaald hebben, dan danken wij u daarvoor! Heeft u nog 
geen kerkbijdrage betaald, doe het dan nu. Zo kunnen we onze kerk en onze activiteiten in 
stand houden! ING: NL37INGB0001035314 of  Rabobank: NL60RABO0147635594   
Intenties voor het volgende parochieblad kunt u tot woensdag 4 oktober aanleveren. 
 
RABO CLUBACTIE: SPONSORS GEZOCHT! 
Het kinderkoor “The Voices of Kids” en de Stichting “Behoud Franse Klooster” doen mee 
met de Rabo Club Support. Met onder andere de steun van deze actie kunnen deze 

Stichtingen hun werk blijven voortzetten: zang en 
muziek door kinderen en orgellessen voor 
kinderen op het gerestaureerde orgel van het 
Franse Klooster. 
Als u lid bent van de Rabobank dan heeft u de 
mogelijkheid om tot en met 26 september a.s.  een 
stem uit te brengen op het kinderkoor ‘The Voices 
of Kids’ en de Stichting ‘Behoud Franse 
Klooster’. Iedere stem is geldwaard!  
Foldertjes van de RaboClubSupport vindt u achter 
op de tafels in de kerk. U mag deze mee nemen.  

 
ZEER GESLAAGD ST. ROSAFEEST 

Het afgelopen jaar is er door het St. 
Rosacomité en het Processiecomité heel hard 
gewerkt om een draaiboek te maken voor de 
Sacramentsprocessie en de St. Rosaprocessie: 
tientallen pagina’s met wat er allemaal 
gedaan moet worden en door wie. Als je die 
documenten eens doorbladert dan zie je wat 
er een berg werk verzet moet worden om alles 
in goede banen te leiden. Het is natuurlijk 

heel goed om precies alle taken vast te leggen maar we moeten ons ook realiseren dat 
hetzelfde werk door steeds minder mensen gedaan moet worden. Het is tegenwoordig niet 
meer vanzelfsprekend dat de betrokkenheid automatisch ‘van vader op zoon’ of ‘van 
moeder op dochter’ wordt doorgegeven. Een draaiboek kan nooit een soort dogma zijn in 
de zin van ‘Zo is het en zo moet het altijd blijven.’ Maar het is natuurlijk wel handig als je 
een degelijk uitgangspunt hebt waar je dan misschien soms iets in moet schrappen. 
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Op de vrijdag waren vele vrijwilligers van buurtcomité PPP samen met de Mander, de 
Kempernaze en de Gemeente bezig om de route te versieren. Dat werk werd 
zondagmorgen in alle vroegte voltooid met het zetten van de processiepaaltjes en 
vlaggetjes op de Markt. 

Als eregast mochten we dit jaar de consul-
generaal van Peru verwelkomen. Aanvankelijk 
was aangekondigd dat de ambassadeur van Peru 
zelf zou komen samen met de overste van de 
Dominicanen van Lima. Er is toegezegd dat we 
een relikwie gaan ontvangen van de kruis dat St. 
Rosa iedere vrijdag droeg tijdens de kruisweg. 
Door omstandigheden is de overdacht van deze 

relikwie uitgesteld tot de Rosaprocessie van 
volgend jaar. 
De Rosaprocessie was weer een ‘plaatje’. 
Ondanks de onzekere voorspellingen hadden we 
perfect processieweer: niet te warm, niet te 
koud, geen wind en droog!  
Enkele jaren geleden werd besloten om 
gedurende de St. Rosaprocessie via een 
geluidsinstallatie de Rozenkrans te bidden. Ook 

dit jaar bewees de techniek weer een grote ‘dienst’: samen bidden verhoogt de devotie en 
maakt van de processie een echte bidtocht. Dat gold ook voor de terugweg die hierdoor 
deel uitmaakt van de hele processie. Die eindigt immers pas na het zingen van het Te 
Deum, het Tantum Ergo, de zegen en het St. Rosalied in de Paterskerk. 
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Heel veel dank aan alle verenigingen, comités, werkgroepen en allen die op welke wijze 
ook meegeholpen hebben en aan allen die door hun aanwezigheid hebben laten zien dat zij 
deze belangrijke en zinvolle traditie in Sittard steunen. 
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HOGE KERKELIJKE ONDERSCHEIDING VOOR MR. FRANK HAGE 
Op Sint Rosazondag is door mgr. Everard de Jong een hoge kerkelijke onderscheiding 
uitgereikt aan de heer Frank Hage. Hij is geridderd in de Orde van de H. Paus Sylvester. 
De heer Hage is voor deze onderscheiding voorgedragen door het bestuur van de 
Paredisstichting, die door Mgr. Gijsen is opgericht ter financiële ondersteuning van het 
Grootseminarie Rolduc.  
De kerkelijke verdiensten van de heer Hage zijn talrijk. Al vele jaren geleden begon zijn 
inzet voor vele kerkelijke besturen, verenigingen en stichtingen. In vroegere jaren was hij 
bestuurslid van het kerkbestuur van de Petrus- en Michaëlparochie, de Gemmakapel en de 
Baandert. Hij werkte mee aan stuurgroep de herstructurering  parochies Sittard en het 
dekenaatsbestuur. De heer Hage richtte de Stichting Vrienden van de Dominicanessen 
waarvan hij nog steeds bestuurslid is. Momenteel is hij secretaris van Caritas Banneux, de 
Paredisstichting, de Broederschap Sittard-Kevelaer, de Stichting Gezinspastoraal, de 
Stichting Jacob Kritzraedt en de Stichting Maasketen Jan van Eyck Born. 
Daarnaast is de heer Hage is een zeer betrokken parochiaan. We zouden hem willen 
omschrijven als een harde werker op de ‘achtergrond’. Bescheiden en onopvallend zet hij 
zich – naast zijn drukke werkzaamheden in de advocatuur en zijn gezin – in voor kerk en 
wereld. 
Het toekennen van een kerkelijke onderscheiding is natuurlijk altijd een beetje een 
precaire aangelegenheid. Als gelovigen verwachten wij onze erkenning niet op de eerste 
plaats in het aardse leven maar in de hemel. Bij het uitreiken van een onderscheiding komt 
ook altijd de vraag op: zijn er geen mensen die dezelfde staat van dienst hebben en voor 
wie géén kerkelijke onderscheiding wordt aangevraagd? Als we die vraag met ‘ja’ 
beantwoorden, kunnen we natuurlijk geen enkele onderscheiding meer uitreiken. Het is 
goed ons te realiseren dat deze onderscheiding niet betekent dat wij geen waarde hechten 
aan de inzet van andere parochianen. Iedereen kan zijn steentje bijdragen! 
Maar dat doet niets af aan het feit dat we volledig achter de toekenning staan en de heer 
Frank Hage en zijn gezin van harte proficiat wensen met deze uitverkiezing. We hopen 
nog lang van zijn enthousiaste en deskundige inzet te mogen profiteren!  
 

 
Mgr. De Jong speldt Frank Hage de Ridderorde van St. Sylvester op 
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NEEM EEN GOED DOEL OP 

IN UW TESTAMENT 
Het  mag ook 

uw parochie zijn…?! 
 
Het blijkt dat de inkomsten van Goede Doelen uit jaarlijkse bijdragen van 
donateurs over de gehele linie teruglopen. Daarnaast wordt geconstateerd 
dat de inkomsten uit testamentaire legaten zeer sterk toenemen. 
 
Misschien mogen wij een beroep op u doen om dit ook voor het ‘Goede 
Doel’: uw parochie te laten gelden. Uw parochie is een ANBI. Dat 
betekent dat over de gift geen belasting hoeft te worden betaald! Iedere 
euro die u doneert komt ten goede aan uw kerk! 
 

Bouw mee aan de toekomst  
van onze Kerk.  

Voor onszelf en voor hen  
die na ons komen… 

 
Pastoraal Team: 
Deken R. Merkx Kloosterplein 10                   4512275 

           In noodgevallen:06 25570088 
Em. past. P. Kerkhofs Leyenbroekerweg 107    4008960 

           In noodgevallen:       06 23077718 
Kap. J. Guerrero Kloosterplein 10                4512275 
                                           In noodgevallen 06 19561396 
Assistent H. Peters  In de Camp 3  Broeksittard    4512497 
Diaken R. Fleischeuer Patchstraat 2           06 10279717 
Centrale administratie parochiecluster:         4512275 
Kloosterplein 10 e-mail: kantpastoriesittard@gmail.com 
 Het parochiekantoor is geopend op maandag en 
donderdag/vrijdag, tussen 10.00 en 12.30 
ALLE INFORMATIE VINDT U OOK OP ONZE WEBSITE: 

www.rk-kerken-sittard.nl 

Doopsel:  
Aanmelden via Catechist   
B. Scholte 4519139 ofwel:  
doopsel@rk-kerken-sittard.nl 
Huwelijk - Uitvaarten: 
Deken R. Merkx:  4512275 
Jeugd- & Jongerenpastoraal: 

Kapelaan J. Guerrero 
  4512275 
Pastoraal zieken en ouderen: 
Deken R. Merkx:  4512275 
Assistent H. Peters   4512497 
Contact zorginstellingen: diaken 

  R. Fleischeuer  06 10279717 
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DANK AAN SINT ROSA! 
 

SINT ROSALIED 

Heil’ge Rosa, patronesse! 

Schuts van Sittards stad en volk 

Wees in alle nood en zorgen 

Ons tot voorspraak en tot tolk. 

 

Bloeiend rode roos van liefde 

Lelie blank van zuiverheid 

Reeds in d’eerste kinderjaren 

Waart gij uwen God gewijd. 

 

Streng was uw verborgen leven. 

Leer ook ons verborgen zijn! 

Groot uw deugd en groot uw 

ootmoed, 

Leer ook ons ootmoedig zijn! 

 

Leer ook ons voor Jezus dragen 

Alle vreugd’ en alle smart 

Dat wij eens met u Sint Rosa 

Rusten mogen aan zijn Hart! 

 
Emile Brouwers 


