
  

 

 

 

 

  

HH Missen vanuit H. Petruskerk zijn via Live-Stream te volgen 
www.rk-kerken-sittard.nl 

Vanuit de H. Hartkerk in Overhoven 
www.parochieoverhoven.jouwweb.nl/livestream 

 

Kloosterplein 10  e-mail: kantpastoriesittard@gmail.com 

26e jrg. nr. 9 – 21 oktober 2023 
 

Dit parochieblad is voor een periode van 6 weken 

  De volgende aflevering verschijnt 1-12-2023  

 Voor parochianen is dit blad gratis 

Zie ook onze website: www.rk-kerken-sittard.nl 
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Woord van de deken 
 

Allerheiligen en Allerzielen 
Van oudsher begint op 1 november de kerkelijke 

‘winterperiode’ die duurt tot Pasen. Zo zijn Allerheiligen en 

Pasen de twee belangrijkste ‘scharnierpunten’ in het 

kerkelijk jaar. 

Op Allerheiligen herdenken we allen die door de kerk in de 

loop der eeuwen heilig verklaard zijn. Dat zijn er enkele 

tienduizenden. Hun namen en levensbeschrijvingen staan 

opgetekend in het Romeins Martyriologium. We vieren hun 

gedachtenis jaarlijks, meestal rond hun sterfdag: de dag dat 

ze naar de hemel zijn gegaan. De belangrijkste heiligen worden wereldwijd in alle 

kerken gevierd, zoals de apostelen, evangelisten en de Maagd Maria. Anderen worden 

gevierd als een vrije gedachtenis of alleen in een bepaalde streek. Zo vieren we 

bijvoorbeeld de H. Amelberga vooral in Susteren. De heiligen vereren we omdat we 

hun voorbeeld willen navolgen en omdat ze onze voorsprekers zijn bij God. 

Daags na Allerheiligen viert de Kerk Allerzielen. Wij gedenken degenen die ons in de 

dood zijn voorgegaan en bidden voor zielenrust van onze gestorvenen. Onze dierbare 

overledenen zijn niet ‘weg’: ze leven voort op geestelijke wijze in het Huis van de 

Hemelse Vader. Onze overledenen blijven ook na hun dood lid van onze Kerk: de 

aardse en de hemelse Kerk zijn met elkaar verbonden. Wij kunnen bidden voor onze 

gestorvenen dat God hun zonden mag vergeven en hen mag opnemen in de hemel 

maar zij bidden ook voor ons! Daarom is het goed om Allerzielen te vieren maar ook 

om H. Missen op te dragen voor onze doden: de vruchten van de H. Mis komen hun 

ten goede! We kunnen ook voor hen bidden bij wijze van aflaat (zie website KRO-

NCRV Encyclopedie aflaat). 

Een gebruik dat vooral sinds de corona-pandemie steeds meer dreigt te verdwijnen is 

de kerkelijke uitvaart. Bij de rouwberichten in de krant zien we steeds meer ‘de 

uitvaart heeft in stilte plaatsgevonden.’ Dat doet wezenlijk afbreuk aan het katholieke 

geloof in de verbondenheid tussen de aardse en hemelse Kerk. Voor een gelovige is 

het heengaan van een dierbare geen ‘privé-gebeuren’: een lid van de 

kerkgemeenschap is overgegaan naar de hemel en daar zijn alle gelovigen – en zeker 

zij die de overledene goed gekend hebben – bij betrokken. De uitvaartmis is niet een 

openbare herdenking van het leven van de gestorvene, het is het samen vieren dat 

God een dierbare naar de hemel heeft geroepen. De geloofsgemeenschap dankt God 

voor het leven en bidt dat God zijn barmhartigheid betoont aan de overledene. 

Dreigen we het geloof kwijt te raken dat een H. Mis bijdraagt aan het heil van de 

overledene? Dat snijdt in het wezen van de Kerk! 

Moge de viering van Allerheiligen en Allerzielen ons opnieuw bewust maken dat we 

van God een enorm geschenk hebben ontvangen in zijn Kerk: de gemeenschap van de 

heiligen, de gemeenschap met hen die van ons zijn heengegaan en leven bij God.  

R. Merkx, pastoor-deken 
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OVERLEDENEN 2022-2023 
Hier volgen de namen van al degenen van wie wij – na een kerkelijke viering – in het 

afgelopen jaar in onze parochie en gemeenschap afscheid hebben moeten nemen. Hun 

namen worden genoemd in de Missen van Allerheiligen en Allerzielen. 

 

Corry Wormer-Op het Veld  87 jaar 

Mim Dohmen Goossens   85 jaar 

Vic(torine) Beckers-Smeets  86 jaar 

Leo van der Donk    72 jaar 

Jan Streukens      87 jaar 

Jean Mennens     86 jaar 

Huub Clemens     90 jaar 

Math van Noorden    96 jaar 

Paul Gijsen      95 jaar 

Mischka Salden     54 jaar 

Jo van der Mark     81 jaar 

Mia Meerts-Janssen    98 jaar 

Zr. Jeanne, Maria Broen   97 jaar 

Hans Dieteren     64 jaar 

Sonja Knops-Brück    86 jaar 

Monique Rousseau-Demandt 55 jaar 

Mariet Zentjens-Velders   71 jaar 

Ria Bischoff-Willems   82 jaar 

Jos Hermans-Dieteren   93 jaar 

Math Hendriks     90 jaar 

Liesje Ruers-Geerkens   85 jaar 

Toon Jacobs      93 jaar 

Zr Marie Madeleine, Gooijen 89 jaar 

Gert Willems-Vroemen   94 jaar 

Piet Willems      89 jaar 

Sjef Canisius      94 jaar 

Wies Mennens-den Rooijen  87 jaar 

Koen Leinders     95 jaar  

 

BEZINNINGSHUIS REGINA CARMELI 
  

H. Mis: maandag t/m vrijdag: 07.00 uur 

             zaterdag, zondag en hoogfeesten: 09.00 uur 
  

Eucharistische aanbidding: 1e vrijdag: 13.30 - 17.00 uur  

                                                alle zondagen (niet na de 1e vrijdag): 13.30 - 17.00 uur  
  

Biechtgelegenheid (Nederlands, Duits) op de volgende dinsdagen van 10.00 uur - tot 12.30 

uur: 24 en 31 oktober±; 7, 14, 21 en 28 november; 5, 12 en 19 december 
  

Bidders/bezoekers zijn welkom in onze kapel voor gebed en/of om een kaars op te steken. 

Buiten de mistijden: aanbellen aan de voordeur of aan de deur naast de kapel! 
 

Elke week op dinsdag (informeer voor exacte data)                                        Bijbelavond 

Verdieping - Samen met de zusters duiken we in de Bijbel. Wat heeft de 

Bijbel mij te zeggen? Hoe kan ik dit in het dagelijks leven toepassen?  

Begin: 20.30 u, Sluiting: ± 22.00 u  

Kosten: Vrijwillige bijdrage 
 

 

Elke vrijdag (8.00 - 9.30 u)                                  Gebedsmorgen van de Father Prayers 

Jezus zei: 'Daar waar er twee of meer in Mijn naam verenigd zijn, daar ben Ik in hun 

midden.’ De grote genade van Biddende Vaders is het samenzijn van mannen, die niet alleen 

voor zichzelf bidden, maar ook voor elkaar en voor hun echtgenote en kinderen vanuit het 

besef dat God hen liefheeft, nog meer dan zij zelf kunnen. Zij bidden dagelijks voor andere 

mannen, zodat zij hun maskers afleggen, sterk staan in hun geloof, iedere verzoeking 

kunnen weerstaan, hoe moeilijk ook, en mensen worden van gebed. 

Informatie:  Ben Scholte, 046 451 91 39, bjscholte@hotmail.com 
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Derde woensdag van de maand (19.30 - 21.30 u)                                      Karmelfamilie 

Onze Karmelfamilie wil leven in de Karmelspiritualiteit en in de geest van 

de Karmelietessen van het Goddelijk Hart van Jezus. Als leden van een 

familie willen wij elkaar, in naam van God, ondersteunen in geestelijk 

opzicht en in de dagelijkse beslommering  en en willen we in levendige 

verbinding met de zusters van de Carmel D.C.J. leven. Onze zoektocht naar 

en onze verbondenheid met God, ons gebed en ons dagelijkse doen zien we 

als een  dienst aan de kerk tot glorie van God en tot zaligheid van eenieder. 

Informatie: Rini van de Geer, 06 13 06 46 08, hatmjoosten@hotmail.com 

 

Zaterdag 21 oktober                                                                      Bezinningsdag in stilte 

'Verlos ons van het kwade.' 

Over de laatste bede van het 'Onze Vader' 

                                                                  

Inleider: Dr. Bernhard Hegge, Spirituaal Rolduc 

Kosten: € 20,00 (a.u.b. lunchpakket meebrengen)  
 

10 - 12 november 2023           Bezinningsdagen voor jonge gelovigen van 30 – 55 jaar 

“Groot geworden door klein te durven zijn –  

de leer en het leven van de H. Theresia van Lisieux” 
  

Lezingen – gebed – stilte 
 

Begeleiding: Pastoor Martin Otto, Limbricht 

Begin: Vrijdag, 17.00 uur Sluiting: Zondag, 16.00 uur 

Kosten: € 146,00 (+ evt. € 2,00 voor handdoeken)  Korting mogelijk. 

 

22. - 29. November 2023                                                                          Exerzitien in Stille 

Thérèse von Lisieux und aktuelle geistliche Themen ... 
 

Exerzitienleiter: Pater Michael Jakel, Karmelit Würzburg 

Beginn: Mittwoch 17.00 Uhr, Ende: Mittwoch 09.30 Uhr  

Kosten: € 517,00 (+ evtl. € 2,00 für Handtücher) 

 

Zaterdag 16 december (10 - 16 u)                                                 Bezinningsdag in stilte 

“De gevallen mensheid richt Hij weer op; 

heel de schepping wordt hersteld.” 

Het leven van de mens die naar Gods beeld geschapen is, wordt door de 

zonde diep aangetast. Het verzet tegen God lijkt in onze tijd een strijd te 

zijn tegen de mens als Gods schepsel. Jezus is mens geworden om de 

mens met God te verzoenen en weer ten diepste op God te richten. In de 

voorbereiding op Kerstmis staan wij stil bij de betekenis van de 

menswording van Christus voor onszelf, voor de Kerk, ja zelfs voor heel 

de wereld. 
 

Inleider: Pastoor Martin Otto, Limbricht 

Kosten: € 20,00 (a.u.b. lunchpakket meebrengen)  
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AANBIDDING VAN ALLERHEILIGST SACRAMENT  
in de St.-Michielskerk. Nieuwe tijd! 

  

De aanbidding in de Michiel van 11.00 tot 12.00u wordt problematisch. Er 

lopen steeds vaker groepen binnen voor een rondleiding waardoor het 

gebed wordt gestoord. Als experiment willen we de aanbidding houden 

aansluitend aan de H. Mis van ongeveer 9.00u tot 9.30u.  

Het is dan ook nog lekker warm in de kerk! We evalueren over enkele 

weken. 

 
OPEN KERK 

Op donderdag op 2 november ( en 30 november) verzorgt de 

Kommelgemeenschap uit Maastricht weer Open Kerk in de 

Michiel van 10.30 tot 12.00u. U bent van harte welkom om een 

kaarsje op te steken, te bidden, te luisteren naar de muziek en de 

zegen van de priester te ontvangen. Loop eens binnen: het zal u 

goed doen! 

Overleden 
Sjef Canisius Dobbelsteynporte † 31-7-2023 94 jaar 

Wies Mennens-den Rooijen Kerkplein † 21-8-2023 87 jaar 

Koen Leinders Vijverweg † 16-9-2023 95 jaar 

Mogen zij rusten in de vrede van de verrezen Heer  

 

Algemene aanbevolen gebedsintenties 
Oktober: Voor de Synode Bidden wij voor de kerk dat zij op elk niveau het 

luisteren en de dialoog tot levensstijl maakt en zich door de Heilige Geest laat leiden 

tot aan de uiteinden van de wereld. 

November: Voor de paus Bidden wij voor de paus, dat hij met de hulp van de 

Heilige Geest de hem toevertrouwde kudde in geloof blijft begeleiden bij de 

uitoefening van zijn zending. 

Gedoopt 
Pien Pfennings 27 augustus 2023 

Jayda, Djayno en Djaylano Heiligers 23 september 2023     

Danilo van der Linden 24 september 2023 

 

Vanaf 1 november: 

Petruskerk: zaterdag 18.00u; Zondag 11.00u 

Michiel: maandag t/m vrijdag 8.30u; Zaterdag 9.00u; Zondag 9.30u 

Basiliek: donderdag 10.30u; geen Mis op zondag. 
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Parochie  H. Petrus en H. Michaël – Sittard 
St.-Petruskerk: Kerkplein  St.-Michielskerk: Markt  

 

Deken R. Merkx, Kloosterplein 10 4512275   

Em.Past. P. Kerkhofs, Leyenbroekerweg 107 4008960  

kapelaan J. Guerrero, Kloosterplein 10, 06 19561396 

Past. Broeksittard, In de Camp 3, Broeksittard  4512497 

Kerkbijdrage: Parochiecomité H.Petrus en H.Michaël  

Kloosterplein 10, 6131EP Sittard 

NL51 INGB 0001 0325 40  of  NL98 RABO 0147 6036 76 

 

NIEUWKOMERS WELKOM!   Onze deken, pastoor, kapelaan, diaken en welkomstgroep 

heten alle katholieken die nieuw zijn komen wonen in onze Binnenstadparochie van 

harte welkom!  Bent u nieuw komen wonen in onze parochie? Of bent u binnen de 

parochie verhuisd?  Of gaat u naar elders? Wees dan zo vriendelijk uw nieuwe adres en 

tel.nr.  door te geven, aan de administratie, Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard,  

4512275  of  aan mw. R. Gieskens, Mgr. Claessensstraat 33, 6131 Sittard,  

4519039. Dank u! 

 

 
H. Communie voor aan huis gebondenen 
Bent u niet in staat naar een H. Mis te gaan, en wilt u toch de H. Communie ontvangen? 

Op vrijdag 3 november en vrijdag 1 december wordt rondgebracht! U kunt zich opgeven 

via het secretariaat. We komen graag! 

 

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES                      
Attentie: het volgende parochieblad bestrijkt de periode van 21 oktober t/m 2 december 

2023. Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn 

vòòr maandag 20-11-2023 op de pastorie: Kloosterplein 10, ofwel via  4512275  - of  

via mail-adres:  kantpastoriesittard@gmail.com. Betaling contant of per bank tgv Parochie 

H. Petrus en H. Michaël te Sittard op NL 98 RABO 0147 6036 76  o.v.v. misintentie en 

datum.  

 

ST.-PETRUSKERK 

 
Zaterdag 21 oktober  
18.00u gestplev v zielenrust vh overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux; ter ere van Onze Lieve Vrouw Behoudenis der Kranken voor de zieken 
en noodlijdenden; nadienst voor Wies Mennens-den Rooijen en Koen Leinders  

AANMELDING HUWELIJKEN 
Aanstaande bruidsparen die voornemens zijn een kerkelijk 

huwelijk te sluiten, neemt u a.u.b. contact op met de deken. 

Minstens een half jaar voor de geplande trouwdatum!   

Telefoon 046-4512275 of pastoriesittard@gmail.com 
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Zondag 22 oktober 29e Zondag door het jaar 
11.00u plzwd voor Koen Leinders en pljrd voor Els Leinders-Alberts; pljrd v Maria 
Smeets uit dankbaarheid (D) voor de zielenrust van Marie-José Cremers en overl.fam. 
Maandag 23 oktober            
8.30u voor de actuele zielzorgelijke belangen van bisdom en parochie (D 2) 
Dinsdag 24 oktober  
8.30u voor de algemene noden van de Heilige kerk en wereld (D 2) 
Woensdag 25 oktober Verjaardag van de wijding van alle kerken waarvan de 
wijdingsdatum niet bekend is 
8.30u  tot lof en zegen aan de Heer (D 2) 
Donderdag 26 oktober  
8.30u v Maria Smeets uit dankbaarheid; overl grootouders Simonis-Tummers en ouders 
Hage-Simonis 
Vrijdag 27 oktober  
8.30u voor de huidige pastorale zorgen van bisdom en parochie 
Zaterdag 28 oktober 
18.00u gestplev v zielenrust vh overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Cath.  
Krux; ter ere van Onze Lieve Vrouw Behoudenis der Kranken voor de zieken en 
noodlijdenden; nadienst voor Koen Leinders 
Zondag 29 oktober 30e Zondag door het jaar (met de Schola) 
11.00u pljrd voor ouders Cobben-Quadackers en zn. Harry, Seph en Mil; pljrd v Jan en 
Miny Reijnders-Kuijpers en v overledenen vd fam. Reijnders-Kuijpers; gestplev 
echtelieden Jeun en Tity Schelberg-Cortenraad; voor de zielenrust van Marie-José 
Cremers en overl.fam.  
15.00u Gravenzegening Alg. Kerkhof 
15.00u Urnenzegening RK Urnenhof  
Maandag 30 oktober  
8.30u om verlichting van noden in Kerk en Wereld 
Woensdag 1 november Hoogfeest van Allerheiligen  
8.30u H. Mis in de Michiel 
19.00u ev. v zielenrust van de overleden leden vd Familie Simonis-Tummers  
Donderdag 2 november Allerzielen  Gedachtenis van alle overleden gelovigen 
8.30u H. Mis in de Michiel 
19.00u (met Canticorum) voor alle overleden parochianen; De namen van de overledenen 
sinds vorig jaar Allerzielen zullen worden genoemd. Voor hen wordt een kaarsje 
opgestoken 
Zaterdag 4 november 
18.00u gestplev v de zielenrust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux; ter ere van het Onbevlekte Hart van Maria voor priesterroepingen in 
parochie, dekenaat en bisdom; nadienst voor Koen Leinders 
Zondag 5 november 31e Zondag door het jaar Hubertusmis Hubertusbroodzegening 
11.00u plev  Maria Josephina Robertz; gestplev v ouders Martijn en Lie Canisius-van 
Leeuwen  en hun dochter Marion; gestplev v Hans Gerards en zijn ouders Jeu en Mia 
Gerards-Schoonus; gestplev voor zielenrust v past-deken mgr Ben Janssen, de zielenrust 
van zijn ouders, de echtelieden Janssen-de Ponti, en de zielenrust van zijn broer en 
zusters; voor de zielenrust van Marie-José Cremers en overl.fam.; voor Tiel Caris-
Heemels vw verjaardag 
Zaterdag 11 november 
18.00u gestplev voor de zielenrust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 
Hubertina Catharina Krux; ter ere van Onze Lieve Vrouw Behoudenis der Kranken voor 
de zieken en noodlijdenden  
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Zondag 12 november 32e Zondag door het jaar   
10.00u Oecumenische Gebedsdienst Klaproosdag(met Petruskoor en Philharmonie) 
11.30u (let op afwijkende tijd!) voor de zielenrust van Marie-José Cremers en overl.fam. 
Zaterdag 18 november  
18.00u gestev voor  zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina  
Catharina Krux; ter ere van Onze Lieve Vrouw Behoudenis der Kranken voor de zieken  
en noodlijdenden  
Zondag 19 november 33e Zondag door het jaar   
11.00u plev ter nagedachtenis van Ria Roodenburg; voor de zielenrust van Marie-José 
Cremers en overl.fam. 
Zaterdag 25 november 
18.00u gestpljrd voor Wil Sieben; gestev voor  zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs 
en Maria Hubertina Catharina Krux; ter ere van Onze Lieve Vrouw Behoudenis der 
Kranken voor de zieken en noodlijdenden 
Zondag 26 november Christus, Koning van het Heelal (34e en laatste zondag van het 
kerkelijk jaar met Sittards Mannenkoor Si-Tard 
11.00u voor de zielenrust van Marie-José Cremers en overl.fam.; pljrd voor Elly Muijters; 
pljrd voor overl.ouders Laudy-Bresser 
 

Van maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 9.30u: Aanbidding Allerheiligste  
Zaterdag 21 oktober 
9.00u Ter ere van de H. Maagd Maria 
Zaterdag 28 oktober HH. Simon en Judas, apostelen  
9.00u Voor het welslagen van de synode in Rome 
m.i.v. 1 november zijn de doordeweekse missen in de Michielskerk 
Woensdag 1 november Hoogfeest van Allerheiligen 
8.30u plev levende en overleden leden van het Acolietencollege St. Petrus; ev tev St. 
Joseph v goede gezinnen en de moed om godsdienstig te leven (D) gestpljrd overl ouders 
Wim en Johanna Fabus-Könings en zoon Jo; v levende leden van fam. Cremers   
voor overl. ouders Moonen-Pollmeijer en Halmans-Claessen en voor Hub Moonen 
Donderdag 2 november Allerzielen gedachtenis van alle overleden gelovigen 
8.30u. Voor onze overleden parochianen: voor hen wordt een kaarsje opgestoken. De 
namen van de overledenen sinds vorig jaar Allerzielen zullen worden genoemd. 
uit dankbaarheid vw Christus' permanente aanwezigheid in de H. Eucharistie (D) 
10.30-12.00u Open Kerk 
Vrijdag 3 november Eerste vrijdag van de maand 
8.30u 2ejrd voor Bèr Lejeune; ev overleden ouders Kleikamp-Cremers; gestev t.e.v. het 
Heilig Hart van Jezus tot eerherstel 
Zaterdag 4 november  H. Carolus Borromeüs, bisschop. 
9.00u overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
Zondag 5 november 31e Zondag door het jaar  H. Willibrord, Bisschop, verkondiger 
van ons geloof, Patroon van de Nederlandse Kerkprovincie 
9.30u gestplev vd zielenrust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux; overl. echtp.Caulfield-Tholen  
Maandag 6 november Alle heilige verkondigers van het geloof in onze streken 
8.30u voor Mia Cremers-Fijen en Jakob en Anna Cremers en voor Theodoor en Gertruda 
Fijen; ev tev de H. Geest v allen, die in ons bisdom en in de parochies gesteld zijn om 
leiding te geven (D) 
Dinsdag 7 november Hoogfeest H. Willibrord, bisschop Verkondiger van ons geloof, 
Patroon van de Ned. Kerkprovincie 

    ST.-MICHIELSKERK   
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8.30u 1ejrd voor Jan Streukens; ev tev. de H. Engelbewaarders uit dankbaarheid voor 
bescherming en leiding (D)  
Woensdag 8 november  
8.30u uit eerbetoon aan de Heer om zijn welwillende Zegen 
Donderdag 9 november Kerkwijding van de Lateraanse Basiliek 
8.30u  
Vrijdag 10 november H. Leo de Grote, paus en kerkleraar 
8.30u voor de overl vd fam. Leonard Dieteren-Brandts uit dankbaarheid  
Zaterdag 11 november H. Martinus (van Tours) bisschop 
9.00u  overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
Zondag 12 november 32e Zondag door het jaar (met Basiliekkoor)     
8.30u gestplev vd zielenrust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux; overl. echtp.Caulfield-Tholen 
Maandag 13 november 
8.30u voor de actuele zielzorgelijke belangen van bisdom en parochie (D 2) 
Dinsdag 14 november 
8.30u voor de algemene noden van de Heilige kerk en wereld (D 2) 
Woensdag 15 november  
8.30u tot lof en zegen aan de Heer (D 2) 
Donderdag 16 november  
8.30u ev v het welzijn van onze Heilige Vader de Paus en al zijn intenties (D) 
Vrijdag 17 november H. Elisabeth van Hongarije 
8.30u Voor de weldoeners van de parochie 
Zaterdag 18 november  
9.00u overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
Zondag 19 november 33e Zondag door het jaar   (Volkszang) 
9.30u gestplev vd zielenrust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux; overl. echtp.Caulfield-Tholen 
Maandag 20 november  
8.30u voor de actuele zielzorgelijke belangen van bisdom en parochie 
Dinsdag 21 november Opdracht van de heilige Maagd Maria 
8.30u ev v d overledenen van de fam. Joseph Smeets-Bouwels uit dankbaarheid (D) 
Woensdag 22 november H. Cecilia, maagd en martelares 
8.30u voor Jan Streukens vw verjaardag  
Donderdag 23 november  
8.30u overl grootouders Simonis-Tummers en ouders Hage-Simonis 
Vrijdag 24 november HH. Andreas Dũng, Lac, priester en gezellen, martelaren van 
Vietnam 
8.30u voor de huidige pastorale zorgen van bisdom en parochie 
Zaterdag 25 november  
9.00u overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
Zondag 26 november CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL (34e en laatste 
zondag van het kerkelijk jaar) (met Basiliekkoor) 
9.30u gestplev vd zielenrust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux; overl. echtp.Caulfield-Tholen 
Maandag 27 november  
8.30u om verlichting van noden in Kerk en Wereld 
Dinsdag 28 november  
8.30u uit eerbetoon aan de Heer om zijn welwillende Zegen 
Woensdag 29 november 
8.30u voor de actuele zielzorgelijke belangen van bisdom en parochie (D 2) 
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Donderdag 30 november H. Andreas, apostel 
8.30u overl grootouders Simonis-Tummers en ouders Hage-Simonis 
Vrijdag 1 december 
8.30u voor de algemene noden van de Heilige kerk en wereld (D 2) 
Zaterdag 2 december 
9.00u overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
 

 
Zondag 22 oktober 29e Zondag door het jaar   
9.30u  jaardienst voor Piet Veugen; v de overl. Victor Emanuel Simon; overl. 
echtp.Caulfield-Tholen; vd zielerust v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux; overl.; overl. echtp.Caulfield-Tholen 
Donderdag 26 oktober                                
10.30u v kinderen v/d Kinderkrans; voor de levende en overleden vluchtelingen en 
kinderen in oorlogsgebieden; overl. leden Aartsbroederschap; overl. echtp. Caulfield-
Tholen 
Zondag 29 oktober 30e Zondag door het jaar 
9.30u overl. echtp.Caulfield-Tholen; jaardienst voor Lei Bisschop en voor Carl en Mia 
Coenen en onze pleegzoon Frits Peters; vd zielerust v overl echtp Jan Gerard Grijs en 
Maria Hubertina Catharina Krux; voor de overleden ouders Castro-Schillinx.  
Donderdag 2 november Allerzielen 
10.30u v kinderen v/d Kinderkrans; voor de levende en overleden vluchtelingen en 
kinderen in oorlogsgebieden; de over. leden v/d Aartsbroederschap; v overl. echtp. 
Caulfield-Tholen. 
Zondag 5 november 31e Zondag door het jaar                  
H. Mis vanaf 1/5 nov. in de Michielskerk; géén Mis op zaterdag en zondag in de Basiliek  
Donderdag 9 november Kerkwijding van de Lateraanse Basiliek 
10.30u v kinderen v.d. Kinderkrans; voor de levende en overleden vluchtelingen en 
kinderen in oorlogsgebieden; overl. leden Aartsbroederschap, overl. echtp. Caulfield-
Tholen.  
Donderdag 16 november    
10.30u v kinderen v.d. Kinderkrans; voor de levende en overleden vluchtelingen en 
kinderen in oorlogsgebieden; v.d. overl. leden Aartsbroederschap. 
Donderdag 23 november   
10.30u v kinderen v.d. Kinderkrans; voor de levende en overleden vluchtelingen en 
kinderen in oorlogsgebieden; v.d. overl. leden Aartsbroederschap. 
Donderdag 30 november H. Andreas, apostel. 
10.30u v kinderen v.d. Kinderkrans; voor de levende en overleden vluchtelingen en 
kinderen in oorlogsgebieden; v.d. overl. leden Aartsbroederschap. 

 

 Rozenkransgebed  
 Elke dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om 15.30u  

 Mailadres: basiliek@rk-kerken-sittard.nl 

 De Basiliek is via zij-ingang links toegankelijk voor rolstoelers en 

rollators. 

 Opgave misintenties vóór maandag 20 november  

BASILIEK VAN O.L. VROUW VAN HET H. HART 
Misintenties voor vieringen in de Basiliek kunt u opgeven bij het Basiliekteam: Oude Markt 

20, tel 4515141 (dinsdag t/m vrijdag, tussen 9.30-12 en 14-15.30u.).  Rozenkrans op 
dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om 15.30 u 
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 St. Rosabeeldjes zijn nog steeds verkrijgbaar in het kantoor van de 

 Aartsbroederschap, Oude Markt 20, tegenover de Basiliek. 

 De basiliek is open van 9.30 – 12.00 en van 14.00 - 16.00u, behalve op maandag. 
 

Parochie H. Bernadette -Baandert 
Pastoor-deken R. Merkx, Kloosterplein 10       4512275 

 
Kerkbijdrage t.n.v. parochie H. Bernadette, Baandert 23  

ING-bank: NL07INGB0001571973 

 

ALLERZIELENDIENST IN RK URNENHOF: ZONDAG 29 OKTOBER  
Vanaf september 2013 hebben in de RK Urnenhof bijzettingen plaats gevonden van urnen 

met as van dierbare overledenen. Iedere bijzetting vindt plaats met een eenvoudige 

gebedsdienst en ter afsluiting wordt de klok geluid als teken dat de overledene “thuis” is 

gekomen. Deze RK Urnenhof is geen opbergruimte of iets dergelijks, maar het is een 

“gewijde” begraafplaats. Daarom ook willen wij ons op zondag 29 oktober a.s. aansluiten 

bij het wereldwijde gebed van onze Kerk en houden we in de RK Urnenhof om 15.00 uur 

de ALLERZIELENDIENST. Er wordt een bidprentje uitgereikt met daarop de namen van 

iedereen die sinds vorig jaar Allerzielen zijn bijgezet. Het met het parochiekoor Cantate uit 

Overhoven gefuseerde Bernadettekoor zal deze dienst opluisteren.  

H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN 

Op vrijdag 3 november en vrijdag 2 december (1e vrijdag van de maand) wordt in de 

namiddag de H. Communie in de parochie rondgebracht. Bent u niet in staat naar een H. 

Mis te gaan, en wilt u toch de H. Communie ontvangen? Meldt dit dan op de pastorie: tel. 

4512275. 

WEBSITE RK URNENHOF  

De RK Urnenhof beschikt over een eigen website: www.urnenhof.nl. Op deze site vindt u 

algemene informatie over de RK Urnenhof en bovendien actuele mededelingen. In de 

rubriek 'Informatie' vindt u een toelichting over allerlei onderwerpen. Op deze website is 

ook een contactpagina opgenomen, waarmee u het kerkbestuur vragen kunt stellen of om 

aanvullende informatie kunt vragen.  
 

OPENINGSTIJDEN RK URNENHOF EN MARIA&BERNADETTEKAPEL 

* op maandag tot en met vrijdag: 

   - in de zomerperiode (van 1 april tot 1 november) van 10 tot 17 uur 

   - in de winterperiode (van 1 november tot 1 april) van 11 tot 16 uur, 

* op zaterdagen en zon- en feestdagen: van 14 tot 16 uur. 

Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag, Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag gesloten 
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zaterdag 21 oktober 19.00 u. 29E ZONDAG DOOR HET JAAR 

Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

zaterdag 28 oktober 19.00 u. 30E ZONDAG DOOR HET JAAR 

Voor alle zieken van onze parochie 

zaterdag 4 november 19.00 u. 31E ZONDAG DOOR HET JAAR 

Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

zaterdag 11 november 19.00 u. 32E ZONDAG DOOR HET JAAR 

Voor vrede in de Wereld 

zaterdag 18 november 19.00 u. 33E ZONDAG DOOR HET JAAR 

Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

zaterdag 25 november 19.00 u. CHRISTUS KONING V. H. HEELAL 

Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

 

Parochiemededelingen H. Paulusparochie 
Voor een doordeweekse mis kunt U altijd terecht in de H.Petruskerk. 
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Dinsdag tot zaterdag is om 18.30 uur rozenhoedje en vrijdag Lof. Misintenties voor het 

volgende parochieblad tot 18 november bij Diaken R. Fleischeuer 06 102 797 17, Priesterteam, 

Kerkbestuur, Administratie 4512275, of Assistente Sacristie mw. R. Quaedvlieg-Fiddelers. 

 

 

 

Alle vieringen worden tevens uitgezonden op Livestream! Ga naar de website: Ga naar 

parochieoverhoven.jouwweb.nl/livestream Klik op het kopje livestream 

De livestream wordt tevens uitgezonden op deze Facebook kanalen: Facebook Kerk 

Overhoven en Facebook Kinderkoor ‘The Voices of Kids 

De zondagsvieringen vangen aan om 11.00 uur! De verbinding (beeld) komt online 

vanaf circa 10.45 uur (rond die tijd kunt u beeld zien). 
 

Zondag 22 oktober: 29e zondag door het jaar    

- nadienst Anke Duijsters - de Groot 

11.00 u Samenzang 

Zondag 29 oktober: 30e zondag door het jaar, 

Allerheiligen/Allerzielen zeswdAnke Duijsters - de Groot    

Jrd. ouders Bosman-Geelen en overleden familieleden;  

voor Theo Cloudt; voor Hans Fraats; voor Leo en Mia Reul, 

Willem en Elisabeth Verleng, zuster Christina Op den 

Camp, Louise Boetzkes en Aukje Thomasen; voor onze 

overleden weldoeners                                                                                                     

11.00 u Dameskoor 

Cantate 

Zondag  5 november: 31e zondag door het jaar, tevens 

gezinsmis 

Jrd. Maria Elisabeth Gruisen-Jessen en alle overleden 

kinderen en Chrit Gruisen vanwege verjaardag; voor pater 

Jacques Schreurs; voor de Britse soldaat John Alexander 

Devine; voor Pater Leon Goertz 

11.00 u Kinderkoor  

Zondag 12 november: 32e zondag door het jaar 11.00 u Samenzang 

Zondag 19 november: 33e zondag door het jaar 

Jrd. Marjo Appelmans 

11.00 u Dameskoor 

Cantate 

Zaterdag 25 november Taizéviering (Christus Koning) 19.00 u Samenzang 

Zondag 26 november: Hoogfeest van Christus Koning 

van het heelal 

11.00 u Schola 

 

MISINTENTIES    

Als u een misintentie wilt bestellen, dan kunt u een email met de misintentie                                                                                                                             

sturen naar parochieoverhoven@gmail.com Er wordt dan contact met u opgenomen. Ook 

Parochie H. Hart van Jezus – Overhoven 

Pastoor-deken R. Merkx, Kloosterplein 10 tel.046- 4512275                    

Parochiecentrum: open op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 

van 10.00-12.00 uur: Geldersestraat 37, 6136 AS Sittard  

tel. 046-4583023  email :  parochieoverhoven@gmail.com  

Kerkbijdrage ING: NL37INGB0001035314  

Rabobank: NL60RABO0147635594) 
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kunt u de misintentie bestellen via het parochiekantoor: dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 

12.00 uur Geldersestraat 37 • 6136 AS Sittard Telefoon: 046-4583023 

 

OVERLEDEN  

Op 19 september jl. is overleden mevr. Anke Duijsters – de Groot (Hof van Serviam), 

voorheen woonachtig in Overhoven. Anke mocht 95 jaar worden. Haar zeswekendienst 

wordt gehouden op zondag 29 oktober om 11.00 uur. Heer, geef haar de eeuwige rust, en 

het eeuwige licht verlichte haar. Dat ze mag rusten in vrede. 

 

GEHUWD 

Op zaterdag 9 september vond in onze kerk het huwelijk plaats van Rachel Florack en 

Ritchie van der Star. Wij wensen het huwelijkspaar een gelukkige toekomst met Gods 

zegen!  

 

ROZENKRANS  

Oktober is in de RK-Kerk de maand van de Rozenkrans. Het bidden van de Rozenkrans 

stamt uit de 19e eeuw. Vóór het Tweede Vaticaans Concilie was het heel normaal dat de 

rozenkrans, of een deel daarvan ('rozenhoedje'), in katholieke huisgezinnen werd gebeden. 

Na de sociaal-culturele wendingen van de jaren zestig raakte deze praktijk in onbruik. 

Toch wordt er nog steeds in onze parochie iedere woensdag om 19.00 uur in de 

Mariakapel de rozenkrans gebeden. U bent van harte welkom. 

 

ALLERHEILIGEN/ALLERZIELEN 

Allerheiligen en Allerzielen worden in onze kerk samen gevierd op zondag 29 oktober 

2023 om 11.00 uur. In onze parochiegemeenschap herdenken wij dan de overledenen, die 

vanuit onze kerk zijn begraven of gecremeerd en wiens naam in de gedachteniskapel 

hangt. Ook zullen er gedachtenisprentjes uitgedeeld worden waarop de namen vermeld 

staan van de overledenen sinds Allerzielen vorig jaar. 

 

Allerheiligen-Allerzielen  

Wij herdenken:  
Louis Mertens     83 jaar 

Jan Hanssen          85 jaar 

Wil Coumans      92 jaar 

Lenie Haagmans-de Jong     100 jaar 

Lies Zweipfenning-Pustjens  87 jaar 

Clemi Ermans-Aartsen   85 jaar 

Elisabeth Pfeifer-Ritterbex  82 jaar 

Anke Duijsters-de Groot   95 jaar 

 

Heer, geef hun de eeuwige rust, en het eeuwige licht verlichte hen. 

Dat ze mogen rusten in vrede. 
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GEZINSVIERING SINT MAARTEN 

Op zondag 5 november is weer een gezinsviering in onze kerk. De kinderen van de 

basisschool spelen het spel van St. Maarten. Het kinderkoor 

"The Voices of Kids" zingt weer passende liedjes. De 

Eucharistieviering begint op 11.00 uur. Kinderen, ouders en 

alle belangstellenden zijn weer van harte uitgenodigd! 

Op 11 november om 18.00 uur is de jaarlijkse St. 

Maartenstoet in Overhoven. Er wordt in de kerk het verhaal 

van St. Maarten verteld, waarna de optocht gehouden zal  

worden. Kinderen, ouders en alle belangstellenden zijn weer 

van harte uitgenodigd We hopen dat alle kinderen een mooi versierde lampion zullen 

meebrengen. Er worden prijzen gegeven voor de mooiste lampionnen!  

 

TAIZEVIERING 

Op zaterdagavond 25 november om 19.00 uur organiseert 

de parochie H. Hart te Overhoven een Taizé-viering in de 

H. Hartkerk Overhoven, Geldersestraat 37 Sittard. Deze 

Taizéviering staat in het teken van het hoogfeest van 

Christus Koning, het laatste weekend van het kerkelijk jaar, 

die dat weekend gevierd wordt. Er zal heel veel worden 

gezongen. Wij willen iedereen, en in het bijzonder ook de 

jongeren, van harte uitnodigen om aanwezig te zijn bij deze 

Taizéviering. Heb je wel eens van Taizé gehoord? Het is 

een soort bezinningsoord in Frankrijk dat zich richt op 

jongeren. Niet eens persé gelovige jongeren, maar wel 

jongeren die willen nadenken over hun leven en hoe “God” 

hen daarbij kan helpen. Jongeren vanuit de hele wereld gaan 

hier heen, omdat de sfeer er heel erg bijzonder is. Kom gerust eens kijken en proef de 

speciale sfeer van bezinning. 

 

CHRISTUS KONING 

 Op zondag 26 november vieren wij het feest van Christus Koning. 'Christus Koning' of 

voluit 'Het feest van Christus Koning van het Heelal' (Dominus Noster Jesus Christus 

Universorum Rex) is het feest waarmee het kerkelijk jaar afgesloten wordt. De week 

daarna begint de advent. De vaste en wisselende gezangen in de liturgie 

worden verzorgd door ‘Schola Sittardiensis 'Sanctus Michael'. Dit 

koor ontstond in 2017, waarbij het koor ‘Schola Cantorum 'Sanctus 

Michael' samenging met ‘Schola Gregoriana Sittardiensis’. Dit laatste 

koor ontstond in de parochie Overhoven in 1971. Het was kapelaan 

Wim Vergouwen die het ter ziele gegaan Gregoriaans koor nieuw leven 

inblies. Het fusiekoor staat onder leiding van dirigent-organist Ad 

Gijzels. Het koor stelt zich ten doel de eeuwenoude gregoriaanse 

gezangen in ere te houden en weer wat meer bekendheid te geven bij 

een groter publiek. Wekelijks repeteert het koor op dinsdagavond van 

19.15u tot 21.00u in de parochiezaal van Overhoven (ingang links naast de kerk), met 

uitzondering van de vakantieperiode van begin juli t/m half augustus. Om de kwaliteit en 



  16

de continuïteit van het koor te waarborgen is uitbreiding met een aantal nieuwe zangers 

zeer wenselijk. Voor geïnteresseerden is het mogelijk om een keer de wekelijkse repetitie 

van het koor bij te wonen. Zie hiervoor de website: scholasittardiensis.wordpress.com/  
 

GESLAAGDE FRANCISCUSVIERING EN DIERENZEGENING 

Wij kijken met een voldaan gevoel terug op 

een hele mooie geslaagde Gezinsmis van 

‘Sint Franciscus’ en aansluitend de 

dierenzegening. Voor het altaar stonden 

tijdens de Gezinsmis veel knuffeldieren van 

de kinderen! Het kinderkoor heeft met 

passende liedjes 

deze mooie 

viering opgeluisterd! En wat geweldig dat onze jongste organist 

van de parochie (een lid van het kinderkoor, 9 jaar) al helemaal 

alleen meer dan de helft van de Mis het koor heeft begeleidt op 

het orgel (met beide handen en voeten)! En er zijn een aantal 

nieuwe leden bij ons kinderkoor waarmee wij zo blij zijn! Dank 

jullie wel voor de mooie zang en al jullie inzet! De jeugd heeft de toekomst! Kinderen 

zijn altijd van harte welkom om zich aan te sluiten bij ons kinderkoor! Voor meer info, 

stuur een mailtje naar: voicesofkidssittard@gmail.com  

Na afloop van de Gezinsmis stonden buiten al een rij dieren te wachten voor de zegening 

op voorspraak van de H. Franciscus! Honden, katten en ja zelfs een kip! Geweldig! Het 

was een zonnige, en vooral geslaagde, zondagochtend! Veel dank emeritus rector Reul 

voor de mooie viering en dank aan de gezinswerkgroep en alle vrijwilligers die hebben 

meegeholpen! 

  
KOFFIEDRINKEN 

U bent van harte welkom op zondag 5 november 2023. 

 

THUISCOMMUNIE 

Op zondag 12 november wordt er voor aan huis gebonden parochianen en voor bewoners 

van het SGL  de ziekencommunie gebracht. Wilt u deze communie ontvangen dan kunt u 

zich nog opgeven via het parochiekantoor. 

Het parochiecentrum, Geldersestraat 37, tel. 4583023, is van dinsdag t/m vrijdag van 

10.00-12.00 uur geopend voor o.a. het opgeven van de misintenties, aanmelden van 

doopsel, huwelijk, ziekenbezoek, overlijden enz. Het kantoor zorgt ervoor dat het 

betreffende bericht zo snel mogelijk terecht komt bij de deken of het daarvoor 

aangewezen lid van het pastorale team. U kunt het parochieblad digitaal toegestuurd 

krijgen. Mail uw e-mailadres naar: digitaalparochieblad@gmail.com  
 

VERGEET NIET UW KERKBIJDRAGE!   

Mocht u uw kerkbijdrage reeds betaald hebben, dan danken wij u daarvoor! Heeft u nog 

geen kerkbijdrage betaald, doe het dan nu. Zo kunnen we onze kerk en onze activiteiten in 

stand houden! ING: NL37 INGB 0001 0353 14 of  Rabobank: NL60 RABO 0147 6355 94 

Intenties voor het volgende parochieblad kunt u tot woensdag 15 november aanleveren. 
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Planning parochieblad jaargang 27-2024 
 

Jrg/nr van tot drukken bezorgers duur bijzonderheden 

27-2 06-01 10-02 26-12 05-01 5 weken 11-02: Carnaval 

27-3 10-02 23-03 30-01 09-02 6 weken 24-03: Palmzondag 

27-4 23-03 04-05 12-03 22-03 6 weken 09-05: Hemelvaart 

27-5 04-05 15-06 23-04 03-05 6 weken 02-06: Sacr. proc. 

27-6 15-06 27-07 04-06 14-06 6 weken 06-07: Schoolvak. 

27-7 27-07 07-09 16-07 26-07 6 weken 25-08: Rosazondag 

27-8 07-09 19-10 27-08 06-09 6 weken 09-09: Kevelaer 

27-9 19-10 30-11 08-10 18-10 6 weken Allerh/Allerz 

 

Dagboek van een Herdershond 
Het was me wat in Sittard, de ‘operatie’ Dagboek van een Herdershond. Eind vorig jaar 

kreeg ik bezoek van wethouder Houtakkers en producent Albert Verlinde. Het plan was 

een live-opname uit te zenden van een verkorte versie van het boek van pater Jac Schreurs 

(hij was in de jaren 30 van de vorige eeuw werkzaam in de parochie van Overhoven). In 

de jaren 70 hebben honderdduizenden mensen genoten van de televisieserie van de 

bewerking van ‘Dagboek van een Herdershond’ van de cineast Willy van Hemert. Iedere 

Nederlander van pakweg 60+ herinnert zich nog kapelaan Odekerken die van zijn fiets 

viel. Van de jongere generaties hebben velen de musical bezocht in het MECC, die 

honderdduizenden belangstellenden trok en alom werd gewaardeerd. 
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Medewerking aan ‘Dagboek van een Herdershond in Sittard’ beschouwden we een beetje 

als een ‘ereplicht’ aan pater Schreurs en de velen die het verhaal kenden. Maar we wisten 

ook dat we ons heel wat op de hals zouden halen: bij een rechtstreekse televisie-

uitzending komt heel wat kijken, wist ik uit ervaring met de vele telvisiemissen waaraan 

ik heb meegewerkt. Maar op deze manier ‘Sittard op de kaart zetten’ was uiteraard een 

uitdaging. 

Vanwege de vele technische complicaties bij een live-uitzending werd besloten om de 

‘binnenscènes’ van tevoren op te nemen. De dekenale pastorie veranderde in het huis van 

pastoor Bonhomme, het kapittelhuis werd omgedoopt tot woning van kapelaan Odekerken 

en ook de Basiliek deed mee.  

Eind juni streek een hele opnameploeg neer in Sittard en werden de pastorie en het 

kapittelhuis aangepast aan de ‘oude tijd’. Twee dagen lang waren pastoor Bonhomme en 

kapelaan Odekerken - bijgestaan door een engel – ‘heer en meester’ in Sittard. 

Maar het ‘moment suprème’ was de uitzending op zondagavond 3 september. Al enkele 

dagen was het Kloosterplein afgesloten en werd het omgebouwd tot een heuse 

televisiestudio. Overal kabels en lichtmasten, op de Gats een compleet mobiel 

schakelcentrum. De pastorie verleende gastvrijheid aan de studio van Radio 5. De 

hoofdrolspelers maakten dankbaar gebruik van het royale dekenale toilet… 

Wel grappig als je door de gang loopt en ineens een engel van de wc af ziet komen… 

Als de televisie komt weet je één ding zeker: als je meewerkt is de sfeer prima, als je dat 

niet doet krijg je ruzie en doen ze toch wat ze willen…  

Op de avond van de uitzending waren de meeste bewoners van het Kloosterplein 

‘afgevoerd’ naar het Merici-hotel want het was streng verboden om tijdens de live-

opname uit het raam te kijken… Op TV-schermen hebben we de uitzending gevolgd. En 

eerlijk waar: het was een pláátje! Sittard op z’n mooist! Sittard: de stad van Dagboek van 

een Herdershond! 

Helaas was inhoudelijk niet iedereen even gelukkig met de uitzending. Natuurlijk kwam 

dat vooral omdat het erg moeilijk is om een heel boek in te korten tot een samenvatting 

van anderhalf uur. Wat sommigen ook minder waardeerden was de soms wat karikaturale 

invulling: pastoor Bonhomme had niet de erudiete uitstraling van de pastoor van Willy 

van Hemert en ook de engel veroorloofde zich soms wat uitspraken waar we niet zo blij 

mee waren (‘pastoors zijn zure oude mannen’ en vloeken in de Basiliek is ongepast) Het 

Dagboek werd ‘voor elk wat wils’ en dat had consequenties voor de inhoud.  

Maar al met al kunnen we toch zeggen: we kijken er met vreugde op terug. Een staaltje 

van prachtige techniek en toch: ‘gratis’ reclame voor ons mooie Sittard. KRO-NCRV: 

bedankt! 

R. Merkx 

 

Synode in Rome: vergaderen over vernieuwing 
Het thema van deze synode, synodaliteit, is ook niet zomaar een thema. Het is een uit het 

Grieks afgeleid woord dat zoiets betekent als samen op weg gaan en het geloof beleven en 

verspreiden. De nadruk ligt op samen: geestelijken (van paus tot diaken) en gewone 

gelovigen, mannen en vrouwen, iedereen. 

Synodaliteit is het centrale begrip van een in 2021 gestart proces om de Rooms-

Katholieke Kerk grondig te vernieuwen. Ingezet door paus Franciscus zelf. Al vanaf het 

begin van zijn pausschap was duidelijk dat Franciscus van plan was om de in zijn ogen in 
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zichzelf gekeerde, gesloten en stilstaande Kerk open te gooien. Na eerdere 

bisschoppensynodes over het gezin en over jongeren besloot hij dat de tijd rijp was voor 

verandering. 

Het werd een vernieuwingsproces dat vanaf de basis begon. In 2021 werd in alle 

bisdommen over de hele wereld een grootscheepse inventarisatie gehouden. Aan de 

gelovigen werd gevraagd welke richting de Kerk op moet in dit nieuwe millennium. 

Iedereen mocht zijn of haar ideeën en opvattingen geven. 

Vervolgens werden aan de hand van de uitkomsten zeven bijeenkomsten gehouden in de 

vijf werelddelen, waarbij Amerika en Azië uit praktische overwegingen in tweeën werden 

gesplitst. De resultaten van deze continentale vergaderingen zijn gegoten in een 60 

pagina's dik werkdocument waar de deelnemers van de synode nu mee aan de slag gaan. 

Een greep uit de thema's op de agenda: meer inspraak voor gewone gelovigen, ook bij 

besluitvorming. Meer verantwoordelijkheid voor lokale kerken, zodat de Kerk minder 

westers wordt. Meer aandacht voor het inbrengen van lokale culturele tradities in 

bijvoorbeeld de liturgie. 

Ook de verhouding tussen priesters en gelovigen staat ter discussie. Net als de invulling 

van het bisschopsambt - ook dat van de bisschop van Rome, oftewel de paus.  

De veelheid aan onderwerpen is duizelingwekkend. Dat weet ook de paus. Daarom heeft 

hij besloten om op deze eerste sessie volgend jaar oktober een tweede sessie te laten 

volgen. Zodat alles kan bezinken, weer teruggekoppeld kan worden naar de basis en door 

hem van commentaar kan worden voorzien. Eind oktober 2024 zullen aan het eind van de 

tweede sessie van de synode de definitieve voorstellen komen. 

Maar hoe zorg je ervoor dat deze zoveel omvattende vergadering niet ontaardt in een 

enorme chaos? Binnen de Kerk is er immers altijd spanning geweest tussen continuïteit en 

verandering. 

Bovendien zijn de onderwerpen in sommige gevallen zo politiek beladen en de 

verwachtingen in het Westen zo hooggespannen dat er een risico bestaat dat er niets 

concreets uitkomt. Maar paus Franciscus lijkt zeker van zijn zaak. Voor hem is de synode 

geen risico, maar een uitgelezen kans op vernieuwing.  

 

 

Pastoraal Team: 

Deken R. Merkx Kloosterplein 10                   4512275 

           In noodgevallen:06 25570088 

Em. past. P. Kerkhofs Leyenbroekerweg 107    4008960 

           In noodgevallen:       06 23077718 

Kap. J. Guerrero Kloosterplein 10                        4512275 

                                           In noodgevallen 06 19561396 

Assistent H. Peters  In de Camp 3  Broeksittard    4512497 

Diaken R. Fleischeuer Patchstraat 2           06 10279717 
Centrale administratie parochiecluster:         4512275 

Kloosterplein 10 e-mail: kantpastoriesittard@gmail.com 

 Het parochiekantoor is geopend op maandag en 

donderdag/vrijdag, tussen 10.00 en 12.30 

ALLE INFORMATIE VINDT U OOK OP ONZE WEBSITE: 

www.rk-kerken-sittard.nl 

Doopsel:  

Aanmelden via Catechist   

B. Scholte 4519139 ofwel:  

doopsel@rk-kerken-sittard.nl 

Huwelijk - Uitvaarten: 

Deken R. Merkx:  4512275 

Jeugd- & Jongerenpastoraal: 

Kapelaan J. Guerrero 

  4512275 

Pastoraal zieken en ouderen: 

Deken R. Merkx:  4512275 

Assistent H. Peters   4512497 

Contact zorginstellingen: diaken 

  R. Fleischeuer  06 10279717 
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DAGBOEK VAN EEN HERDERSHOND 

De enige echte Erik Odekerken 

 

 

CONCERT AD MOSAM ‘BAROKKE PARELS’ 

‘Muziek heeft die bijzondere kracht om te troosten, om emoties 

in je los te maken en je te resetten als herinneringen pijn doen.’ 
Een programma met componisten rondom Bach : 

niet alleen prachtig maar ook boordevol troostende kracht. 

 

Michielskerk Sittard Zaterdag 4 november 20.00 uur Prijs: € 25 

Informatie en kaarten bestellen op: www.admosam.nl 


