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Dit parochieblad is voor een periode van S weken
De volgende aflevering verschijnt 6-01-2024
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HH Missen vanuit H. Petruskerk zijn via Live-Stream te volgen
www.rk-kerken-sittard.nl
Vanuit de H. Hartkerk in Overhoven
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Woord van de deken

We staan aan het begin van de feestmaand december. Binnenkort
Sinterklaas en dan doorlopen we een heel korte advent omdat het
de avond van de vierde zondag van de Advent al Kerstavond is.
Verwachting en vervulling tekenen deze feestmaand. Er worden
afspraken gemaakt over hoe we de kerstdagen gaan doorbrengen,
we kijken uit naar wat komen gaat. Iedereen doet zijn of haar best
om er iets moois van te maken.

Ook op geestelijk gebied maken we een verwachtingstijd door.
Ieder jaar leven we naar Kerstmis toe om ons in herinnering te
brengen hoe de geweldige belofte die God ons heeft gedaan, in vervulling gaat.

Gods belofte delen wij met het Joodse Volk. Eeuwen voor de geboorte van Christus had
God al bij monde van de profeet Jesaja beloofd dat Hij een Redder zou zenden. Groot was
het verlangen naar stabiliteit, bevrijding van de vijanden, rust en vrede.

Rond de tijd van de geboorte van Christus is het Joodse land bezet door de Romeinen.
‘Komt er dan nooit rust?’ Ja, er komt rust. Maar op een heel andere manier dan verwacht.
Ergens in een schaapskooi wordt een kind geboren. Arme ouders, nog geen bedje om hem
in te leggen. Herders die hun schapen bewaken zijn de eersten die het horen: ‘Heden is u
een Redder geboren.” Een Redder? Zij gaan naar de stal en knielen neer voor het Kind. Ze
geloven: dit Kind is onze Redder! Een Kind! Een goddelijk Kind!

Hebben wij een Redder nodig? Wij kunnen toch onszelf redden? Of komen we steeds
meer tot de overtuiging dat wij onszelf niet kunnen redden? Nergens vinden we nog rust,
overal wordt de vrede bedreigd. Het land waarin eens de Redder rondliep is in oorlog. De
technische vooruitgang heeft ons veel gegeven maar heeft ook veel gekost. Steeds meer
mensen roepen weer om een Redder. Politici beloven dat zij de redder zullen zijn. Bjj
iedere verkiezing werpt zich weer een andere op als de ware redder: ‘Stem op mij dan
komt het goed.’

Wij mensen van 2023 verlangen naar een Redder. En die wordt met Kerstmis geboren:
Jezus Christus, de Zoon van God. Hij zal geen oorlogen beéindigen, niet het
klimaatprobleem oplossen, niet de wereld in een paradijs veranderen. Jezus Christus zal
ons innerlijk veranderen, zal ons rust en vrede brengen in al onze hectiek en onrust. Jezus
Christus is het levende bewijs dat God mét ons is. In Hem is God op aarde gekomen om
ons mensen bij de hand te nemen en ons een nieuw perspectief te geven: niet de aardse
ellende, de onrust en de dood zullen ons leven voortaan beheerden maar in Jezus Christus
wordt ons leven gericht op de hemel, op verrijzenis en eeuwig leven.

Jezus Christus is het die ons verkondigd en voorleeft dat lijden en kruis niet uitzichtloos
zijn maar een doorgang naar nieuw en eeuwig leven.

Kerstmis, de geboorte van de Heer is het begin van een nieuwe tijd waarin we ondanks
alle moeilijkheden kunnen leven als blije en gelukkige mensen. Hij schenkt het ons.
Gratis! Gratia, door zijn genade, omdat Hij van ons houdt. Zalig Kerstmis!

R. Merkx, pastoor-deken
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BEZINNINGSHUIS REGINA CARMELI

H. Mis: maandag t/m vrijdag: 07.00 uur I %

zaterdag, zondag en hoogfeesten: 09.00 uur

nes canueL Eucharistische aanbidding: 1° vrijdag: 13.30 - 17.00 uur
alle zondagen (niet na de 1° vrijdag): 13.30 - 17.00 uur

Biechtgelegenheid (Nederlands, Duits)
Op volgende dinsdagen van 10.00 uur - tot 12.30 uur:
5 december - 12 december - 19 december

Bidders/bezoekers zijn welkom in onze kapel voor gebed en/of om een kaars op te steken.
Buiten de mistijden: aanbellen aan de voordeur of aan de deur naast de kapel!

Zaterdag 16 december (10 - 16 u) Bezinningsdag in stilte
“De gevallen mensheid richt Hij weer op; heel de schepping wordt hersteld.”
Het leven van de mens die naar Gods beeld geschapen is, wordt door de zonde diep
aangetast. Het verzet tegen God lijkt in onze tijd een strijd te zijn tegen de mens als Gods
schepsel. Jezus is mens geworden om de mens met God te verzoenen en weer ten diepste
op God te richten. In de voorbereiding op Kerstmis staan wij stil bij de betekenis van de
menswording van Christus voor onszelf, voor de Kerk, ja zelfs voor heel de wereld.

Inleider: Pastoor Martin Otto, Limbricht
Kosten: € 20,00 (a.u.b. lunchpakket meebrengen)

11 - 13 februari 2024 (carnaval) Bezinningsdagen in stilte
Thema nog niet bekend

Inleider: Pastoor Martin Otto, Limbricht

Begin: Zondag, 16.30 uur - Sluiting: Dinsdag, 13.30 uur

Kosten: € 146,00 (+ evt. € 2,00 voor handdoeken)

19 - 22 februari 2024 Retraite in stilte
“Zozeer immers heeft GOD de wereld liefgehad,
dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven.” (Joh 3, 16)
Inleider: Pater Ambrosius Bantle, ORC Schondorf
Begin: Maandag, 16.30 uur Sluiting: Donderdag, 13.30 uur
Kosten: € 232,00 (+ evt. € 2,00 voor handdoeken)

Elke week op dinsdag (informeer voor exacte data) Bijbelavond
Verdieping - Samen met de zusters duiken we in de Bijbel. Wat heeft de Bijbel mij te
zeggen? Hoe kan ik dit in het dagelijks leven toepassen?

Begin: 20.30 u, Sluiting: +/- 22.00 u Kosten: Vrijwillige bijdrage

Elke vrijdag (8.00 - 9.30 u) Gebedsmorgen van de Father Prayers

Jezus zei: 'Daar waar er twee of meer in Mijn naam verenigd zijn, daar ben Ik in hun
midden."

De grote genade van Biddende Vaders is het samenzijn van mannen, die niet alleen voor
zichzelf bidden, maar ook voor elkaar en voor hun echtgenote en kinderen vanuit het besef
dat God hen liefheeft, nog meer dan zij zelf kunnen. Zij bidden dagelijks voor andere
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mannen, zodat zij hun maskers afleggen, sterk staan in hun geloof, iedere verzoeking
kunnen weerstaan, hoe moeilijk ook, en mensen worden van gebed.
Informatie: Ben Scholte, 046 451 91 39, bjscholte@hotmail.com

Derde woensdag van de maand (19.30 - 21.30 u) Karmelfamilie
Onze Karmelfamilie wil leven in de Karmelspiritualiteit en in de geest van de
Karmelietessen van het Goddelijk Hart van Jezus. Als leden van een familie willen wij
elkaar, in naam van God, ondersteunen in geestelijk opzicht en in de dagelijkse
beslommeringen en willen we in levendige verbinding met de zusters van de Carmel D.C.J.
leven. Onze zoektocht naar en onze verbondenheid met God, ons gebed en ons dagelijkse
doen zien we als een dienst aan de kerk tot glorie van God en tot zaligheid van eenieder.
God in allen zien, God in allen dienen, God in allen beminnen.
Informatie: Rini van de Geer, 06 13 06 46 08, hatmjoosten@hotmail.com

Een zaterdag in de maand Lekenorde van de Karmel
g Ook de leken kunnen in het roepingsideal van de Teresiaanse Karmel
instappen. Zij maken ten volle del uit van de grote Karmelfamilie en zijn
een onmisbaar element voor de aanwezigheid en de uitstraling van de
Karmelspiritualiteit in de wereld. Midden in de wereld, in familiekring, in
het beroepsleven, ...beleven zij de Liefde tot Christus en hebben een
bijzondere verering voor Maria.
Informatie: Jo en Ria van den Elzen, jlcvandenelzen@gmail.com

Om de 6 weken op dinsdag Maria Mater Kring
In de Maria Mater Kringen ontmoeten r.-k. vrouwen elkaar rondom de Moeder van de
Heer, Maria. Er is een inleiding op een Bijbeltekst, eucharistische aanbidding, gelegenheid
om het sacrament van boete en verzoening te ontvangen, een eucharistieviering, het Maria
Mater Kringgebed wordt gebeden en er komt een spreker die een onderwerp behandelt op
het raakvlak van Kerk en samenleving.

Informatie: Greet Daatselaar, 0475 30 16 27, greetdaatselaar@gmail.com

Overleden

Paula Bollen-Brouwers Chr. Beltjenslaan 13b 1 12-10-2023 83 jaar

Toon Tacken Paardestraat 27A T 14-10-2023 93 jaar

Gerard Porteners H.van Veldekestr. 44 1 15-10-2023 60 jaar

Pieter van ‘t Blik Odasingel 62 +04-11-2023 74 jaar
NN N N

S Mogen zij rusten in de vrede van de verrezen Heer ¢

Gedoopt

Ayden Konings 22 oktober 2023

Noélle Konings 22 oktober 2023




AANBIDDING VAN ALLERHEILIGST SACRAMENT
in de St.-Michielskerk

We nodigen u van harte uit om eens samen met de priesters een half uur
rustig te bidden bij het uitgestelde Allerheiligste. We doen dat aansluitend
aan de ochtendmis (ma.-vr. 8.30u, za. 9.00) dus van maandag t/m vrijdag
van 9.00u tot 9.30u en op zaterdag van 9.30u tot 10.00u.

OPEN KERK

Op donderdag op 4 januari (1 en 29 februari, 7 maart, 4 april, 2 en
30 mei, 6 juni en 4 juli) verzorgt de Kommelgemeenschap uit
Maastricht weer Open Kerk in de Michiel van 10.30 tot 12.00u. U
bent van harte welkom om een kaarsje op te steken, te bidden, te
luisteren naar de muziek en de zegen van de priester te ontvangen.
Loop eens binnen: het zal u goed doen!

Algemene aanbevolen gebedsintenties

December: Voor mensen met een handicap Bidden wij dat mensen met een
handicap in het middelpunt van de maatschappelijke aandacht mogen staan; en dat
instellingen integratieprogramma’s bevorderen die hun actieve participatie
waarderen.

Januari: Voor de gave van verscheidenheid in de kerk Bidden wij dat de Geest
ons helpt om de gave van verschillende charisma’s binnen de christelijke
gemeenschappen te erkennen en om de rijkdom van de verschillende liturgische
tradities in de Katholieke Kerk te ontdekken.

Parochie H. Petrus en H. Michaél — Sittard
St.-Petruskerk: Kerkplein St.-Michielskerk: Markt

Deken R. Merkx, Kloosterplein 10& 4512275
Em.Past. P. Kerkhofs, Leyenbroekerweg 107& 4008960
kapelaan J. Guerrero, Kloosterplein 10, 2 06 19561396
ﬁi Past. Broeksittard, In de Camp 3, Broeksittard = 4512497
Famiss— o=t Kerkbijdrage: Parochiecomité H.Petrus en H.Michaél
RS Kloosterplein 10, 6131EP Sittard
NL51 INGB 0001 0325 40 of NL98 RABO 0147 6036 76

NIEUWKOMERS WELKOM! Onze deken, pastoor, kapelaan, diaken en welkomstgroep
heten alle katholieken die nieuw zijn komen wonen in onze Binnenstadparochie van
harte welkom! Bent u nieuw komen wonen in onze parochie? Of bent u binnen de
parochie verhuisd? Of gaat u naar elders? Wees dan zo vriendelijk uw nieuwe adres en
tel.nr. door te geven, aan de administratie, Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard,
@4512275 of aan mw. R. Gieskens, Mgr. Claessensstraat 33, 6131 Sittard,
@4519039. Dank u!




T
A — AANMELDING HUWELIJKEN
/ ,;7 E Aanstaande bruidsparen die voornemens zijn een kerkelijk
H ‘ huwelijk te sluiten, neemt u a.u.b. contact op met de deken.
“$7 E A Minstens een half jaar voor de geplande trouwdatum!
—4

Kerstcommunie voor aan huis gebondenen

Bent u niet in staat naar een H. Mis te gaan, en wilt u toch met Kerstmis de H. Communie
ontvangen? Op zaterdagmiddag 23 december wordt de Kerstcommunie rondgebracht! U
kunt zich opgeven via het secretariaat. We komen graag!

Nieuwjaarsreceptie op de pastorie

Aansluitend aan de Mis op zondag 1 januari vindt van 12.00 tot 14.30u
de Nieuwjaarsreceptie plaats op de pastorie aan het Kloosterplein.
Iedereen is welkom!

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES

Attentie: het volgende parochieblad bestrijkt de periode van 7 januari t/m 18 februari
2024. Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn
voor maandag 25-12-2023 op de pastorie: Kloosterplein 10, ofwel via & 4512275 - of
via mail-adres: kantpastoriesittard@gmail.com. Betaling contant of per bank tgv Parochie
H. Petrus en H. Michaél te Sittard op NL 98 RABO 0147 6036 76 o.v.v. misint/datum.

ST.-PETRUSKERK

Zaterdag 2 december

18.00u tev Onbevlekt Hart van Maria voor priesterroepingen in parochie, dekenaat en
bisdom; gestplev v zielenrust vh overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Cath.
Krux; gestpljrd voor Wil Sieben; nadienst Gerard Porteners en Pieter van ‘t Blik

Zondag 3 december 1° Zondag van de Advent (met Petruskoor)

11.00u gestplev em-deken Cees Buschman gestplev Rie en Joop Rutgers; pldejrd voor Jo
Winants; pl2ejrd Mia Vrijssen-Luijben; voor Marie-José Cremers en familie

Zaterdag 9 december

18.00u gestplev v de zielenrust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux; ev ter ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken voor zieken en
noodlijdenden; nadienst Gerard Porteners en Pieter van ‘t Blik

Zondag 10 december, 2¢ Zondag van de Advent,

11.00u pl1¢jrd voor Math van Noorden; voor Marie-José Cremers en familie; gestpljrd
Jack en Gerty Hage-Simonis en familie; gestplev echtelieden Jeun en Tity Schelberg-
Cortenraad; voor Emma Thijssen-Sevens

Zaterdag 16 december

18.00u gestplev voor de zielenrust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Hubertina Catharina Krux; ev ter ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken voor zieken en
noodlijdenden; pljrd voor de overl ouders Wijshoff-Bormans;

Zondag 17 december, 3¢ Zondag van de Advent Zondag ‘Gaudete’ (met Petruskoor)



11.00u Plzwd voor Pieter van ’t Blik; p12¢jrd voor Annelies van ’t Blik-Meijers; plev voor
de levende en overleden leden van Club Wovan; voor Marie-José Cremers en familie
Zaterdag 23 december

Vanaf 14.00u Kerstcommunie aan zieken

18.00 uur Plev voor Louis Beursgens ; gestplev voor de zielenrust van het overl echtp
Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; ev ter ere v OLVrouw Behoudenis
der Kranken voor zieken en noodlijdenden

Zondag 24 december 4° Zondag van de Advent

HOOGFEEST GEBOORTE VAN DE HEER Heilige Kerstavond en Kerstnacht

17.00u Vroege Nachtmis met samenzang (geschikt voor gezinnen)

Plev voor Louis Beursgens; voor Marie-José Cremers en familie

20.30u Vigilie met samenzang

21.00u Nachtmis (met Petruskoor) pljrd voor het echtpaar Noteborn-Meertens; gestpljrd
Victor Eijckeler en Elly Eijckeler-Tummers; gestplev v overl echtelieden Ellie en Louis
Corbeij-Gieskens; ev v d overledenen van de fam. Joseph Smeets-Bouwels uit
dankbaarheid; overl. ouders Colaris-Spetgens

Maandag 25 december Eerste Kerstdag (met Petruskoor)

11.30u (!) plev voor Mgr. G. Cobben en pater Hub Cobben; fam. Joseph Brandts-
Rouschop uit dankbaarheid; voor overl.ouders Caris-Heemels;

Dinsdag 26 december Tweede Kerstdag H. Stefanus, eerste martelaar

11.00u pljrd voor ouders Fuchs-Robling

Zaterdag 30 december

18.00u Zeswd Isabelle Scheibe-Blous; jrd Klaus Scheibe; gestev voor zielenrust v overl
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; gestplev de zielenrust van
Willy Karmelk-Oremus en haar ouders; gestpljrd Mia Rutgers-Hulst en Joop Rutgers en
alle levende en overl leden vd fam Rutgers-Hulst; ev ter ere v OLVrouw Behoudenis der
Kranken voor zieken en noodlijdenden (D)

Zondag 31 december H. Familie en Oudejaarsdankmis

11.00u; gestpljrd overledenen vd fam Brouwers-Geraets; gestev op diens sterfdag, voor
zijne Heiligheid Paus Benedictus XVI uit dankbaarheid; pl1¢jrd voor Laura Schrijen; voor
Marie-José Cremers en familie

Maandag 1 januari Nieuwjaarsdag

11.00 uur voor het geestelijk welzijn van alle parochianen in 2024; voor de zielenrust van
Mia Cremers-Fijen en voor Jakob en Anna Cremers en Theodoor en Gertruda Fijen
Zaterdag 6 januari

18.00u gestev voor zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux; pljrd voor Paul Schlgssels en voor Enny Schlgssels-de Heus

ST.-MICHIELSKERK

Van maandag t/m zaterdag na de ochtendmis een half uur aanbidding Allerheiligste
Zondag 3 december, 1° Zondag van de Advent (met Basiliekkoor)

9.30u. gestplev voor de zielenrust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria
Hubertina Catharina Krux; overl. echtp. Caulfield-Tholen; v. de lev. en overl. leden v/d
Aartsbroederschap; gest jrd mevr. van Dingenen; voor de overl ouders Brinkmann-Peels.
Maandag 4 december

8.30u gestjrd echtpaar Schickx-Tummers; tev de H. Geest v allen, die in ons bisdom en in
de parochies gesteld zijn om leiding te geven (D) voor de zielenrust van Mia Cremers-
Fijen en voor Jakob en Anna Cremers en Theodoor en Gertruda Fijen



Dinsdag 5 december

8.30u ev tev. de H. Engelbewaarders uit dankbaarheid voor bescherming en leiding
Woensdag 6 december

8.30u tev St. Joseph v goede gezinnen en de moed om godsdienstig leven; voor de
actuele zielzorgelijke belangen van bisdom en parochie

Donderdag 7 december H. Ambrosius, bisschop en kerkleraar

8.30u Uit dankbaarheid voor Christus’ permanente tegenwoordigheid in de H. Eucharistie
Vrijdag 8 december Hoogfeest Maria Onbevlekte Ontvangenis, Patroonsfeest Bisdom
Roermond

8.30u gestev overl ouders Wim en Johanna Fabus-Kdnings en zoon Jo;

Zaterdag 9 december

9.00u v. de levende en overl. leden v/d Aartsbroederschap; overl. echtp. Caulfield-Tholen.
Zondag 10 december, 2¢ Zondag van de Advent

9.30u gestplev vd zielenrust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux; v overl. echtp. Caulfield-Tholen; v. de levende en overl. leden v/d
Aartsbroederschap

Maandag 11 december

8.30u ev v het welzijn van onze Heilige Vader de Paus en al zijn intenties (D)

Dinsdag 12 december

8.30u ev. voor de overledenen v d familie Leonard Dieteren-Brandts uit dankbaarheid
Woensdag 13 december H. Lucia, maagd en martelares

8.30u tot lof en zegen aan de Heer

Donderdag 14 december H. Johannes van het Kruis, priester en kerkleraar

8.30u voor Irma Jamar en overl. ouders Jamar-Martens

Vrijdag 15 december

8.30 uur ev voor de zielenrust v alle overleden priesters, diakens en missionarissen vh
bisdom Roermond (D)

Zaterdag 16 december

9.00u v. de levende en overl. leden v/d Aartsbroederschap; overl. echtp. Caulfield-Tholen
Zondag 17 december, 3¢ Zondag van de Advent Zondag ‘Gaudete’ (Met Basilickkoor)
9.30u gestplev vd zielenrust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina
Catharina Krux; gestichte jaardienst voor Liza Joosten; voor de ouders Boers-Kirkels en
dochter Annie en zwager Jos Welling en pastoor Quanjel; overl echtp. Caulfield-Tholen;
v. de levende en overl. leden v/d Aartsbroederschap; gest jrd Liza Joosten.

Maandag 18 december

8.30u Ter ere van de H. Geest

Dinsdag 19 december

8.30u voor Paul Nully

19.00u Boeteviering ter voorbereiding op Kerstmis

Woensdag 20 december

8.30u ev voor de zielenrust v alle overleden priesters, diakens en missionarissen van het
bisdom Roermond

Donderdag 21 december

8.30u voor de weldoeners van de parochie (D)

Vrijdag 22 december

9.30u voor de actuele zielzorgelijke belangen van bisdom en parochie



Zaterdag 23 december

9.00u v. de levende en overl. leden v/d Aartsbroederschap; overl. echtp. Caulfield-Tholen
Zondag 24 december Hoogfeest Geboorte van de Heer, Heilige Kerstavond en
Kerstnacht

17.00u zal. Louis Beursgens; gestplev vd zielenrust van het overl echtp Jan Gerard Grijs
en Maria Hubertina Catharina Krux; overl echtp. Caulfield-Tholen ev v overl. vd fam
Joseph Brandts-Rouschop uit dankbh.; v. de lev. en overl. leden v/d Aartsbroederschap
22.30 Vigilie met samenzang

23.00u Nachtmis (met Schola)

gestplev Frits en Riet Pfennings-van Santvoord

Maandag 25 december Eerste Kerstdag Dageraadsmis,

9.30u gestplev v overl. echtpaar Jan en Corry Wetzels-Wilms; overleden familie Dols-
Kusters; voor de overl. en levende leden v/d Aartsbroederschap; v/h overl. echtp.
Caulfield-Tholen; gest jrd mevr. Oberndorff; voor de overl ouders Castro-Schellinx
Dinsdag 26 december Tweede Kerstdag geen H. Mis in de Michiel

Woensdag 27 december H. Johannes, apostel en evangelist

8.30u voor het geestelijk welzijn van alle parochianen

Donderdag 28 december HH Onnozele Kinderen, martelaren

8.30u overl grootouders Simonis-Tummers en ouders Hage-Simonis

Vrijdag 29 december

8.30u voor de huidige pastorale zorgen van bisdom en parochie

Zaterdag 30 december

9.00u v. de levende en overl. leden v/d Aartsbroederschap; overl. echtp. Caulfield-Tholen
Zondag 31 december Heilig Familie, Jezus, Maria, Jozef.

9.30 uur v overl. echtp. Caulfield-Tholen Gestichte jaardienst voor Mevr. Oberndorff; v
de levende en overl. leden Aartsbroederschap; gestplev vd zielenrust van het overl echtp
Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux;

Maandag 1 januari Nieuwjaarsdag er is alleen een H. Mis om 11.00u in de Petruskerk
Dinsdag 2 januari HH. Basilius de Grote en Gregorius van Nazianze, bisschoppen en
kerkleraren

8.30u tev. de HH Engelbewaarders uit dankbaarheid voor bescherming en leiding; ev tev
de H. Geest v allen, die in ons bisdom en in de parochies gesteld zijn om leiding te geven;
Els Merkx-de Vaan.

Woensdag 3 januari

8.30u ev tev St. Joseph v goede gezinnen en de moed om godsdienstig leven (D)
Donderdag 4 januari

8.30u uit dankbaarheid vw Christus' permanente aanwezigheid in H. Eucharistie (D)
Vrijdag 5 januari

8.30u ev tev H Hart van Jezus tot eerherstel (D)

Zaterdag 6 januari

9.00u v. de levende en overl. leden v/d Aartsbroederschap overl. echtp. Caulfield-Tholen;
ev tev Onbevlekt Hart van Maria voor priesterroepingen in parochie, dekenaat en bisdom

BASILIEK VAN O.L. VROUW VAN HET H. HART

Misintenties voor vieringen in de Basiliek kunt u opgeven bij het Basiliekteam: Oude
Markt 20, tel 4515141 (dinsdag t/m vrijdag, tussen 9.30-12 en 14-15.30u.).
Rozenkrans op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om 15.30 u




Donderdag 7 december H. Ambrosius, bisschop en kerkleraar

10.30u ter ere van OLVrouw van het H. Hart; voor de kinderen v/d Kinderkrans; v/d
overl. en levende leden v/d Aartsbroederschap; overl. echtp. Caulfield-Tholen.
Donderdag 14 december H. Johannes van het Kruis, priester en kerkleraar

10.30u v kinderen v.d. Kinderkrans; v/d overl. en levende leden Aartsbroederschap, overl.
echtp. Caulfield-Tholen.

Zondag 17 december

15.00u Kerstconcert m.m.v. Windkracht en Karel Verspaget

Donderdag 21 december

10.30u v de kinderen v/d Kinderkrans; v/d overl. en levende leden v/d Aartsbroederschap;
overl. echtp. Caulfield-Tholen.

Kerstavond, eerste en tweede Kerstdag zijn er geen Missen in de Basiliek. Wel is de
Basiliek geopend voor het bezoeken van de kerststal van 14.00 tot 16.00 uur.

Donderdag 28 december

10.30u v kinderen v.d. Kinderkrans; v/d overl. en levende leden Aartsbroederschap; overl.
echtp. Caulfield-Tholen.

Donderdag 4 januari

10.30u Gestichte jaardienst Mevr. van Dingeren, v/d kinderen v/d Kinderkrans; v/d overl.
en levende leden v/d Aartsbroederschap; v/h overl. echtp. Caulfield-Tholen.

Rozenkransgebed

Elke dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om 15.30u

Mailadres: basiliek@rk-kerken-sittard.nl

De Basiliek is via zij-ingang links toegankelijk voor

rolstoelers en rollators.

Opgave misintenties voor maandag (opgave dus ruim voor

verschijnen parochieblad!) 4 %
St. Rosabeeldjes zijn nog steeds verkrijgbaar in het kantoor van &
de Aartsbroederschap, Oude Markt 20, tegenover de Basiliek. % NOSTRA g
De basiliek is open van 9.30 — 12.00 en van 14.00 - 16.00u,

behalve op maandag.

Opgave misintenties voor maandag 24 december

St. Rosabeeldjes zijn nog steeds verkrijgbaar in het kantoor van de
Aartsbroederschap, Oude Markt 20, tegenover de Basiliek.

De basiliek is open van 9.30 — 12.00 en van 14.00 - 16.00u, behalve op maandag.

Kerstconcert in de basiliek van Sittard

Zoals elk jaar wordt er weer een kerstconcert gepresenteerd in de Sittardse basiliek
gelegen aan de Oude Markt 3, en wel op zondagmiddag 17 december, aanvang 15.00 uur.
Aan dit concert werken mee, blaasensemble Weéntjkrach 5 uit Obbicht, vocaal ensemble
Voces Glanae uit Geleen en zanger Karel Verspaget.

De toegang tot het concert is gratis. Wel stellen wij een vrije bijdrage op prijs.

Doe wel een dikke jas aan want de basiliek is moeilijk te verwarmen. Het concert duurt
ongeveer anderhalf uur en de meeropbrengst is voor de instandhouding van de
kerkgebouw.
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Parochie H. Bernadette -Baandert
Pastoor-deken R. Merkx, Kloosterplein 10 & 4512275

Kerkbijdrage t.n.v. parochie H. Bernadette, Baandert 23

= ING-bank: NLO7INGB0001571973)

R

H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN

Op vrijdag 1 december (1° vrijdag van de maand) wordt in de namiddag de H. Communie
in de parochie rondgebracht. Ook op 24 december wordt de H. Communie rondgebracht. Op
de 1¢ vrijdag in januari 2022 wordt geen H. Communie rondgebracht.

Bent u niet in staat naar een H.Mis te gaan, en wilt u toch de H. Communie ontvangen?
Meldt dit dan op de pastorie: tel. 4512275.

WEBSITE RK URNENHOF

De RK Urnenhof beschikt over een eigen website: www.urnenhof.nl. Op deze site vindt u
algemene informatie over de RK Urnenhof en bovendien actuele mededelingen. In de
rubriek 'Informatie' vindt u een toelichting over allerlei onderwerpen. Op deze website is
ook een contactpagina opgenomen, waarmee u het kerkbestuur vragen kunt stellen of om
aanvullende informatie kunt vragen.

voor al uw vragen

U bent altijd welkom voor
een open gesprek.

Bel 046 - 4513572 of ga
naar monuta.nl/sittard.
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KERSTCONCERTEN

Zondag 10 december 15.00u H. Hartkerk Overhoven: Adventsconcert ‘Advent for
Peace’(zie bij kerkberichten Overhoven)

Zaterdag 16 december 20.00u Petruskerk: Kerstconcert door het Petruskoor in
samenwerking met de Philharmonie Sittard

Zondag 17 december 15.00u Basiliek: Kerstconcert (zie bij Basiliekberichten)
Zaterdag 22 december 19.30u Michiel: Kerstconcert door het Sittards Mannenkoor
Si-Tard

Zaterdag 22 december 20.00u Petruskerk: Weihnachtsoratorium J.S. Bach door
ensemble Ad Mosam Informatie: www.admosam.nl (entreeheffing)

H. Paulusparochie Limbrichterveld / Hoogveld

Pastoor-Deken R. Merkx, Kloosterplein 10, %, 4512275
% Diaken R. Fleischeuer, Patchstraat 2, %, 0610279717

Kerkbijdrage: H. Paulusparochie, Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard
INGbank IBAN NL86INGB0003268633

r W § Rabobank IBAN NL44RABO0147607558
zaterdag 2 december 19.00u.  1FZONDAG VAN DE ADVENT
Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
zaterdag 9 december 19.00 u. 2 ZONDAG VAN DE ADVENT
Voor alle zieken van onze parochie

zaterdag 16 december 19.00 u. 3 ZONDAG VAN DE ADVENT
Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
zaterdag 23 december 19.00 u. 4 ZONDAG VAN DE ADVENT
Voor vrede in de Wereld

zaterdag 30 december 19.00 u.  H.FAMILIE

Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven
zaterdag 6 januari 19.00 u.  OPENBARING VAN DE HEER

Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven

Parochiemededelingen H. Paulusparochie

Voor een doordeweekse mis kunt U altijd terecht in de H.Petruskerk.

In het algemene deel vind u een rooster met alle H.Missen van Kerstmis en Nieuwjaar.
Dinsdag tot zaterdag is om 18.30 uur rozenhoedje en vrijdag Lof. Misintenties voor het
volgende parochieblad tot 30 december bij Diaken R. Fleischeuer 06 10279717, Priesterteam,
Kerkbestuur, Administratie 4512275, of Assistente Sacristie mw. R. Quaedvlieg-Fiddelers.
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Als specialisten in betekenisvolle, persoanlijke en
eigentijdse uitvaartverzorging, ondersteunen en
inspireren wij nabestaanden bij het organiseren
van een goed afscheid. Want onze ervaring leert,
een goed afscheid helpt je verder ...

In de dagen tussen overlijden en de dag van de
uitvaart biedt ons sfeervol en huiselijk ingericht
afscheidshuis alle ruimte en tijd om samen te zijn
en ‘acht te ontmoeten’. Van privé-bezoek of groot
condaoleancebezoek aan uw overleden dierbare, tot:
afscheidsceremonie in kleine kring en koffietafel na
itvaart.
Naast het verzorgen van afscheidsbijeenkomsten

in kleine kring in de Hoeskamer, zijn u_fij specialist
in uitvaartceremonies op bijzondere lokaties.

\Ingrid, Peter en Eric

Voor iedereen een betekenisvol afscheid @

AFSCHEIDSHUIS DE HOESKAMER

Adventsactie 2023 - Alle kinderen mogen kind zijn

Dit jaar besteedt Adventsactie extra aandacht aan het onderwerp kinderarbeid. Omdat
ieder kind recht heeft om kind te zijn. En kinderen verdienen het recht om te spelen, leren
en groeien in een veilige omgeving. Het klinkt vanzelfsprekend, maar desondanks worden
160 miljoen kinderen wereldwijd (dat

is 10% van de kinderen) van dit recht

beroofd en gedwongen tot arbeid A DVE NTS AC I E
onder vaak gevaarlijke en ongezonde

omstandigheden, zoals in mijnen,

fabrieken en plantages. De kans dat deze kinderen later een goed inkomen kunnen
verdienen en aan het zware, onderbetaalde werk kunnen ontsnappen is klein: ze hebben
immers nauwelijks tot geen gelegenheid gehad een opleiding te volgen.

Adventsactie steunt dit jaar de volgende vier projecten die essenti€le kansen bieden aan
kinderen die, door armoede bij moeten dragen aan het gezinsinkomen en zo onderwijs
mislopen.

Pakistan: een bijzonder schoolprogramma zorgt ervoor dat kinderen, die normaliter
werken om bij te dragen aan het gezinsinkomen, toch een opleiding kunnen genieten.
India: kinderen, verplicht tot zware arbeid in baksteenfabrieken en derhalve ongeschoold,
krijgen toegang tot onderwijs, voeding en zorg via speciale créches en scholen.
Bangladesh: jonge migranten, die gevaar lopen slachtoffer te worden van mensenhandel,
krijgen middels voorlichtingsprogramma’s en opleidingen middelen in handen om zich te
verweren tegen deze risico’s.

13



DR Congo: kinderen, actief in de mijnbouw en blootgesteld aan gevaarlijke
omstandigheden, krijgen door onderwijs de kans op een betere toekomst.

Wilt u een van deze projecten steunen? Uw bijdrage is enorm welkom. U kunt uw gift
overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie. Meer
informatie: www.adventsactie.nl

Parochie H. Hart van Jezus — Overhoven

Pastoor-deken R. Merkx, Kloosterplein 10 tel.046- 4512275
Parochiecentrum: open op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag
van 10.00-12.00 uur: Geldersestraat 37, 6136 AS Sittard

N tel. 046-4583023 email : parochieoverhoven@gmail.com
Kerkbijdrage ING: NL37INGB0001035314

Rabobank: NL60RABO0147635594)

Alle vieringen worden tevens uitgezonden op Livestream! Ga naar de website: Ga naar
parochieoverhoven.jouwweb.nl/livestream Klik op het kopje livestream

De livestream wordt tevens uitgezonden op deze Facebook kanalen: Facebook Kerk
Overhoven en Facebook Kinderkoor ‘The Voices of Kids

De zondagsvieringen vangen aan om 11.00 uur! De verbinding (beeld) komt online
vanaf circa 10.45 uur (rond die tijd kunt u beeld zien).

Zondag 3 december 1° Zondag van de Advent 11.00 uur  The Voices of Kids
gezinsviering nadienst Tilly Scheeren-Hendrix; overleden ouders Mulders-den Boer;
nadienst Wil Ubachs

Zondag 10 december 2¢ Zondag van de Advent 11.00 uur  Cantate

Jaardienst Corrie Frissen-van Hoof; nadienst Tilly Scheeren-Hendrix; overledene Tonnie
Willemen; nadienst Wil Ubachs

Zondag 17 december 3¢ Zondag van de Advent  11.00 uur  Volkszang
Boetevieing Ter ere van mijn H. Engelbewaarder; nadienst Wil Ubachs

Zondag 24 december 4° Zondag van de Advent  géén H. Mis om 11.00 uur

KERSTMIS

Zondag 24 december Kerstavond

Gezinsviering 18.00 uur met The Voices of Kids

voor Leo en Maria Reul, Willem en Elisabeth Verleng, zuster
Christina Op den Camp, Louise Boetzkes, Aukje Thomassen;
nadienst Wil Ubachs; voor Vrede in de Wereld

Nachtmis 20.00 uur met Cantate

Maandag 25 december Hoogfeest Geboorte van Jezus
Kerstmis 11.00 uur met Gelegenheidskoor

Dinsdag 26 december 2 Kerstdag 11.00 uur Volkszang




Zondag 31 december Feest H. Familie 11. 00 uur  Volkszang
Zeswekendienst Wil Ubachs
Zondag 1 januari H. Maria, moeder van God 11.00 uur  Volkszang

MISINTENTIES

Als u een misintentie wilt bestellen, dan kunt u een email met de misintentie sturen

naar parochieoverhoven@gmail.com Er wordt dan contact met u opgenomen. Ook kunt u
de misintentie bestellen via het parochiekantoor: dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00
uur Geldersestraat 37 « 6136 AS Sittard Telefoon: 046-4583023

OVERLEDEN

Op 4 november is overleden mevr. Tilly Scheeren-Hendrix. Mevr. Scheeren woonde in
Spaubeek. Zij mocht 86 jaar worden.

Op 11 november is overleden dhr. Wil Ubachs. Hij woonde in Overhoven (dr. Nolenslaan)
en mocht 76 jaar worden. De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 31 december om
11.00 uur in de H. Hartkerk.

ADVENT- EN KERSTCONCERT

Kinderkoor ‘The Voices of Kids’ uit Sittard organiseert op zondag 10 december a.s.
een advents- en kerstconcert met als thema: “Advent for Peace”. Het concert vindt
om 15.00 uur plaats in de parochiekerk H. Hart van Jezus te Overhoven. Deelnemende
muzikanten zijn: Kinderkoor ‘The Voices of Kids’, orgelleerlingen van het kinder-
koor, soliste Marion Widdershoven, een Gelegenheidskoor bestaande uit leden van
Kerkelijk Zangkoor Broeksittard en Ouderenkoor Muniora. Toegang: vrije gave. De
opbrengst van het concert is bestemd voor de slachtoffers van rampen wereldwijd. We
werken hierbij samen met het Missiebureau Roermond. Na afloop van het concert is er
een nazit in het naastgelegen Gelderhof met o.a. kerstbrood. De opbrengst hiervan is
bestemd voor hetzelfde doel.

KERSTSTUKJESACTIE

Ook dit jaar worden er door een aantal vrijwilligers kerststukjes
gemaakt. U kunt een kerststukje reserveren t/m 10 december.
Voorkeur heeft bestellen via het emailadres:
parochieoverhoven@gmail.com of telefonisch via: 06-
12898993.

NB. Er is een maximum aantal stukjes dat we kunnen
maken. Wees er daarom op tijd bij!

Elk kerststuk wordt uniek met de hand vormgegeven. Daardoor
zijn ze niet exact volgens de foto. Persoonlijke voorkeuren (zoals
ander kleur kerstballen, etc.) zijn bij opgave niet mogelijk!
Daarom als tip: kom op tijd de kerststukken afhalen op
zondag 17 december (uiteraard na opgave bestelling), dan
heeft u nog volop keuze!

U kunt kiezen uit een kerststuk a € 15,00 of kerststuk a € 20,00 .
Ook worden er op verzoek kleinere stukken gemaakt van € 10,- (ook hiervoor geldt dat
het doorgeven van persoonlijke voorkeuren niet mogelijk is).
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U kunt uw bestelde kerststuk afhalen op zondag 17 december tussen 12.00u en
12.30u achter in de H. Hartkerk van Overhoven (Geldersestraat 37, 6136 AS
Sittard). Afhalen op andere momenten is niet mogelijk. Betaling graag contant bij het
afhalen van het kerststuk.

De opbrengst is voor het onderhoud- en instandhouding van ons kerkgebouw. Daarom
bevelen wij deze actie van harte bij u aan. Alvast hartelijk dank!

GEZINSMIS

Wij nodigen iedereen van harte uit voor de eerstvolgende gezinsmis op zondag 3
december a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk H. Hart van Jezus

Overhoven (Geldersestraat 37 Sittard). Deze gezinsviering staat in het teken van de
Iste zondag van de advent. De viering wordt opgeluisterd door ons kinderkoor.

VREDESLICHT

Het Vredeslicht wordt jaarlijks door een Oostenrijks kind ontstoken aan
de Vredesvlam in de geboortegrot in Bethlehem. Vervolgens wordt het
door kinderen over de hele wereld verder verspreid. Zo ontstaat er al meer
dan 25 jaar vlak voor kerstmis vanuit dat ene kleine vlammetje een zee
van licht, een baken, dat ons in het donker de weg wijst naar de vrede. !
onze kerk kunt u het Vredeslicht weer afthalen na de H. Missen met
Kerstmis. Mogen wij u vragen om iets mee te brengen waarin u het Vredeslicht veilig
kunt vervoeren? B.v. een kleine lantaarn, windlicht of een noveenkaars, die ook in de
Mariakapel te koop is.

vredeslicht
nederland

KERSTSTAL BEZOEKEN

De kerstgroep met Maria, Jozef en het Jezuskind, met de herders en de os en de ezel
hebben we te danken aan Sint-Franciscus van Assisi. Voor 1223 werd er hooguit een
kribbe met een beeld van het kindje Jezus geplaatst. Precies 800 jaar geleden kreeg
Franciscus van paus Honorius III toestemming om het kersttafereel met levende personen
voor te stellen. In het bos bij Greccio in Itali€ bouwde hij een stalletje. Zoals ieder jaar
kunt u onze kersstal bezoeken tijdens de kerstdagen. Voor de exacte tijden verwijzen wij u
naar onze facebookpagina ‘Kerk Overhoven’ en onze parochie website: www.
parochieoverhoven.jouwweb.nl . Er zullen ook weer meerdere kleine kerststalletjes te zien
zijn.

VRIJWILLIGERS

Wij danken al onze vrijwilligers weer voor hun bijdrage in het afgelopen jaar. Waar
zouden we zijn zonder kosters, acolieten, misdienaars, collectanten, koren -kinderkoor
The Voices of Kids, dameskoor Cantate, Gregoriaans koor, Sound 70-,gelegenheidskoren,
cantors, organisten, bloemengroep, poetsgroep, mensen die maandelijks de koffie
verzorgen, werkgroep gezinsvieringen, mensen die actief zijn bij de voorbereiding op de
Eerste H. Communie, het Vormsel, de doopvieringen en de begrafenissen, de
thuiscommuniegroep, de klusjesgroep, degenen die de Kerststal verzorgen, de
secretariaatsmedewerkers, de financiéle administrateurs en de spontane medewerkers bij
activiteiten? Wij zijn als parochie aan hen veel dank verschuldigd. Maar tegelijkertijd
bestaat er ook de behoeft aan nog meer vrijwilligers. Kijk op onze website
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www.parochieoverhoven.jouwweb.nl en klik op het kopje ‘werkgroepen’. Daar vindt u
beschreven wat elke werkgroep doet. Meldt u aan als vrijwilliger via ons mailadres:
parochieoverhoven@gmail.com of kom naar ons parochiecentrum om u aan te melden.

KOFFIE DRINKEN
Op zondag 3 december organiseert de Stichting ‘Leif en Leid” na de H. Mis in ons
parochiezaaltje weer de zogenaamde “Sintsoep’ U bent van harte welkom!

ROZENKRANS
Iedere woensdag om 19.00 uur wordt in de Mariakapel de rozenkrans gebeden. U kunt
ook binnenlopen om een kaarsje aan te steken.

ZIEKENCOMMUNIE
Op zondag 10 december wordt er voor aan huis gebonden parochianen en voor bewoners
van het SGL de ziekencommunie gebracht. Opgave via het parochiekantoor.

PAROCHIECENTRUM

Geldersestraat 37, tel. 4583023, is van dinsdag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur geopend
voor o.a. het opgeven van de misintenties, aanmelden van doopsel, huwelijk,
ziekenbezoek, overlijden enz. Het kantoor zorgt ervoor dat het betreffende bericht zo snel
mogelijk terecht komt bij de deken of het daarvoor aangewezen lid van het pastorale team.
kunt het parochieblad digitaal toegestuurd krijgen. Mail uw e-mailadres naar:
digitaalparochieblad@gmail.com

VERGEET NIET UW KERKBIJDRAGE! Mocht u uw kerkbijdrage reeds betaald
hebben, dan danken wij u daarvoor! Heeft u nog geen kerkbijdrage betaald, doe het dan
nu. Zo kunnen we onze kerk en onze activiteiten in stand houden!

ING: NL37 INGB 0001 0353 14 of Rabobank: NL60 RABO 0147 6355 94
Intenties voor het volgende parochieblad kunt u aanleveren tot 20 december .

DEKEN MERKX INTERVIEWT KAPELAAN JOSE

Dag meneer kapelaan. Voelt u zich al een beetje thuis in Sittard?

Zitterd, Zitterd allein, dae geit nieks baove, zo is d’r mer ein!

Nou, nou, bent u Colombia al vergeten?

Nee, hoor, maar Colombia is mijn moeder en Sittard is mijn vrouw. Ik hou van mijn
moeder maar ik 1é¢f voor mijn vrouw!

Ha, ha, leuke vergelijking! En dan zorgen we samen voor 40.000 kinderen...
Maar hoe bent u eigenlijk in Nederland terechtgekomen? Heeft de bisschop u
gevraagd?

Nou, nee. Ik was 13 jaar toen een buurvrouw mij uitnodigde om eens mee te gaan naar
een bijeenkomst van een kleine christelijke gemeenschap van de Weg.

Heet dat niet het Neocatechumenaat? Is dat een nieuwe beweging in de kerk?
Nou, eigenlijk is het geen beweging, het is een methode, een weg en een christelijke
initiatie. Christus zegt van zichzelf: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Ik ben de
Weg naar God.”

Waarom wordt het ‘Neocatechumenale Weg’ genoemd?
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We zijn als kinderen gedoopt. Dat is natuurlijk heel goed maar in zekere zin is het jammer
dat je aan een baby geen doopcatechese kunt geven. Je wordt niet ‘bewust’ gedoopt. Het is
heel goed om je op latere leeftijd af te vragen: waarom ben ik gedoopt? Wat doe ik ermee?
Dus in De Weg krijg je catechese?

Zeker! Dat is de basis. Als je niet weet waar het in het Christendom om gaat, als je
Christus niet kent, dan kun je ook niet van hem houden en kan Hij te weinig betekenen in
je leven. Toen ik in mijn jeugd kennismaakte met de Weg, ben ik mij echt gaan verdiepen
in mijn geloof. En dat ging eigenlijk spelenderwijs. De gemeenschap waar ik naartoe ging
bestond uit 20 mensen. Heel verschillende. Er waren gewoon huismoeders bij,
volwassenen, jongeren, maar ook een arts. We zijn toch allemaal kinderen van God? De
gemeenschap kwam twee keer per week samen. Op de dinsdagavond was er een
woordviering. Dan werden de lezingen van de zondag gelezen en waren er enkele leden
die daar iets over vertelden. Daarna probeerden we te ontdekken welke boodschap die
teksten uit de bijbel voor mij hebben. We deelden als gemeenschap onze ervaringen. Het
was geen discussie over wat je moet doen maar meer: wat doet Jezus via Zijn Woord met
jou? Dat is heel verrijkend.

En wanneer is de tweede bijeenkomst?

Op zaterdagavond. Dan wordt de Eucharistie gevierd.

Alleen met de gemeenschap? En heeft de Weg dan eigen priesters?

De gewone priester van de kleine gemeenschap is de pastoor van de parochie. De
gemeenschap viert iets later op de avond de Mis zodat de parochiemissen niet in het
gedrang komen en de pastoor beschikbaar is. Het is heel bijzonder om in zo’n kleine
gemeenschap de Mis te vieren met de pastoor. Alle aanwezigen zitten in een kring om het
altaar en na de lezing van het evangelie krijgt iedereen de gelegenheid om kort te zeggen
wat hem of haar in de lezing heeft geraakt. Een weerklank. En daarna houdt de pastoor de
preek. Ook het sacrament van de Biecht speelt een belangrijke rol. Regelmatig zijn er
boetevieringen. Ook komt de gemeenschap regelmatig op zondag samen, soms met andere
gemeenschappen, voor een soort bezinningsdag.

Is zo’n gemeenschap van de Weg niet een extra belasting voor de pastoor?

Nou, dat lijkt maar zo. Natuurlijk kost het allemaal tijd, maar als priester krijg je er ook
heel veel voor terug. Allereerst een groep mensen in de je parochie die een parochie nieuw
leven kunnen geven. Maar voor een priester is het ook fijn om te vieren met een kleine
gemeenschap van mensen die elkaar echt kennen en waarin je samen groeit in het geloof.
Ook als priester. Dat geeft heel veel vreugde en inspiratie.

En hoe bent u dan priester geworden?

Op een grote bijeenkomst van gemeenschappen in Colombia, werd er gevraagd of er
jongeren aanwezig waren die roeping tot het priesterschap voelden. Vele tientallen jonge
mannen kwamen naar voren. Ik ook. Ik voelde echt dat het van God kwam. Heel
bijzonder. Ik begon met een proces van onderscheiding en geestelijke begeleiding en na
een bepaalde periode werd ik met een paar andere jongens uit Colombia gekozen om aan
een wereldwijde ontmoeting in Itali€¢ deel te nemen. Daar werd er geloot naar welk land je
moest gaan voor de priesteropleiding. Zo doen ze dat in De Weg altijd. Het is belangrijk
dat we bereid zijn God ons leven te laten leiden. Altijd. Zo kwam ik in Nederland.

De Weg heeft in Nederland twee eigen seminaries die Redemptoris Mater heten: in het
bisdom Haarlem-Amsterdam en in ons bisdom: in Cadier en Keer. Op dat seminarie heb
ik 8 jaar gewoond, Nederlands geleerd en geestelijke vorming ontvangen. De lessen
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volgden we op Rolduc. En zo ben ik nu priester van het Bisdom Roermond. Tk werk onder
verantwoordelijkheid van de Bisschop en hij bepaalt waar ik ga werken. Maar ik ben ook
nog lid van een gemeenschap van De Weg in Geleen, één van de ongeveer 10 gemeen-
schappen van De Weg in ons bisdom.

Komen er nog nieuwe gemeenschappen bij?

Dat hopen we natuurlijk. Als de pastoor het goedvindt worden er in de parochie of cluster
mensen uitgenodigd voor een kennismakingscatechese. Gedurende een aantal avonden
wordt het katholieke geloof uitgelegd. Op het einde van de catechese is er een bezinnings-
weekend waar de vraag wordt gesteld of er een groep gevormd kan worden. Als er vol-
doende belangstelling is dan is de gemeenschap een feit. De gemeenschap wordt begeleid
door catechisten van De Weg die hulp bieden bij het doorlopen van de doopcatechese. Een
proces dat best een aantal jaren kan duren. Maar de vreugde die het geeft is echt geweldig!
Kapelaan José, dank voor uw inkijkje in de Neocatechumenale Weg. Zou zo’n
gemeenschap ook iets voor Sittard zijn? Ik zou best eens willen peilen of er
belangstelling is...!

Het jaar loopt weer op zijn einde...
Heb u uw Kerkbijdrage al overgemaakt?

Actie L

Kerkbalans 5

-/ Parochie H. Petrus en H. Michaél
NL51 INGB 0001 0325 40

G E E F Parochie H. Paulus, Limbrichterveld
NL86 INGB 0003 2686 33

y,AO%%Ag(é Parochie H. Bernadette, Baandert

(G UA7 N NLO07 INGB 0001 5719 73

MORGEN Parochie H. Hart, Overhoven

B NL37 INGB 0001 0353 14

Pastoraal Team: Doopsel:
Deken R. Merkx Kloosterplein 10 & 4512275 | Aanmelden via Catechist
In noodgevallen: & 0625570088 : B. Scholte @ 4519139 ofwel:
Em. past. P. Kerkhofs Leyenbrockerweg 107 & 4008960 | doopsel@rk-kerken-sittard.nl
In noodgevallen: = 0623077718 | Huwelijk - Uitvaarten:
Kap. J. Guerrero Kloosterplein 10 & 4512275 | Deken R. Merkx: & 4512275
In noodgevallen & 06 19561396 ;| Jeugd- & Jongerenpastoraal:
Assistent H. Peters In de Camp 3 Broeksittard ® 4512497 = Kapelaan J. Guerrero

Diaken R. Fleischeuer Patchstraat 2 =& 0610279717 | & 4512275

Centrale administratie parochiecluster: & 4512275  Pastoraal zieken en ouderen:
Kloosterplein 10 e-mail: kantpastoriesittard@gmail.com Deken R. Merkx: & 4512275

Het parochiekantoor is geopend op maandag en Assistent H. Peters & 4512497
donderdag/vrijdag, tussen 10.00 en 12.30 Contact zorginstellingen: diaken

ALLE INFORMATIE VINDT U OOK OP ONZE WEBSITE: R. Fleischeuer & 06 10279717
www.rk-kerken-sittard.nl
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Kerststal Basiliek
Wi wernsere ww allen var favte
Zalig Kevotfeest



