
  
 

  
HH Missen vanuit H. Petruskerk zijn via Live-Stream te volgen 

www.rk-kerken-sittard.nl 
Vanuit de H. Hartkerk in Overhoven 

www.parochieoverhoven.jouwweb.nl/livestream 
 
 

Kloosterplein 10  e-mail: kantpastoriesittard@gmail.com 
27e jrg. nr. 2 – 6 januari 2024 

 

Dit parochieblad is voor een periode van 5 weken 
  De volgende aflevering verschijnt 10-02-2024  

 Voor parochianen is dit blad gratis 
Zie ook onze website: www.rk-kerken-sittard.nl 
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Woord van de deken 
 

Geestelijke GezondheidsZorg 
Aan het begin van het Nieuwe Jaar wensen we elkaar ‘een gezond 
en gelukkig Nieuwjaar’. En daar wordt dan vaak terloops bij 
gezegd: ‘Gezondheid is toch het belangrijkste.’ Oud-bestuurder 
van GGZ Eindhoven, Joep Verbugt (ook voorzitter van het 
Limburgs Vatelaovesleedjes Konkoer) pleit in Dagblad De 
Limburger van 10 december voor een ‘offensief tegen geestelijke 
problemen.’ ‘Zo’n 3,3 miljoen Nederlanders hebben de afgelopen 
twaalf maanden een psychische aandoening gehad. Meer dan de 
helft van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door stress, angst en 
depressie. Verzuim door werkstress kost werkgevers bijna 3 miljard per jaar.’ 
Werken aan mentale gezondheid? Dat noemen we in onze kerk: ‘zorg hebben voor ons 
geestelijk leven.’  
Een mens is een wezen met een geestelijk leven (met respect: in tegenstelling tot het dier). 
Zoals het lichamelijk leven gevoed moet worden met eten en drinken, zo moet ook ons 
geestelijk leven gevoed worden. Als we dat niet doen worden we geestelijk ziek of 
minstens functioneren we slechter. Maar niet alle ‘geestelijk voedsel’ is even ‘gezond’ net 
als lichamelijk voedsel. Iedere dag frites met mayonaise en een frikandel maakt op den 
duur ziek. En een frietje-kapsalon is bepaald niet gezond, dat weet iedereen.  
Ook op geestelijk gebied is er veel ‘junk-food’. De markt wordt overspoeld door life-
coaches, een beroep waarvoor niet eens een diploma en erkenning nodig is. Maar ook als 
katholieken lopen we risico’s. Als ons hele geestelijk leven bestaat uit het opsteken van 
een kaarsje als er een probleem is en als we vervolgens boos zijn op God als ons gebed 
schijnbaar niet wordt verhoord, dan worden we daar vaak niet echt gelukkig van. 
Als Kerk hebben we de pretentie dat we iets kunnen bijdragen aan het geestelijk leven van 
mensen. En die overtuiging is gebaseerd op de H. Schrift waarin te lezen is hoe God de 
mens heeft geschapen naar zijn beeld en gelijkenis en hoe Hij die mens liefheeft met zijn 
vaderlijke zorg. Ons geloof zegt dat God ons levensadviezen geeft om ons gelukkig te 
maken. Ik zeg wel eens dat God de ‘gebruiksaanwijzing’ heeft gegeven voor ons leven. 
En tja… Hij heeft de mensen zelf geschapen… Zou Hij ook niet Degene zijn die ons het 
best kan adviseren hoe wij ‘gezond’ kunnen leven…?  
Voor mij persoonlijk is het een enorme vreugde om God mijn leven te laten bepalen. Dat 
lijkt op het eerste gezicht ‘verlies’: ik doe niet meer wat ik zelf wil maar probeer in alles te 
doen waarvan ik denk dat God het zo wil. En geestelijk leven betekent voor mij: leven 
met God. Met Hem verbonden blijven om zijn wil te horen in de stilte van mijn gebed, in 
de talloze signalen die Hij mij ieder moment van de dag geeft. God vragen om kracht om 
deze signalen om te zetten in daden. God danken dat Hij mij altijd alles geeft wat ik nodig 
heb. En dat is niet een goed gevulde bankrekening of een dure vakantie. De grootste 
vreugde ervaar ik als ik mensen mag helpen om Jezus Christus te vinden en ze het echte 
geluk te geven in hun leven. Zonder stress, zonder angst en depressies. Volkomen 
‘geestelijk gezond’ zoals onze Schepper het heeft bedoeld… 
R. Merkx, pastoor-deken 
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BEZINNINGSHUIS REGINA CARMELI 
  

H. Mis: maandag t/m vrijdag: 07.00 uur 
              zaterdag, zondag en hoogfeesten: 09.00 uur 

  

Eucharistische aanbidding: 1e vrijdag: 13.30 - 17.00 uur  
                                     alle zondagen (niet na de 1e vrijdag): 13.30 - 17.00 uur  

  

Biechtgelegenheid (Nederlands, Duits): op dinsdag van 10.30 uur - tot 12.30 uur: 
  

Bidders/bezoekers zijn welkom in onze kapel voor gebed en/of om een kaars op te 
steken. Buiten de mistijden: aanbellen aan de voordeur of aan de deur naast de kapel! 
 

11 - 13 februari 2024 (carnaval)                        Bezinningsdagen    in stilte 
“Ik leid Mijn bruid naar de woestijn 

                              en daar spreek Ik tot haar hart”. (vgl. Hos. 2,16) 
Het leven in de parochies is een woestijntijd geworden en ook in ons persoonlijk leven 
kunnen er periodes van grote innerlijke moeilijkheden zijn. Indien wij dan luisteren naar 
wat God ons zeggen wil, kunnen deze woestijnperiodes het leven weer tot bloei brengen: 
bewust meer op God gericht. Laat u God spreken tot uw hart! 
Inleider: Pastoor Martin Otto, Limbricht 
Begin: Zondag, 16.30 uur - Sluiting: Dinsdag, 13.30 uur 
Kosten: € 146,00 (+ evt. € 2,00 voor handdoeken) 
 

Maandag 19 februari 2024 (10 – 17 u)    Bezinningsdag 
“En de engelen bewezen Hem (Jezus) hun diensten” (Mc 1, 13) 

Inleider: Pater Ambrosius Bantle, ORC Schondorf 
Kosten: € 22,00 (a.u.b. lunchpakket meebrengen) 
 

19 - 22 februari 2024         Retraite                                 in stilte 
“Zozeer immers heeft GOD de wereld liefgehad,  

dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven.” (Joh 3, 16) 
Inleider: Pater Ambrosius Bantle, ORC Schondorf 
Begin: Maandag, 16.30 uur  
Sluiting: Donderdag, 13.30 uur 
Kosten: € 232,00 (+ evt. € 2,00 voor handdoeken) 
 

Elke week op dinsdag (informeer voor exacte data) Bijbelavond 
Verdieping - Samen met de zusters duiken we in de Bijbel. Wat heeft de 
Bijbel mij te zeggen? Hoe kan ik dit in het dagelijks leven toepassen?  
Begin: 20.30 u, Sluiting: +/- 22.00 u 
Kosten: Vrijwillige bijdrage 
 

Elke vrijdag (8.00 - 9.30 u)                                 Gebedsmorgen van de Father Prayers 
Jezus zei: ‘Waar er twee of meer in Mijn naam verenigd zijn, daar ben Ik in hun midden." 
De grote genade van Biddende Vaders is het samenzijn van mannen, die niet alleen voor 
zichzelf bidden, maar ook voor elkaar en voor hun echtgenote en kinderen vanuit het besef 
dat God hen liefheeft, nog meer dan zij zelf kunnen. Zij bidden dagelijks voor andere 
mannen, zodat zij hun maskers afleggen, sterk staan in hun geloof, iedere verzoeking 
kunnen  
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weerstaan, hoe moeilijk ook, en mensen worden van gebed. 
Informatie:  Ben Scholte, 046 451 91 39, bjscholte@hotmail.com 
 
Derde woensdag van de maand (19.30 - 21.30 u)  Karmelfamilie 
Onze Karmelfamilie wil leven in de Karmelspiritualiteit en in de geest van de 
Karmelietessen van het Goddelijk Hart van Jezus. Als leden van een familie willen wij 
elkaar, in naam van God, ondersteunen in geestelijk opzicht en in de dagelijkse 
beslommeringen en willen we in levendige verbinding met de zusters van de Carmel D.C.J. 
leven. Onze zoektocht naar en onze verbondenheid met God, ons gebed en ons dagelijkse 
doen zien we als een  dienst aan de kerk tot glorie van God en tot zaligheid van eenieder. 

Informatie: Rini van de Geer, 06 13 06 46 08, hatmjoosten@hotmail.com 
 
Een zaterdag in de maand        Lekenorde van de Karmel 

Ook de leken kunnen in het roepingsideaal van de Theresiaanse Karmel 
instappen. Zij maken ten volle del uit van de grote Karmelfamilie en zijn 
een onmisbaar element voor de aanwezigheid en de uitstraling van de 
Karmelspiritualiteit in de wereld. Midden in de wereld, in familiekring, in 
het beroepsleven, …beleven zij de Liefde tot Christus en hebben een 
bijzondere verering voor Maria.  
Informatie: Jo en Ria van den Elzen, jlcvandenelzen@gmail.com 

 
Om de 6 weken op dinsdag       Maria Mater Kring 
In de Maria Mater Kringen ontmoeten r.-k. vrouwen elkaar rondom de Moeder van de 
Heer, Maria. Er is een inleiding op een Bijbeltekst, eucharistische aanbidding, gelegenheid 
om het sacrament van boete en verzoening te ontvangen, een eucharistieviering, het Maria 
Mater Kringgebed wordt gebeden en er komt een spreker die een onderwerp behandelt op 
het raakvlak van Kerk en samenleving. 
 

Informatie: Greet Daatselaar, 0475 30 16 27, greetdaatselaar@gmail.com 
 

 

 

 
 
 
 

Gedoopt 
Riv Leurs   26 november 2023 
Julie Salden     2 december 2023 
Josette Scoppetta       10 december 2023 

Overleden 
Bertien Schreurs-Dreessen Bradleystraat 23 † 27-11-2023 86 jaar 

Moge zij rusten in de vrede van de verrezen Heer  
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AANBIDDING VAN ALLERHEILIGST SACRAMENT  
in de St.-Michielskerk  
We nodigen u van harte uit om eens samen met de priesters een half uur 
rustig te bidden bij het uitgestelde Allerheiligste. We doen dat aansluitend 
aan de ochtendmis (ma.-vr. 8.30u, za. 9.00) dus van maandag t/m vrijdag 
van 9.00u tot 9.30u en op zaterdag van 9.30u tot 10.00u. 
  

OPEN KERK 
Op donderdag op 1 februari (29 februari,  4 april, 2 en 30 mei, 6 
juni en 4 juli) verzorgt de Kommelgemeenschap uit Maastricht 
weer Open Kerk in de Michiel van 10.30 tot 12.00u. U bent van 
harte welkom om een kaarsje op te steken, te bidden, te luisteren 
naar de muziek en de zegen van de priester te ontvangen. Loop 
eens binnen: het zal u goed doen! 

 
Catechese Neocatechumenale Weg 
Catechese – onderricht in het geloof – vormt een wezenlijk element in onze katholieke 
kerkgemeenschap. Helaas zien we steeds vaker dat we niet meer toekomen aan 
geloofsvorming die werkelijk onze kerkgemeenschappen opbouwt. Enerzijds hebben we 
te weinig gevormde catecheten, anderzijds blijken initiatieven die er zijn te weinig 
resultaat te hebben. We slagen er bijvoorbeeld niet in om voldoende catechese te geven 
aan ouders en hen te betrekken bij de geloofsvorming van kinderen die gedoopt worden, 
hun eerste communie doen of gevormd worden. Veelal is – als het feest voorbij is – ook 
de betrokkenheid met de kerk weg.  
Voor de toekomst van de kerk in Sittard lijkt het ons nodig om initiatieven te nemen 
waarbij gezinnen, gemeenschapsvorming en catechese centraal staan. We hebben al een 
aantal malen een Alphacursus gegeven. Dat is zeker nuttig geweest en het is goed om 
daarmee door te gaan. Wij zouden echter nog een nieuw initiatief willen nemen. 
Enkele jaren geleden heeft bisschop Wiertz de ‘Neocatechumenale Weg’ in ons bisdom 
geïntroduceerd. U hebt daarover in het vorige parochieblad al wat kunnen lezen. We 
hebben hier niet zozeer te maken met een nieuwe beweging zoals het Focolare of de 
Charismatische Vernieuwing maar met een christelijke ‘initiatie’: een manier om het 
geloof dat we bij ons doopsel hebben ontvangen opnieuw te leren kennen en te beleven. 
De Weg heeft geen specifieke eigen spiritualiteit maar helpt mensen om de Weg van Jezus 
Christus te ontdekken en te gaan. Gewoon binnen de katholieke kerk, de bestaande 
parochiestructuren en met medewerking en onder verantwoordelijkheid van de pastoor. 

Algemene aanbevolen gebedsintenties 
Januari: Voor de gave van verscheidenheid in de kerk Bidden wij dat de Geest 
ons helpt om de gave van verschillende charisma’s binnen de christelijke 
gemeenschappen te erkennen en om de rijkdom van de verschillende liturgische 
tradities in de Katholieke Kerk te ontdekken. 
Februari: Voor terminaal zieken Bidden wij dat de terminaal zieken en hun 
families altijd de nodige zorg en begeleiding krijgen op medisch en menselijk vlak. 
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We streven ernaar binnen de parochiefederatie Sittard een gemeenschap (10-20 personen) 
op te richten van mensen die kerkbetrokken zijn of willen worden en die als missionaire 
gemeenschap het geloof willen doorgeven aan de volgende generaties.  
We nodigen belangstellenden uit voor de deelname aan een aantal ontmoetingen, te 
beginnen op 22 januari op de maandag- en donderdagavond van 20.00 tot 21.00 uur. De 
ontmoetingen worden afgesloten met een bezinningsdag. Van harte hopen we dat er een 
aantal mensen blijft samenkomen om als gemeenschap verder te groeien in het geloof. Het 
gaat er om dat we erachter komen wat Gods wil is. Niet wij zijn het maar Hij is Degene 
die laat zien of dit initiatief goed is voor de deelnemers en de kerk van Sittard. 
R. Merkx en J. Guerrero Hoyos 
 

         God kent jouw lijden en problemen,  
               Hij hee  een woord voor jou.  

Kom en luister!  
 

          Ontmoe ngen voor jongeren en volwassenen  
 

     Iedere maandag en donderdag van 
   20.00 tot 21.00 uur vanaf 22 januari 2024  

in de St. Pauluskerk  
  

Adres:  
Whitestraat 12, 6135 CN, Si ard 

  
 “God wilde de wereld redden door  de dwaasheid 

van de verkondiging”  
(1 Kor 1,21)  

 
 
 
 
 

 Nadere informa e:  Kapelaan Guerrero 06-19561396  

 
 
 

Parochie  H. Petrus en H. Michaël – Sittard 
St.-Petruskerk: Kerkplein  St.-Michielskerk: Markt  

 
Deken R. Merkx, Kloosterplein 10 4512275   

Em.Past. P. Kerkhofs, Leyenbroekerweg 107 4008960  
kapelaan J. Guerrero, Kloosterplein 10, 06 19561396 

Past. Broeksittard, In de Camp 3, Broeksittard  4512497 
Kerkbijdrage: Parochiecomité H.Petrus en H.Michaël  

Kloosterplein 10, 6131EP Sittard 
NL51 INGB 0001 0325 40  of  NL98 RABO 0147 6036 76 
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NIEUWKOMERS WELKOM!   Onze deken, pastoor, kapelaan, diaken en welkomstgroep 
heten alle katholieken die nieuw zijn komen wonen in onze Binnenstadparochie van 
harte welkom!  Bent u nieuw komen wonen in onze parochie? Of bent u binnen de 
parochie verhuisd?  Of gaat u naar elders? Wees dan zo vriendelijk uw nieuwe adres en 
tel.nr.  door te geven, aan de administratie, Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard,  
4512275  of  aan mw. R. Gieskens, Mgr. Claessensstraat 33, 6131 Sittard,  
4519039. Dank u! 

 
H. Communie voor aan huis gebondenen 
Bent u niet in staat naar een H. Mis te gaan, en wilt u toch de H. Communie ontvangen? 
Op vrijdag 2 februari wordt rondgebracht! U kunt zich opgeven via het secretariaat. We 
komen graag! 
 

KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES                      
Attentie: het volgende parochieblad bestrijkt de periode van 10 februari t/m 23 maart 
2024. Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn 
vòòr maandag 5-2-2024 op de pastorie: Kloosterplein 10, ofwel via  4512275  - of  via 
mail-adres:  kantpastoriesittard@gmail.com. Betaling contant of per bank tgv Parochie H. 
Petrus en H. Michaël te Sittard op NL 98 RABO 0147 6036 76  o.v.v. misint/datum.  
 

ST.-PETRUSKERK 
Zaterdag 6 januari  
18.00u gestplev v zielenrust vh overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Cath.  
Krux; pljrd voor Paul Schlössels en voor Enny Schlössels-de Heus, ev tev Onbevlekt Hart 
van Maria voor priesterroepingen in parochie, dekenaat en bisdom Uitreiking Huiszegen 
Zondag 7 januari Openbaring des Heren (Driekoningen) (met Schola) 
11.00u Gestplev echtelieden Jeun en Tity Schelberg-Cortenraad; voor Marie-José 
Cremers en familie Uitreiking Huiszegen 
Zaterdag 13 januari 
18.00u gestplev v zielenrust vh overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Cath. 
Krux; ev ter ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken voor zieken en noodlijdenden 
pljrd voor Louis Beursgens 
Zondag 14 januari 2e Zondag door het Jaar (met Petruskoor)          
11.00u pljrd voor Paul en Denise Gijzen-Schutgens; gestplev overl fam Cobben-Cals; 
gestplev v Hans Gerards en zijn ouders Jeu en Mia Gerards-Schoonus; voor Marie-José 
Cremers en familie  
Zaterdag 20 januari 
18.00u gestplev v de zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux; ev ter ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken voor zieken en  

AANMELDING HUWELIJKEN 
Aanstaande bruidsparen die voornemens zijn een kerkelijk 
huwelijk te sluiten, neemt u a.u.b. contact op met de deken. 
Minstens een half jaar voor de geplande trouwdatum!   
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noodlijdenden 
Zondag 21 januari 3e Zondag door het Jaar              
11.00u voor Marie-José Cremers en familie 
Zaterdag 27 januari  
18.00u  pl1ejrd voor Jo van der Mark en voor Corry Dols; gestplev voor de zielerust van 
het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; ev ter ere v 
OLVrouw Behoudenis der Kranken voor zieken en noodlijdenden 
Zondag 28 januari 4e Zondag door het Jaar  (met Petruskoor)            
11.00u voor Annelies van ’t Blik-Meijers vanwege verjaardag en voor Pieter van ‘t Blik; 
gestpljrd voor Jo Göbbels; gestpljrd v Mia Hodenius-Laumen; voor Marie-José Cremers 
en familie 
Zaterdag 3 februari 
18.00u gestplev voor de zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux; tev Onbevlekte Hart van Maria voor priesterroepingen in parochie, 
dekenaat en bisdom  
Zondag 4 februari 5e Zondag door het Jaar  
11.00 gestpljrd Sef en José Kleynen-Cals en overl ouders Martens-Kleynen; voor Marie-
José Cremers en familie 
Zaterdag 10 februari 
Ochtendmis 9.00u in de Michiel 
 

ST.-MICHIELSKERK 
Na de ochtendmissen ma-za een half uur Aanbidding van het Allerheiligste 
 
Zaterdag 6 januari  
9.00u overl.echtp. Caulfield-Tholen; voor de overl. en levende leden Aartsbroederschap 
van O.L. Vrouw van het H. Hart 
Zondag 7 januari Openbaring des Heren 
9.30u gestplev vd zielerust v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina 
Krux; overl.echtp. Caulfield-Tholen; voor de overl. en levende leden Aartsbroederschap 
van O.L. Vrouw van het H. Hart Uitreiking huiszegen 
Maandag 8 januari Doop van de Heer 
8.30u voor de algemene noden van de Heilige kerk en wereld 
Dinsdag 9 januari 
8.30u ter ere van het H. Hart 
Woensdag 10 januari 
8.30u voor de zieken van onze parochie 
Donderdag 11 januari 
8.30u ev v het welzijn van onze Heilige Vader de Paus en al zijn intenties 
Vrijdag 12 januari voor de overl v.d fam. Leonard Dieteren-Brandts uit dankbaarheid  
Zaterdag 13 januari 
9.00u overl.echtp. Caulfield-Tholen gestev v echtp Louis en Ellie Corbeij-Gieskens; voor 
de overl. en levende leden Aartsbroederschap van O.L. Vrouw van het H. Hart 
Zondag 14 januari 2e Zondag door het Jaar              
9.30u gestplev voor de zielerust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina  
Catharina Krux; overl.echtp. Caulfield-Tholen; voor de overl. en levende leden 
Aartsbroederschap van O.L. Vrouw van het H. Hart 
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Maandag 15 januari H. Arnold Janssen, priester 
8.30u voor de weldoeners van onze parochie 
Dinsdag 16 januari H. Antonius, abt 
8.30u voor de overledenen van de fam. Joseph Smeets-Bouwels uit dankbaarheid 
Woensdag 17 januari H. Antonius, abt 
8.30u voor de actuele zielzorgelijke belangen van bisdom en parochie 
Donderdag 18  januari 
8.30u ev voor  het welzijn van alle levende priesters, diakens en missionarissen vh bisdom 
Roermond (D)  
Vrijdag 19 januari H. Agnes, maagd en martelares 
8.30u voor de weldoeners van de parochie 
Zaterdag 20 januari  
9.00u overl.echtp. Caulfield-Tholen; voor de overl. en levende leden Aartsbroederschap 
van O.L. Vrouw van het H. Hart 
Zondag 21 januari 3e Zondag door het Jaar  (met Basiliekkoor)            
9.30u gestplev vd zielenrust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux; overl.echtp. Caulfield-Tholen; voor de overl. en levende leden 
Aartsbroederschap van O.L. Vrouw van het H. Hart  
Maandag 22 januari  
8.30u v.overl priesters en diakens vh bisdom Roermond 
Dinsdag 23 januari  
8.30u voor overl bisschoppen van het Bisdom Roermond 
Woensdag 24 januari H. Franciscus van Sales, bisschop en kerkleraar 
8.30u tot lof en zegen aan de Heer 
Donderdag 25 januari Bekering van de heilige apostel Paulus 
8.30u overl grootouders Simonis-Tummers en ouders Hage-Simonis 
Vrijdag 26 januari HH. Timoteüs en Titus, bisschoppen 
8.30 uur om verlichting van noden in Kerk en Wereld 
Zaterdag 27 januari 
9.00u overl.echtp. Caulfield-Tholen; voor de overl. en levende leden Aartsbroederschap 
van O.L. Vrouw van het H. Hart 
Zondag 28 januari 4e Zondag door het Jaar (met Basiliekkoor)          
9.30u gestplev vd zielenrust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux; overl.echtp. Caulfield-Tholen; voor de overl. en levende leden 
Aartsbroederschap van O.L. Vrouw van het H. Hart 
Maandag 29 januari  
8.30u voor de algemene noden van de Heilige kerk en wereld 
Dinsdag 30 januari  
8.30u voor de actuele zielzorgelijke belangen van bisdom en parochie 
Woensdag 31 januari H. Johannes (Don) Bosco, priester 
8.30u uit dankbaarheid t.e.v. de H. Antonius 
Donderdag 1 februari  
8.30u uit dankbaarheid vw Christus' permanente aanwezigheid in H. Eucharistie 
Vrijdag 2 februari Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis) Met kaarsenprocessie 
Eerste Vrijdag van de maand 
8.30u ev tev H Hart van Jezus tot eerherstel; gestev v echtp Louis en Ellie Corbeij-
Gieskens 
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Zaterdag 3 februari 
9.00u tev het Onbevlekt Hart van Maria voor priesterroepingen in parochie, dekenaat en 
bisdom; overl.echtp. Caulfield-Tholen; voor de overl. en levende leden Aartsbroederschap 
van O.L. Vrouw van het H. Hart 
Zondag 4 februari 5e Zondag door het Jaar              
9.30u gestplev vd zielenrust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux; gestpljrd Harry Flecken; overl.echtp. Caulfield-Tholen; voor de overl. en 
levende leden Aartsbroederschap van O.L. Vrouw van het H. Hart 
Maandag 5 februari H. Agatha,  maagd en martelares 
8.30u, voor de zielenrust van Mia Cremers-Fijen en Jakob en Anna 
Cremers en Theodoor en Gertruda Fijen; voor de overledenen van de familie Hendrik 
Dieteren-Rutten uit dankbaarheid tev de H.Geest voor allen die in ons bisdom en in de 
parochies gesteld zijn om leiding te geven 
Dinsdag 6 februari HH. Paulus Miki en gezellen, martelaren 
8.30u tev. de H. Engelbewaarders voor bescherming en leiding 
Woensdag 7 februari 
8.30u ev tev St. Joseph v goede gezinnen en de moed om godsdienstig te leven; voor de 
overl v.d fam. Leonard Dieteren-Brandts uit dankbaarheid  
Donderdag 8 februari  
8.30u voor de huidige pastorale zorgen van bisdom en parochie 
Vrijdag 9 februari  
8.30u voor de weldoeners van onze parochie 
Zaterdag 10 februari H. Scholastica, maagd 
9.00u overl.echtp. Caulfield-Tholen; voor de overl. en levende leden Aartsbroederschap 
van O.L. Vrouw van het H. Hart 
 

 
Donderdag 11 januari                                
10.30u voor de kinderen v/d Kinderkrans; voor de levende en overl. leden v/d 
Aartsbroederschap; overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
Donderdag 18 januari 
10.30u voor de kinderen v/d Kinderkrans; voor de levende en overl. leden v/d 
Aartsbroederschap; overl. echtp. Caulfield-Tholen 
Donderdag 25 januari Bekering van de heilige apostel Paulus 
10.30u voor de kinderen v/d Kinderkrans; voor de levende en overl. leden v/d 
Aartsbroederschap; overl. echtp. Caulfield-Tholen; Gestichte jaardienst Mevr. Oberndorff. 
Donderdag 1 februari  
10.30u  voor de kinderen v/d Kinderkrans; voor de levende en overl. leden v/d 
Aartsbroederschap; overl. echtp. Caulfield-Tholen. 
Donderdag 8 februari   
10.30u voor de kinderen v/d Kinderkrans; voor de levende en overl. leden v/d 
Aartsbroederschap; overl. echtp. Caulfield-Tholen. 

  
 

BASILIEK VAN O.L. VROUW VAN HET H. HART 
Misintenties voor vieringen in de Basiliek kunt u opgeven bij het Basiliekteam: Oude Markt 

20, tel 4515141 (dinsdag t/m vrijdag, tussen 9.30-12 en 14-15.30u.).  Rozenkrans op 
dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om 15.30 u 
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 ROZENKRANSGEBED  
 Elke dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om 15.30u  

Mailadres: basiliek@rk-kerken-sittard.nl 
 De Basiliek is via zij-ingang links toegankelijk voor 

rolstoelers en rollators. 
 Opgave misintenties vóór maandag  29 januari 2024 (opgave 

dus ruim voor verschijnen parochieblad!)  
 St. Rosabeeldjes zijn nog steeds verkrijgbaar in het kantoor van 

de Aartsbroederschap, Oude Markt 20, tegenover de Basiliek. 
 De basiliek is open van 9.30 – 12.00 en van 14.00 - 16.00u, 

behalve op maandag. 
  

 
 

 Parochie H. Bernadette -Baandert 
Pastoor-deken R. Merkx, Kloosterplein 10       4512275 

 
Kerkbijdrage t.n.v. parochie H. Bernadette, Baandert 23  

ING-bank: NL07INGB0001571973) 

 

H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN 
Op vrijdag 2 februari (1e vrijdag van de maand) wordt in de namiddag de H. Communie in 
de parochie rondgebracht. Bent u niet in staat naar een H.Mis te gaan, en wilt u toch de H. 
Communie ontvangen? Meldt dit dan op de pastorie: tel. 4512275. 

WEBSITE RK URNENHOF  
De RK Urnenhof beschikt over een eigen website: www.urnenhof.nl. Op deze site vindt u 
algemene informatie over de RK Urnenhof en bovendien actuele mededelingen. In de 
rubriek 'Informatie' vindt u een toelichting over allerlei onderwerpen. Op deze website is 
ook een contactpagina opgenomen, waarmee u het kerkbestuur vragen kunt stellen of om 
aanvullende informatie kunt vragen.  
 

OPENINGSTIJDEN RK URNENHOF EN MARIA&BERNADETTEKAPEL 
* op maandag tot en met vrijdag: 
   - in de zomerperiode (van 1 april tot 1 november) van 10 tot 17 uur 
   - in de winterperiode (van 1 november tot 1 april) van 11 tot 16 uur, 
* op zaterdagen en zon- en feestdagen: van 14 tot 16 uur. 
Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag, Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag gesloten 
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zaterdag 13 januari 19.00 u. 2E ZONDAG DOOR HET JAAR 
Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 
zaterdag 20 januari 19.00 u. 3E ZONDAG DOOR HET JAAR 
Voor alle zieken van onze parochie 
zaterdag 27 januari 19.00 u. 4E ZONDAG DOOR HET JAAR 
Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 
zaterdag 3 februari 19.00 u. 5E ZONDAG DOOR HET JAAR 
Voor vrede in de Wereld 
zaterdag 10 februari 19.00 u. 6E ZONDAG DOOR HET JAAR 
Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 
zaterdag 17 februari 19.00 u. 1E ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD 
Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 
 
Parochiemededelingen H. Paulusparochie 
Voor een doordeweekse mis kunt U altijd terecht in de H.Petruskerk. 
Dinsdag tot zaterdag is om 18.30 uur rozenhoedje en vrijdag Lof. Misintenties voor het 
volgende parochieblad tot 10 februari bij Diaken R. Fleischeuer 06 102 797 17, 
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Priesterteam, Kerkbestuur, Administratie 4512275, of Assistente Sacristie mw. R. 
Quaedvlieg-Fiddelers. 

 

 
 

 
Alle vieringen worden tevens uitgezonden op Livestream! Ga naar de website: Ga naar 
parochieoverhoven.jouwweb.nl/livestream Klik op het kopje livestream                                                                               
De livestream wordt tevens uitgezonden op deze Facebook kanalen: Facebook Kerk 
Overhoven en Facebook Kinderkoor ‘The Voices of Kids                                                                         
De zondagsvieringen vangen aan om 11.00 uur! De verbinding (beeld) komt online 
vanaf circa 10.45 uur (rond die tijd kunt u beeld zien). 

 
zondag 7 jan.:     Hoogfeest Openbaring des Heren (Driekoningen) 

11.00 uur  Samenzang 
voor een bijzondere intentie 
zondag 14 jan.:  2e Zondag door het jaar  11.00 uur  Cantate 
Overleden zus Tinie Stevens-Mulders 
zondag 21 jan.:  3e Zondag door het jaar  11.00 uur  Samenzang 
Overleden broer Martien en vader Nieuweboer 
zondag 28 jan.:  4e Zondag door het jaar,  
tevens dialectmis           11.00 uur  Gelegenheidkoor, 
Overleden Jan Bakker; Jaardienst ouder Wagemans-Houben,  Voices of Kids 
kinderen José en Sjaak en schoonzonen Sjer en Nand        
zondag 4 febr.:  5e Zondag door het jaar  11.00 uur  Samenzang  
 
MISINTENTIE    
Als u een misintentie wilt bestellen, dan kunt u een email met de misintentie sturen 
naar parochieoverhoven@gmail.com Er wordt dan contact met u opgenomen. Ook kunt u 
de misintentie bestellen via het parochiekantoor: dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 
uur Geldersestraat 37 • 6136 AS Sittard Telefoon: 046-4583023 
 
ROZENKRANS 
Iedere woensdag om 19.00 uur wordt in de Mariakapel de rozenkrans gebeden. U kunt 
ook binnenlopen om een kaarsje aan te steken.  
 
GEDOOPT 
Op 25 november 2023 is gedoopt Wilco Machiels, Noorderlichtplein 11 Sittard. 
 

Parochie H. Hart van Jezus – Overhoven 
Pastoor-deken R. Merkx, Kloosterplein 10 tel.046- 4512275                    
Parochiecentrum: open op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 
van 10.00-12.00 uur: Geldersestraat 37, 6136 AS Sittard  
tel. 046-4583023  email :  parochieoverhoven@gmail.com  
Kerkbijdrage ING: NL37INGB0001035314  
Rabobank: NL60RABO0147635594) 
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DIALECTMIS 
Op zondag 28 januari houdt onze carnavalsvereniging ‘De Narre’ in samenwerking met de 
parochie de jaarlijkse ‘dialekmès’. Een gelegenheidskoor zal samen met het kinderkoor 
The Voices of Kids o.l.v. Efrem Verleng,  mooie Limburgse liederen laten horen. Een 
jaarlijkse traditie in Overhoven: een mis voorafgaand aan de carnaval, waarbij bezinning 
een plaats krijgt naast het plezier. De 'Dialectmis' wordt ook uitgezonden via Livestream.  
 
JAARSTATISTIEK 
Het jaar 2023 is inmiddels ten einde. Een veelbewogen jaar waarin de parochie 
Overhoven-Sittard haar 100-jarig bestaan vierde. In onze parochie  werden dit jaar 8 
kinderen gedoopt, 19 kinderen deden hun eerste H. Communie. Er was 1 huwelijk en 8 
uitvaarten. 
 
KOFFIEDRINKEN 
U bent van harte welkom op zondag 7 januari na de eucharistieviering een kopje koffie 
te komen drinken in ons parochiezaaltje. Tevens kunnen er nieuwjaarswensen worden 
gewisseld. 
 
KERKBIJDRAGE 
U kunt uw bijdrage overmaken op INGbank:  NL37 INGB 0001 0353 14 of Rabobank:  
NL60 RABO 0147 6355 94 t.n.v. parochie H. Hart-Overhoven-Sittard onder vermelding 
van ‘Actie Kerkbalans 2024’ 
 
THUISCOMMUNIE 
Op zondag 14  januari wordt er voor aan huis gebonden parochianen en voor bewoners 
van het SGL  de thuiscommunie gebracht. Wilt u deze communie ontvangen dan kunt u 
zich nog opgeven via het parochiekantoor.                                                                                                                             
 
Het parochiecentrum, Geldersestraat 37, tel. 4583023, is van dinsdag t/m vrijdag van 
10.00-12.00 uur geopend voor o.a. het opgeven van de misintenties, aanmelden van 
doopsel, ziekenbezoek, overlijden enz. Het kantoor zorgt ervoor dat het betreffende 
bericht zo snel mogelijk terecht komt bij de deken of het daarvoor aangewezen lid van het 
pastorale team. U kunt het parochieblad digitaal toegestuurd krijgen. Mail uw e-mailadres 
naar: digitaalparochieblad@gmail.com  
Intenties voor het volgende parochieblad kunt u tot woensdag 24 januari 2024 
aanleveren. 

 
 HUISZEGEN 

Op Driekoningen worden in vele landen 
traditioneel de huizen gezegend. 
Aan het begin van het nieuwe jaar bidden 
we dat ook wij, zoekers van het licht anno 
2024, de pasgeboren Heer mogen vinden. 
Moge Hij welkom zijn in onze huizen en 
in ons leven. 
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De huiszegens zijn gratis mee te nemen uit onze kerken vanaf zaterdag 6 januari. Ze 
liggen ook na deze datum achter in de kerken 
 

 
JAAR VAN GEBED OPENT MET GEBEDSWEEK 
Ter voorbereiding van het Heilig Jaar 2025 is 2024 uitgeroepen tot een ‘Jaar van gebed’. 
Hoe kunnen we dat mooier openen dan met de jaarlijkse ‘Week van gebed voor de 
eenheid van de christenen’. Het thema van die week (18-25 januari) luidt dit jaar ‘Heb 
God lief… en je naaste als jezelf.  
Het thema verwijst naar het Bijbelverhaal van de Barmhartige Samaritaan (Lc. 10, 25-37). 
In deze parabel laat Jezus zien wat het betekent om je naaste lief te hebben. Liefde is het 
DNA van het christelijk geloof. God is liefde en ‘de liefde van Christus heeft ons één 
gemaakt’. Christenen van verschillende kerken vinden elkaar in hun gemeenschappelijke 
identiteit in de ervaring van Gods liefde (Joh. 3, 16) en laten als het goed is die identiteit 
aan de wereld zien door hoe ze elkaar liefhebben (Joh.13, 35). 
 
We bidden deze week voor eenheid tussen alle christenen, om vrede tussen volken en 
mensen en vooral dat we allemaal onze barmhartige liefde kunnen tonen aan iedereen die 
we op onze levensweg tegenkomen.  
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DRIEKONINGENVIERING 
Voor de tweede keer heten we de drie wijzen uit het Oosten welkom in Sittard. Vorig jaar 
kwamen ze naar Overhoven, dit jaar naar Vrangendael. De kinderen van de 
Neocatechumenale Weg bereiden een mooi driekoningenspel voor met veel liedjes die 
makkelijk mee te zingen zijn. Alle kinderen in de basisschoolleeftijd en hun ouders zijn 
welkom op zaterdag 6 januari van 15.00 tot 17.00u. Plaats: kerk van Christus Hemelvaart 
en H.Jozef, Hemelsley 240 Sittard. Leiding en informatie: kapelaan José Guerrero 

 
HERINNERINGEN BIJ DE DOOD VAN BISSCHOP SMEETS 
In het laatste jaar van mijn seminarieopleiding (1985) kwam er een goedlachse student 
binnen uit Born. Dat was in meerdere opzichten een vreugdevolle gebeurtenis. Hij kwam 
uit Born, had zijn middelbare school gedaan in Sittard en had ook nog een studie 
Nederlands afgerond. Het was de tijd dat het seminarie nog zo’n 70 studenten had. Velen 
van hen hadden al een hogere studie achter de rug: we hadden een musicoloog, een arts, 
een kunsthistoricus, een chemicus, een fysicus… en nu er een neerlandicus bij…! En 
iedereen had wat in te brengen in de seminariegemeenschap. Er werden naast de studie 
veel mooie activiteiten georganiseerd. Ik herinner mij nog dat we zelfs een 
‘pijprokersclub’ hadden, gesponsord door de familie Gubbels uit Roermond van de Ben 
Ben pijpenfabriek. Daar waren Harrie Smeets en ik ook lid van. 
Ik werd in 1987 gewijd, Harrie Smeets in 1992. Dat verschil in wijdingsjaar is nét te groot 
om elkaar op korte afstand te volgen. Ik kwam hem nog enige tijd ieder jaar tegen bij de 
pijprokerswedstrijd in Roermond (wie kan zijn pijp het langst brandend houden met 5 
gram tabak?) Nadat de pijprokersclub ter ziele was gegaan, zag ik Harrie alleen jaarlijks 
op de Dies van het seminarie en in de kathedraal bij wijdingen. 
Onze band werd sterker toen Harrie deken van Venray werd. We troffen elkaar bij het 
overleg van de Noordelijke dekenaten en de dekensvergaderingen, zo’n 6 keer per jaar in 
Roermond. Daar heb ik Harrie leren kennen als een fijne collega die stond voor zijn zaak. 
Opvallend was dat ik hoorde dat Harrie vrijwel wekelijks zijn ouders in Born bezocht en 
daarbij vaak de donderdagse H. Mis celebreerde in de Basiliek van O.L. Vrouw van het 
heilig Hart in Sittard. Die werd in de loop van de jaren ‘zijn Basiliek’.  
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Heel verheugd was ik bij Harrie’s benoeming tot bisschop. Hij ontpopte zich meteen als 
een mensen-nabije persoon en maakte grote indruk met zijn ‘kennismakingstournee’ door 
het bisdom. Hij stond open voor iedereen, luisterde goed en wilde midden tussen de 
mensen staan.  
Harrie had een zware kluif aan de reorganisatie van de diocesane diensten. Het bisdom 
kwam op een gegeven moment jaarlijks zo’n € 800.000 tekort. Als daar niets aan gedaan 
werd zou het bisdom binnen enkele jaren door zijn centen heen zijn. Het was een heel 
pijnlijke operatie omdat afscheid genomen moest worden van medewerkers die niet alleen 
voor hun salaris werkten maar ook geestelijk enorm betrokken waren met hun baan in de 
Kerk. Standvastig maar met tegenzin heeft Harrie datgene gedaan wat hij als bisschop 
meende te moeten doen. 
Een voor mij heel spannend moment brak aan toen de toenmalige vicaris generaal 
Maessen mij zei: ‘Je bent nu 12 jaar deken in Roermond en je hebt theoretisch nog 12 jaar 
te ‘gaan’. Wil je in Roermond blijven of wil je nog een andere benoeming?’ Ik heb toen 
gezegd dat het mij niets uitmaakte en dat ik ook bereid was om een nieuwe taak te 
aanvaarden (maar ik hoopte vurig dat het gaan bestuurstaak zou zijn…). De dag na het 
gesprek met Maessen zat ik al bij de bisschop. Volgens mij was hij zenuwachtiger dan  
ik…. Nadat hij een glas wijn had ingeschonken, over het weer had gepraat en mij een 
sigaar had gepresenteerd, wist hij niet hoe hij moest beginnen. Ik moest lachen over zijn 
schroom en heb meteen gezegd: ‘Harrie, kom maar op met je vraag, ik zeg toch ‘ja’.’ 
‘Sittard’, zei hij. ‘Deal’, zei ik. We hebben allebei hard gelachen! 
Enige tijd later maakte Harrie een val. Hij verbleef enige weken in het geheim bij de 
Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid op de Rijksweg in onze parochie. Maar toen de 
uitslagen van de onderzoeken kwamen, wisten we al gauw: dit gaat waarschijnlijk niet 
meer goed komen.  
Nog vele malen heb ik Harrie daarna ontmoet. Hij is in zijn rolstoel in bijna alle parochies 
in Sittard geweest voor de Eucharistie, vorig jaar was hij op Goede Vrijdag op de 
Kollenberg voor de Kruisweg, hij heeft tijdens zijn ziekte de Rosaprocessie meegemaakt. 
Vaker is hij in zijn geliefde Basiliek geweest. Hij droeg zijn kruis waardig, vol 
overtuiging dat dit kruis de kern was van zijn roeping: Harrie heeft ‘ja’ gezegd tegen God 
niet alleen toen het gemakkelijk was maar ook toen het lijden zich aandiende. Dat maakte 
op iedereen een grote indruk. 
De laatste maanden waren ook voor mij moeilijk. De laatste keer dat ik hem bezocht was 
op 28 juli. Hij had toen net besloten om zijn taak als bisschop neer te leggen. Ik was bij 
vicaris generaal Quaedvlieg op bezoek en ben vanuit zijn huis even door de tuin bij de 
bisschop binnen gelopen. Ik heb Harrie bedankt dat hij mijn bisschop heeft willen zijn. 
De laatste maanden hebben zijn huishoudster Anna en zijn zussen Marjo en Jenny hem op 
een geweldige manier bijgestaan. Mede daardoor is zijn grootste wens in vervulling 
kunnen gaan: tot het laatst in zijn eigen appartement blijven en daar sterven. 
Harrie Smeets, onze bisschop, is nu bij God. Daar mogen we zeker van zijn. Laten we zijn 
geloof in het eeuwig leven ook tot het onze maken. Dit zouden Harries laatste woorden 
geweest kunnen zijn: ‘Treur niet om mijn heengaan, ik laat jullie niet alleen. Jullie hebben 
er een voorspreker in de hemel bij gekregen’. 
Harrie, mijn en onze bisschop, rust in vrede.  
Rob Merkx, pastoor-deken  
Op de achterkant een kleine fotoreportage over onze bisschop. 
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Geef vandaag 
voor de kerk  
van morgen 
 
 
 

ACTIE KERKBALANS:  
GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN 
De kerk: een plek waar we God en elkaar ontmoeten. Waar we rust en bezinning vinden. 
Waar we naar elkaar omzien en het leven met elkaar delen. Die waarde van de kerk willen 
we voor de toekomst behouden. U ook? De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het 
gebouw, de koffie, maar ook het personeel en missionaire en maatschappelijke projecten 

kosten geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans. Al sinds 1973 
werken kerkgenootschappen samen in de Actie Kerkbalans en 
doen zo een beroep op de plaatselijke geloofsgemeenschappen 
voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden een 
financiële bijdrage te leveren aan hun eigen plaatselijke kerk. Uw 
bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2024 vorm en 
inhoud te geven. Doe daarom mee. U kunt uw bijdrage overmaken 
op een van de onderstaande rekeningnummers. onder vermelding 
van ‘Actie Kerkbalans 2024’. Als u zeker wilt zijn dat u er volgend 
jaar ook aan denkt, kunt u via uw bank eenvoudig een 
automatische opdracht instellen, bijvoorbeeld via e-banking. 
Alvast veel dank voor uw bijdrage en steun! Door vandaag te 
geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. 
Op naar de kerk van morgen! 
 

Het Nieuwe Jaar is weer begonnen….  
Heb u uw Kerkbijdrage al overgemaakt? 
Parochie H. Petrus en H. Michaël 
NL51 INGB 0001 0325 40 
Parochie H. Paulus, Limbrichterveld  
NL86 INGB 0003 2686 33   
Parochie H. Bernadette, Baandert  
NL07 INGB 0001 5719 73 
Parochie H. Hart, Overhoven  
NL37 INGB 0001 0353 14 
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DAG VAN HET JODENDOM 
Rond de week van gebed voor de eenheid van de christenen staat de katholieke kerk sinds 
een aantal jaren ook stil bij de relatie met het jodendom. ‘Onze oudere broers en zusters’ 
noemde paus Johannes Paulus II de Joden ooit. In Limburg is een kleine, maar actieve 
Joodse gemeenschap in Maastricht, waarmee vanuit de katholieke kerk een 
vriendschappelijke band wordt onderhouden. Op zondag 28 januari organiseren zij samen 
de ‘Dag van het Jodendom’. Het programma is te vinden op de website van het bisdom 
Roermond: www.bisdom-roermond.nl 
 
PAROCHIE VRANGENDAEL TREEDT TOE TOT FEDERATIE 
Op 1 januari j.l. is de parochie van Christus’ Hemelvaart en de H. Jozef toegetreden tot de 
federatie Sittard. Daarmee is weer een stap gezet in de samenwerking van parochies om 
uiteindelijk te komen tot één grote Sittardse parochie. 
Ik een goed onderling overleg zijn we erin geslaagd naar elkaar toe te groeien in 
wederzijds vertrouwen.  
Het federatiebestuur is vanaf nu verantwoordelijk voor het beheer in de parochie van 
Vrangendael. In Vrangendael zal het aftredende kerkbestuur worden omgevormd tot een 
zgn. Locatieraad: een werkgroep die samen met de deken vergadert over de praktische 
zaken in de parochie en de pastoraal. Pastoraal werkster Elly Bus-Linssen – die 
gedeeltelijk betaald wordt door de Stichting Pastorale Dienstverlening – zal in dienst 
blijven en samen de andere pastores het pastorale team gaan vormen.  
We zijn vol vertrouwen dat samenwerking de parochies wederzijds zal versterken. We 
heten Vrangendael van harte welkom in de federatie en verheugen ons op de 
samenwerking. 
Namens het Federatiebestuur, R. Merkx, pastoor-deken 

 
 
Pastoraal Team: 
Deken R. Merkx Kloosterplein 10                   4512275 

           In noodgevallen:06 25570088 
Kapelaan J. Guerrero Kloosterplein 10                4512275 
                                           In noodgevallen 06 19561396 
Diaken R. Fleischeuer Patchstraat 2           06 10279717 
Pastoraal werkster E. Bus-Linssen (Vrangendael) 

  045 5721946 
Em. past. P. Kerkhofs Leyenbroekerweg 107       4008960 

           In noodgevallen:      06 23077718 
Assistent H. Peters  In de Camp 3  Broeksittard    4512497 

 
Centrale administratie parochiecfederatie:         4512275 
Kloosterplein 10 e-mail: kantpastoriesittard@gmail.com 
 Het parochiekantoor is geopend op maandag en 
donderdag/vrijdag, tussen 10.00 en 12.30 
ALLE INFORMATIE VINDT U OOK OP ONZE WEBSITE: 

www.rk-kerken-sittard.nl 

Doopsel:  
Aanmelden via Catechist   
B. Scholte 4519139 ofwel:  
doopsel@rk-kerken-sittard.nl 
Huwelijk - Uitvaarten: 
Deken R. Merkx:  4512275 
Jeugd- & Jongerenpastoraal: 
Kapelaan J. Guerrero  4512275 
Pastoraal zieken en ouderen: 
Deken R. Merkx:  4512275 
Assistent H. Peters   4512497 
Contact zorginstellingen: diaken 
R. Fleischeuer  06 10279717 
Pastorale inzet Vrangendael: 
E. Bus-Linssen    045 5721946 
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IN MEMORIAM MGR. HARRIE SMEETS 1960-2023 


