
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Hij is niet hier… 
 
 
 
 
 
 
      

…Hij is verrezen! 
 

 

H. Petrus en H. Michaël (binnenstad) H. Bernadette (Baandert) 
H. Hart (Overhoven) H. Paulus (Limbrichterveld)  

H. Gemma (Sanderbout) O.L.Vrouw Geboorte (Broeksittard)  
Christus’ Hemelvaart-H.Jozef (Vrangendael) 

Pasen 2024 

R.K. PAROCHIE-FEDERATIE 
SITTARD  



WOORD VAN DE DEKEN… 
 
Verrijzenisgeloof 
Pasen: de verrijzenis van de Heer. Maar wat is dat: ‘verrijzenis’? 
Jezus Christus stierf op Goede Vrijdag aan het kruis. Hij was écht 
dood. De Romeinse Honderdman had zijn hart doorstoken om er 
zeker van te zijn dat de Heer was gestorven. Hij werd in een graf 
gelegd, dichtbij de plaats van het kruis: net buiten de toenmalige 
stadsmuur van Jeruzalem. Alles moest vlug worden afgewerkt want bij het invallen 
van de avond begon de Joodse Sabbat. Jezus wordt snel in een lijkwade gewikkeld in 
afwachting van verdere verzorging. Bij het graf laat Pilatus soldaten plaatsen: ‘Zijn 
leerlingen zouden eens komen om zijn lichaam te stelen en te zeggen: Hij is 
verrezen…’ De Sabbat (onze Paaszaterdag) is rustdag. Er gebeurt niets anders dan dat 
de leerlingen één voor één de moed opgeven. Het was voor hen ‘over-en-uit.’  
Op de morgen van de eerste dag van de Joodse werkweek (onze Paaszondag) gaan 
enkele vrouwen naar het graf. Tot haar schrik zien ze dat de grote steen voor de 
ingang van het graf is weggerold. Ze horen een stem die zegt: ‘Waarom zoeken jullie 
de levende bij de doden? Hij is niet hier Hij is verrezen zoals Hij gezegd heeft.’  Met 
dat nieuws haasten de vrouwen zich naar de leerlingen. Petrus en Johannes besluiten 
poolshoogte te gaan nemen. Bij het graf aangekomen zien ze dat alles keurig op orde 
is. De lijkwade ligt netjes opgerold aan de kant. Dat kán geen diefstal zijn! Maria 
Magdalena blijft en doet navraag bij de tuinman: ‘Waar hebt u zijn lichaam 
neergelegd?’ Dan spreekt de tuinman haar naam: ‘Maria’. ‘Rabboeni, meester, U 
lééft.’  Vele malen zal de Verrezene zich aan zijn leerlingen laten zien. In Emmaüs, 
aan het meer… Het nieuws gaat van mond tot mond. ‘Hij lééft!’ Het wordt de 
Paasboodschap van de christenen voor alle eeuwen. De dood is overwonnen. Ónze 
dood is overwonnen. Voorgoed!  Zalig Pasen!  R. Merkx, pastoor-deken 
 

Johannes Passion Petruskerk 
Op zaterdag 22 maart om 
20.00u voert Ad Mosam Barok 
de Johannespassion van J.S. 
Bach uit in de Petruskerk. 
Entree € 37,50 Info en 
kaartverkoop:    
www.admosam.nl 

UITGAVE: Kerkbestuur federatie Sittard 
Kloosterplein 10 6131 EP Sittard 
Tel. 046 451 22 75 (algemeen secretariaat) 
www. Rk-kerken-sittard.nl 
Pastoor: mgr. R.N. Merkx, deken 
Kapelaan: J.E. Guerrero Hoyos 

Afbeelding omslag: Verrijzenisikoon Kiko Arguëllo  

OP DE HOOGTE BLIJVEN…? 
Al onze parochies geven regelmatig een gratis 
nieuwsblad uit met actuele informatie over 
het parochieleven. 
Aanmelden via de parochiesecretariaten. 



 VIERINGEN GOEDE WEEK EN PASEN 
 

 

AANBEVOLEN… 
 

THE PASSION OVERHOVEN GOEDE VRIJDAG 19.00 UUR 
Een moderne versie van het lijdensverhaal wordt uitgevoerd op Goede Vrijdag om 
19.00u in de kerk van Overhoven. Teksten, muziek en uitbeelding door jeugd en 
jongeren en het kinderkoor ‘The Voices of Kids’. Zeer aanbevolen! 
 

PAASWAKE PETRUSKERK PAASZATERDAG 21.00 UUR 
De Paaswake is de indrukwekkendste en meest uitgebreide liturgie van het jaar. 
Voor wie houdt van een klassieke en plechtige viering van de Verrijzenis. De 
viering duurt plm. 2 uur maar u zult zich geen moment ‘vervelen’… 

PETRUSKERK Kerkplein 
Livestream:  
www.rk-kerken-sittard 
Palmzondag 23/24-3 
Za. 10.30u ZC Lemborgh 
Za. 18.00u  palmwijding 
Zo. 11.00u palmwijding 
Witte Donderdag 28-3 
19.00u Hoogmis met 
Schola Cantorum 
Goede Vrijdag 29-3 
15.00u Kruisweg 
19.00u Kruisverering 
met Schola Cantorum 
18.30u Pauluskerk LVeld 
Paaszaterdag 30-3 
21.00u Paaswake met 
Petruskoor 
Eerste Paasdag 31-3 
11.30u Hoogmis met 
Petruskoor 
Tweede Paasdag 1-4 
11.00u Hoogmis 

H. HARTKERK Overhoven 
Livestream: 
parochieoverhoven.jouwweb. 
nl/livestream 
Palmzondag 
11.00u Gezinsmis met 
The Voices of Kids 
palmwijding 
Witte Donderdag 
>19.00u in Petruskerk 
Goede Vrijdag 
15.00u Kruisweg 
19.00u THE PASSION met 
The Voices of Kids 
Paaszaterdag 
>21.00u in Petruskerk 
Eerste Paasdag 
11.00 Hoogmis met 
kerkkoor Cantate 
Tweede Paasdag 
11.00u Hoogmis met 
samenzang 
 

O.L.V. GEBOORTE  
Broeksittard 
Palmzondag 
9.30u Hoogmis palmwijding 
Witte Donderdag 
19.00u Hoogmis 
Goede Vrijdag 
15.00u Kruisweg 
19.00u Kruisverering 
Eerste Paasdag  
9.30u Hoogmis 
Tweede Paasdag 
9.30u Hoogmis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHRISTUS’ HEMELVAART- 
H. JOZEF  Vrangendael 
Palmzondag 
11.00u H. Mis palmwijding 
Boeteviering 
Wo. 27 maart om 19.00u 
Witte Donderdag 
18.00u Gezinswoorddienst 
Goede Vrijdag 
15.00u Woorddienst 
Paaszaterdag 
20.30u H. Mis Paaswake 
Eerste Paasdag  
11.00u H. Mis Pasen 

H. MICHAËL Markt 
Palmzondag 9.30u 
Boeteviering 
Di. 26 maart om 19.00u 
Eerste Paasdag 
9.30u met Schola Cant. 

BASILIEK O.L.Vrouw van 
het H. Hart Oude Markt 
Tweede Paasdag 
9.30u met Basiliekkoor 
Tweede Paasdag 
10.30u ZC Hoogstaete 



2024 
 

Leven in een veranderende wereld 
Vastenactie zet dit jaar één project extra in de schijnwerpers: de districten Gutu en Bikita in 
het zuiden van Zimbabwe, waar mensen moeilijk een bestaan kunnen opbouwen door 
lange droge periodes, afgewisseld met heftige regenval en overstromingen. Vastenactie en 
het Missiebureau Roermond werken nauw samen met de gemeenschappen in Zimbabwe 
om ze bij deze problematiek te helpen en ze ook weerbaarder te maken tegen 
klimaatveranderingen die deze problematiek nog zullen verergeren. 
Om de toegang tot schoon water te verbeteren voor zowel thuisgebruik als voor het land 
en de dieren zijn waterpunten nodig. Er worden putten geboord, die worden voorzien van 
een pomp die op zonne-energie werkt en er komt bij iedere put ook een grote opslagtank 
van 5000 liter. Iedere waterpunt kan vijf dorpen - met gemiddeld 20 gezinnen van vier 
personen - van water voorzien. Bij de vier waterpunten worden ook vier 
gemeenschappelijke tuinen aangelegd van 50 x 50 meter. 
Er zijn bovendien nauwelijks alternatieve manieren om inkomen te verwerven, omdat de 
meeste mensen weinig tot geen opleiding hebben en dus weinig andere mogelijkheden 
hebben om geld te verdienen. Daardoor zoeken met name jonge mannen, meisjes en 
vrouwen hun toevlucht tot illegale mijnbouw (goud), prostitutie en criminele activiteiten 
(diefstal en roofovervallen). Om kwetsbare vrouwen en jongeren te ondersteunen bij het 
verwerven van extra inkomsten worden 20 groepen voorzien van een naaimachine en 
startmaterialen zodat ze kleding kunnen maken en verkopen, waaronder schooluniformen. 
Ze krijgen ook naailessen. 
Hoe kunt u helpen? 

 Landbouw training p.p.: € 15 
 Naai-opleiding voor twee personen: € 35 
 Startset om kleding te naaien: € 45 
 Afrastering moestuinen: € 65 
 Waterleidingen en kranen: € 85 

Wilt u een bedrag overmaken dan kan dat naar het diocesaan banknummer van de 
vastenactie: NL 21 INGB 0003 0000 46 ten name van Missieburo Roermond o.v.v. 
‘vastenactie 2024’.  
 

Geef vandaag voor de kerk van morgen 
 

KERKBIJDRAGE OVERMAKEN ? GRAAG ! 
Parochie H. Petrus en H. Michaël: NL51 INGB 0001 0325 40 
Parochie H. Paulus, Limbrichterveld NL86 INGB 0003 2686 33 
Parochie H. Hart, Overhoven NL37 INGB 0001 0353 14 
Parochie H. Bernadette, Baandert NL07 INGB 0001 5719 73 
Parochie H. Gemma, Sanderbout NL51 INGB 0001 0325 40 
Parochie O.L.V. Geboorte, Broeksittard NL52 INGB 0002 2577 29 
Parochie Christus’ Hemelvaart-H. Jozef Vrangendael NL19 0001 0297 21 


