
  

  
HH Missen vanuit H. Petruskerk zijn via Live-Stream te volgen 

www.rk-kerken-sittard.nl 
Vanuit de H. Hartkerk in Overhoven 

www.parochieoverhoven.jouwweb.nl/livestream 
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Dit parochieblad is voor een periode van 6 weken 
  De volgende aflevering verschijnt 27-07-2024  

 Voor parochianen is dit blad gratis 
Zie ook onze website: www.rk-kerken-sittard.nl 
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Woord van de deken 
  
Menselijk leven 
Eén van de grote verwarringen van onze moderne tijd is de crisis met 
betrekking tot het mensbeeld. Wat is een mens? Waar komt hij 
vandaan, waar gaat hij naartoe? Hoe vindt een mens zijn geluk? Wat is 
menswaardig leven? 
 
Om te kunnen leven, moeten we onze identiteit kennen. Talloos veel 
filosofen zijn op zoek geweest naar een antwoord op de vraag ‘wie is 
de mens?’. Eeuwenlang was het mensbeeld van de Westerse Wereld gebaseerd op het 
christendom. Jodendom, christendom (en in grote lijnen ook de Islam) baseren hun 
mensbeeld op een scheppende God die de mens heeft geschapen ‘naar Zijn beeld en 
gelijkenis’. De mens is een van God afhankelijk en door Hem geïnspireerd wezen. Het 
verhaal van de schepping geeft niet noodzakelijk een historisch verslag maar geeft de 
verhoudingen aan tussen de schepselen. Het dramatische is dat de mens zich echter tegen 
zijn Schepper verzet: hij wil niet afhankelijk zijn van God maar zelf ‘god’ zijn. Een 
spanningsveld dat heel de geschiedenis door zal blijven bestaan. Als God de mens wil 
leiden naar het echte geluk door hem zijn geboden te geven, komt er voortdurend verzet. 
Uiteindelijk neemt God zelf het initiatief om de mens te redden door zijn Zoon mens te 
laten worden. God toont zich in Jezus Christus ‘dienaar van de mens’. Hij offert zijn eigen 
goddelijk leven op om de mens te terug te laten keren naar zijn paradijselijke toestand, 
eeuwig leven.  
 
Het christelijke mensbeeld vormt de basis voor een ‘manier van leven’. Allereerst van de 
wijze waarop wij omgaan met het door God gegeven leven. Christenen zien het leven als 
een gave van God: het menselijk leven is een goddelijk geschenk en we hebben het als het 
ware ‘in bruikleen’. Dat betekent dat we er niet louter naar ons eigen goeddunken mee 
mogen omgaan. We worden uitgedaagd het leven te leven zoals God dat bedoeld heeft. 
Nogmaals: God wil ons niet om ons aan banden te leggen maar ons meer te laten worden 
wat we zijn: beelden van God. Door onze seksualiteit geeft God ons de mogelijkheid 
‘medescheppers’ te worden. Wat een enorm voorrecht!  
 
Het christelijk mensbeeld impliceert dat we respectvol omgaan met het ontstaan van 
menselijk leven. Het menselijk leven is vanaf het allereerste begin door God bezield en 
vraagt totaal respect net als het menselijk leven in de moederschoot. ‘Beeld van God zijn’ 
vraagt dat we leven zoals God het bedoeld heeft, met respect voor onze medemensen, in 
de omgang met elkaar, in onze menselijke relaties. In het huwelijksverbond is God 
aanwezig bij man en vrouw zodat ze zichzelf kunnen wegschenken aan elkaar om nieuw 
leven voor te brengen.  
 
God vraagt dat we in elkaar steeds dat goddelijke Beeld zien, elkaar vergeven zoals God 
ons altijd vergeeft. Het vraagt ons ook het niet-perfecte leven te beschermen, nooit 
mensen af te schrijven die niet kunnen voldoen aan de hoge eisen die door de 
maatschappij gesteld worden. Hij vraagt ons ook ons leven te leven totdat Hij ons tot zich 
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neemt en ons laat overgaan in leven-zonder-einde in de heerlijkheid van Zijn hemelse 
Vaderhuis.  
 
Mens zijn als beeld van God. Het kan een enorme opgave zijn maar God belooft ons zijn 
hulp in zijn Zoon Jezus Christus, die zijn leven heeft doorstaan tot op het kruis. 
Danken we God voor de grote gave van het menselijk leven. 
R. Merkx, pastoor-deken 
 

BEZINNINGSHUIS REGINA CARMELI 
  

H. Mis: maandag t/m vrijdag: 07.00 uur 
             zaterdag, zondag en hoogfeesten: 09.30 uur 

  
Eucharistische aanbidding:  1e vrijdag: 13.30 - 17.00 uur  

alle zondagen (niet na de 1e vrijdag): 13.30 - 17.00 uur  
  

Biechtgelegenheid (Nederlands, Duits): op dinsdag van 10.30 uur - tot 12.30 uur 
  

Bidders/bezoekers zijn welkom in onze kapel voor gebed en/of om een kaars op te 
steken. Buiten de mistijden: aanbellen aan de voordeur of aan de deur naast de kapel! 
 
Zaterdag 13 juli 2024 (14 – 17 u)                                                                Scapulierfeest 

Feest van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel 
Inhoudelijk gedeelte -  koffie - Scapulieroplegging, Vespers 
 
Kosten: € 12,00   
 
 

23 - 26 juli 2024                                                                  Retraite Birgitta van Zweden                 
Een Middeleeuwse vrouw (1303-1373) met toekomst, een 
leven vol van compassie 
Begeleiders: Drs. Huguette Huyghe 

Dr. Frans Vervooren (karmeliet) 
Begin: dinsdag, 15:00 uur - Sluiting: vrijdag, 14:00 uur 
Kosten: verblijfkosten (€ 219,00) en begeleiding (€ 50,00) 
Aanmelden via Regina Carmeli of via emailadres:  huguettehuyghe@gmail.com 
 
13 - 15 september 2024                 Bezinningsdagen voor jonge gelovigen van 30-55 jaar 

“Het Kruis werd onze levensboom” 
Omgaan met lijden en moeilijkheden in het licht van Christus. 

Wel iedereen kent in zijn leven teleurstellingen, haast onoverwinnelijke moeilijkheden en 
soms ook echt lijden. Hoe kunnen wij er mee omgaan? In welk licht laat ons het evangelie 
het lijden zien? Jezus heeft velen van hun lijden genezen, eenieder opgeroepen met Hem 
het kruis te dragen, maar ook zelf Zijn leven gegeven voor ons. In ons lijden laat Hij ons 
niet alleen en draagt het met ons. Bij Hem mogen wij de kracht voor ons leven vinden. En 
dat is alle tijd en moeite waard. Welkom voor deze bezinningsdagen. 
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Begeleiding: Pastoor Martin Otto, Limbricht 
Begin: Vrijdag, 17:00 uur  
Sluiting: Zondag, 16:00 uur 
Kosten: € 156,00  Korting mogelijk voor werkelozen, studenten,… 
 
Maandag 16 september 2024 (10 - 17 u)                                                   Bezinningsdag 

De 7 smarten van Maria 
  
Inleider: Pater Ambrosius Bantle, ORC Schondorf 
Kosten: € 22,00 (a.u.b. lunchpakket meebrengen) 
 
16 - 19 september 2024                                                                             Retraite in stilte 

"Wanneer Ik van de aarde zal zijn omhoog geheven, 
zal Ik allen tot Mij trekken." (Joh 12,32) 

  
Inleider: Pater Ambrosius Bantle, ORC Schondorf 
Begin: Maandag, 16:30 uur, Sluiting: Donderdag, 13:30 uur 
Kosten: € 250,00 
 
7 - 10 oktober 2024                                                                                              LISIEUX  

Na het grote succes vorig jaar wordt er dit jaar van 7 t/m 10 oktober 
2024 weer een pelgrimsreis naar Lisieux georganiseerd. Details 
komen nog.  
Maar.... heeft u nu al interesse? Of kent u iemand die interesse heeft?  
Laat het ons weten! Hoe meer geïnteresseerden we nu al weten, hoe 
groter de kans dat alles door kan gaan en er snel meer duidelijkheid 
komt voor programma, kosten, …  
Houd het parochieblad, de nieuwsbrief en de website in de gaten!  
info/aanmelden: reginacarmelizrg@gmail.com 
 

 
 

 

Gedoopt 
Matthys & Mads Riegraf  Petruskerk    5 mei 2024 
Nia van Schoubroeck Petruskerk  18 mei 2024 
 

Overleden 
22 april 2024  Corrie Aarssen-Schmitz, Kennedysingel 5-1        †91 jaar  
14 mei 2024  Piet IJzendoorn, Kennedysingel 24 K.001    †94 jaar  
                        

   Mogen zij rusten in de vrede van de verrezen Heer  
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AANBIDDING VAN ALLERHEILIGST SACRAMENT 
na de ochtendmis 
We nodigen u van harte uit om eens samen met de priesters een half uur rustig 
te bidden bij het uitgestelde Allerheiligste. We doen dat aansluitend aan de 
ochtendmis (ma.-vr. 8.30u, za. 9.00) dus van maandag t/m vrijdag van 9.00u 
tot 9.30u en op zaterdag van 9.30u tot 10.00u. 
 

 
OPEN KERK  
Op donderdag 4 juli (1 augustus, 5 september, 3 oktober, 31 
oktober en 5 december), verzorgt de Kommelgemeenschap uit 
Maastricht Open Kerk in de Michiel van 10.30 tot 12.00u. U bent 
van harte welkom om een kaarsje op te steken, te bidden, te 
luisteren naar de muziek en de zegen van de priester te ontvangen. Loop eens binnen: het 
zal u goed doen! 
 

 

ParochieH. Petrus en H. Michaël – Sittard 
St.-Petruskerk: Kerkplein, St.-Michielskerk: Markt  

Deken R. Merkx, Kloosterplein 10 4512275 
Em.Past. P. Kerkhofs, Leyenbroekerweg 107 4008960  

kapelaan J. Guerrero, Kloosterplein 10, 06 19561396 
Past. Broeksittard, In de Camp 3, Broeksittard  4512497 

Kerkbijdrage: Parochiecomité H.Petrus en H.Michaël  
Kloosterplein 10, 6131EP Sittard 

NL51 INGB 0001 0325 40ofNL98 RABO 0147 6036 76 
 

NIEUWKOMERS WELKOM! Onze deken, pastoor, kapelaan, diaken en welkomstgroep 
heten alle katholieken die nieuw zijn komen wonen in onze Binnenstadparochie van 
harte welkom!Bent u nieuw komen wonen in onze parochie? Of bent u binnen de 
parochie verhuisd?Of gaat u naar elders? Wees dan zo vriendelijk uw nieuwe adres en 
tel.nr.door te geven, aan de administratie, Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard,  
4512275 of aan mw. R. Gieskens, Mgr. Claessensstraat 33, 6131 Sittard,4519039. 
Dank u! 

Algemene aanbevolen gebedsintenties 
 
Juni: Voor degenen die hun vaderland ontvluchten Bidden wij dat migranten die 
oorlog of honger ontvluchten en noodgedwongen reizen vol gevaar en geweld 
ondernemen, welkom zijn en nieuwe levenskansen vinden in hun gastlanden.  
Juli: Voor de pastorale zorg voor de zieken  Bidden wij dat het sacrament van de 
ziekenzalving de kracht van de Heer schenkt aan degenen die het ontvangen en aan 
hun naasten, en dat het voor allen steeds meer een zichtbaar teken van barmhartigheid 
en hoop wordt. 
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H. COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN 
Bent u niet in staat naar een H. Mis te gaan en wilt u toch de H. Communie ontvangen? 
Op vrijdag 5 juli wordt rondgebracht! U kunt zich opgeven via het secretariaat. We komen 
graag! 
 
KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES  
Attentie: het volgende parochieblad bestrijkt de periode van 27 juli t/m 7 september 2024. 
Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn vòòr 
maandag 15-7-2024 op de pastorie: Kloosterplein 10, ofwel via  4512275- of via mail-
adres:kantpastoriesittard@gmail.com. Betaling contant of per bank tgv Parochie H. Petrus 
en H. Michaël te Sittard op NL 98 RABO 0147 6036 76 o.v.v. misintentie en datum.  
 

ST.-PETRUSKERK 
 
Zaterdag 15 juni  
18.00u ter ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken voor zieken en noodlijdenden (D); 
gestplev v zielenrust vh overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux;  
nadienst Piet IJzendoorn; voor Mgr. Harrie Smeets 
Zondag 16 juni 11e Zondag door het Jaar (Petruskoor) 
11.00u plzwd voor Corrie Aarssen-Schmitz en voor Joop Aarssen vw trouwdag; plev v 
overleden weldoeners van de H. Petruskerk; pljrd v Jan en Miny Reijnders-Kuijpers en v 
overledenen vd fam. Reijnders-Kuijpers;  gestplev voor zielenrust van Willy Karmelk-
Oremus en haar ouders; voor ouders Emma Thijssen-Sevens en Robert Thijssen; voor 
Marie-José Cremers en haar familie 
Maandag 17 juni  
8.30u. om verlichting van noden in Kerk en Wereld 
Dinsdag 18 juni  
8.30u ev v d overledenen van de fam. Joseph Smeets-Bouwels uit dankbaarheid (D) 
Woensdag 19 juni  
8.30u  voor de zieken van onze parochie   
Donderdag 20 juni  
8.30u voor de huidige pastorale zorgen van bisdom en parochie 
Vrijdag 21 juni H. Aloïsius Gonzaga, kloosterling 
8.30u om verlichting van noden in Kerk en Wereld 
Zaterdag 22 juni (met Schola) 
18.00u ter ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken voor zieken en noodlijdenden (D); 
gestplev v de zielenrust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux; plev familie Dieteren-van Neer-Meyer; nadienst voor Piet IJzendoorn;  
Zondag 23 juni 12e Zondag door het jaar; voor Mgr. Harrie Smeets  

AANMELDING HUWELIJKEN 
Aanstaande bruidsparen die voornemens zijn een kerkelijk 
huwelijk te sluiten, neemt u a.u.b. contact op met de deken. 
Minstens een half jaar voor de geplande trouwdatum! 
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11.00u Pljrd voor Frans Tummers; pljrd voor Melanie Lenaerts-Laumen en overledenen 
vd fam. Lenaerts en Laumen; voor Jo van der Mark vw Schola Sittardiensis; uit  
dankbaarheid vw een 90e verjaardag; voor Marie-José Cremers en haar familie 
Maandag 24 juni Geboorte van de H. Johannes de Doper  
8.30u ev voor de weldoeners van de parochie (D)  
Dinsdag 25 juni  
8.30u voor de algemene noden van de Heilige kerk en wereld 
Woensdag 26 juni  
8.30u voor de zieken van onze parochie   
Donderdag 27 juni  
8.30u v overl grootouders Simonis-Tummers en ouders Hage-Simonis  
Vrijdag 28 juni H. Ireneüs, bisschop en martelaar 
8.30u voor de algemene noden van de Heilige kerk en wereld (D) 
Zaterdag 29 juni  
18.00u gestplev v de zielenrust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux; ter ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken voor zieken en 
noodlijdenden (D); ; voor Mgr. Harrie Smeets 
Zondag 30 juni 13e Zondag door het jaar (met Petruskoor) 
11.00u pl1ejrd voor Gert Willems-Vroemen;  pljrd voor pastoor J. Linssen; voor de 
zielenrust van Marie-José Cremers en voor haar overl. familieleden; gestpljrd em-pastoor 
Jean Schutgens; pljrd v.Truke Schmeits-Ten Dijck, pljrd voor Jeanne Schmeits-Schutgens 
en Frans Schmeits, Isabelle Scheibe-Blous.  
Maandag 1 juli  
8.30u  ev tev de H. Geest v allen die in ons bisdom en in de parochies gesteld zijn om 
leiding te geven (D);  voor de zielenrust van Mia Cremers-Fijen en voor Jakob en Anna 
Cremers en voor Theodoor en Gertruda Fijen 
Dinsdag 2 juli 
8.30u ev tev. de H. Engelbewaarders uit dankbaarheid voor bescherming en leiding (D) 
Woensdag 3 juli H. Tomas, Apostel 
8.30u ev tev St. Joseph v goede gezinnen en de moed om godsdienstig te leven (D) 
Donderdag 4 juli  
8.30u  uit dankbaarheid vw Christus' permanente aanwezigheid in de H. Eucharistie (D)  
Vrijdag 5 juli 
8.30u ev tev H Hart van Jezus tot eerherstel (D) 
Zaterdag 6 juli  
18.00u gestplev deken Henri Haenraets; pljrd voor Jacob Scheuermann en Lies 
Scheuermann-Pastwa; gestplev voor de zielenrust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en 
Maria Hubertina Catharina Krux; ter ere van het Onbevlekte Hart van Maria voor 
priesterroepingen in parochie, dekenaat en bisdom( D); ; voor Mgr. Harrie Smeets 
Zondag 7 juli 14e Zondag door het jaar (Petruskoor) 
11.00u voor Marie-José Cremers en haar familie 
Maandag 8 juli  
8.30u ev. voor de overledenen v d familie Leonard Dieteren-Brandts uit dankbaarheid 
Dinsdag 9 juli HH. Martelaren van Gorcum 
8.30u ev voor de weldoeners van de parochie (D) 
Woensdag 10 juli  
8.30u ev v het welzijn van onze Heilige Vader de Paus en al zijn intenties (D) 
Donderdag 11 juli H. Benedictus, abt, patroon van Europa 
8.30u om verlichting van noden in Kerk en Wereld 



  8

Vrijdag 12 juli  
8.30u voor de huidige pastorale zorgen van bisdom en parochie  
Zaterdag 13 juli  
18.00 uur gestev voor  zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux; ev ter ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken voor zieken en 
noodlijdenden (D); ; voor Mgr. Harrie Smeets 
Zondag 14 juli 15e Zondag door het jaar 
11.00u plev v overleden weldoeners van de H. Petruskerk; voor Marie-José Cremers en  
haar familie 
Maandag 15 juli H. Bonaventura, bisschop en kerkleraar 
8.30u voor de algemene noden van de Heilige kerk en wereld 
Dinsdag 16 juli 
8.30u voor de zieken van onze parochie   
Woensdag 17 juli  
8.30u v overleden en vd fam Hendrik Dieteren-Rutten uit dankbaarheid (D) 
Donderdag 18 juli  
8.30u voor de huidige pastorale zorgen van bisdom en parochie  
Vrijdag 19 juli  
8.30u voor de actuele zielzorgelijke belangen van bisdom en parochie (D) 
Zaterdag 20 juli  
18.00 uur gestev voor  zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux; ev ter ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken voor zieken en 
noodlijdenden (D); ; voor Mgr. Harrie Smeets 
Zondag 21 juli 16e Zondag door het jaar 
11.00u voor Marie-José Cremers en haar familie 
Maandag 22 juli H. Maria Magdalena 
8.30u om verlichting van noden in Kerk en Wereld 
Dinsdag 23 juli H. Brigitta, religieuze, patrones van Europa 
8.30u ev v d overledenen van de fam. Joseph Smeets-Bouwels uit dankbaarheid (D) 
Woensdag 24 juli  
8.30u voor de algemene noden van de Heilige kerk en wereld (D) 
Donderdag 25 juli H. Jakobus, apostel  
8.30u overl. grootouders Simonis-Tummers en ouders Hage-Simonis 
Vrijdag 26 juli H.H. Joachim en Anna, ouders van de H. Maagd Maria 
8.30u voor de actuele zielzorgelijke belangen van bisdom en parochie (D) 
 

ST.-MICHIELSKERK 
 
Zaterdag 15 juni  
9.00 uur voor de zieken van onze parochie   
Zaterdag 22 juni  
9.00u om verlichting van noden in Kerk en Wereld 
Zaterdag 29 juni HH. Petrus en Paulus, Apostelen 
9.00u tot lof en zegen aan de Heer (D) 
Donderdag 4 juli 
10.30-12.00u OPEN KERK 
Zaterdag 6 juli 
9.00u uit eerbetoon aan de Heer om zijn welwillende Zegen 
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Zaterdag 13 juli  
9.00 uur voor de algemene noden van de Heilige kerk en wereld  
Zaterdag 20 juli  
9.00 uur voor de actuele zielzorgelijke belangen van bisdom en parochie (D 2) 
Zaterdag 27 juli H. Titus Brandsma, priester en martelaar 
9.00 uur uit eerbetoon aan de Heer om zijn welwillende Zegen 
 

 
Zondag 16 juni 11e Zondag door het jaar 
9.30 uur gestplev vd zielenrust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux; overl. echtp. Caulfield-Tholen; voor Mgr. Harrie Smeets 
Donderdag 20 juni  
10.30u overl. echtp. Caulfield-Tholen; v/d kinderen v/d Kinderkrans; v/d overleden en 
levende vluchtelingen-kinderen in oorlogsgebied; levende en overl. leden van de 
Aartsbroederschap 
Zondag 23 juni 12e Zondag door het jaar (Basiliekkoor) 
9.30u gestplev vd zielenrust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux; overl. echtp. Caulfield-Tholen; voor Mgr. Smeets 
Donderdag 27 juni 
10.30u v/d kinderen v/d Kinderkrans; voor de levende en overleden vluchtelingen-
kinderen in oorlogsgebied; levende en overl. leden Aartsbroederschap; overl. echtp. 
Caulfield-Tholen. 
Zondag 30 juni 13e Zondag door het jaar 
9.30u gestplev vd zielenrust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux overl. echtp. Caulfield-Tholen; voor Mgr. Harrie Smeets. 
Donderdag 4 juli  
10.30u v/d kinderen v/d Kinderkrans; v/d levende en overleden vluchtelingen-kinderen in 
oorlogsgebied; v/d levende en overl. leden van de Aartsbroederschap;  overl. echtp. 
Caulfield-Tholen. 
Zondag 7 juli 14e Zondag door het jaar 
Bedevaart Einighausen (eigen koor) 
9.30u gestplev vd zielenrust van het overl. echtp. Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux, voor de overl. ouders Castro-Schellinx; gestichte jaardienst voor Louis 
Wagemans en Mia Wagemans-Frenken; voor Renée Wagemans-Dezentjé vanwege 
verjaardag; voor Mgr. Harrie Smeets. 
Donderdag 11 juli  H. Benedictus, abt patroon van Europa 
10.30u v/d kinderen v.d. Kinderkrans; voor de levende en overleden vluchtelingen-
kinderen in oorlogsgebied; levende en overl. leden van de Aartsbroederschap; gestpljrd v. 
mevr. Oberndorff. 
Zondag 14 juli 15e Zondag door het jaar (Basiliekkoor) 
9.30u pljrd voor de fam. Wiktor en Frühling; gestplev vd zielenrust van het overl echtp 
Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux, voor Mgr. Harrie Smeets. 
Donderdag 18 juli  
10.30u v/d kinderen v/d Kinderkrans; v/d levende en overleden vluchtelingen-kinderen in 
oorlogsgebied; v/d levende en overl. leden v/d Aartsbroederschap. 
 

BASILIEK VAN O.L. VROUW VAN HET H. HART 
Misintenties voor vieringen in de Basiliek kunt u opgeven bij het Basiliekteam: Oude 

Markt 20, tel 4515141 (dinsdag t/m vrijdag, tussen 9.30-12 en 14-15.30u.).  
Rozenkrans op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om 15.30 u 
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Zondag 21 juli 16e Zondag door het jaar 
9.30u gestplev v/d zielenrust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux; voor Mgr. Harrie Smeets. 
Donderdag 25 juli H. Jacobus apostel 
10.30u v/d kinderen v.d. Kinderkrans; v/d levende en overleden vluchtelingen- kinderen 
in oorlogsgebied; v/d. levende en overl. leden v/d Aartsbroederschap 
 
ROZENKRANSGEBED  
Elke dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om 15.30u 
E-mailadres: basiliek@rk-kerken-sittard.nl 
De Basiliek is via de zij-ingang links toegankelijk voor 
rolstoelers en rollators. 
Opgave misintenties vóór maandag 15 juli  2024  
(opgave dus ruim voor verschijnen  parochieblad!).  
De basiliek is open van 9.30-12.00u en van 14.00-16.00u, 
behalve op maandag  

 
  

 Parochie H. Bernadette -Baandert 
Pastoor-deken R. Merkx, Kloosterplein 10       4512275 

 
Kerkbijdrage t.n.v. parochie H. Bernadette, Baandert 23  

ING-bank: NL07INGB0001571973) 

 

H. COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN 
Op vrijdag 5 juli (1e vrijdag van de maand) wordt in de namiddag de H. Communie in de 
parochie rondgebracht. Bent u niet in staat naar een H. Mis te gaan, en wilt u toch de H. 
Communie ontvangen? Meldt dit dan op de pastorie: tel. 4512275. 

WEBSITE RK URNENHOF  
De RK Urnenhof beschikt over een eigen website: www.urnenhof.nl. Op deze site vindt u 
algemene informatie over de RK Urnenhof en bovendien actuele mededelingen. In de 
rubriek 'Informatie' vindt u een toelichting over allerlei onderwerpen. Op deze website is 
ook een contactpagina opgenomen, waarmee u het kerkbestuur vragen kunt stellen of om 
aanvullende informatie kunt vragen.  
 
 

OPENINGSTIJDEN RK URNENHOF EN MARIA&BERNADETTEKAPEL 
* op maandag tot en met vrijdag: 
   - in de zomerperiode (van 1 april tot 1 november) van 10 tot 17 uur 
   - in de winterperiode (van 1 november tot 1 april) van 11 tot 16 uur, 
* op zaterdagen en zon- en feestdagen: van 14 tot 16 uur. 
Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag, Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag gesloten 
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Zaterdag 15 juni 19.00 u 11e zondag door het jaar 
Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 
 

Zaterdag 22 juni 19.00 u 12e zondag door het jaar 
Voor vrede in de wereld 
 

Zaterdag 29 juni 19.00 u 13e zondag door het jaar 
Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 
 

Zaterdag 6 juli  19.00 u 14e zondag door het jaar 
Voor vrede en verdraagzaamheid 
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Zaterdag 13 juli 19.00 u 15e zondag door het jaar 
Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 
 

Zaterdag 20 juli 19.00 u 16e zondag door het jaar 
Voor vrede in de wereld 
 
Parochiemededelingen H. Paulusparochie 
Voor een doordeweekse mis kunt U altijd terecht in de H.Petruskerk. 
Dinsdag tot zaterdag is om 18.30 uur rozenhoedje en vrijdag Lof. Misintenties voor het 
volgende parochieblad tot 6 juli online: http://www.rk-kerken-sittard.nl/?page_id=923 of 
bij Diaken R. Fleischeuer 06 102 797 17, Priesterteam, Kerkbestuur, Administratie 
4512275, of Assistente Sacristie mw. R. Quaedvlieg-Fiddelers. 
 
 

 
Alle vieringen worden tevens uitgezonden op Livestream! Ga naar de website: Ga naar 
parochieoverhoven.jouwweb.nl/livestream Klik op het kopje livestream De livestream 
wordt tevens uitgezonden op deze Facebook kanalen: Facebook Kerk Overhoven en 
Facebook Kinderkoor ‘The Voices of Kids De zondagsvieringen vangen aan om 11.00 
uur! De verbinding (beeld) komt online vanaf circa 10.45 uur (rond die tijd kunt u 
beeld zien). 

 
Zondag 16 juni: 11e zondag door het jaar 11.00 uur Kerkelijk Zangkoor 

Broeksittard 
 

Jaardienst Willy Gorissen en Tiny Gorissen-Munnich; voor overleden broer Martien 
Nieuweboer en vader; zeswekendienst voor mevr. Willie Meels, tevens ook ter intentie 
voor Piet Meels; nadienst Frans Frissen. 
 

Zondag 23 juni: 12e zondag door het jaar    11.00 uur  Cantate  
Voor overleden ouders Mulders-Den Boer; nadienst Frans Frissen 
 
Zondag 30 juni: 13e zondag door het jaar    11.00 uur  The Voices of Kids  
tevens dankviering communicanten (gezinsviering) 
Jaardienst pastoor van Maanen; jaardienst overleden ouders Latten-Giesbertz en zoon 
Alex Latten; voor overleden Tonnie Willemen. 
 

Zondag 7 juli: 14e zondag door het jaar    11. 00 uur  Samenzang 
Voor overleden Noor van Stekelenburg; zeswekendienst voor Frans Frissen.  
 

 

Parochie H. Hart van Jezus – Overhoven 
Pastoor-deken R. Merkx, Kloosterplein 10 tel. 046 - 4512275 
Parochiecentrum: open op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 
van 10.00-12.00 uur: Geldersestraat 37, 6136 AS Sittard  
tel. 046-4583023 email :parochieoverhoven@gmail.com  
Kerkbijdrage ING: NL37 INGB 0001 0353 14  
Rabobank: NL60 RABO 0147 6355 94 
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Zondag 14 juli:15e zondag door het jaar     11. 00 uur  Samenzang 
Voor overleden Jan Moerenhout.  
 

Zondag 21 juli:16e zondag door het jaar     11. 00 uur  Samenzang 
Ouders Meulenberg-Thissen en Leentje Fleischeuer-Meulenberg; ouders Bosman-Geelen 
en overleden familieleden; ouders Bergmans-Ruijpers; overleden ouders Mulder-Den 
Boer.  
 
MISINTENTIES 
Als u een misintentie wilt bestellen, dan kunt u een email met de misintentie sturen 
naar parochieoverhoven@gmail.com Er wordt dan contact met u opgenomen. Ook kunt u 
de misintentie bestellen via het parochiekantoor: dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 
uur Geldersestraat 37. Telefoon: 046-4583023 
 
GEDOOPT  
Op 26 mei 2024 is gedoopt Beer van der Vliet en Flip van der Vliet, Hoogveldlaan 1, 
Sittard. Op 2 juni is gedoopt Michelle Niessen, Willem van Gelre-Gulikstraat 5, Sittard. 
 
OVERLEDEN 
Op 17 mei is overleden dhr. Frans Frissen. Frans woonde in de Vergiliusstraat in Sittard 
en werd 71 jaar. Zijn zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 7 juli om 11. 00 uur 
in onze parochiekerk. 
 
IN MEMORIAM FRANS FRISSEN  

Op 17 mei bereikte ons het droeve bericht dat onze koster-acoliet 
Frans Frissen op 71 jarige leeftijd overleden was. Frans was ruim 60 
jaar actief als misdienaar, acoliet en koster in onze parochie. Behalve 
koster en acoliet bracht Frans ook jarenlang de heilige communie 
naar zieken, ouderen en alle mensen die om welke reden dan ook niet 
meer naar de kerk kunnen gaan. Iets dat hem grote voldoening gaf 
Ook was hij erbij als er een avondwake gehouden werd. Frans was 
zeer muzikaal. Hij was liefhebber van blaasmuziek en genoot altijd 
als een fanfare of harmonie de mis opluisterde in onze parochie. 
Maar ook als zanger was hij niet onverdienstelijk. Hij nam vaker de 
rol van cantor op zich bij de samenzang. Onvergetelijk voor 
diegenen die hem als bisschop zagen om de honneurs van de 
goedheiligman waar te nemen. Hij droeg de parochie een warm hart 
toe. Een duizendpoot, die we zeer zullen gaan missen. Zoals op je 
gedachtenisprentje staat: dank je wel Frans: voor wie je was, voor je 
goedheid, je lach, je positiviteit en je geestdrift.  

 
KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING 
Op vrijdag 26 april kregen wij het bericht dat Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander 
mevr. Ingrid Ruigt-Latten heeft benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau, vanwege 
haar vele verdiensten in onze parochie en wijk. Mevr. Ruigt-Latten zet zich in voor de 
Parochie H. Hart van Jezus Overhoven Sittard. Zij was voorzitter van de Oudervereniging 
Basisschool Overhoven. Daarnaast was zij lid van het Dekenaal Bestuur van Dekenaat 
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 Sittard. Mevrouw Ruigt-Latten is bestuurslid van 
Parochiefederatie Sittard binnenstad, Overhoven, Baandert, 
Broeksittard, Limbrichterveld en Sanderbout. Zij was bestuurslid 
van de Stichting Exploitatie Gemeenschapshuis Overhoven. Zij is 
voorzitter van de Stichting ‘Leif en Leid Overhoven’. Mevrouw 
Ruigt-Latten begeleidt het kinder- en jeugdkoor van de wijk 
Overhoven; ‘The Voices of Kids’. Zij is secretaris van de Stichting 
‘Overhoven luidt de Noodklok’ en vrijwilliger bij de Stichting 
‘Vrienden van ZaterdagMiddagClub Sittard’. De parochie 
feliciteert haar van harte met deze mooie onderscheiding, die zeker 
verdiend is. 
 
ROZENKRANS 
We komen elke woensdagavond om 19.00 uur samen in de Mariakapel om de Rozenkrans 
te bidden. We staan stil bij de blijde, droevige en glorievolle geheimen, maar ook bij de 
geheimen van het licht die door Paus Johannes Paulus II aan het rozenkransgebed zijn 
toegevoegd. Ook zonder eigen rozenkrans bent u welkom om mee te bidden, te mediteren, 
te luisteren, kortom aanwezig te zijn. U kunt ook binnenlopen om een kaarsje aan te 
steken.  
 
ORGELONDERWIJS 

In samenwerking met Kinderkoor ‘The Voices of Kids’, de 
Stichting ‘Behoud Franse Klooster’, Parochie H. Hart 
Overhoven en de Sint-Gregoriusvereniging uit het Bisdom 
Roermond wordt er in onze parochie van Overhoven 
orgeleducatie gegeven aan kinderen door Efrem Verleng 
(organist van de H. Hartkerk en dirigent van o.a. het 
kinderkoor). We hadden een interview met een van de 
orgelleerlingen.  
 
 

Wat is je naam, en hoe oud ben je? 
Mijn naam is Leonard Nami en ik ben 10 jaar oud. 
Hoelang speel je al orgel? 
Ik volg al 1,5 jaar orgelles bij Efrem. 
Hoe ben je op het idee gekomen om te gaan orgelspelen? 
Ik hoorde Efrem orgel spelen in de kerk en bij het kinderkoor. Dit vond ik heel mooi. Ik 
wilde dit ook heel graag leren.  
Hoe heb je geleerd om orgel te spelen?  
Ik ben begonnen met een orgelboekje dat ik van Efrem gekregen heb. Uit dit orgelboekje 
leer ik de muzieknootjes, maar we schrijven zelf ook heel veel muziek op papier 
(akkoorden en muzieknootjes). Dat is heel leuk! Daarnaast leer ik ook theorie met een 
computerprogramma en we krijgen uitleg hoe een orgel werkt (we mogen ook in het orgel 
kijken). 
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Kun je vertellen wat je leuk vindt aan het spelen op het orgel?  
Ik vind de klank van het orgel heel erg mooi. Ook vind ik het orgel als instrument heel erg 
interessant want er zijn heel veel toetsen, pedalen en knoppen (registers) op een orgel. 
Wat vind jij juist leuk aan het instrument ‘orgel’ 
Ik vind het leuk om al echt met akkoorden op het orgel te spelen waarmee ik met de 
linkerhand akkoorden speel, de rechterhand de melodie en met de voeten de pedalen 
(bassen). Hiermee begeleid ik al het koor en dit gaat heel goed! Anders dan een piano, 
keyboard of gitaar heeft een orgel in een kerk een ‘vol’ geluid en dit is heel mooi en past 
ook in een kerk! Vooral als mensen meezingen is dat ook heel mooi! 
Speel je ook al orgel in een kerk? En zo ja, in welke kerk? 
Ja ik speel al op het orgel in de kerk. Ik heb wekelijks les op het orgel bij onze dirigent 
Efrem in de kerk van Overhoven en ik speel ook al tijdens Heilige Missen in de kerk van 
Overhoven. 
Begeleid je ook al koren op het orgel? 
Ja ik begeleid het kinderkoor in Overhoven op het orgel. Ook heb ik al vaker andere 
koren begeleid op het orgel zoals het koor Muniora uit Munstergeleen en het Gemengd 
Zangkoor uit Overhoven. 
Speel je al met beide handen op het klavier en met de voeten op het pedaal? 
Ja ik speel al met mijn handen en voeten. Dit is heel erg leuk, maar het is soms wel 
moeilijk om met de voeten te spelen want dan moet ik nadenken welk pedaal ik moet 
gebruiken. 
Wat zou je nog willen schrijven over het orgelspelen Het orgel is echt heel sjiek! Want 
er zijn zoveel knopjes (registers) en toetsen. Ik ben dit nu allemaal aan het leren. Iedere 
dag oefen ik thuis heel veel op het orgel, want ik heb zelf ook een elektronisch orgel om op 
te oefenen. En het is een feest om in de kerk op het orgel te mogen spelen! 
 
CONCERT ‘ORGELFESTIVAL LIMBURG’ 
Wij herinneren u eraan dat op zondagmiddag 30 juni a.s. een orgelconcert plaats vindt in 
onze parochiekerk. Het concert wordt gegeven door Remy Syrier. Hij zal het continuo-

orgel bespelen (het herbouwde- en gerestaureerde 
orgel afkomstig uit het Franse Klooster). Daarnaast zal 
Remy Syrier ook muziekstukken ten gehore brengen op 
klavecimbel. Toegang: Vrije gave. Indien u niet in de 
kerk aanwezig kunt zijn voor het concert, dan heeft u 
ook de mogelijkheid om het concert te volgen via de 
livestream via de link: 
www.stichtingbehoudfranseklooster.nl/video. Zie de 
website van ‘Stichting Samenwerkende Orgelvrienden 

Limburg’ (SOL) voor meer informatie over het ‘Orgelfestival Limburg’: 
www.stichting-sol.nl/  
 
KOFFIEDRINKEN 
U bent van harte welkom om op zondag 7 juli na de eucharistieviering een kopje koffie te 
komen drinken in ons parochiezaaltje.  
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THUISCOMMUNIE 
Op zondag 16 juni en op zondag 14 juli wordt er voor aan huis gebonden parochianen en 
voor bewoners van het SGL de thuiscommunie gebracht. Wilt u deze communie 
ontvangen dan kunt u zich nog opgeven via het parochiekantoor. 
 
PAROCHIECENTRUM 
Het parochiecentrum, Geldersestraat 37, tel. 4583023, is van dinsdag t/m vrijdag van 
10.00-12.00 uur geopend voor o.a. het opgeven van de misintenties, aanmelden van 
doopsel, huwelijk, ziekenbezoek, overlijden enz. Het kantoor zorgt ervoor dat het 
betreffende bericht zo snel mogelijk terecht komt bij de deken of het daarvoor 
aangewezen lid van het pastorale team. U kunt het parochieblad digitaal toegestuurd 
krijgen. Mail uw e-mailadres naar: digitaalparochieblad@gmail.com 
 
VERGEET NIET UW KERKBIJDRAGE! 
Mocht u uw kerkbijdrage reeds betaald hebben, dan danken wij u daarvoor! Heeft u nog 
geen kerkbijdrage betaald, doe het dan nu. Zo kunnen we onze kerk en onze activiteiten in 
stand houden! ING: NL37 INGB 0001 0353 14 of Rabobank:  
NL60 RABO 0147 6355 94 
Intenties voor het volgende parochieblad kunt u tot woensdag 10 juli 2024 aanleveren. 
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Theatervoorstelling ‘In Gods naam’ met Bastiaan Ragas 
Toon Hermanstheater Sittard, donderdag 28 november 20.00u 
 
Hoe ga je in godsnaam met het leven om? In een tijd vol onzekerheden, onrust en 
verandering zoekt Bas Ragas naar antwoorden in een eeuwenoud verhaal.   
 

Bas, katholiek geboren, is enke-
le jaren geleden gegrepen door 
de verhalen uit de Bijbel. Via 
een vriendschap met een predi-
kant heeft hij zich verder ver-
diept in de context van deze 
oerverhalen. Veel van zijn 
generatiegenoten zijn onbekend 
met deze verhalen of hebben ze 
afgeserveerd op grond van een-
zijdige uitleg. Door het lezen en 
bestuderen van deze teksten is 
Bas er echter van overtuigd 
geraakt dat deze verhalen ook 
van onschatbare waarde zijn 
voor onze tijd.   
  
In een avondvullende voorstel-
ling gaat hij kris kras door de 
Bijbel en licht hier bekende en 
onbekende verhalen uit. Soms 
schurend, altijd in dialoog met 
de zaal, soms kwetsbaar en con-
fronterend. Verhalen over angst, 
liefde, hoop en moed. Op kuns-
tige wijze verweeft hij zijn her-

kenbare persoonlijke levensvragen met de verhalen uit de Bijbel. Hij leest voor uit de 
Evangeliën, zingt uit de Psalmen (op eigen wijze) en oreert met Spreuken.  
  
Zijn tegenspeler neemt verschillende rollen uit de verhalen aan en roept Bas en het publiek 
soms tot de orde. Soms speelt de acteur God, een (stille) getuige of een figurant. De multi-
instrumentalist geeft muzikale ondersteuning en rijgt moeiteloos het repertoire van Elvis, 
spirituals, Händel en ABBA aan elkaar.  
  
Kaartverkoop 
- T.z.t. via de website: www.theateringodsnaam.nl € 25 
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- Vóór 15 augustus reserveren via de parochie Vrangendael alléén via mail: 
parochiecentrum@online.nl  à € 12,50. 
Speciale prijs voor parochiële vrijwilligers van de federatie Sittard € 10.  
Het aantal kaarten via onze parochiefederatie is beperkt. Op=op. U ontvangt uiterlijk 
eind augustus via mail bericht of voor u kaarten via ons beschikbaar zijn. 

Gereserveerde kaarten kunnen vanaf 14 november worden afgehaald tegen contante 
betaling bij het parochiecentrum Vrangendael of de pastorie Kloosterplein 10. 
Organisatie: Protestantse Kerk Nederland en Nachtzon Media in samenwerking met 
andere kerken in de omgeving. 
 
Sanchon sluit stage af 

Onze stagiair van Rolduc, Sanchon Alfred uit Kerala, India, 
is op Sacramentsdag voor het laatst in onze parochies 
geweest. Hij sluit over enkele weken zijn seminariestudie af 
en gaat begin juli naar India voor de diakenwijding in zijn 
eigen bisdom. De Indiase studenten worden voor een 
bepaalde tijd ‘uitgeleend’ aan ons bisdom en blijven werken 
onder verantwoordelijkheid van hun eigen bisschop. 
Sanchon heeft vele huisbezoeken gedaan waardoor hij de 
Sittardse parochies en de Limburgse cultuur  goed heeft 
leren kennen. Het verwonderde hem wel dat er zo weinig 
mensen naar de kerk komen. In zijn bisdom gaat iedereen 
op zondag naar de kerk. Sanchon heeft veel meegelopen 
met de kapelaan en de deken waarbij hij vele facetten van 

het pastorale werk heeft leren kennen. Hij was ook actief bij de voorbereiding van het 
Vormsel waarbij hij de groep vormelingen heeft rondgeleid door de kerken van de 
binnenstad. 
We danken Sanchon voor de plezierige samenwerking en wensen hem veel zegen toe voor 
de toekomst. Zijn diakenwijding zal waarschijnlijk plaatsvinden in juli en Deo volente 
wordt hij dan begin volgend jaar tot priester gewijd. Na zijn diakenwijding krijgt hij een 
benoeming als kapelaan in een parochie in ons bisdom. 
 
Nieuw bidprentje Sint Rosa 

Er wordt door het St. Rosacomité hard gewerkt aan de 
voorbereidingen van de St. Rosaprocessie op zondag 25 
augustus. Save the date!  
We willen dit jaar St. Rosa bijzonder aanroepen om de vrede te 
beschermen. Gekozen wordt voor het thema: 
“Sint Rosa, Onze toekomst in vrede”. 
Mogen we op voorspraak van St. Rosa bidden dat we gespaard 
mogen blijven voor oorlogen, dat we de vrede in ons hart mogen 
ervaren van het geloof dat God mét ons is. 
Het St. Rosacomité heeft een nieuw gebedsprentje laten drukken 
in nieuwe stijl. Het ligt binnenkort in alle kerken van de 
binnenstad. 

Sanchon helpt met het poetsen 
van de Rosakapel 
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NEEM EEN GOED DOEL OP 

IN UW TESTAMENT 
Mag het ook 

uw parochie zijn…?! 
 
Het blijkt dat de inkomsten van Goede Doelen uit jaarlijkse bijdragen van 
donateurs over de gehele linie teruglopen. Daarnaast wordt geconstateerd 
dat de inkomsten uit testamentaire legaten zeer sterk toenemen. 
 
Misschien mogen wij een beroep op u doen om dit ook voor het ‘Goede 
Doel’: uw parochie te laten gelden. Uw parochie is een ANBI. Dat 
betekent dat over de gift geen belasting hoeft te worden betaald! Iedere 
euro die u doneert komt ten goede aan uw kerk! 

Bouw mee aan de toekomst  
van onze Kerk.  

Voor onszelf en voor hen  
die na ons komen… 

 
 
 

Pastoraal Team: 
Deken R. Merkx Kloosterplein 10 tel. 4512275 
In noodgevallen: tel. 06 25570088 
Kapelaan J. Guerrero Kloosterplein10 tel. 4512275 
In noodgevallen: tel. 06 19561396 
Diaken R. Fleischeuer Patchstraat 2 tel. 06 10279717 
Pastoraal werkster E. Bus-Linssen (Vrangendael) 
tel. 045 5721946 
Em. past. P. Kerkhofs Leyenbroekerweg 107 
Tel. 4008960. In noodgevallen: tel. 06 23077718 
Assistent H. Peters In de Camp 3 Broeksittard tel. 4512497 

 
Centrale administratie parochiefederatie: tel. 4512275 
Kloosterplein 10 e-mail: kantpastoriesittard@gmail.com 
 Het parochiekantoor is geopend op maandag en 
donderdag/vrijdag, tussen 10.00 en 12.30 of op afspraak. 
ALLE INFORMATIE VINDT U OOK OP ONZE WEBSITE: 

www.rk-kerken-sittard.nl 

Doopsel:  
Aanmelden via Catechist 
B. Scholte tel. 4519139 ofwel:  
doopsel@rk-kerken-sittard.nl 
Huwelijk - Uitvaarten: 
Deken R. Merkx: tel. 4512275 
Jeugd- & Jongerenpastoraal: 
Kapelaan J. Guerrero tel. 4512275 
Pastoraal zieken en ouderen: 
Deken R. Merkx: tel. 4512275 
Assistent H. Peters tel. 4512497 
Contact zorginstellingen: diaken 
R. Fleischeuer tel. 06 10279717 
Pastorale inzet Vrangendael: 
E. Bus-Linssen tel. 045 5721946 

 
 

 
 
 
 
 

Foto achterzijde: Söllereck Oberstdorf Allgäu R. Merkx 2023 
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VAKANTIETIJD 
Tijd van rust, Tijd van aandacht voor elkaar, Tijd van gebed… 


