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Dit parochieblad is voor een periode van 6 weken 
  De volgende aflevering verschijnt 19-10-2024  

 Voor parochianen is dit blad gratis 
Zie ook onze website: www.rk-kerken-sittard.nl 
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Woord van de deken 
  
Wonderbaarlijk mooie Rosaprocessie 
Wat heeft Sittard gevierd op zondag 25 augustus! Het was voor mij 
persoonlijk de allermooiste processie die ik in mij (lange) priesterleven 
heb meegemaakt! Natuurlijk heb ik talloze keren deelgenomen aan 
processies: de Sacramentsprocessies in Maastricht, Horst en Roermond, 
maar ook grote feesten als de Heiligdomsvaart van Maastricht en vele 
andere, maar de Rosaprocessie van dit jaar in Sittard heeft mij het 
allerdiepst geraakt. Waarom? Ik denk omdat ik bij deze Rosaprocessie 
werkelijk voelde: ‘Dit doen we sámen. Samen zijn als gemeenschap! 
Misschien niet eens door iets ‘moois’ neer te zetten (dat was het zeker ook!) maar omdat 
we de verbinding voelden van mensen die sámen het geloof vieren, samen bidden, samen 
ontroerd raken door datgene wat we zo moeilijk onder woorden kunnen brengen: ons 
gemeenschappelijk vertrouwen op God en de voorspraak van de heilige Rosa. 
Dit jaar hadden we een aantal zeer bijzondere gasten. Allereerst natuurlijk onze nieuwe 
bisschop, mgr. dr. Ron van den Hout. De Rosaprocessie was de allereerste officiële 
viering van de inbezitname van zijn zetel op 24 augustus. Vóór de Mis in de Michiel zei 
de bisschop tegen mij: ‘Je gaat me toch niet welkom heten, hè? Als bisschop ben ik 
immers de ‘eigenaar’ van alle Limburgse kerken!’, waarop ik de bisschop aan het begin 
heb toegesproken met de woorden: ‘Monseigneur, hartelijk dank dat wij welkom mogen 
zijn in uw kerk!’ Dat gaf enige hilariteit… Natuurlijk een grote eer voor Sittard dat mgr. 
van den Hout onze stad Sittard als het ware ‘de première’ gunde! 
Als eregast mochten we ook de ambassadeur van de Republiek van Peru begroeten, 
mevrouw Marisol Agüero Colunga uit Den Haag met haar begeleiders. De ambassadeur 
bezocht op 16 augustus persoonlijk Sittard om een groot geschenk te brengen: een reliek 
van een stukje hout van het zware kruis dat de H. Rosa droeg tijdens het wekelijks bidden 
van de kruisweg in de straten van Lima. Deze reliek was ons vorig jaar beloofd door de 
paters Dominicanen van Lima, die de grafkerk van de H. Rosa beheren. De ambassadeur 
had met de paters gesproken over de verering van St. Rosa in Sittard. Zij waren zó 
enthousiast dat ze onmiddellijk Sittard een reliek wilden schenken. Op mijn verzoek 
diende mgr. Smeets z.g. een officiële aanvraag in bij de paters. Het resultaat is, dat we nu 
de Rosakapel hebben kunnen sieren met een prachtig aandenken aan onze Stadspatrones! 
Een waardige reliekhouder werd beschikbaar gesteld door de heer Jacques Pfennings, 
onze processie-ceremoniarius, waarvoor dank!  
Maar we hadden nog meer eregasten: familieleden van de H. Rosa, mevrouw Carmen 
Flores uit Madrid. Zij was aanwezig met haar dochter Pilar Muñoz-Elena Flores  uit 
Brussel en haar schoonzoon Fons Van de Voordt. Carmen (82) en dochter Pilar stammen 
in rechte lijn af van Gaspar Flores, de vader van de H. Rosa. Pilar is haar moeder speciaal 
gaan ophalen in Madrid om aan de Rosaprocessie deel te nemen. Zo komt de H. Rosa op 
een wel heel bijzondere wijze ‘tot leven’! 
Bijzonder was ook de aanwezigheid van de heer en mevrouw Friso uit Heerenveen 
(Friesland). Zij boden mij na de processie het laatste nummer aan van het Heerenveense 
cultureel-historisch tijdschrift ‘Veen-brief’. Hierin schreef Willy Friso een artikel over de 
gebeurtenis van ‘de leeuw’ in de Michielskerk in 1938. Er is geen Sittardenaar die de 
gebeurtenis niet kent! Tijdens de St. Rosakermis op St. Rosazondag, 28 augustus 1938, 
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ontsnapten twee leeuwen uit het circus van de grootvader van Willy Friso, Willem Marius 
Friso ( 1949-1937). Zijn vader, Nico, was goochelaar in het circus Friso. Dompteur Carlo 
Stevens had per ongeluk de leeuwenkooi laten openstaan. Eén ontsnapte leeuw werd 
spoedig gevonden door Willy’s vader, de tweede was ‘kwijt’ totdat… plotseling gegil 
klonk uit de Michielskerk! De leeuw liep door het middenpad naar het priesterkoor, deed 
er zijn behoefte en liep weer netjes terug naar de ingang. Kerkgangers stoven de 
biechtstoelen in en er werd geroepen om de politie. ‘Niet doen!’, riep Nico Friso uit. ‘Als 
die gaan schieten wordt het pas echt gevaarlijk!’ Netjes kon de leeuw weer naar zijn hok 
worden terug gedirigeerd. En de naam van de leeuw was Asor, het anagram van ‘Rosa’. 
Een ongelofelijk verhaal dat vandaag de dag naar het rijk der fabelen wordt verwezen, 
maar écht gebeurd! En wat kostbaar dat we door toedoen van de heer Willy Friso een 
bijna-ooggetuige hebben van deze gebeurtenis die zelfs in Italië voorpaginanieuws was en 
de New York Times bereikte! 
Sittard heeft gevierd! Dank aan onze eregasten, aan de velen die hebben meegewerkt aan 
de voorbereiding en uitvoering, heel bijzonder de leden van het St. Rosacomité en alle 
andere werkgroepen. Maar vooral dank aan allen die hebben meegelopen en meegebeden, 
allen die hebben laten zien dat Sint Rosa lééft in Sittard, ook na 356 jaar! 
Sint Rosa, bescherm onze stad, Sint Rosa: onze toekomst in vrede! 
R. Merkx, pastoor-deken 

  
BEZINNINGSHUIS REGINA CARMELI 

  

H. Mis: maandag t/m vrijdag: 07:00 uur 
zaterdag, zondag en hoogfeesten: 09:30 uur 
Eucharistische aanbidding: 1e vrijdag: 13:30-7:00 uur  
alle zondagen (niet na de 1e vrijdag): 13:30-17:00 uur    

 
Biechtgelegenheid (Nederlands, Duits): dinsdag van 10:30 uur - tot 12:30 uur:  

 
Bidders/bezoekers zijn welkom in onze kapel voor gebed en/of om een kaars op te 
steken. Buiten de mistijden: aanbellen aan de voordeur of aan de deur naast de kapel! 
 

13 - 15 september 2024                 Bezinningsdagen voor jonge gelovigen van 30–55 jaar 
“Het Kruis werd onze levensboom” 

Omgaan met lijden en moeilijkheden in het licht van Christus. 
Wel iedereen kent in zijn leven teleurstellingen, haast onoverwinnelijke moeilijkheden en 
soms ook echt lijden. Hoe kunnen wij er mee omgaan? In welk licht laat ons het evangelie 
het lijden zien? Jezus heeft velen van hun lijden genezen, eenieder opgeroepen met Hem 
het kruis te dragen, maar ook zelf Zijn leven gegeven voor ons. In ons lijden laat Hij ons 
niet alleen en draagt het met ons. Bij Hem mogen wij de kracht voor ons leven vinden. En 
dat is alle tijd en moeite waard. Welkom voor deze bezinningsdagen. 
 

Begeleiding: Pastoor Martin Otto, Limbricht 
Begin: Vrijdag, 17:00 uur; sluiting: Zondag, 16:00 uur 
Kosten: € 156,00  - Korting mogelijk voor werkelozen, studenten, … 
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Maandag 16 september 2024 (10 - 17 u)                                                     Bezinningsdag 
De 7 smarten van Maria 

Inleider: Pater Ambrosius Bantle, ORC Schondorf.   
Kosten: € 22,00 (lunchpakket meebrengen) 
 

16 - 19 september 2024                                                                              Retraite in stilte 
"Wanneer Ik van de aarde zal zijn omhoog geheven, 

zal Ik allen tot Mij trekken." (Joh 12,32) 
 

Inleider: Pater Ambrosius Bantle, ORC Schondorf 
Begin: Maandag, 16:30 uur, Sluiting: Donderdag, 13:30 uur 
Kosten: € 250,00 
 

Zaterdag 12 oktober 2024 (10 - 16 u)                                             Bezinningsdag in stilte 
Missionaire heiligen geven ons hoop 

rond Charles de Foucauld (heilig in 2022) en Pauline Jaricot (zalig in 2022) 
 

Inleider: Mgr. Joris Schröder, Den Bosch 
Kosten: € 22,00 (a.u.b. lunchpakket meebrengen)  
 

Elke woensdag (tenzij anders aangegeven)                                                      Bijbelavond 
Verdieping - Samen met de zusters duiken we in de Bijbel. Wat heeft de Bijbel mij te 
zeggen? Hoe kan ik dit in het dagelijks leven toepassen?  
Begin: 19:00 uur  
Kosten: Vrijwillige bijdrage 
 

Inschrijving (als het kan, per email)    
email: reginacarmelizrg@gmail.com 
telefoon: 06 39 45 94 33 (ma. t/m za.: 10:15-10:45 u, 12:15-16:30 u, 18:30-20:00 u) 
Post: Zr. M. Gisela, Kollenberg 2, 6132 AL Sittard   
 

Een zaterdag in de maand                                                       Lekenorde van de Karmel 
Ook de leken kunnen in het roepingsideaal van de Theresiaanse Karmel 
instappen. Zij maken ten volle deel uit van de grote Karmelfamilie en zijn 
een onmisbaar element voor de aanwezigheid en de uitstraling van de 
Karmelspiritualiteit in de wereld. Midden in de wereld, in familiekring, 
in het beroepsleven, … beleven zij de Liefde tot Christus en hebben een 
bijzondere verering voor Maria.  
Informatie: Jo en Ria van den Elzen, jlcvandenelzen@gmail.com 

 

Derde woensdag van de maand                                                                  Karmelfamilie 
Onze Karmelfamilie wil leven in de Karmelspiritualitieit en in de geest van 
de Karmelietessen van het Goddelijk Hart van Jezus. Als leden van een 
familie willen wij elkaar, in naam van God, ondersteunen in geestelijk 
opzicht en in de dagelijkse beslommeringen en willen we in levendige 
verbinding met de zusters van de Carmel D.C.J. leven.  

Informatie: Rini van de Geer, 06 13 06 46 08, hatmjoosten@hotmail.com 
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AANBIDDING VAN ALLERHEILIGST SACRAMENT 
Maandag t/m zaterdag na de ochtendmis 
We nodigen u van harte uit om eens samen met de priesters een half uur rustig 
te bidden bij het uitgestelde Allerheiligste. We doen dat aansluitend aan de 
ochtendmis (ma.-vr. 8.30u, za. 9.00) dus van maandag t/m vrijdag van 9.00u 
tot 9.30u en op zaterdag in de Michiel van 9.30u tot 10.00u. 
 

 

 
OPEN KERK  
 
Op donderdag 5 september en 3 oktober, (31 oktober en 5 
december), verzorgt de Kommelgemeenschap uit Maastricht 
Open Kerk in de Michiel van 10.30 tot 12.00u. U bent van 
harte welkom om een kaarsje op te steken, te bidden, te 
luisteren naar de muziek en de zegen van de priester te 
ontvangen. Loop eens binnen: het zal u goed doen! 
 

Algemene aanbevolen gebedsintenties 
September: Voor de schreeuw van de aarde Bidden wij dat de Kerk in alle 
opzichten een synodale levenswijze blijft steunen, in het teken van 
medeverantwoordelijkheid, die de participatie, gemeenschap en gezamenlijke missie 
van priesters, religieuzen en leken bevordert.  
Oktober: Voor een gezamenlijke missie Bidden wij dat de politieke leiders ten 
dienste staan van hun volk, zich inzetten voor de integrale menselijke ontwikkeling en 
het algemeen welzijn, zich bekommeren om degenen die hun baan hebben verloren en 
voorrang geven aan de armsten.  
 

Gedoopt 
Mexim Kuckartz    Petruskerk     11 augustus 2024 
Zaylie Nas     Petruskerk     18 augustus 2024 
Evelyn Heijnen Dămoc    Petruskerk      18 augustus 2024     
 

Van harte welkom in onze parochiegemeenschap! 

Overleden 
2 juli  2024   Marisa Kamps-Cristofoli, Steenweg 19    †92 jaar 
21 juli 2024   Sjef Schurgers, Oudeweg 24       †62 jaar 
30 juli 2024   Nick Thissen, Smithlaan 151       †84 jaar 
9 augustus 2024   Miny Dieteren-Driessen, Parklaan 31     †92 jaar  

   Mogen zij rusten in de vrede van de verrezen Heer  
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Parochie H. Petrus en H. Michaël – Sittard 
St.-Petruskerk: Kerkplein, St.-Michielskerk: Markt  

Deken R. Merkx, Kloosterplein 10 4512275 
Em.Past. P. Kerkhofs, Leyenbroekerweg 107 4008960  

kapelaan J. Guerrero, Kloosterplein 10, 06 19561396 
Past. Broeksittard, In de Camp 3, Broeksittard  4512497 

Kerkbijdrage: Parochiecomité H.Petrus en H.Michaël  
Kloosterplein 10, 6131EP Sittard 

NL51 INGB 0001 0325 40ofNL98 RABO 0147 6036 76 
 

NIEUWKOMERS WELKOM! Onze deken, pastoor, kapelaan, diaken en welkomstgroep 
heten alle katholieken die nieuw zijn komen wonen in onze Binnenstadparochie van 
harte welkom!Bent u nieuw komen wonen in onze parochie? Of bent u binnen de 
parochie verhuisd?Of gaat u naar elders? Wees dan zo vriendelijk uw nieuwe adres en 
tel.nr.door te geven, aan de administratie, Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard,  
4512275 of aan mw. R. Gieskens, Mgr. Claessensstraat 33, 6131 Sittard,4519039. 
Dank u! 

 
H. COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN 
Bent u niet in staat naar een H. Mis te gaan en wilt u toch de H. Communie ontvangen? 
Op vrijdag 4 oktober wordt rondgebracht! U kunt zich opgeven via het secretariaat. We 
komen graag! 
 
KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES  
Attentie: het volgende parochieblad bestrijkt de periode van 19 oktober t/m 30 november 
2024. Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn 
vòòr maandag 7-10-2024 op de pastorie: Kloosterplein 10, ofwel via  4512275- of via 
mail-adres:kantpastoriesittard@gmail.com. Betaling contant of per bank tgv Parochie H. 
Petrus en H. Michaël te Sittard op NL 98 RABO 0147 6036 76 o.v.v. misintentie en 
datum.  
 

ST.-PETRUSKERK 
 

Zaterdag 7 september   
18.00u v tev Onbevlekt Hart van Maria voor priesterroepingen in parochie, dekenaat en 
bisdom (D); gestev voor  zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux; mgr. Harrie Smeets; nadienst voor Nick Thissen en voor Miny Dieteren-
Driessen  
Zondag 8 september 23e Zondag door het jaar                
11.00u gestpljrd overl echtp Van Groenendael-Wielders; voor Marie-José Cremers en 
familieleden 

AANMELDING HUWELIJKEN 
Aanstaande bruidsparen die voornemens zijn een kerkelijk 
huwelijk te sluiten, neemt u a.u.b. contact op met de deken. 
Minstens een half jaar voor de geplande trouwdatum! 
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Maandag 9 september 
8.30u voor het geestelijk welzijn van alle parochianen  
Dinsdag 10 september  
8.30u voor de actuele zielzorgelijke belangen van bisdom en parochie 
Woensdag 11 september  
8.30u ev. voor de overledenen v d familie Leonard Dieteren-Brandts uit dankbaarheid  
Donderdag 12 september  
8.30u voor het welzijn van onze Heilige Vader de Paus en al zijn intenties (D) 
Vrijdag 13 september  H. Johannes Chrysostomus, bisschop en kerkleraar  
8.30u Voor de zieken 
Zaterdag 14 september 
18.00u pljrd voor overl ouders Wijshoff-Bormans; gestplev v de zielenrust vh overl echtp 
Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; ev ter ere v OLVrouw Behoudenis 
der Kranken voor zieken en noodlijdenden (D); nadienst voor Miny Dieteren-Driessen  
Zondag 15 september 24e Zondag door het jaar mmv Ad Mosam Barock 
11.00u  gestpljrd overl ouders Baggen-Starmans; plev v overleden weldoeners van de H. 
Petruskerk; gestpljrd voor ouders Tonglet-Winteraeken; pljrd voor Johan Hendriks;  
Marie-José Cremers en familieleden 
Maandag 16 september HH. Cornelius, paus en Cyprianus, bisschop, martelaren 
8.30u  ev voor de weldoeners van de parochie (D) 
Dinsdag 17 september  
8.30u ter ere van de H. Jozef 
Woensdag 18 september  
8.30u ev v d overledenen van de fam. Joseph Smeets-Bouwels uit dankbaarheid (D) 
Donderdag 19 september  
8.30u voor het geestelijk welzijn van alle parochianen 
Vrijdag 20 september HH. Andreas Kim Taegõn, priester en Paulus Chõng Hasang, 
en gezellen, martelaren 
8.30u  v. overl. priesters en diakens Bisdom Roermond 
Zaterdag 21 september  
12.30u Plechtige Huwelijksinzegening bruidspaar Joep Smits & Shanya von den Hoff 
18.00u gestplev v de zielenrust vh overl echtp. Jan Gerard Grijs en Maria Hub. Cath. 
Krux; mgr. Harrie Smeets; ter ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken voor zieken en 
noodlijdenden (D) 
Zondag 22 september 25e Zondag door het jaar (met Petruskoor)   
11.00u plev voor de overledenen van de fam. Douffet; gestplev ouders Zef en Carry 
Hamers-Schintz; pljrd v Mia van Aubel-Arnoldts en haar echtgenoot Guus, en 
wederzijdse fam.; voor Marie-José Cremers en familie 
Maandag 23 september H. Petrus van Pietrelcina, priester (Padre Pio) 
8.30u v. overl. medewerkers van de parochie 
Dinsdag 24 september  
8.30u v algemene noden van Heilige  Kerk en wereld (D) 
Woensdag 25 september  
8.30u; tot lof en zegen aan de Heer 
Donderdag 26 september  
8.30u overl. grootouders Simonis-Tummers en ouders Hage-Simonis 
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Vrijdag 27 september H. Vincentius de Paul, priester  
8.30u voor de actuele zielzorgelijke belangen van bisdom en parochie 
Zaterdag 28 september 
18.00u  gestev voor  zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux; ev ter ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken voor zieken en 
noodlijdenden(D) 
Zondag 29 september 26e Zondag door het jaar 
11.00u Marie-José Cremers en familie 
Maandag 30 september H. Hiëronymus, priester en kerkleraar  
8.30u  gestev Frits en Riet Pfennings-van Santvoord  
Dinsdag 1 oktober H. Teresia van het Kind Jezus, maagd en kerklerares 
8.30u ev tev. de HH. Engelbewaarders uit dankbaarheid voor bescherming en leiding (D) 
Woensdag 2 oktober HH. Engelbewaarders 
8.30u ev tev St. Joseph v goede gezinnen en de moed om godsdienstig te leven (D) 
Donderdag 3 oktober  
8.30u uit dankbaarheid vw Christus' permanente aanwezigheid in H. Eucharistie (D) 
Vrijdag 4 oktober H. Franciscus van Assisi Eerste vrijdag van de maand 
8.30u ev tev H Hart van Jezus tot eerherstel (D) 
Zaterdag 5 oktober  
18.00u Plzwd voor Marisa Kamps-Cristofolie en voor de overledenen van de familie 
Cristofoli te Sittard; v tev Onbevlekt Hart van Maria voor priesterroepingen in parochie, 
dekenaat en bisdom (D); gestplev overl fam Mevissen-Driessen; gestev voor  zielenrust v 
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux 
Zondag 6 oktober 27e Zondag door het jaar  (met Petruskoor)             
11.00u Marie-José Cremers en familie; voor zielenrust van Louise Janssen-Wieling 
Maandag 7 oktober Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans 
8.30u ev.v de zielenrust van Mia Cremers-Fijen en Jakob en Anna Cremers en v. 
Theodoor en Gertruda Fijen; ev tev de H. Geest v allen, die in ons bisdom en in de 
parochies gesteld zijn om leiding te geven (D); voor de overledenen v d familie Leonard 
Dieteren-Brandts uit dankbaarheid(D)  
Dinsdag 8 oktober  
8.30u ev v het welzijn van onze Heilige Vader de Paus en al zijn intenties (D) 
Woensdag 9 oktober  
8.30u overl. vrijwilligers uit onze parochies  
Donderdag 10 oktober Onze Lieve Vrouw, Sterre der Zee 
8.30ur voor het geestelijk welzijn van onze parochianen 
Vrijdag 11 oktober  
8.30u voor weldoeners van de parochie(D) 
Zaterdag 12 oktober 
18.00u Pljrd voor Jan Poell; gestev voor  zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en 
Maria Hubertina Catharina Krux; ev ter ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken voor 
zieken en noodlijdenden (D) 
Zondag 13 oktober 28e Zondag door het jaar (met Petruskoor) 
11.00u Pljrd voor Lou Luijten; plev v overleden weldoeners van de H. Petruskerk  
Maandag 14 oktober  
8.30u  Uit eerbetoon aan de Heer en om zijn welwillende Zegen 
Dinsdag 15 oktober H. Teresia van Jezus, maagd en kerklerares 
8.30u om verlichting van noden in Kerk en wereld 
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Woensdag 16 oktober  
8.30u gestjrd overl echtp Hage-Baggerman 
Donderdag 17 oktober H. Ignatius van Antiochië, bisschop en martelaar 
8.30u ter ere van de H. Eucharistie 
Vrijdag 18 oktober H. Lucas, evangelist 
8.30u v. overl. priesters en diakens Bisdom Roermond 
 

 
Tot 1 november elke zaterdag een H. Mis om 9.00 uur in de St. Michielskerk 
 

 

Zondag 8 september 23e Zondag door het jaar 
9.30u v/d levende en overl. leden van de Aartsbroederschap; voor v.d zielenrust v/h overl. 
echtp. Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux, voor Mgr. Harrie Smeets. 
Donderdag 12 september Onze Lieve Vrouw van Smarten 
10.30u v/d kinderen v.d. Kinderkrans; voor de levende en overleden vluchtelingen-
kinderen in oorlogsgebied; v/d levende en overl. leden van de Aartsbroederschap. 
Zondag 15 september 24e Zondag door het jaar Schuttersmis  
Gelegenheidskoor Overhoven o.l.v. Efrem Verleng 
9.30u v/d levende en overl. leden van de Aartsbroederschap; v/h overl. echtp. v.d 
zielenrust van het overl. echtp. Jan Gerard Grijs en Maria Hub. Catharina Krux, voor Mgr. 
Harrie Smeets. 
Donderdag 19 september   
10.30u v/d kinderen v/d. Kinderkrans; voor de levende en overleden vluchtelingen-
kinderen in oorlogsgebied; v/d levende en overl.leden van de Aartsbroederschap.  

 Zondag 22 september 25e Zondag door het jaar  
9.30u Gestichte jaardienst voor Arnold Collé, overleden vader Lodewijk Collé; overleden 
ouders Stoffels - Loomans en de overleden ouders Ruyten-Stoffels; v/d levende en overl. 
leden van de Aartsbroederschap; voor de zielenrust v/h overl echtp Jan Gerard Grijs en 
Maria Hubertina Catharina Krux, voor Mgr. Harrie Smeets. 
Donderdag 26 september  
10.30u v/d kinderen v/d. Kinderkrans; voor de levende en overleden vluchtelingen-
kinderen in oorlogsgebied; v/d levende en overl. leden van de Aartsbroederschap. 
Zondag 29 september 27e Zondag door het jaar  
Bedevaart Baandert (met Cantate) 
9.30u v/d levende en overl. leden van de Aartsbroederschap; jaardienst v.d zielenrust van 
het overl. echtp. Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux, voor Mgr. Harrie 
Smeets. 
Donderdag 3 oktober  
10.30u  v/d kinderen v/d. Kinderkrans; voor de levende en overleden vluchtelingen-
kinderen in oorlogsgebied; v/d levende en overl. leden van de Aartsbroederschap. 
 

    ST.-MICHIELSKERK   

BASILIEK VAN O.L. VROUW VAN HET H. HART 
Misintenties voor vieringen in de Basiliek kunt u opgeven bij het Basiliekteam: Oude 

Markt 20, tel 4515141 (dinsdag t/m vrijdag, tussen 9.30-12 en 14-15.30u.).  Rozenkrans 
op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om 15.30 u 
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Zondag 6 oktober 28e Zondag door het jaar (met Schola) 
9.30u v/d levende en overl. leden van de Aartsbroederschap; Jaardienst v.d zielenrust van 
het overl echtp. Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux, voor Mgr. Harrie 
Smeets. 
Donderdag 10 oktober Onze Lieve Vrouw, Sterre der Zee. 
10.30u v/d kinderen v/d. Kinderkrans; voor de levende en overleden vluchtelingen-
kinderen in oorlogsgebied; v/d levende en overl. leden van de Aartsbroederschap. 
Zondag 13 oktober 29e Zondag door het jaar (met Basiliekkoor) 
9.30u v/d levende en overl. leden van de Aartsbroederschap, v.d zielenrust v/h overl. 
echtp. Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux, voor Mgr. Harrie Smeets. 
Donderdag 17 oktober 
10.30u v/d kinderen v/d. Kinderkrans; voor de levende en overleden vluchtelingen- 
kinderen in oorlogsgebied; v/d levende en overl.leden van de Aartsbroederschap. 
  
ROZENKRANSGEBED  
Elke dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om 15.30uur  
E-mailadres: basiliek@rk-kerken-sittard.nl 
De Basiliek is via de zij-ingang links toegankelijk voor 

 rolstoelers en rollators. 
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Parochie H. Bernadette -Baandert 
Pastoor-deken R. Merkx, Kloosterplein 10       4512275 

 
Kerkbijdrage t.n.v. parochie H. Bernadette, Baandert 23  

ING-bank: NL07INGB0001571973) 

____________________________________________________________ 

BEDEVAART NAAR DE BASILIEK 
Ieder jaar gaat onze parochie op bedevaart naar de Sittardse Basiliek. Sinds enkele jaren 
gaan we op de laatste zondag van september en doen we dat niet meer met een bidprocessie, 
maar iedereen kan op eigen gelegenheid naar de Basiliek gaan. Het met het koor Cantate 
uit Overhoven gefuseerde Bernadettekoor zal de zang in de Basiliek verzorgen. De H. Mis 
op deze zondag 29 september begint om 9.30 uur. 

H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN 
Op vrijdag 4 oktober (1e vrijdag van de maand) wordt in de namiddag de H. Communie in 
de parochie rondgebracht. Bent u niet in staat naar een H. Mis te gaan, en wilt u toch de H. 
Communie ontvangen? Meldt dit dan op de pastorie: tel. 4512275. 

WEBSITE RK URNENHOF  
De RK Urnenhof beschikt over een eigen website: www.urnenhof.nl. Op deze site vindt u 
algemene informatie over de RK Urnenhof en bovendien actuele mededelingen. In de 
rubriek 'Informatie' vindt u een toelichting over allerlei onderwerpen. Op deze website is 
ook een contactpagina opgenomen, waarmee u het kerkbestuur vragen kunt stellen of om 
aanvullende informatie kunt vragen.  
 

OPENINGSTIJDEN RK URNENHOF EN MARIA&BERNADETTEKAPEL 
* op maandag tot en met vrijdag: 
   - in de zomerperiode (van 1 april tot 1 november) van 10 tot 17 uur 
   - in de winterperiode (van 1 november tot 1 april) van 11 tot 16 uur, 
* op zaterdagen en zon- en feestdagen: van 14 tot 16 uur. 
Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag, Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag gesloten 
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Zaterdag 7 sept 19.00 u 23e zondag door het jaar 
Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 
 
Zaterdag 14 sept 19.00 u 24e zondag door het jaar 
Voor vrede in de wereld 
 
Zaterdag 21 sept 19.00 u 25e zondag door het jaar 
Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 
 
Zaterdag 28 sept 19.00 u 26e zondag door het jaar 
Voor vrede en verdraagzaamheid 
 
Zaterdag 5 okt  19.00 u 27e zondag door het jaar 
Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 
 
Zaterdag 12 okt 19.00 u 28e zondag door het jaar 
Voor vrede in de wereld 
 
Parochiemededelingen H. Paulusparochie 
Voor een doordeweekse mis kunt U altijd terecht in de H.Petruskerk. 
Dinsdag tot zaterdag is om 18.30 uur rozenhoedje en vrijdag Lof.  
Misintenties voor het volgende parochieblad tot 24 augustus online: http://www.rk-
kerken-sittard.nl of bij Diaken R. Fleischeuer 06 102 797 17, Priesterteam, Kerkbestuur, 
Administratie 4512275, of Assistente Sacristie mw. R. Quaedvlieg-Fiddelers. 
 
 

 
Alle vieringen worden tevens uitgezonden op Livestream! Ga naar de website: Ga naar 
parochieoverhoven.jouwweb.nl/livestream Klik op het kopje livestream De livestream 
wordt tevens uitgezonden op deze Facebook kanalen: Facebook Kerk Overhoven en 
Facebook Kinderkoor ‘The Voices of Kids De zondagsvieringen vangen aan om 11.00 
uur! De verbinding (beeld) komt online vanaf circa 10.45 uur (rond die tijd kunt u 
beeld zien). 

 
Alle vieringen worden tevens uitgezonden op Livestream! Ga naar de website: 
parochieoverhoven.jouwweb.nl/livestream Klik op het kopje livestream                                                                               
De livestream wordt tevens uitgezonden op deze Facebook kanalen: Facebook Kerk 
Overhoven en Facebook Kinderkoor ‘The Voices of Kids                                                                         

Parochie H. Hart van Jezus – Overhoven 
Pastoor-deken R. Merkx, Kloosterplein 10 tel. 046 - 4512275 
Parochiecentrum: open op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 
van 10.00-12.00 uur: Geldersestraat 37, 6136 AS Sittard  
tel. 046-4583023 email :parochieoverhoven@gmail.com  
Kerkbijdrage ING: NL37 INGB 0001 0353 14  
Rabobank: NL60 RABO 0147 6355 94 
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De zondagsvieringen vangen aan om 11.00 uur! De verbinding (beeld) komt online 
vanaf circa 10.45 uur (rond die tijd kunt u beeld zien). 

 
Zondag 8 september: 23e zondag door het jaar   11.00 uur Samenzang 
Overleden ouders Mulder-Den Boer; nadienst voor Peter Gabriël; nadienst Truus van 
Heugten- van Lier; jaardienst overleden ouders Gerda en Jan Roberts – Erkens.  
Zondag 15 september: 24e zondag door het jaar,     11.00 uur The Voices of Kids 
Corneliuszegen 
Overleden Noor van Stekelenburg; uit dankbaarheid voor een 40-jarig huwelijk en voor de 
ouders uit dankbaarheid; zeswekendienst Peter Gabriël; nadienst Truus van Heugten- van 
Lier. 
Zondag 22 september: 25e zondag door het jaar  11.00 uur Samenzang  
Jaardienst overleden ouders Meulenberg- Thissen; overleden Jan Moerenhout; 
zeswekendienst Truus van Heugten- van Lier.    
Zondag 29 september: 26e zondag door het jaar,    11.00 uur The Voices of Kids   
Gezinsviering 
Jaardienst overleden ouders Johan en Katharina Claessen- Aufsfeld en zoon Jozef; 
overleden Tonnie Willemen; jaardienst voor Mieke Meeuws; Pater Leon Geurts; Piet en 
Willie Meels.             
Zondag  6 oktober: 27e zondag door het jaar    11.00 uur Samenzang                                         
Ouders Bergmans -Ruijpers; overleden zus Tinie Stevens- Mulders.                                                
Zondag 13 oktober: 28e zondag door het jaar   11.00 uur Cantate                               
Overleden broer Martien en vader Martinus. 
 
MISINTENTIES                                                                                                                                                                                         
Als u een misintentie wilt bestellen, dan kunt u een email met de misintentie sturen naar 
parochieoverhoven@gmail.com. Er wordt dan contact met u opgenomen. Ook kunt u de 
misintentie bestellen via het parochiekantoor: dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur 
Geldersestraat 37 • 6136 AS Sittard Telefoon: 046-4583023 
 
OVERLEDEN 
Op 8 juli is overleden mevr. Lenie Bours- Peusen. Mevr. Bours mocht 90 jaar worden.                                     
Op 31 juli is overleden dhr. Peter Gabriël.. Hij mocht 75 jaar worden. Zijn zeswekendienst 
wordt gehouden op 15 september om 11.00 uur. 
Op 1augustus is overleden mevr. Truus van Heugten-van Lier. Zij mocht 93 jaar worden. 
Haar zeswekendienst wordt gehouden op zondag 22 september om 11.00 uur. 
 
CORNELIUSZEGEN: ZONDAG 15 SEPTEMBER  
Op zondag 15 september  om 11.00 uur staat de H. Mis in het teken van de H. 
Cornelius en wordt ook de jaarlijkse Corneliuszegen gegeven. De viering wordt 
opgeluisterd door ons Kinderkoor. U bent allen van harte uitgenodigd! De H. Paus 
Cornelius wordt sinds de bouw van de noodkerk in 1923 in Overhoven vereerd. De paus 
en martelaar Cornelius is de beschermheilige van mensen die aan epilepsie lijden en ook 
van al het hoornvee, dit waarschijnlijk omdat de naam Cornelius van het Latijnse woord 
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'cornus' komt, dat "hoorn" betekent. Hij wordt ook 
aangeroepen als beschermer tegen kinder- en 
zenuwziekten. 
 
GEZINSVIERING ST. FRANCISCUS & 
DIERENZEGENING: ZONDAG 29 
SEPTEMBER                                 
Op zondag 29 september 2024 is om 11.00 uur in de 
H. Hartkerk van Overhoven een gezinsviering Deze 
gezinsviering staat in het teken van de H. Franciscus 
en Dierendag. Tijdens deze gezinsviering kunnen 
kinderen hun knuffels laten zegenen. De 
gezinsviering zal worden opgeluisterd door het 

kinderkoor ‘The Voices of Kids’. 
Vanaf 12.00 uur heeft u de gelegenheid om uw (huis)dier te laten zegenen op het veldje 
naast de parochiekerk. Alle dieren met hun baasjes zijn van harte welkom! Klein en 
Groot! Ook alle geïnteresseerde mensen zijn welkom! Verder wordt er gezorgd voor 
koffie, thee (en voor de kinderen limonade) en iets lekkers erbij. Laat u verrassen en kom 
op 29 september naar Overhoven! Van harte welkom! 
 
ORGELLEERLINGEN                                                                                                                                                                    

Wij vertelden  u al over onze 
orgelleerlingen. Deze leerlingen gingen 
op zaterdag 1 juni jl. naar de open-
kerkendag die georganiseerd werd door 
‘Leuven Orgelstad’ .Het programma vond 
plaats in de prachtige Sint Michielskerk. 
Het programma startte met een z.g. ‘doe-
orgel: een kist waar de onderdelen van 
een klein ambachtelijk pijporgel in zitten. 

Kinderen kunnen dit orgel zelf in elkaar zetten met 
behulp van instructiekaarten met foto’s. Later op de 
middag mochten de orgelleerlingen het bijzondere 
Contiusorgel  in de kerk van alle kanten dichtbij 
bekijken. Ze kregen uitleg over de bouw- en werking 
van het orgel. De drie orgelleerlingen hebben er zelfs op 
mogen spelen. Een bijzondere ervaring. Daarna hebben 
zij geluisterd naar een prachtig orgelconcert, dat gegeven 
werd door Francesca Ajossa, een jonge organiste.  
Een van de jonge organisten uit Overhoven, Rinke 
Albers, maakte een klein verslagje. 
Efrem en Elly kwamen mij ophalen voor een leuk dagje Leuven. Toen we aankwamen in 
Leuven kregen we iets lekkers te eten en te drinken. Daarna gingen we naar de kerk en 
gingen we een orgel bouwen. Het was heel gezellig  en we kregen heel veel informatie hoe 
het orgel in elkaar zat. We gingen naar een show van een mevrouw die heel goed orgel 
kon spelen. Halverwege het concert mochten we naar boven (op het oksaal) dichtbij het 
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orgel. We mochten daar gaan tekenen, maar dat wilde we niet, omdat we het veel 
interessanter vonden om naar het orgel te kijken hoe die mevrouw speelde! Na het concert 
kregen we veel informatie over het orgel en we mochten op het orgel spelen. Dat was 
superleuk! Op de terugweg in de auto hebben we de hele rit naar het pizzalied geluisterd 
en meegezongen!! Als afsluiting hadden we een gezellige BBQ bij priester Mathias en 
hebben wij verstoppertje en tikkertje gedaan. We hadden het super gezellig, leuk en veel 

grapjes gemaakt! Het is echt leuk om er een keer naar 
toe te gaan voor een leuke dag! 
Tenslotte behaalden onze jonge organisten op zaterdag 8 
juni hun ‘Orgel diploma A’. Wij feliciteren hen met het 
behaalde succes en wensen hen nog een lange carrière 
toe als organist. orgelcursus van dit schooljaar werd op 
vrijdag 2 augustus afgesloten met een bezoek aan 
orgelmaker René Nijsse van A. Nijsse en zoon 
Orgelbouw in Oud-Sabbinge (Zeeland). 

KOFFIEDRINKEN 
U bent van harte welkom om op zondag 29 september na de eucharistieviering een kopje 
koffie te komen drinken. Er is geen koffiedrinken  op 6 oktober, vanwege het 
parochiejubileum in Broeksittard.  
 
THUISCOMMUNIE 
Op zondag 8 september en op zondag 6 oktober wordt er voor aan huis gebonden 
parochianen en voor bewoners van het SGL de thuiscommunie gebracht. Wilt u deze 
communie ontvangen dan kunt u zich nog opgeven via het parochiekantoor.  
 
PAROCHIECENTRUM 
Het parochiecentrum, Geldersestraat 37, tel. 4583023, is van dinsdag t/m vrijdag van 
10.00-12.00 uur geopend voor o.a. het opgeven van de misintenties, aanmelden van 
doopsel, huwelijk, ziekenbezoek, overlijden enz. Het kantoor zorgt ervoor dat het 
betreffende bericht zo snel mogelijk terecht komt bij de deken of het daarvoor 
aangewezen lid van het pastorale team. kunt het parochieblad digitaal toegestuurd krijgen. 
Mail uw e-mailadres naar: digitaalparochieblad@gmail.com  
 
VERGEET NIET UW KERKBIJDRAGE! Mocht u uw kerkbijdrage reeds betaald 
hebben, dan danken wij u daarvoor! Heeft u nog geen kerkbijdrage betaald, doe het dan 
nu. Zo kunnen we onze kerk en onze activiteiten in stand houden!  
ING: NL37 INGB 0001 0353 14 of  Rabobank: NL60 RABO 0147 6355 94  
Intenties voor het volgende parochieblad kunt u tot woensdag 2 oktober 2024 aanleveren. 
 
BEDEVAART SITTARD-KEVELAER MAANDAG 9 SEPTEMBER 
Het Duitse pelgrimsoord Kevelaer trekt elk jaar een miljoen bezoekers. De van oudsher 
grootste groepsreis vanuit ons land wordt georganiseerd door de Broederschap Sittard-
Kevelaer. Al sinds 1669 (!) trekken elk jaar in september honderden mensen vanuit Sittard 
en wijde omgeving naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaer. Dit jaar is de bedevaart naar de 
Mariastad op maandag 9 september. Gaat u ook mee? 
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Het programma in Kevelaer is: 
10.15 uur Aankomst in Kevelaer, waarna processie naar de basiliek. 
10.30 uur Plechtige Hoogmis in de basiliek, waarna processie naar de Kaarsenkapel. 
15.00 uur Grote Kruisweg in het Mariapark en kleine Kruisweg in de Pax Christikapel. 
17.30 uur Plechtig Lof in de Basiliek met onze hulpbisschop Mgr. De Jong. 
Aansluitend trekken we in processie langs de Genadekapel en daarna 
gaan we weer terug naar de bussen voor de terugreis naar Sittard. 
Tussen de plechtigheden is er voldoende tijd voor ontspanning. Zo 
zijn in het gezellige stadje tal van winkels en restaurants. 
 
Meer informatie? Bel met de heer Tjeu Wetzels: telefoon 06-
27822186, of stuur een bericht naar: broederschap.sittard@gmail.com.  
Helaas kunt u zich niet meer inschrijven voor busvervoer maar u bent 
ook van harte welkom als u met eigen vervoer naar Kevelaer wilt 
gaan. Sluit gerust aan! 

 
Theatervoorstelling ‘In Gods naam’ met BasƟaan Ragas 
Toon Hermanstheater SiƩard, donderdag 28 november 20.00u 
 
Kaartverkoop 
Via de website: www.theateringodsnaam.nl Prijs: € 25 
Reeds gereserveerde kaarten kunnen vanaf 14 november worden 
afgehaald tegen contante betaling bij het parochiecentrum Vrangendael of 
de pastorie Kloosterplein 10. 
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De nieuwe reliek van het Rosa-kruis 
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Vlnr : burgemeester, bisschop, deken, ambassadeur, Pilar Flores (met witte bril), Carmen Flores 
(moeder van Pilar), kapelaan, echtpaar van de Voordt met zoon Fons (partner van Pilar) 

Pilar Flores voor het huis van Gaspar 
Flores, vader van St. Rosa   Foto's: Burg. Hans Verheijen, René Boesten,  

  Anne-Marie Webers, fam. van de Voordt, Rob Merkx 
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SINT ROSA: BESCHERM ONZE STAD 
SINT ROSA: ONZE TOEKOMST IN VREDE 

 
Pastoraal Team: 
Deken Rob Merkx Kloosterplein 10 tel. 4512275 
In noodgevallen: tel. 06 25570088 
Kapelaan José Guerrero Kloosterplein 10 tel. 4512275 
In noodgevallen: tel. 06 19561396 
Kapelaan Maxwell Anthony Kloosterplein 10 (tijdelijk) 
tel. 4512275. In noodgevallen: 06 85879551 
Diaken R. Fleischeuer Patchstraat 2 tel. 06 10279717 
Pastoraal werkster Elly Bus-Linssen (Vrangendael) 
tel. 045 5721946 
Em. past. P. Kerkhofs Leyenbroekerweg 107 
Tel. 4008960. In noodgevallen: tel. 06 23077718 
Assistent H. Peters In de Camp 3 Broeksittard tel. 4512497 
 

Centrale administratie parochiefederatie: tel. 4512275 
Kloosterplein 10 e-mail: kantpastoriesittard@gmail.com 
 Het parochiekantoor is geopend op maandag en 
donderdag/vrijdag, tussen 10.00 en 12.30 of op afspraak. 

Doopsel:  
Aanmelden via Catechist 
B. Scholte tel. 4519139 ofwel:  
doopsel@rk-kerken-sittard.nl 
Huwelijk - Uitvaarten: 
Deken R. Merkx: tel. 4512275 
Jeugd- & Jongerenpastoraal: 
Kapelaan J. Guerrero tel. 4512275 
Pastoraal zieken en ouderen: 
Deken R. Merkx: tel. 4512275 
Assistent H. Peters tel. 4512497 
Contact zorginstellingen: diaken 
R. Fleischeuer tel. 06 10279717 
Pastorale inzet Vrangendael: 
E. Bus-Linssen tel. 045 5721946  
website: 
www.rk-kerken-sittard.nl 
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SINT ROSAPROCESSIE 2024 


