
  

  
HH Missen vanuit H. Petruskerk zijn via Live-Stream te volgen 

www.rk-kerken-sittard.nl 
Vanuit de H. Hartkerk in Overhoven 

www.parochieoverhoven.jouwweb.nl/livestream 

 
 

Kloosterplein 10e-mail: kantpastoriesittard@gmail.com 
28e jrg. nr. 1 – 27 november 2024 

 

Dit parochieblad is voor een periode van 6 weken 
  De volgende aflevering verschijnt op 8-01-2025  

 Voor parochianen is dit blad gratis 
Zie ook onze website: www.rk-kerken-sittard.nl 
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Woord van de deken 
 
Kerstmis for ever! 
Kerstmis: hét feest van het jaar! Een feest midden in de donkerste 
tijd van het jaar, maar de dagen beginnen weer te lengen… Heel 
langzaam gaat het voorjaar naderen…  
Kerstmis: feest van vrede en saamhorigheid. Veel families komen 
samen om te eten; het kerstdiner is voor velen het top-diner van het 
jaar. Kerstmis: het feest van de vrede. We maken een vredig 
tafereel in de kerststal: Jozef en Maria rondom de pasgeboren Jezus 
in de kribbe, herders, schapen, een engel, een os en een ezel: het ziet er zó vredig uit dat 
tijdens de kerstdagen velen een uitstapje maken langs de kerken in de stad om de 
kerststallen te bekijken. 
Ik denk wel eens: was het allemaal wel zo romantisch en vredig in de tijd waarin Christus 
ter wereld kwam? Een jong echtpaar. In onze tijd zouden we ze ‘asielzoekers’ noemen. 
Vijf-zes dagreizen ver van huis en nergens plaats. Alle ‘opvangcentra’ vol. ‘Ga maar 
buiten slapen’. En ze vinden een verlaten stal in het veld. Het had ook onder een brug 
kunnen zijn. Niets romantisch aan. Het land is in oorlog, bezet door de Romeinen. Van 
vrede is niets te merken. En in die omstandigheden wordt Jezus geboren. Niet in een 
chique hotel of een kliniek, niet in een veilig huis. Tussen dieren komt Hij ter wereld. Die 
plaats is goed genoeg voor dit gezin. En dan komt er bezoek. Herders zijn de eersten die 
het goede nieuws horen van Engelen. Ongewassen kerels die ‘ruiken naar de schapen’. 
Voor niets goed dan om schapen te hoeden… 
Het klopt niet. Dat wat we ervan gemaakt hebben komt niet overeen met de werkelijkheid. 
We hebben het geromantiseerd. Maar hebben we daar niet een heel goede reden voor? 
Zou het niet zo zijn dat we ons best wel bewust zijn van het feit dat het in werkelijkheid 
niet zo mooi was als wij het nu maken, maar dat de romantiek veel meer een gevolg is van 
een heel diep menselijk verlangen? Blijven wij ook als mensen van 2024 niet een enorme 
behoefte hebben aan iemand aan wie we ons kunnen vasthouden? Iemand die een vrede 
brengt die dieper gaat dan alleen maar afwezigheid van oorlog? Iemand die in deze tijd 
waarin bijna niets meer ‘normaal’ is, kracht en vertrouwen biedt? Bouwen we geen 
kerststal omdat we verlangen naar diepe vrede? Komen we niet bij elkaar om te eten en 
iets te voelen van die saamhorigheid die we eigenlijk iedere dag zouden willen beleven? 
Gaan we niet naar de Nachtmis om te luisteren naar die eeuwenoude verhalen over dat 
Kind in de kribbe, om sámen te vieren dat de echte vrede binnen ons bereik ligt en door 
God wordt gegeven? 
Het is goed om Kerstmis te blijven vieren. Het is goed om onze hoop te stellen op de 
geboorte van Jezus Christus, de Redder uit zonde en dood. Het is goed om samen te 
blijven komen in onze kerken en met onze familieleden omdat we plaatsen nodig hebben 
waar we vrede en eenheid kunnen vieren. Het is goed om kerststalletjes te gaan kijken om 
te kunnen blijven dromen hoe goed het allemaal zou zijn als wij de durf hadden om te 
leven in de eenvoud van het gezin van Jozef en Maria: het huisgezin waar God mens kan 
worden om ons mensen bij de hand te nemen. 
Kerstmis: een feest van verlangen naar de nieuwe geboorte van God in onze wereld en ons 
leven. Kerstmis: het feest dat we vieren omdat we blijven geloven dat God met ons is. 
R. Merkx, pastoor-deken 
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BEZINNINGSHUIS REGINA CARMELI 

  

H. Mis: maandag t/m vrijdag om 07:00 uur 
               zaterdag, zondag en hoogfeesten: 09:30 uur (tot 30 nov. 2024) 
               iedere dag om 10:00 uur (vanaf 1 december 2024) 

  

Eucharistische aanbidding: 1e vrijdag: 13:30 – 17:00 uur  
                                                alle zondagen (niet na de 1e vrijdag): 13:30 – 17:00 uur   

  

Biechtgelegenheid (Nederlands, Duits): dinsdag van 10:30 uur - tot 12:30 uur: 
  

Bidders/bezoekers zijn welkom in onze kapel voor gebed en/of om een kaars op te 
steken. Buiten de mistijden: aanbellen aan de voordeur of aan de deur naast de kapel! 
 

22 - 24 november 2024               Bezinningsdagen voor jonge gelovigen van 30 – 55 jaar 
 

Wie op God hoopt wordt niet teleurgesteld 
In een wereld vol onrust, onzekerheid en vragen laat ons de deugd van de hoop de blik op 
God bewaren. Daarin vinden wij echte houvast voor ons leven. Naar aanleiding van het 
thema van het Heilig Jaar 2025 verdiepen wij ons in de goddelijke deugd van de hoop. 
Begeleiding: Pastoor Martin Otto, Limbricht 
Begin: Vrijdag, 17:00 uur, Sluiting: Zondag, 16:00 uur 
Kosten: € 156,00 Korting mogelijk voor werkelozen, studenten, … 
  
Zaterdag 14 december 2024 (10 - 16 u)                                         Bezinningsdag in stilte 
 

De aartsvader Isaak (Gen 26) 

Inleider: Dr. Bernhard Hegge, Spirituaal Rolduc 
Kosten: € 22,00 (a.u.b. lunchpakket meebrengen)  
                                                

Meer informatie en inschrijving (als het kan, per email)    
email: reginacarmelizrg@gmail.com 
telefoon: 06 39 45 94 33 (ma. t/m za.: 10:15-10:45 u, 12:15-16:30 u, 18:30-20:00 u) 
Post: Zr. M. Gisela, Kollenberg 2, 6132 AL Sittard   

 

Kerstactie in de Adventstijd 2024 
 

Adventskransen, Kerstbomen uit onze tuin, 
Zelfgemaakte jam, zeep,  

Kerstdecoratie, kerstkaarten, engeltjes, … 
 

De opbrengst is voor onze Missie  
in Nicaragua en Venezuela! 
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Een zaterdag in de maand                                                       Lekenorde van de Karmel 
Ook de leken kunnen in het roepingsideaal van de Theresiaanse Karmel 
instappen. Zij maken ten volle deel uit van de grote Karmelfamilie en zijn 
een onmisbaar element voor de aanwezigheid en de uitstraling van de 
Karmelspiritualiteit in de wereld. Midden in de wereld, in familiekring, 
in het beroepsleven, … beleven zij de Liefde tot Christus en hebben een 
bijzondere verering voor Maria.  
Informatie: Jo en Ria van den Elzen, jlcvandenelzen@gmail.com 

 

Derde woensdag van de maand                                                                  Karmelfamilie 
Onze Karmelfamilie wil leven in de Karmelspiritualitieit en in de geest van de 
Karmelietessen van het Goddelijk Hart van Jezus. Als leden van een familie willen 
wij elkaar, in naam van God, ondersteunen in geestelijk opzicht en in de dagelijkse 
beslommeringen en willen we in levendige verbinding met de zusters van de 
Carmel D.C.J. leven.  

 

Informatie: Rini van de Geer, 06 13 06 46 08, hatmjoosten@hotmail.com 
 

Elke vrijdag                                                          Gebedsmorgen van de Father Prayers 
Jezus zei: 'Daar waar er twee of meer in Mijn naam verenigd zijn, daar ben Ik in hun 

midden." 
De grote genade van Biddende Vaders is het samenzijn van mannen, die 
niet alleen voor zichzelf bidden, maar ook voor elkaar en voor hun 
echtgenote en kinderen vanuit het besef dat God hen liefheeft, nog meer 
dan zij zelf kunnen. Zij bidden dagelijks voor andere mannen, zodat zij 
hun maskers afleggen, sterk staan in hun geloof, iedere verzoeking kunnen 

weerstaan, hoe moeilijk ook, en mensen worden van gebed. 
 

Informatie:  Ben Scholte, 046 451 91 39, bjscholte@hotmail.com 
 

Om de 6 weken op dinsdag                                                                Maria Mater Kring 
In de Maria Mater Kringen ontmoeten r.-k. vrouwen elkaar rondom de 
Moeder van de Heer, Maria. Er is een inleiding op een Bijbeltekst, 
eucharistische aanbidding, gelegenheid om het sacrament van boete en 
verzoening te ontvangen, een eucharistieviering, het Maria Mater 
Kringgebed wordt gebeden en er komt een spreker die een onderwerp 
behandelt op het raakvlak van Kerk en samenleving. 
 

Informatie: Greet Daatselaar, 0475 30 16 27 greetdaatselaar@gmail.com 
 
AANBIDDING VAN ALLERHEILIGST SACRAMENT 
Maandag t/m zaterdag na de ochtendmis 
We nodigen u van harte uit om eens samen met de priesters een half uur rustig 
te bidden bij het uitgestelde Allerheiligste. We doen dat aansluitend aan de 
ochtendmissen. 
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OPEN KERK 
Op donderdag 5 december verzorgt de Kommelgemeenschap uit 
Maastricht Open Kerk in de Michiel van 10.30 tot 12.00u. U bent 
van harte welkom om een kaarsje op te steken, te bidden, te 
luisteren naar de muziek en de zegen van de priester te 
ontvangen. Loop eens binnen: het zal u goed doen! 
 

 
 
Kerstcommunie thuis 
Bent u niet in staat naar een H. Mis te gaan, en wilt u toch met Kerstmis de H. Communie 
ontvangen? Op dinsdag 24 december (Kerstavond) wordt de Kerstcommunie 
rondgebracht! U kunt zich opgeven via het secretariaat. We komen graag! 
 
 

Algemene aanbevolen gebedsintenties 
december: Voor pelgrims van hoop Bidden wij dat dit Jubeljaar ons sterkt in het 
geloof, ons helpt om de verrezen Christus midden in ons leven te herkennen en ons 
omvormt tot pelgrims van de christelijke hoop.   
Januari: Voor het recht op onderwijs Bidden wij voor migranten, vluchtelingen en 
mensen die door oorlog getroffen zijn, dat hun recht op onderwijs, dat nodig is om 
een betere wereld op te bouwen, altijd wordt gerespecteerd.  

Gedoopt 
Daneé Schreurs    Petruskerk     10 november 2024 
Defne Zondag Martinez     Petruskerk            10 november 2024  
Ginaya Ackermans   Pauluskerk     10 november 2024 
   

Van harte welkom in onze parochiegemeenschap! 

Overleden 
  21 oktober 2024  Mieti Smit, Odasingel 817        †88 jaar 
   

    Moge zij rusten in de vrede van de verrezen Heer  

Nieuwjaarsreceptie op de pastorie 
Aansluitend aan de Mis op woensdag 1 januari vindt van 12.00 tot 
14.30u de Nieuwjaarsreceptie plaats op de pastorie aan het 
Kloosterplein.  Iedereen is welkom! 
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Adventsactie 2024 - Voedzame gewassen voor gezonde families 
Dit jaar steunt Adventsactie via lokale 
partners gezinnen om te leren hoe ze zelf 
gezonde, voedzame gewassen kunnen 
telen. Daarbij wordt gebruik gemaakt 

van de traditionele - vaak vergeten - lokale landbouwmethoden. Zelfgemaakte compost en 
wormen kunnen bijvoorbeeld kunstmest vervangen en in plaats van chemicaliën 
gebruiken de boeren knoflook en peper om insecten te bestrijden. Het aanplanten van 
bomen zorgt voor meer biodiversiteit en een verbeterde bodem. De boeren zijn bovendien 
niet langer afhankelijk van dure gemodificeerde zaden, kunstmest en 
bestrijdingsmiddelen. Een gezond ecosysteem houdt water beter vast en levert grotere én 
betere oogsten op. Zo maakt duurzame landbouw kleine boeren en hun gezinnen 
veerkrachtiger en gezonder. 
Op West-Flores leven boeren in afgelegen gemeenschappen. Door gebrek aan water 
kunnen ze echter nauwelijks genoeg voedsel verbouwen. Ze maken kennis met sorghum, 
een oude graansoort die zeer voedzaam is, snel groeit en weinig water nodig heeft. De 
boeren leren hoe ze sorghum kunnen verbouwen, ontvangen zaden én leren hoe ze er 
gezonde gerechten mee kunnen bereiden voor hun kinderen. 
In Guatemala leren de boeren hun land bewerken volgens de methode die hun voorouders 
5000 jaar geleden ontwikkelden: het milpa-systeem. Daarbij bewerkt de gemeenschap 
gezamenlijk een stuk grond waarop verschillende gewassen tegelijkertijd worden 
verbouwd. Daarna ligt de grond een periode braak. Samen zorgen de gewassen voor een 
compleet dieet van koolhydraten, eiwitten en vitaminen. Het is een uniek systeem, 
waarvoor geen bestrijdingsmiddelen nodig zijn en dat zorgt voor een gezonde bodem. 
Wilt u een van deze projecten steunen? Uw bijdrage is enorm welkom. U kunt uw gift 
overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie. Meer 
informatie: www.adventsactie.nl 

 
Parochie H. Petrus en H. Michaël – Sittard 

St.-Petruskerk: Kerkplein, St.-Michielskerk: Markt  
Deken R. Merkx, Kloosterplein 10 4512275 

Em.Past. P. Kerkhofs, Leyenbroekerweg 107 4008960  
kapelaan J. Guerrero, Kloosterplein 10, 06 19561396 

Past. Broeksittard, In de Camp 3, Broeksittard  4512497 
Kerkbijdrage: Parochiecomité H.Petrus en H.Michaël  

Kloosterplein 10, 6131EP Sittard 
NL51 INGB 0001 0325 40ofNL98 RABO 0147 6036 76 

 

NIEUWKOMERS WELKOM! Onze deken, pastoor, kapelaan, diaken en welkomstgroep 
heten alle katholieken die nieuw zijn komen wonen in onze Binnenstadparochie van 
harte welkom!Bent u nieuw komen wonen in onze parochie? Of bent u binnen de 
parochie verhuisd?Of gaat u naar elders? Wees dan zo vriendelijk uw nieuwe adres en 
tel.nr.door te geven, aan de administratie, Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard,  
4512275 of aan mw. R. Gieskens, Mgr. Claessensstraat 33, 6131 Sittard,4519039. 
Dank u! 
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H. COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN 
Bent u niet in staat naar een H. Mis te gaan en wilt u toch de H. Communie ontvangen? 
Op vrijdag 6 december en op kerstavond 24 december) wordt de H. Communie 
rondgebracht! U kunt zich opgeven via het secretariaat. We komen graag! 
 
KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES  
Attentie: het volgende parochieblad bestrijkt de periode van 11 januari t/m 22 februari 
2025. Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn 
vòòr maandag 30-12-2024 op de pastorie: Kloosterplein 10, ofwel via  4512275- of via 
mail-adres:kantpastoriesittard@gmail.com. Betaling contant of per bank tgv Parochie H. 
Petrus en H. Michaël te Sittard op NL 98 RABO 0147 6036 76 o.v.v. misintentie en 
datum.  
 
 

ST.-PETRUSKERK 
 

Zondag 1 december 1e Zondag van de Advent (met Petruskoor) 
11.00u gestplev em-deken Cees Buschman; gestplev voor Rie en Joop Rutgers; pl1ejrd  
voor Pieter van ’t Blik, pljrd voor Annelies van ’t Blik-Meijers;  pljrd voor Jo Winants; 
voor de zielenrust van Louise Janssen-Wieling; gestplev v zielenrust vh overl echtp Jan 
Gerard Grijs en Maria Hubertina Cath. Krux; mgr Harrie Smeets  
Zondag 8 december, 2e Zondag van de Advent (met de Schola)  
11.00u plzwd voor Mieti Smit; pl2ejrd voor Math van Noorden; gestplev echtelieden Jeun 
en Tity Schelberg-Cortenraad; gestplev v zielenrust vh overl echtp Jan Gerard Grijs en 
Maria Hubertina Cath. Krux; mgr Harrie Smeets  
Zondag 15 december, 3e Zondag van de Advent Zondag ‘Gaudete’ (met Petruskoor)   
11.00u plev voor de levende en overleden leden van Club Wo-Van; gestpljrd Jack en 
Gerty Hage-Simonis en familie; gestplev v zielenrust vh overl echtp Jan Gerard Grijs en 
Maria Hubertina Cath. Krux; pljrd voor Elly Fleischeuer-Lacroix en Eugène Fleischeuer; 
mgr Harrie Smeets  
Zondag 22 december 4e Zondag van de Advent 
11.00u gestplev v overl echtelieden Ellie en Louis Corbeij-Gieskens; gestpljrd Victor 
Eijckeler en Elly Eijckeler-Tummers; voor Gérard en Hent Houtakkers-Ausems, Servaas 
Houtakkers en Wim en Dory de Vet-Wiggenraedt; gestplev v zielenrust vh overl echtp Jan 
Gerard Grijs en Maria Hubertina Cath. Krux; mgr Harrie Smeets 
Dinsdag 24 december 
HOOGFEEST GEBOORTE VAN DE HEER  Heilige Kerstavond en Kerstnacht 
17.00u Vroege Nachtmis Met Schiffler sextet (geschikt voor gezinnen) 
Plev voor Louis Beursgens; voor de overledenen van de fam. Engelen-Dols  
20.00u Vigilie met samenzang 
20.30u Nachtmis (met Petruskoor)  
ev v d overledenen van de fam. Joseph Smeets-Bouwels uit dankbaarheid  
Woensdag 25 december Eerste Kerstdag (met Petruskoor) 
11.30u (!)fam. Joseph Brandts-Rouschop uit dankbaarheid 

AANMELDING HUWELIJKEN 
Aanstaande bruidsparen die voornemens zijn een kerkelijk huwelijk 
te sluiten, neemt u a.u.b. contact op met de deken. Minstens een half 
jaar voor de geplande trouwdatum! 
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Donderdag 26 december Tweede Kerstdag H. Stefanus, eerste martelaar 
11.00u voor overl. heer Franz Fuchs en overl. ouders Fuchs-Robling 
Zondag 29 december H. Familie, Jezus, Maria en Jozef (Basiliekkoor) 
11.00u gestplev de zielenrust van Willy Karmelk-Oremus en haar ouders; Mia Rutgers-
Hulst en Joop Rutgers en alle levende en overl leden vd fam Rutgers-Hulst; gestplev v 
zielenrust vh overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Cath. Krux; mgr Harrie 
Smeets  
Dinsdag 31 december Oudejaarsdankmis 
19.00u voor zijne Heiligheid Paus Benedictus XVI uit dankbaarheid  
Woensdag 1 januari Nieuwjaarsdag Heilige Maria, Moeder van God 
11.00 uur tev St. Joseph v goede gezinnen en de moed om godsdienstig leven; voor het 
geestelijk welzijn van alle parochianen in 2025; Aansluitend: nieuwjaarsreceptie Pastorie 
Zondag 5 januari Openbaring des Heren 
11.00u pl2ejrd voor Laura en voor Toos Schrijen en kleinzoon Vic; mgr Harrie Smeets 
 

 
Van maandag t/m zaterdag na de ochtendmis een half uur aanbidding Allerheiligste  
Zaterdag 30 november  
9.00u ter ere van de H. Maagd Maria 
18.00u gestplev OLVrouw Behoudenis der Kranken voor zieken en noodlijdenden; 
gestplev v zielenrust vh overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Cath. Krux; 
gestpljrd; voor mgr. Harrie Smeets; voor Wil Sieben; ev v d overledenen van de fam. 
Joseph Smeets-Bouwels uit dankbaarheid; pl1ejrd voor Isabelle Scheibe-Blous en jrd voor 
Klaus Scheibe, nadienst voor Mieti Smit 
Zondag 1 december, 1e Zondag van de Advent  
9.30u. v. de lev. en overl. leden v/d Aartsbroederschap 
Maandag 2 december  
8.30u gestjrd echtpaar Schickx-Tummers; tev de H. Geest v allen, die in ons bisdom en in 
de parochies gesteld zijn om leiding te geven (D) voor de zielenrust van Mia Cremers-
Fijen en voor Jakob en Anna Cremers en Theodoor en Gertruda Fijen  
Dinsdag 3 december H. Franciscus Xaverius, priester 
8.30u ev tev. de H. Engelbewaarders uit dankbaarheid voor bescherming en leiding 
Woensdag 4 december  
8.30u tev St. Joseph v goede gezinnen en de moed om godsdienstig leven 
Donderdag 5 december  
8.30u Uit dankbaarheid voor Christus’ permanente tegenwoordigheid in de H. Eucharistie 
Vrijdag 6 december  
8.30u ter ere van het Heilig Hart van Jezus tot eerherstel 
Zaterdag 7 december H. Ambrosius, bisschop en kerkleraar 
9.00u ter ere van de H. Maagd Maria 
18.00u gestplev v de zielenrust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux; pljrd voor overleden ouders Wijshoff-Bormans; ter ere v/h Onbevlekte 
Hart van Maria voor priesterroepingen in parochie, dekenaat en bisdom  
Zondag 8 december, 2e Zondag van de Advent (Basiliekkoor) 
9.30u v. de levende en overl. leden v/d Aartsbroederschap  
Maandag 9 december Hoogfeest Maria Onbevlekte Ontvangenis, Patroonsfeest 
Bisdom Roermond 
8.30u gestev overl ouders Wim en Johanna Fabus-Könings en zoon Jo  
Dinsdag 10 december  
8.30u ev. voor de overledenen v d familie Leonard Dieteren-Brandts uit dankbaarheid 

    ST.-MICHIELSKERK   
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Woensdag 11 december  
8.30u ev v het welzijn van onze Heilige Vader de Paus en al zijn intenties (D)  
Donderdag 12 december  
8.30u tot lof en zegen aan de Heer 
Vrijdag 13 december H. Lucia, maagd en martelares 
8.30 uur ev voor de zielenrust v alle overleden priesters, diakens en missionarissen vh 
bisdom Roermond (D) 
Zaterdag 14  december H. Johannes van het Kruis, priester en kerkleraar 
9.00u ter ere van de H. Maagd Maria 
18.00u gestplev v zielenrust vh overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Cath. 
Krux; voor mgr. Harrie Smeets; gestplev OLVrouw Behoudenis der Kranken voor zieken 
en noodlijdenden  
Zondag 15 december, 3e Zondag van de Advent Zondag ‘Gaudete’ (Met Basiliekkoor) 
9.30u gestichte jaardienst voor Liza Joosten; v. de levende en overl. leden v/d 
Aartsbroederschap 
Maandag 16 december 
8.30u Ter ere van de H. Geest 
Dinsdag 17 december  
8.30u ter ere van de H. Jozef 
19.00u Boeteviering ter voorbereiding op Kerstmis 
Woensdag 18 december 
8.30u ev voor de zielenrust v alle overleden priesters, diakens en missionarissen van het 
bisdom Roermond  
Donderdag 19 december  
8.30u voor de weldoeners van de parochie (D) 
Vrijdag 20 december  
9.30u voor de actuele zielzorgelijke belangen van bisdom en parochie 
Zaterdag 21 december 
9.00u ter ere van de H. Maagd Maria 
18.00 uur gestplev voor de zielenrust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 
Hubertina Catharina Krux; voor mgr. Harrie Smeets; ev ter ere v OLVrouw Behoudenis 
der Kranken voor zieken en noodlijdenden 
Zondag 22 december (Basiliekkoor) 
9.30u v. de levende en overl. leden v/d Aartsbroederschap 
Maandag 23 december  
8.30u tot lof en zegen aan de Heer 
Dinsdag 24 december Hoogfeest Geboorte van de Heer, Heilige Kerstavond en 
Kerstnacht 
Vanaf 14.00u Kerstcommunie aan zieken 
22.00 Vigilie met samenzang 
22.30u Nachtmis (met Schola) 
gestplev Frits en Riet Pfennings-van Santvoord  
Woensdag 25 december Eerste Kerstdag Dageraadsmis (met Basiliekkoor) 
9.30u gestplev v overl. echtpaar Jan en Corry Wetzels-Wilms; overledenen familie Dols-
Kusters; gestpljrd voor mevr. Van Dingenen;.; gest jrd mevr. Oberndorff 
Donderdag 26 december Tweede Kerstdag geen H. Mis in de Michiel 
Vrijdag 27 december H. Johannes, apostel en evangelist  
8.30u voor het geestelijk welzijn van alle parochianen 
Zaterdag 28 december HH Onnozele Kinderen, martelaren 
9.00u ter ere van de H. Maagd Maria 
18.00u Zeswd Isabelle Scheibe-Blous; jrd Klaus Scheibe; gestev voor  zielenrust v overl  
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echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; voor mgr. Harrie Smeets 
gestpljrd ev ter ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken voor zieken en noodlijdenden 
Zondag 29 december Heilig Familie, Jezus, Maria, Jozef  
9.30 uur v de levende en overl. leden Aartsbroederschap  
Maandag 30 december  
8.30u voor de wereldvrede 
Dinsdag 31 december  
8.30u voor de actuele zielzorgelijke belangen van bisdom en parochie (D 2) 
Woensdag 1 januari Nieuwjaarsdag er is alleen een H. Mis om 11.00u in de Petruskerk 
Donderdag 2 januari HH. Basilius de Grote en Gregorius van Nazianze, bisschoppen 
en kerkleraren 
8.30u uit dankbaarheid vw Christus' permanente aanwezigheid in H. Eucharistie (D) Els 
Merkx-de Vaan 
Vrijdag 3 januari  
8.30u ev tev H Hart van Jezus tot eerherstel (D) 
Zaterdag 4 januari 
9.00u ter ere v/h Onbevlekte Hart van Maria voor priesterroepingen in parochie, dekenaat 
en bisdom  
18.00u; gestev voor  zielenrust v overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux; voor mgr. Harrie Smeets;  
Zondag 5 januari 
9.30u v. de levende en overl. leden v/d Aartsbroederschap 
Maandag 6 januari 
8.30u ter ere van de H. Geest voor allen die in ons bisdom en de parochies gesteld zijn om 
leiding te geven; voor de zielenrust van Mia Cremers-Fijen en voor Jakob en Anna 
Cremers en Theodoor en Gertruda Fijen 
Dinsdag 7 januari 
8.30u ev. voor de overledenen v d familie Leonard Dieteren-Brandts uit dankbaarheid; ev 
tev. de H. Engelbewaarders uit dankbaarheid voor bescherming en leiding 
Woensdag 8 januari 
9.30u voor de huidige pastorale zorgen van bisdom en parochie 
Donderdag 9 januari 
9.30u voor het geestelijk welzijn van alle parochianen  
Vrijdag 10 januari 
9.30u tot lof en zegen aan de Heer (D 2) 
Zaterdag 11 januari 
9.00u voor de huidige pastorale zorgen van bisdom en parochie 
 

 
Donderdag 5 december H. Ambrosius, bisschop en kerkleraar  
10.30u ter ere van OLVrouw van het H. Hart; voor de kinderen v/d Kinderkrans; v/d  
overl. en levende leden v/d Aartsbroederschap 
Donderdag 12 december H. Johannes van het Kruis, priester en kerkleraar 
10.30u v kinderen v.d. Kinderkrans; v/d overl. en levende leden Aartsbroederschap, 
Donderdag 19 december    
10.30u v de kinderen v/d Kinderkrans; v/d overl. en levende leden v/d Aartsbroederschap 
 

BASILIEK VAN O.L. VROUW VAN HET H. HART 
Misintenties voor vieringen in de Basiliek kunt u opgeven bij het Basiliekteam:  

Oude Markt 20, tel 4515141 (dinsdag t/m vrijdag, tussen 9.30-12 en 14-15.30u.).  
Rozenkrans op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om 15.30 u 



  11

Zondag 22 december 
15.00u Kerstconcert m.m.v. zanggroep Air, ensemble van fanfare Sint Jan, 
marimbaspeler Vic Lebens en organist Eric Gruizen.  
De toegang is gratis, maar een vrije bijdrage is zeer welkom 
Kerstavond, eerste en tweede Kerstdag zijn er geen Missen in de Basiliek. Wel is de 
Basiliek geopend voor het bezoeken van de kerststal van 14.00 tot 16.00 uur.    
Donderdag 2 januari   
10.30u Gestichte jaardienst Mevr. van Dingeren, v/d kinderen v/d Kinderkrans; v/d overl. 
en levende leden v/d Aartsbroederschap; v/h overl. echtp. Caulfield-Tholen;  
Donderdag 9 januari 
10.30u v kinderen v.d. Kinderkrans; v/d overl. en levende leden Aartsbroederschap, overl. 
echtp. Caulfield-Tholen 
 

 Rozenkransgebed  
 Elke dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om 15.30u  
 Mailadres: basiliek@rk-kerken-sittaard.nl 
 De Basiliek is via zij-ingang links toegankelijk voor 

rolstoelers en rollators. 
 Opgave misintenties vóór maandag  30 december (opgave 

dus ruim voor verschijnen parochieblad!)  
 St. Rosabeeldjes zijn nog steeds verkrijgbaar in het kantoor van 

de Aartsbroederschap, Oude Markt 20, tegenover de Basiliek. 
 De basiliek is open van 9.30 – 12.00 en van 14.00 - 16.00u, 

behalve op maandag. De Basiliek is gesloten tussen Kerst en Nieuwjaar! 
  

Kerstconcert in de Basiliek van Sittard 
Zoals elk jaar wordt er weer een kerstconcert gepresenteerd in de Sittardse Basiliek 
gelegen aan de Oude Markt 3, en wel op zondagmiddag 22 december, aanvang 15.00 uur.  
Aan dit concert werken mee: zanggroep Air, ensemble fanfare Sint Jan, marimbaspeler 
Vic Lebens en organist Eric Gruizen. De toegang is gratis; een vrije bijdrage wordt op 
prijs gesteld!  
Houd er rekening mee dat de Basiliek moeilijk te verwarmen is: een winterjas wordt warm 
aanbevolen! Het concert duurt ongeveer anderhalf uur en de meeropbrengst is voor de 
instandhouding van het kerkgebouw.   
 
 
 
 

Parochie H. Bernadette -Baandert 
Pastoor-deken R. Merkx, Kloosterplein 10       4512275 

 
Kerkbijdrage t.n.v. parochie H. Bernadette, Baandert 23  

ING-bank: NL07INGB0001571973) 

 



  12

H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN 
Op vrijdag 6 december (1e vrijdag van de maand) wordt in de namiddag de H. Communie  
in de parochie rondgebracht. Ook op 24 december wordt de H. Communie rondgebracht. Op 
de 1e vrijdag in januari 2025 wordt geen H. Communie rondgebracht.  
Bent u niet in staat naar een H.Mis te gaan, en wilt u toch de H. Communie ontvangen? 
Meldt dit dan op de pastorie: tel. 4512275. 

WEBSITE RK URNENHOF  
De RK Urnenhof beschikt over een eigen website: www.urnenhof.nl. Op deze site vindt u 
algemene informatie over de RK Urnenhof en bovendien actuele mededelingen. In de 
rubriek 'Informatie' vindt u een toelichting over allerlei onderwerpen. Op deze website is 
ook een contactpagina opgenomen, waarmee u het kerkbestuur vragen kunt stellen of om 
aanvullende informatie kunt vragen.  
 

OPENINGSTIJDEN RK URNENHOF EN MARIA&BERNADETTEKAPEL 
* op maandag tot en met vrijdag: 
   - in de zomerperiode (van 1 april tot 1 november) van 10 tot 17 uur 
   - in de winterperiode (van 1 november tot 1 april) van 11 tot 16 uur, 
* op zaterdagen en zon- en feestdagen: van 14 tot 16 uur. 
Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag, Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag gesloten 

 

 



  13

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Zaterdag 30 nov 19.00 u 1e zondag van de advent 
Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 
 

Zaterdag 7 dec 19.00 u 2e zondag van de advent 
Voor vrede in de wereld 
 

Zaterdag 14 dec 19.00 u 3e zondag van de advent 
Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 
 

Zaterdag 21 dec 19.00 u 4e zondag van de advent 
Voor vrede en verdraagzaamheid 
 

Zaterdag 28 dec 19.00 u 
Geen H. Mis 
 

Zaterdag 4 jan  19.00 u Openbaring van de Heer 
Voor vrede in de wereld 
 
Parochiemededelingen H. Paulusparochie 
Vieringen Kerst en Nieuwjaar vindt u in het algemene deel van dit parochieblad 
Voor een doordeweekse mis kunt U altijd terecht in de H. Petruskerk.
Misintenties voor het volgende parochieblad tot 20 december online: http://www.rk-
kerken-sittard.nl of bij Diaken R. Fleischeuer 06 10279717, Priesterteam, Kerkbestuur, 
Administratie 4512275, of Assistente Sacristie mw. R. Quaedvlieg-Fiddelers. 
 
 
 

 
 
 
 

 

Parochie H. Hart van Jezus – Overhoven 
Pastoor-deken R. Merkx, Kloosterplein 10 tel. 046 - 4512275 
Parochiecentrum: open op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 
van 10.00-12.00 uur: Geldersestraat 37, 6136 AS Sittard  
tel. 046-4583023 email :parochieoverhoven@gmail.com  
Kerkbijdrage ING: NL37 INGB 0001 0353 14  
Rabobank: NL60 RABO 0147 6355 94 
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Alle vieringen worden tevens uitgezonden op Livestream! Ga naar de website: 
parochieoverhoven.jouwweb.nl/livestream Klik op het kopje livestream                                                                               
De livestream wordt tevens uitgezonden op deze Facebook kanalen: Facebook Kerk 
Overhoven en Facebook Kinderkoor ‘The Voices of Kids                                                                         
De zondagsvieringen vangen aan om 11.00 uur! De verbinding (beeld) komt online 
vanaf circa 10.45 uur (rond die tijd kunt u beeld zien). 

 
Zondag 1 december: 1e zondag van de advent   11.00 uur  The Voices of Kids 
gezinsviering Ter gelegenheid van de verjaardag van Winand Borghans 
H. Mis in de Syrisch Katholieke Ritus (Taal: Arabisch) 13.00 uur 
Zondag 8 december: 2e zondag van de advent   11.00 uur  Cantate 
Jaardienst Ria Schaeken-Kelderman 
Zondag 15 december: 3e zondag van de advent   11.00 uur  Samenzang 
Zondag 22 december: 4e zondag van de advent ,  11.00 uur  Samenzang 
met boeteviering 
 

KERSTMIS 
Dinsdag 24 december: Vigilie van Kerstmis/ 
gezinsviering 18.00 uur met The Voices of Kids 
Voor de ouders Jo en Ria Kroon; voor Leo en Mia Reul; 
Willem en Elisabeth Verleng; zuster Christina Op den 
Camp; Louise Boetzkes,; Aukje Thomassen; voor de 
familie Zinken-Coenen *)  
20.30u: Nachtmis van de Syrisch Katholieke Kerk 
Wij verlenen deze kerk gastvrijheid. De liturgie is in de 
Arabische taal.  
Woensdag 25 december: Hoogfeest Geboorte van 
Jezus- Kerstmis  
11.00 uur met Cantate                                                                                                          
intenties als op 24 december  
Donderdag 26 december: H. Stefanus 11.00 uur   
Samenzang intenties als op 24 december                

 
Zondag 29 december: H. Familie       11.00 uur  Samenzang                
Woensdag 1 januari: H. Maria, moeder van God  11.00 uur  Samenzang                            
Zondag 5 januari: Openbaring van de Heer: Driekoningen  

11. 00 uur  The Voices of Kids  
 
ROZENKRANS 
We komen elke woensdagavond om 19.00 uur samen in de Mariakapel om de Rozenkrans 
te bidden. Ook zonder eigen rozenkrans bent u welkom om mee te bidden, te mediteren, te 
luisteren, kortom aanwezig te zijn. U kunt ook binnenlopen om een kaarsje aan te steken.  
 
OVERLEDEN 
Op 4 november is overleden Mevr. Annie Winkens-de Heus in de leeftijd van 87 jaar                                 
Op 6 november is overleden Mevr. Hermans-Meijers in de leeftijd van 93 jaar 
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MISINTENTIES 
Als u een misintentie wilt bestellen, dan kunt u een email met de  misintentie sturen                                                                                                                             
naar parochieoverhoven@gmail.com  Er wordt dan contact met u opgenomen. Ook kunt u 
de misintentie bestellen via het parochiekantoor: dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 
uur Geldersestraat 37 • 6136 AS Sittard Telefoon: 046-4583023 
 
NACHTMISSEN 
Er is dit jaar in Overhoven één nachtmis op de avond voor Kerstmis: de gezinsmis. U bent 
van harte welkom bij deze gezinsmis die begint om 18.00 uur.  
Om 20.30u is er een Nachtmis van de Syrisch Katholieke kerk. Wij verlenen hun al enige 
tijd gastvrijheid voor een maandelijkse zondagsmis. We hebben gemeend hun zeker ook 
op Kerstavond gastvrijheid te moeten verlenen. Dat past heel mooi bij de Kerstgedachte… 
Deze Mis is voor iedereen toegankelijk maar alles is in de Arabische taal. Voor ‘gewone’ 
nachtmissen kunt u ook terecht in de Petruskerk en in de Michiel. 
U bent u ook zeer welkom in Overhoven op 25 en 26 december om 11.00 uur  
 
GEZINSMIS 
Wij nodigen iedereen van harte uit voor de eerstvolgende gezinsviering op zondag 1 
december a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk H. Hart van Jezus 
Overhoven (Geldersestraat 37 Sittard). Deze gezinsviering staat in het teken van de 
1ste zondag van de advent. De viering wordt opgeluisterd door ons kinderkoor.                                          
Wij nodigen u tevens uit voor de ‘nachtmis’ op dinsdag 24 december 2024. Kinderen 
zullen dan weer het kerstspel spelen en teksten voorlezen. Het kinderkoor zingt passende 
kerstliederen. Deze nachtmis begint om 18.00 uur. 
 
KERSTSTUKJESACTIE 2024 
Ook dit jaar worden er door een aantal vrijwilligers kerststukjes gemaakt. De opbrengsten 
komen ten goede aan het onderhoud van de H. Hartkerk in Overhoven. U kunt een 
kerststukje reserveren t/m 15 december. Voorkeur heeft bestellen via het 
emailadres: parochieoverhoven@gmail.com. Als het niet anders gaat, dan mag het ook 
telefonisch via: 06-12898993. Nadat u het kerststukje heeft besteld krijgt u meer 
informatie wanneer en waar u het kerststukje kunt afhalen. 
U kunt de volgende kerststukken bestellen: 
 Kerststuk op houten schijf met lampjes € 17,50 (zie voorbeeldfoto) 
 Kerststuk op boomschors met lampjes € 17,50 (zie voorbeeldfoto) kerststukken 

kunnen afwijken van de voorbeeldfoto's. 
 Kerststukje in pot € 15,00 (worden niet gemaakt naar voorbeeldfoto maar u kunt ter 

plekke uitkiezen). Als het maximum limiet van het aantal bestellingen is bereikt, dan 
kunnen er helaas geen bestellingen meer worden aangenomen. Wees daarom op tijd. 
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UITNODIGING ADVENTS- EN KERSTCONCERT ZONDAG 15 DECEMBER 
Het kinderkoor ‘The Voices of Kids’ organiseert op zondag 15 december a.s. een advents- 
en kerstconcert. Het concert vindt om 15.00 uur plaats in de parochiekerk H. Hart van 
Jezus te Overhoven (Geldersestraat 37, 6136 AS Sittard). muzikanten zijn: Kinderkoor 
‘The Voices of Kids’, orgelleerlingen van het kinderkoor, soliste Marion Widdershoven, 
en een blazersensemble van Bohemianka. Tevens met uitvoering van het kerstspel door de 
kinderen. Van harte welkom! Toegang: Vrije gave 
 
INZAMELING KERST PAKKETTEN 2024 (LEIF EN LEID) 
Vanaf zondag 24 november gaat Leif en Leid weer spullen inzamelen voor de 
kerstpakketten. U kunt vanaf die zondag spullen neerzetten op de tafels achter in de kerk 
van Overhoven. Vanaf zondag 24 november op de zondagen vóór 
of na de Mis van 11.00 uur, of tijdens openingstijden van het 
parochiekantoor (dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 10.00 uur 
en 12.00 uur), Geldersestraat 37 Sittard. 
Wanneer U een pakket wilt schenken aan iemand in Overhoven 
die het nodig heeft of wilt U zelf een ontvangen, geef dan door 
via info@leifenleid.nl. De organisatie Leif en Leid zal naar 
aanleiding van de beschikbare giften beoordelen wie een pakket 
kan krijgen. 
 
VREDESLICHT  
Ook dit jaar is het Vredeslicht verkrijgbaar in de H. Hartkerk te 
Overhoven vanaf zondag 22 december 2024 t/m nieuwjaarsdag 1 
januari 2025 (vóór en na de kerkdiensten). De driedagenbrander 
met windkapje kost € 3,-Een led-vredeslicht kost €2,- 
Denk eraan iets mee te nemen om het Vredeslicht in te vervoeren, 
anders blaast de wind het snel uit (een emmer of vaas achterin de 
auto zetten). Van harte bij u aanbevolen! 
Het vredeslicht wil mensen motiveren om tussen Kerstmis en 
nieuwjaar een eenvoudige, maar een persoonlijke en actieve 
bijdrage te leveren om warmte, vreugde, licht en hartelijkheid aan medemensen door te 
geven, in respect voor elke levensbeschouwing. 
Ieder jaar, begin december, ontsteekt een kind in Bethlehem, de geboorteplaats van Jezus, 
het vredeslicht. Jezus wil het licht zijn op onze weg door het leven. Hij wijst ons de weg. 
Hij wil ons vrede schenken en vraagt ook ons om mensen van vrede te worden. Vrede in 
ons hart, vrede om ons heen. Dan gaat dit lichtje per vliegtuig naar Oostenrijk zonder dat 
het vlammetje gedoofd mag worden. 
Vervolgens geven mensen het licht door aan 
elkaar. De scouts spelen daarin een 
belangrijke rol. Dat doorgeven gebeurt niet 
alleen in Oostenrijk, maar over heel Europa 
en intussen ook ver daarbuiten. Zo ontstaat 
er al enkele dagen voor Kerstmis vanuit dat 
ene kleine vlammetje een oceaan van licht. 
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KERSTSTAL BEZOEKEN 
Zoals ieder jaar kunt u onze kersstal bezoeken tijdens de kerstdagen. Beide dagen tussen 
14.00 uur en 15.30 uur. Er zullen ook weer meerdere kleine kerststalletjes te zien zijn. 
 
VRIJWILLIGERS 

Kan een parochie zonder vrijwilligers? Wij 
zeggen hier volmondig ‘nee’ op. Vrijwilligers 
zijn het hart van onze parochie. Daarom danken 
wij aan het einde van het jaar al die vrijwilligers, 
die zich inzetten voor onze parochie. Niet alleen 
bij het uitvoeren van de H. Missen, maar ook 
degenen die veel werk achter de schermen 
verrichten Vaak belangrijk werk dat niet altijd 
zichtbaar is. We noemen geen namen: dan zouden 

we misschien mensen vergeten, maar iedereen die onze parochie sterk maakt door welke 
activiteit ook, danken wij van harte voor hun inzet en liefde voor onze parochie. Wilt u 
ook vrijwilliger worden? Meldt u aan via onze email: parochieoverhoven@gmail.com. of 
bezoek ons parochiecentrum.   
 
KOFFIEDRINKEN 
U bent van harte welkom om op zondag 1 december en op zondag 5 januari na de 
eucharistieviering een kopje koffie te komen drinken.  
 
THUISCOMMUNIE 
Op zondag 8 december wordt er voor aan huis gebonden parochianen en voor bewoners 
van het SGL  de thuiscommunie gebracht. Wilt u deze communie ontvangen dan kunt u 
zich nog opgeven via het parochiekantoor.  
 
PAROCHIECENTRUM 
Let op: gewijzigde openingstijden! Parochiecentrum, Geldersestraat 37, tel. 4583023, is 
op dinsdag, woensdag en  vrijdag van 10.00-12.00 uur geopend voor o.a. het opgeven van 
de misintenties, aanmelden van doopsel, huwelijk, ziekenbezoek, overlijden enz. Het 
kantoor zorgt ervoor dat het betreffende bericht zo snel mogelijk terecht komt bij de deken 
of het daarvoor aangewezen lid van het pastorale team. kunt het parochieblad digitaal 
toegestuurd krijgen. Mail uw e-mailadres naar: digitaalparochieblad@gmail.com  
 
VERGEET NIET UW KERKBIJDRAGE! 
Mocht u uw kerkbijdrage reeds betaald hebben, dan danken wij u daarvoor! Heeft u nog 
geen kerkbijdrage betaald, doe het dan nu. Zo kunnen we onze kerk en onze activiteiten in 
stand houden! NL37 INGB 0001 035314 of NL60 RABO 0147 6355 94 
Intenties voor het volgende parochieblad kunt u tot woensdag 18 december 2024 
aanleveren. 
 

WIJ WENSEN U EEN ZALIG KERSTFEEST EN 
EEN GELUKKIG EN VOORSPOEDIG 2025 
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Federatie Sittard breidt weer uit per 1 januari 
Al meer dan 20 jaar zet ons bisdom in op ‘schaalvergroting’. De eerste stap was het 
aanstellen van pastoors over meerdere parochies tegelijk (clustering). In een volgende stap 
zijn parochies gegroeid naar federaties: meerdere parochies worden bediend door één 
pastoraal team (pastoor, kapelaans, pastoraal werkers, catechisten) en geleid door één 
kerkbestuur. Twee jaar geleden is Broeksittard bij de federatie gekomen, vorig jaar 
Vrangendael en per 1 januari komen Leyenbroek-Ophoven en Munstergeleen bij de 
federatie. Het federatiebestuur en het pastortaal team is dan verantwoordelijk voor het 
hele gebied ten Oosten van de Hasseltsebaan-Middenweg, in het Noorden de snelweg 
richting Duitsland en in het Zuiden tot en met Munstergeleen. 
Om de praktische zaken in de gefedereerde parochies te beheren is in iedere parochie een 
locatieraad actief, bestaande uit vrijwilligers. Maar tegelijkertijd toont zich daar ook de 
zwakte: vele parochies hebben gebrek aan vrijwilligers en moeten voor een aantal 
wezenlijke zaken op samenwerking met andere parochies terugvallen. Maar daardoor 
wordt wel het draagvlak groter! De volgende stap in het samenwerkingsproces is de fusie 
van de parochies. Alle afzonderlijke parochies worden opgeheven en ontstaat één nieuwe 
grote parochie met een nieuwe naam.  
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Kerstmarkt op het Kerkplein 
Buurtvereniging ‘Rontjóm de Groote Kirk’ organiseert op zaterdag 
14 en zondag 15 december een Kerstmarkt op het Kerkplein rondom 
de Petruskerk. Er worden zo’n 15 chaletjes opgebouwd die bemensd 
worden door buurtgenoten. De Gemeente en winkeliersvereniging 
verlenen medewerking, 
In de Grote Kerk is de kerststal al te bezichtigen en wordt er om 
14.00u en 16.00u (zo. 17.00u) een kerstspel opgevoerd met 
medewerking van de aanwezige kinderen. Verkleedspullen zijn 
aanwezig! 
We hopen op veel belangstelling. 
Wij danken de buurtvereniging voor haar medewerking aan deze 
verbindende activiteit! 
 

Buurtvereniging ‘Rontjóm de Groote Kirk’ poetst kerk-koper 

De buurtvereniging 
‘Rontjóm de Groote 
Kirk’ heeft in november 

het koper van de Petruskerk een grote beurt gegeven. Dat was 4 jaar niet meer gebeurd… 
In een enorm gezellige sfeer droegen velen hun steentje bij aan dit ‘revolutionaire’ 
project! Buurtgenoten:  hartelijk dank en grote complimenten! 
 
 
Pastoraal Team: 
Deken Rob Merkx Kloosterplein 10 tel. 4512275 
In noodgevallen: tel. 06 25570088 
Kapelaan José Guerrero Kloosterplein 10 tel. 4512275 
In noodgevallen: tel. 06 19561396 
Kapelaan Maxwell Anthony Kloosterplein 10 (tijdelijk) 
tel. 4512275. In noodgevallen: 06 85879551 
Diaken R. Fleischeuer Patchstraat 2 tel. 06 10279717 
Pastoraal werkster Elly Bus-Linssen (Vrangendael) 
tel. 045 5721946 
Em. past. P. Kerkhofs Leyenbroekerweg 107 
Tel. 4008960. In noodgevallen: tel. 06 23077718 
Assistent H. Peters In de Camp 3 Broeksittard tel. 4512497 
 

Centrale administratie parochiefederatie: tel. 4512275 
Kloosterplein 10 e-mail: kantpastoriesittard@gmail.com 
 Het parochiekantoor is geopend op maandag en 
donderdag/vrijdag, tussen 10.00 en 12.30 of op afspraak. 

Doopsel:  
Aanmelden via Catechist 
B. Scholte tel. 4519139 ofwel:  
doopsel@rk-kerken-sittard.nl 
Huwelijk - Uitvaarten: 
Deken R. Merkx: tel. 4512275 
Jeugd- & Jongerenpastoraal: 
Kapelaan J. Guerrero tel. 4512275 
Pastoraal zieken en ouderen: 
Deken R. Merkx: tel. 4512275 
Assistent H. Peters tel. 4512497 
Contact zorginstellingen: diaken 
R. Fleischeuer tel. 06 10279717 
Pastorale inzet Vrangendael: 
E. Bus-Linssen tel. 045 5721946  
website: 
www.rk-kerken-sittard.nl 
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                 Kerststal H. Hartkerk Overhoven. Foto R. Merkx 

 

 
 

 
 
 


