
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Kloosterplein 10  e-mail: kantpastoriesittard@gmail.com 
28e jrg. nr. 2  

8 januari 2025 
 

Dit parochieblad is voor een periode van 6 weken 
  De volgende aflevering verschijnt op 19-02-2025  

 Voor parochianen is dit blad gratis 
Zie ook onze website: www.rk-kerken-sittard.nl 

H. Petrus en H. Michaël (binnenstad); H. Bernadette (Baandert); 
H. Hart (Overhoven); H. Paulus (Limbrichterveld);  

H. Gemma (Sanderbout); O.L.Vrouw Geboorte (Broeksittard);  
Christus’ Hemelvaart en H.Joseph (Vrangendael-Stadbroek);  

Christus Koning/H. Antonius (Leyenbroek-Ophoven);  
H. Pancratius (Munstergeleen)  

In deze uitgave zijn ook opgenomen de berichten van klooster Regina 
Carmeli en de Basiliek van O.L.Vrouw van het H. Hart 

 

R.K. PAROCHIEFEDERATIE 
SITTARD  

Parochie-nieuws 



  2

Woord van de deken 
 
Pelgrims van de Hoop 
Het Jubeljaar 2025. Woord van de Paus 
“Iedereen weet wat het is om te hopen. In het hart van ieder 
mens woont hoop als het verlangen en de verwachting van 
goede dingen die komen gaan, ondanks het feit dat we niet 
weten wat de toekomst zal brengen”, schrijft paus Franciscus. 
“Toch kan onzekerheid over de toekomst soms leiden tot 
tegenstrijdige gevoelens, variërend van vertrouwen tot 
bezorgdheid, van kalmte tot onrust, van vaste overtuiging tot 
aarzeling en twijfel.” 
De paus hoopt dat het Jubeljaar voor ons allemaal een gelegenheid zal zijn om 
vernieuwd te worden in hoop. 
In zijn brief aan de christenen van Rome schrijft de apostel Paulus: “De hoop wordt 
niet teleurgesteld, want Gods liefde is in ons hart uitgestort door de heilige Geest die 
ons werd geschonken” (Romeinen 5, 5). Als openingszin van de bul van de paus voor 
het Jubeljaar is het ook de titel van de tekst. 
“Christelijke hoop is gegrond in de zekerheid dat niets of niemand ons ooit kan 
scheiden van Gods liefde”, schrijft paus Franciscus met een verwijzing naar Paulus 
(Romeinen 8, 35.37-39). “Deze hoop volhardt te midden van beproevingen: 
gegrondvest op geloof en gevoed door naastenliefde, stelt ze ons in staat vooruit te 
gaan in het leven.” 
 
Nauw verbonden met hoop is geduld. 
“We moeten ‘overvloedig zijn in hoop’ (vgl. Romeinen 15, 13), zodat we 
geloofwaardig en aantrekkelijk getuigenis kunnen afleggen van het geloof en de 
liefde die in ons hart wonen.” Geloof, hoop en liefde zijn samen de drie zogeheten 
“theologische deugden”. 
Het leven kent vreugde en verdriet, liefde wordt op de proef gesteld en hoop kan 
wankelen in het aangezicht van lijden. Een deugd die nauw verbonden is met hoop is 
daarom geduld, aldus de paus. “In onze snelle wereld zijn we gewend om alles nu te 
willen”, zegt hij. Hij pleit voor meer geduld: “Geduld, een van de vruchten van de 
Heilige Geest, ondersteunt onze hoop en versterkt deze als een deugd en een manier 
van leven. Mogen we leren vaak te bidden om de genade van geduld, die zowel de 
dochter van hoop is als tegelijkertijd het stevige fundament ervan.” 
Maar wat is de basis van onze hoop? “De dood en opstanding van Jezus is het hart 
van ons geloof en de basis van onze hoop”, aldus de paus. “We hebben de zekerheid 
dat de geschiedenis van de mensheid en onze eigen individuele geschiedenis niet 
gedoemd zijn tot een dood einde of een donkere afgrond, maar gericht zijn op een 
ontmoeting met de Heer van heerlijkheid.” 

Bron: ‘Spes non confundit’ nr. 1, 3-4, 18-20 
R. Merkx, pastoor-deken 
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BEZINNINGSHUIS REGINA CARMELI 
  

H. Mis: maandag t/m vrijdag om 07:00 uur 
               zondag t/m zaterdag om 10:00 uur  

  

Eucharistische aanbidding: 1e vrijdag: 13:30 – 17:00 uur  
                                                alle zondagen (niet na de 1e vrijdag): 13:30 – 17:00 uur   

  

Biechtgelegenheid (Nederlands, Duits): dinsdag van 10:30 uur - tot 12:30 uur: 
  

Bidders/bezoekers zijn welkom in onze kapel voor gebed en/of om een kaars op te 
steken. Buiten de mistijden: aanbellen aan de voordeur of aan de deur naast de kapel! 
 
13 - 26 januari 2025  Expositie v. de Lijkwade van Turijn 

De lijkwade van Turijn is een eeuwenoud linnen kleed met een vage beeltenis 
van een man. Geleerden reconstrueerden met die sporen een hele lijdensweg.  
Is dit de lijkwade van Jezus? 
Volgens vele christenen is dit de lijkwade waarin Jezus werd gewikkeld en 
begraven nadat hij aan het kruis gestorven was. Over de echtheid wordt al 
eeuwen getwist. 
De expositie bevat een levensgrote kopie van de lijkwade, een uitgebreid 
overzicht van archeologische vondsten, artefacten en toelichtingen op de 
diverse wetenschappelijke onderzoeken. 
Toch gaat de expositie niet in discussie over de echtheid van de lijkwade maar 
wil mensen aan het denken zetten over het lijden en de persoon van Jezus. De 
tentoonstelling is samengesteld door een team van gerenommeerde 
wetenschappers. De Stichting Othonia, die de belangstelling voor en het 
wetenschappelijk onderzoek naar de lijkwade promoot, zorgde voor de 

vervaardiging van de exacte replica’s. De expositie geniet internationale bekendheid. 
 

Volgende lezingen zijn tot nu toe gepland: 
- 19 en 26 januari: lezing na de H. Mis van 10:00 (NL) 
 

Verdere lezingen zijn mogelijk in overleg met de zusters en de contactpersoon:  
Joep Habets, habetsjoep@gmail.com, 06 22 95 13 32 
 

31 jan. - 2 febr. 2025             Bezinningsdagen      voor jonge gelovigen van 30 – 55 jaar 
“Het Woord is vlees geworden” 

In dit jubileumjaar 2025 staan wij stil bij het grote geheim van God, die voor ons mens is 
geworden. Waarom is God in deze wereld gekomen en wat betekent de Menswording van 
Gods Zoon voor mijn eigen leven? 
Inleider: Pastoor Martin Otto, Limbricht 
Begin: Vrijdag, 17:00 uur  
Sluiting: Zondag, 16:00 uur 
Kosten: € 156,00 (Korting mogelijke voor werkelozen, studenten, …) 
 

21 - 28 februari 2025                                                     Retraite voor religieuzen in stilte 
“Doet maar wat Hij u zeggen zal!” (Joh. 2,5) 

Het geloof komt door het horen en toont zich in het leven en handelen naar het Woord van 
de Heer. Tijdens deze retraite luisteren wij naar het Woord van de Heer en verdiepen ons  
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in de belang van de deugden om het te beleven.  
  

Inleider: Pastoor Martin Otto, Limbricht 
Begin: Vrijdag, 10:00 uur (H. Mis)  
Sluiting: Vrijdag, 18:00 uur (= na het avondbrood) 
Kosten: € 542,00  
 

02 - 04 maart 2025 (carnaval)                                                     Bezinningsdagen in stilte 
Op deze steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen. (Mt. 16,18) 

Door de Kerk heeft Christus Zijn heil willen doorgeven. Door de Kerk leert, leidt en 
heiligt Hij ons nú. In dit Heilig Jaar mogen wij God danken dat Hij ons in Zijn Kerk 
geroepen heeft. In deze bezinningsdagen staan wij stil bij de betekenis en opdracht van de 
Kerk en ons eigen kerk-zijn. 
 

Inleider: Pastoor Martin Otto, Limbricht 
Begin: Zondag, 16:30 uur - Sluiting: Dinsdag, 13:30 uur; kosten: € 156,00 
 

Zaterdag 08 maart 2025 (10 - 16 u)                                               Bezinningsdag in stilte 
God zorgt voor zijn volk 

Aan het begin van de Veertigdagentijd staan wij tijdens deze bezinningsdag stil bij enkele 
teksten uit de Heilige Schrift die ons kunnen helpen deze ‘gunstige tijd’ (2Kor 6,2; lezing 
van Aswoensdag) goed te kunnen beleven. 
 

Inleider: Dr. Bernhard Hegge, Spirituaal Rolduc 
Kosten: € 22,00 (a.u.b. lunchpakket meebrengen)  
 

Maandag 10 maart 2025 (10 – 17 u)                                                          Bezinningsdag 
Ik geloof in de gemeenschap van de heiligen. 

Inleider Pater Ambrosius Bantle, ORC Schondorf 
Kosten: € 22,00 (a.u.b. lunchpakket meebrengen) 
 

10 - 13 maart 2025                                                                                     Retraite  in stilte 
"Leg uw leven de Heer in de hand, bouw op Hem." (Ps 37,5) 

Inleider: Pater Ambrosius Bantle, ORC Schondorf 
Begin: Maandag, 16:30 uur, Sluiting: Donderdag, 13:30 uur. Kosten: € 250,00  
Meer informatie en inschrijving (als het kan, per email)    
email: reginacarmelizrg@gmail.com 
telefoon: 06 39 45 94 33 (ma. t/m vr.: 09:30-10:45 u, 12:15-16:30 u, 18:30-20:00 u) 
Post: Zr. M. Gisela, Kollenberg 2, 6132 AL Sittard   
 

Een zaterdag in de maand                                                      Lekenorde van de Karmel 
Ook de leken kunnen in het roepingsideaal van de Theresiaanse Karmel 
instappen. Zij maken ten volle deel uit van de grote Karmelfamilie en zijn 
een onmisbaar element voor de aanwezigheid en de uitstraling van de 
Karmelspiritualiteit in de wereld. Midden in de wereld, in familiekring, 
in het beroepsleven, … beleven zij de Liefde tot Christus en hebben een 
bijzondere verering voor Maria.  
Informatie: Jo en Ria van den Elzen, jlcvandenelzen@gmail.com 
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Derde woensdag van de maand                                                                  Karmelfamilie 
Onze Karmelfamilie wil leven in de Karmelspiritualiteit en in de geest van de 
Karmelietessen van het Goddelijk Hart van Jezus. Als leden van een familie willen 
wij elkaar, in naam van God, ondersteunen in geestelijk opzicht en in de dagelijkse 
beslommeringen en willen we in levendige verbinding met de zusters van de 
Carmel D.C.J. leven.  

 

Informatie: Rini van de Geer, 06 13 06 46 08, hatmjoosten@hotmail.com 
 

Elke vrijdag                                                          Gebedsmorgen van de Father Prayers 
Jezus zei: 'Daar waar er twee of meer in Mijn naam verenigd zijn, daar ben Ik in hun 
midden." 
De grote genade van Biddende Vaders is het samenzijn van mannen, die niet alleen voor 
zichzelf bidden, maar ook voor elkaar en voor hun echtgenote en kinderen vanuit het besef 
dat God hen liefheeft, nog meer dan zij zelf kunnen. Zij bidden dagelijks voor andere 
mannen, zodat zij hun maskers afleggen, sterk staan in hun geloof, iedere verzoeking 
kunnen weerstaan, hoe moeilijk ook, en mensen worden van gebed. 
 

Informatie:  Ben Scholte, 046 451 91 39, bjscholte@hotmail.com 
 

Om de 6 weken op dinsdag                                                                Maria Mater Kring 
In de Maria Mater Kringen ontmoeten r.-k. vrouwen elkaar rondom de 
Moeder van de Heer, Maria. Er is een inleiding op een Bijbeltekst, 
eucharistische aanbidding, gelegenheid om het sacrament van boete en 

verzoening te ontvangen, een eucharistieviering, het 
Maria Mater Kringgebed wordt gebeden en er komt een 
spreker die een onderwerp behandelt op het raakvlak van 
Kerk en samenleving. 
 

Informatie: Greet Daatselaar, 0475 30 16 27 
greetdaatselaar@gmail.com 

 
 
AANBIDDING VAN ALLERHEILIGST SACRAMENT 
Maandag t/m zaterdag na de ochtendmis 
We nodigen u van harte uit om eens samen met de priesters een half uur rustig 
te bidden bij het uitgestelde Allerheiligste. We doen dat aansluitend aan de 
ochtendmissen. 
 
OPEN KERK 

Op donderdag 30 jan (27 febr, 3 april, 15 mei, 3 juli, 31 juli, 4 
sept, 2 okt, 6 nov en 4 dec.) verzorgt de Kommelgemeenschap uit 
Maastricht Open Kerk in de Michiel van 10.30 tot 12.00u. U bent 
van harte welkom om een kaarsje op te steken, te bidden, te 
luisteren naar de muziek en de zegen van de priester te 
ontvangen. Loop eens binnen: het zal u goed doen! 
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Parochie H. Petrus en H. Michaël – Sittard 
St.-Petruskerk: Kerkplein, St.-Michielskerk: Markt  

Deken R. Merkx, Kloosterplein 10 4512275 
Em.Past. P. Kerkhofs, Leyenbroekerweg 107 4008960  

kapelaan J. Guerrero, Kloosterplein 10, 06 19561396 
Past. Broeksittard, In de Camp 3, Broeksittard  4512497 

Kerkbijdrage: Parochiecomité H.Petrus en H.Michaël  
Kloosterplein 10, 6131EP Sittard 

NL51 INGB 0001 0325 40ofNL98 RABO 0147 6036 76 
Live-stream vanuit Petruskerk: www.rk-kerken-sittard.nl 

 

 
 

Algemene aanbevolen gebedsintenties 
Januari: Voor het recht op onderwijs Bidden wij voor migranten, vluchtelingen en 
mensen die door oorlog getroffen zijn, dat hun recht op onderwijs, dat nodig is om 
een betere wereld op te bouwen, altijd wordt gerespecteerd.  
Februari: Voor roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven Bidden wij 
dat de kerkelijke gemeenschap ontvankelijk is voor de verlangens en twijfels van 
jonge mensen die zich geroepen voelen om de zending van Christus te dienen in het 
priesterschap en het religieuze leven. 
 

Gedoopt 
Lizzy Gehlen     Petruskerk     24 november 2024 
McKayla Penders   Petruskerk     22 december 2024 
   

Van harte welkom in onze parochiegemeenschap! 

Overleden 
  6 december 2024  Rien Derckx-Veltmans       †94 jaar 
   

    Moge zij rusten in de vrede van de verrezen Heer  
 

NIEUWKOMERS WELKOM! Onze deken, pastoor, kapelaan, diaken en welkomstgroep 
heten alle katholieken die nieuw zijn komen wonen in onze Binnenstadparochie van 
harte welkom!Bent u nieuw komen wonen in onze parochie? Of bent u binnen de 
parochie verhuisd?Of gaat u naar elders? Wees dan zo vriendelijk uw nieuwe adres en 
tel.nr.door te geven, aan de administratie, Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard,   
4512275 of aan mw. R. Gieskens, Mgr. Claessensstraat 33, 6131 Sittard,4519039. 
Dank u 
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H. COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN 
Bent u niet in staat naar een H. Mis te gaan en wilt u toch de H. Communie ontvangen? 
Op vrijdag 7 februari wordt de H. Communie rondgebracht! U kunt zich opgeven via het 
secretariaat. We komen graag! 

 
KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES  
Attentie: het volgende parochieblad bestrijkt de periode van 22 februari t/m 5 april 2025. 
Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn vòòr 
maandag 10-02-2025 op de pastorie: Kloosterplein 10, ofwel via  4512275- of via mail-
adres:kantpastoriesittard@gmail.com. Betaling contant of per bank tgv Parochie H. Petrus 
en H. Michaël te Sittard op NL 98 RABO 0147 6036 76 o.v.v. misintentie en datum.  
 
 

ST.-PETRUSKERK 
 

Zondag 12 januari Doop van de Heer (Petruskoor)     
11.00u gestplev vd zielenrust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux Gestplev echtelieden Jeun en Tity Schelberg-Cortenraad; gestplev v Hans 
Gerards en zijn ouders Jeu en Mia Gerards-Schoonus; voor Mgr. Harrie Smeets  
Uitreiking Huiszegen 
Zondag 19 januari 2e Zondag door het Jaar (Petruskoor)     
11.00u plzwd v Rien Derckx-Veltmans; gestplev vd zielenrust van het overl echtp Jan 
Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; voor de overledenen van de fam. 
Engelen-Dols; gestplev vd zielenrust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 
Hubertina Catharina Krux; gestplev overl fam Cobben-Cals; voor Mgr. Harrie Smeets  
Zondag 26 januari 3e Zondag door het Jaar              
11.00u gestpljrd voor Jo Göbbels; gestpljrd v Mia Hodenius-Laumen; gestplev vd 
zielenrust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; voor 
Mgr. Harrie Smeets 
Zondag 2 februari 4e Zondag door het Jaar Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis) 
Met kaarsenprocessie  (Petruskoor)              
11.00u gestplev vd zielenrust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux;  gestpljrd Sef en José Kleynen-Cals en overl ouders Martens-Kleynen; 
voor Mgr. Harrie Smeets  
Zondag 9 februari (Schola) 
11.00u gestplev vd zielenrust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux; gestpljrd v Philomène Marx-Donners en echtgenoot Harry Marx; voor 
Mgr. Harrie Smeets 
Zondag 16 februari 5e Zondag door het Jaar (Petruskoor)     
11.00 gestplev vd zielenrust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux; gestpljrd v. de overleden echtgenoten Albert en Marie Wielders-Berkx; 
plev v overleden weldoeners van de H. Petruskerk; voor Mgr. Harrie Smeets 

AANMELDING HUWELIJKEN 
Aanstaande bruidsparen die voornemens zijn een kerkelijk huwelijk 
te sluiten, neemt u a.u.b. contact op met de deken. Minstens een half 
jaar voor de geplande trouwdatum! 
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Zaterdag 22 februari 
Ochtendmis 9.00u in de Michiel 
 
 

ST.-MICHIELSKERK 
Na de ochtendmissen ma-za een half uur Aanbidding van het Allerheiligste 
Zaterdag 11 januari  
9.00u ter ere van O.L.Vrouw Behoudenis der Kranken voor zieken en noodlijdenden (D)  
18.00u gestplev vd zielenrust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux; voor Mgr. Harrie Smeets Uitreiking Huiszegen 
Zondag 12 januari (Schola) 
9.30u voor de overl. en levende leden Aartsbroederschap van O.L. Vrouw van het H. Hart 
Uitreiking huiszegen 
Maandag 13 januari Doop van de Heer 
8.30u voor de algemene noden van de Heilige kerk en wereld 
Dinsdag 14 januari 
8.30u Tot lof en zegen aan de heer 
Woensdag 15 januari H.  Arnold Janssen, priester 
8.30u voor de zieken van onze parochie 
Donderdag 16 januari 
8.30u ev v het welzijn van onze Heilige Vader de Paus en al zijn intenties (D) 
Vrijdag 17 januari H. Antonius, abt 
08.30u voor de huidige pastorale zorgen van bisdom en parochie 
Zaterdag 18 januari 
9.00u; ter ere van O.L.Vrouw Behoudenis der Kranken voor zieken en noodlijdenden (D) 
18.00u gestplev v zielenrust vh overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Cath. 
Krux; ev ter ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken voor zieken en noodlijdenden; voor 
Mgr. Harrie Smeets 
Zondag 19 januari 2e Zondag door het Jaar              
9.30u voor de overl. en levende leden Aartsbroederschap van O.L. Vrouw van het H. 
Hart; Gestichte jaardienst overl. ouders Penners-Van Helden en zoon Harrie Penners 
Maandag 20 januari  
8.30u gestev v echtp Louis en Ellie Corbeij-Gieskens 
Dinsdag 21 januari H. Agnes, maagd en martelares 
8.30u voor de overledenen van de fam. Joseph Smeets-Bouwels uit dankbaarheid (D) 
Woensdag 21 januari  
8.30u voor de actuele zielzorgelijke belangen van bisdom en parochie 
Donderdag 23  januari 
8.30u ev voor  het welzijn van alle levende priesters, diakens en missionarissen vh bisdom 
Roermond (D)  
Vrijdag 24 januari H. Franciscus van Sales, bisschop en kerkleraar 
8.30u voor de weldoeners van de parochie (D) 
Zaterdag 25 januari Bekering van de heilige apostel Paulus 
9.00u ter ere van O.L.Vrouw Behoudenis der Kranken voor zieken en noodlijdenden  
18.00u gestplev vd zielenrust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux; voor Mgr. Harrie Smeets 
Zondag 26 januari 3e Zondag door het Jaar  (met Basiliekkoor)            
9.30u voor de overl. en levende leden Aartsbroederschap van O.L. Vrouw van het H. Hart  
Maandag 27 januari  
8.30u v.overl priesters en diakens vh bisdom Roermond 
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Dinsdag 28 januari H. Thomas van Aquino, priester en kerkleraar 
8.30u om verlichting van noden in Kerk en Wereld 
Woensdag 29 januari  
8.30u tot lof en zegen aan de Heer 
Donderdag 30 januari  
8.30u overl grootouders Simonis-Tummers en ouders Hage-Simonis 
Vrijdag 31 januari H. Johannes (Don) Bosco, priester  
8.30 uur om verlichting van noden in Kerk en Wereld 
Zaterdag 1 februari 
9.00u ter ere van het Onbevlekt Hart van Maria voor priesterroepingen in parochie, 
dekenaat en bisdom;   
18.00u gestplev vd zielenrust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux; voor Mgr. Harrie Smeets 
Zondag 2 februari Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis) Met kaarsenprocessie        
9.30u gestpljrd voor Harry Flecken; voor de overl. en levende leden Aartsbroederschap 
van O.L. Vrouw van het H. Hart 
Maandag 3 februari  
8.30u tev de H.Geest voor allen die in ons bisdom en in de parochies gesteld zijn om 
leiding te geven (D); voor de zielenrust van Mia Cremers-Fijen en Jakob en Anna 
Cremers en Theodoor en Gertruda Fijen  
Dinsdag 4 februari  
8.30u tev de H. Engelbewaarders uit dankbaarheid voor bescherming en leiding(D) 
Woensdag 5 februari H. Agatha,  maagd en martelares 
8.30u voor de overledenen van de familie Hendrik Dieteren-Rutten uit dankbaarheid uit 
dankbaarheid (D);  ev tev St. Joseph v goede gezinnen en de moed om godsdienstig te 
leven (D) 
Donderdag 6 februari HH. Paulus Miki en gezellen, martelaren 
8.30u uit dankbaarheid vw Christus' permanente tegenwoordigheid in H. Eucharistie 
Vrijdag 7 februari Eerste Vrijdag van de maand 
8.30u ev tev H Hart van Jezus tot eerherstel 
Zaterdag 8 februari 
9.00u ev ter ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken voor zieken en noodlijdenden; 
voor de overl. en levende leden Aartsbroederschap van O.L. Vrouw van het H. Hart 
18.00u pljrd voor overl. ouders Wijshoff-Bormans; gestplev vd zielenrust van het overl 
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina Krux; voor Mgr. Harrie Smeets 
Zondag 9 februari 5e Zondag door het Jaar (Basiliekkoor) 
9.30u voor de overl. en levende leden Aartsbroederschap van O.L. Vrouw van het H. Hart 
Maandag 10 februari H. Scholastica, maagd 
8.30u voor de algemene noden van de Heilige kerk en wereld  
Dinsdag 11 februari  
8.30u voor de overl v.d fam. Leonard Dieteren-Brandts uit dankbaarheid(D) 
Woensdag 12 februari 
8.30u gestev voor de zielenrust van Bob Wachter 
Donderdag 13 februari  
8.30u gestev v echtp Louis en Ellie Corbeij-Gieskens 
Vrijdag 14 februari HH. Cyrillus, monnik en Methodius, bisschop, patronen van 
Europa 
8.30u voor de weldoeners van onze parochie 
Zaterdag 15 februari  
5.30u Priesterwijding kapelaan Maxwell in India 
9.00u ev ter ere v OLVrouw Behoudenis der Kranken voor zieken en noodlijdenden  
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18.00u gestplev vd zielenrust van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux; voor Mgr. Harrie Smeets  
Zondag 16 februari 
9.30u voor de overl. en levende leden Aartsbroederschap van O.L. Vrouw van het H. Hart  
Maandag 17 februari 
8.30u ev v het welzijn van onze Heilige Vader de Paus en al zijn intenties (D) 
Dinsdag 18 februari 
8.30u voor de overl.v.d. fam. Joseph Smeets-Bouwels uit dankbaarheid (D) 
Woensdag 19 februari 
8.30u ev voor  het welzijn van alle levende priesters, diakens en missionarissen vh bisdom 
Roermond (D) 
Donderdag 20 februari 
8.30u voor Rector Henk Dieteren uit dankbaarheid 
Vrijdag 21 februari 
8.30u uit eerbetoon aan de Heer om zijn welwillende Zegen 
Zaterdag 22 februari Cathedra van de heilige apostel Petrus 
9.00u Patroonsfeest van de parochie ter ere van de H. Apostel Petrus 
 

 
Donderdag 16 januari                                
10.30u voor de kinderen v/d Kinderkrans; voor de levende en overl. leden v/d 
Aartsbroederschap; voor de overleden ouders Frans en Wies Palmen – Peeters. 
Donderdag 23 januari 
10.30u voor de kinderen v/d Kinderkrans; voor de levende en overl. leden v/d 
Aartsbroederschap; Gestichte jaardienst Mevr. Oberndorff. 
Donderdag 30 januari Bekering van de heilige apostel Paulus 
10.30u voor de kinderen v/d Kinderkrans; voor de levende en overl. leden v/d 
Aartsbroederschap. 
Donderdag 6 februari HH. Paulus Miki en gezellen, martelaren 
10.30u  voor de kinderen v/d Kinderkrans; voor de levende en overl. leden v/d 
Aartsbroederschap. 
Donderdag 13 februari   
10.30u voor de kinderen v/d Kinderkrans; voor de levende en overl. leden v/d 
Aartsbroederschap. 
Donderdag 20 februari   
10.30u voor de kinderen v/d Kinderkrans; voor de levende en overl. leden v/d 
Aartsbroederschap. 

  
 Rozenkransgebed  
 Elke dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om 15.30u  
 Mailadres: basiliek@rk-kerken-sittaard.nl 
 De Basiliek is via zij-ingang links toegankelijk voor rolstoelers 

en rollators. 
 Opgave misintenties vóór maandag 3 februari (opgave dus 

ruim voor verschijnen parochieblad!)  

BASILIEK VAN O.L. VROUW VAN HET H. HART 
Misintenties voor vieringen in de Basiliek kunt u opgeven bij het Basiliekteam: Oude 

Markt 20, tel 4515141 (dinsdag t/m vrijdag, tussen 9.30-12 en 14-15.30u.).  Rozenkrans 
op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om 15.30 u 
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 St. Rosabeeldjes zijn nog steeds verkrijgbaar in het kantoor van de Aartsbroederschap, 
Oude Markt 20, tegenover de Basiliek. 

 De basiliek is open van 9.30 – 12.00 en van 14.00 - 16.00u, behalve op maandag. 
 

 

Parochie Christus Koning en H. Antonius van Padua 
Leyenbroek-Ophoven 

 
Priesterteam: zie Petruskerk 
Parochiecentrum Leyenbroekerweg 107:  tel. 046 4512492 
voor misintenties open donderdag 9.30-11.30 uur 
Website www.parochie-leyenbroek-ophoven.nl 
Bankrekening : NL 02 RABO 014 76 74 565 tnv Par. Chr. Koning en H.Antonius 
Kerkbalans:     NL 50 INGB 000 10 54 286    tnv Par. Chr. Koning en H.Antonius 
Zondagvieringen om 11.30 uur in de grote kerk of in de Andreaskapel 

       
 KERKDIENSTEN: 
 Zondag 12 januari  Doop van de Heer 
 11.30 uur Jaardienst overl. vader en moeder Sjeng en Elly Laumen-Cals;  Jo Penners en 

Rosie Penners-Maas (st); Alfred Collmann. 
 Zondag 19 januari  2e zondag door het jaar 
 11.30 uur Overl. echtp. Math Frenken en Hella Frenken-Wetzels (st); overl. echtp. 

Queisen-Reumkens (st). 
 Zondag 26 januari  3e zondag door het jaar 
 11.30 uur Jaardienst overl. echtp. Harry Mevissen en Jeanne Mevissen-Krux.(st); 

Jaardienst Zus Janssen-Reinders. 
 Zondag 2 februari  4e zondag door het jaar  Opdracht van de Heer 
 11.30 uur Alfred Collmann 
 Zondag 9 februari  5e zondag door het jaar 
 11.30 uur Jo Penners en Rosie Penners-Maas (st); overl.echtp. Queisen-Reumkens (st) 
 Zondag 16 februari  6e zondag door het jaar   
 11.30 uur Voor het geestelijk welzijn van alle parochianen 

 
 
Pastorie Leyenbroek 
Sinds 2006 is de pastorie van de Christus-Koningkerk door het Bisdom gehuurd om 
daarin de zeereew. heer Dr. G.P. Weishaupt te huisvesten. Dr. Weishaupt was docent 
Kerkelijk Recht aan het Grootseminarie Rolduc en daarnaast ook werkzaam op de 
kerkelijke Rechtbank in Keulen. In de weekends assisteerde hij vaak in de Missen. De 
gezondheid van Dr. Weishaupt is al geruime tijd zó slecht dat hij definitief moet worden 
opgenomen in een zorgcentrum. Per 1 januari 2025 beëindigt het Bisdom de 
huurovereenkomst en komt de pastorie vrij. Na zijn priesterwijding zal kapelaan Maxwell 
zijn intrek nemen in de pastorie van Leyenbroek.  
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Parochie H. Bernadette -Baandert 
Pastoor-deken R. Merkx, Kloosterplein 10       4512275 

 
Kerkbijdrage t.n.v. parochie H. Bernadette, Baandert 23  

ING-bank: NL07INGB0001571973) 

 
 

H.COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN 
Op vrijdag 7 februari (1e vrijdag van de maand) wordt in de namiddag de H. Communie in 
de parochie rondgebracht. Bent u niet in staat naar een H. Mis te gaan, en wilt u toch de H. 
Communie ontvangen? Meldt dit dan op de pastorie: tel. 4512275. 
 

WEBSITE RK URNENHOF  
De RK Urnenhof beschikt over een eigen website: www.urnenhof.nl. Op deze site vindt u 
algemene informatie over de RK Urnenhof en bovendien actuele mededelingen. In de 
rubriek 'Informatie' vindt u een toelichting over allerlei onderwerpen. Op deze website is 
ook een contactpagina opgenomen, waarmee u het kerkbestuur vragen kunt stellen of om 
aanvullende informatie kunt vragen.  
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OPENINGSTIJDEN RK URNENHOF EN MARIA&BERNADETTEKAPEL 
* op maandag tot en met vrijdag: 
   - in de zomerperiode (van 1 april tot 1 november) van 10 tot 17 uur 
   - in de winterperiode (van 1 november tot 1 april) van 11 tot 16 uur, 
* op zaterdagen en zon- en feestdagen: van 14 tot 16 uur. 
Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag, Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag gesloten 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaterdag 11 jan 19.00 u Doop van de Heer 
Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 

 
Zaterdag 18 jan 19.00 u 2e zondag door het jaar 
Voor vrede in de wereld 

 
Zaterdag 25 jan 19.00 u 3e zondag door het jaar 
Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 
 
Zaterdag 1 feb  19.00 u Opdracht van de Heer 
Voor vrede en verdraagzaamheid 
 
Zaterdag 8 feb  19.00 u 5e zondag door het jaar 
Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 
 
Zaterdag 15 feb 19.00 u 6e zondag door het jaar 
Voor vrede in de wereld 
 
Parochiemededelingen H. Paulusparochie 
Voor een doordeweekse mis kunt U altijd terecht in de H. Petruskerk. Misintenties  
voor het volgende parochieblad tot 20 december online:  
www.rk-kerken-sittard of bij Diaken R. Fleischeuer 06 102 797 17, Priesterteam,  
Kerkbestuur, Administratie 4512275, of Assistente Sacristie mw. R. Quaedvlieg-Fiddelers. 
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Alle vieringen worden tevens uitgezonden op Livestream! Ga naar de website: 
parochieoverhoven.jouwweb.nl/livestream Klik op het kopje livestream                                                                               
De livestream wordt tevens uitgezonden op deze Facebook kanalen: Facebook Kerk 
Overhoven en Facebook Kinderkoor ‘The Voices of Kids                                                                         
De zondagsvieringen vangen aan om 11.00 uur! De verbinding (beeld) komt online 
vanaf circa 10.45 uur (rond die tijd kunt u beeld zien 

 

Zondag 12 januari: Doop van de Heer      11.00 uur Samenzang       1e 
Jaardienst Piet Zinken, overleden ouders en familieleden; Tonny Zweipfenning-van der 
Dussen                        
Zondag 19 januari: 2e zondag door het jaar       11.00 uur Cantate  
zeswekendienst Tonny Zweipfenning-van der Dussen                                                                                                            
Zondag 26 januari:  3e zondag door het jaar, dialekmis 11.00 uur Gelegenheidskoor 
Leentje Fleischeuer-Meulenberg           kinderkoor                      
Zondag 2 februari: Opdracht van de Heer, gezinsviering 11.00 uur Voices of Kids                        
Frans Frissen vanwege de verjaardag en ouders Corry en Sjeng Frissen                                       
Zondag 9 februari: 5e zondag door het jaar    11.00 uur Samenzang                               
6e Jaardienst voor Leentje Fleischeuer- Meulenberg                                                                                                      
Zondag 16 februari: 6e zondag door het jaar    11.00 uur Cantate 
 
ROZENKRANS 
We komen elke woensdagavond om 19.00 uur samen in de Mariakapel om de Rozenkrans 
te bidden. Ook zonder eigen rozenkrans bent u welkom om mee te bidden, te mediteren, te 
luisteren, kortom aanwezig te zijn. U kunt ook binnenlopen om een kaarsje aan te steken.  
 
OVERLEDEN   
Op 7 december is overleden mevr. Tonny Zweipfenning-van der Dussen. Mevr. 
Zweipfenning mocht 93 jaar worden. Haar zeswekendienst wordt gehouden op zondag 19  
januari om 11.00 uur in deze kerk. 
 
DANK VOOR KERSTPAKKETTEN IN OVERHOVEN 
Stichting Leif en Leid Overhoven heeft weer kerstpakketten samengesteld voor de 
minderbedeelden in de Sittardse wijk Overhoven. Een maand lang konden er allerlei 
houdbare spullen ingeleverd worden en dat werd ruimhartig gedaan. Ook werd er veel 
geld gedoneerd waar de stichting dan onder andere koffie en kerststollen van kocht .In 
totaal werden er 44 pakketten samengesteld, die werden uitgedeeld door twee 
bestuursleden van de stichting Leif & Leid Overhoven. Alleen zij zijn op de hoogte van de 

Parochie H. Hart van Jezus – Overhoven 
Pastoor-deken R. Merkx, Kloosterplein 10 tel. 046 - 4512275 
Parochiecentrum: open op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 
van 10.00-12.00 uur: Geldersestraat 37, 6136 AS Sittard  
tel. 046-4583023 email :parochieoverhoven@gmail.com  
Kerkbijdrage ING: NL37 INGB 0001 0353 14  
Rabobank: NL60 RABO 0147 6355 94 
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namen en adressen van de ontvangers. Leif en Leid Overhoven wil alle gulle gevers en 
sponsoren hartelijk danken voor de giften. 
 
ACTIE KERKBALANS: Geef vandaag voor de kerk van morgen 

Onze parochie doet weer mee aan de jaarlijkse actie kerkbalans. 
Wij vragen u om te geven voor de kerk waar u uw geloof in God 
met anderen kunt delen, waar naar elkaar wordt omgezien, waar 
bemoediging en inspiratie is. Een plek die we het huis van God 
mogen noemen, waar sacramenten worden bediend en waar 
iedereen altijd welkom is. U geeft om uw kerk, geef daarom 
tijdens Actie Kerkbalans ook voor uw kerk. Zo behouden we 

samen wat waardevol is. Help mee en geef aan uw eigen kerk wat u kunt missen. Geef via 
INGbank: NL37 INGB 0001 0353 14 of Rabobank: NL60 RABO 0147 6355 94                                      
 
BOUW ZELF EEN ORGEL! WORKSHOP SPECIAAL VOOR KINDEREN! 
Op zaterdagmiddag 25 januari 2025 is er van 14.00 uur tot 16.00 uur een compleet 
verzorgde workshop ‘Bouw zelf een orgel. De workshop vindt plaats in het 
parochiezaaltje van de H. Hartkerk in Overhoven, Geldersestraat 37, 6136 AS Sittard 
In deze compleet verzorgde workshop zetten de kinderen zelf een echt klein orgel (het 
“doe-orgel”) in elkaar - compleet met toetsen, pijpen en bijhorende onderdelen. Daardoor 
leren de kinderen spelenderwijs hoe een orgel werkt en wat er allemaal moet gebeuren tot 
een toon kan klinken.                                                                                                         
Daarna krijgen de kinderen de gelegenheid het orgel te bespelen, zij moeten daarbij zelf 
voor de lucht (wind) zorgen door te pompen. Ook krijgen de kinderen een rondleiding bij 
het grote orgel in de kerk. Kinderen (en ouders) zijn van harte welkom! Aanmelden kan 
via: voicesofkidssittard@gmail.com                                                                                     
Omdat wij maar een beperkt aantal plaatsen hebben vragen wij u vriendelijk om zich 
tijdig aan te melden. 
Deze activiteit wordt aangeboden door:                                                                                                                                                       
Stichting Samenwerkende Orgelvrienden Limburg; Sint Gregoriusvereniging in het 
Bisdom Roermond; Parochie H. Hart Overhoven-Sittard; Kinderkoor The Voices of Kids 
Sittard; Stichting Behoud Franse Klooster Sittard 
 
MAAK KENNIS MET ONZE ORGELLEERLING LAURENS NAMI 
Wat is je naam, en hoe oud ben je? Mijn naam is Laurens Nami en ik ben 10 jaar oud.                                                      
Hoelang speel je al orgel? Ik heb al een anderhalf jaar les bij Efrem. Hoe ben je op het 
idee gekomen om te gaan orgelspelen?  Ik zag Efrem orgelspelen in de kerk en ik vond  
dat heel sjiek en wil dit ook leren. Ik vind het geluid heel mooi en het orgel is groot en je 
kan er heel veel mee. In een orgel zitten hele grote orgelpijpen (die maken tonen) en ook  
kleine orgelpijpen (voor de hoge tonen). Ik vind het leuk om al die tonen te laten klinken.  
Hoe heb je geleerd om orgel te spelen? Als eerst heb ik uitleg gekregen hoe het orgel 
werkt. Want het orgel is een heel groot instrument met een windmotor, blaasbalg, 
magazijnbalg heel veel latjes en touwtjes, orgeltoetsen, registers, klavier (manuaal), etc. 
Het is heel leuk om te weten hoe dit allemaal werkt. Daarnaast leer ik de theorie en 
praktijk van muziek. Wij oefenen iedere week muzieknootjes en liedjes met melodie en 
akkoorden en het lezen van de G en F sleutel. De theorie oefenen wij samen met de 
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orgelleerlingen en met een computerprogramma. Kun je vertellen wat je leuk vindt aan 
het spelen op het orgel? Ik vind de werking van het orgel heel interessant. Op een orgel 
zitten heel veel knopjes zoals registers, toetsen, pedalen (voor de voeten) en noem maar 
op. Als organist heb je het heel druk, want je moet niet alleen maar de muziek lezen en 
spelen, maar ondertussen ook de registers bedienen. Wat vind jij juist leuk aan het 
instrument ‘orgel’ Ik vind het leuk dat er in een orgel heel veel orgelpijpen zitten en dat 
die samen in akkoorden heel mooi klinken. Je kan heel veel soorten liedjes spelen op een 
orgel met heel veel klankkleuren (registers). Dit kun je niet op een piano.  Maar wel op 
een orgel. En dat vind ik heel erg leuk. Speel je ook al orgel in een kerk? En zo ja, in 
welke kerk? Ja. Ik speel vaak in de kerk in Overhoven. In Overhoven ben ik iedere 

zondag aanwezig want ik zing daar in het kinderkoor 
en ben er ook misdienaar. Ook mag ik al vaker spelen 
tijdens de Heilige Mis, bijvoorbeeld een liedje tijdens 
de offerande en als mensen ter communie gaan. Maar 
ook heb ik al vaker gespeeld met bezoekjes aan 
andere kerken zoals in de Kathedraal in Roermond, de 
Michaëlskerk in Leuven, een kerk in Zeeland, de 
Apostolische kerk in Sittard, de Augustinuskerk in 
Elsloo, de Petruskerk in Sittard, de kerk in 
Broeksittard, de kerk in Munstergeleen en noem zo 
maar op. Ik ben al op heel veel plaatsen geweest en ik 
hoop nog in veel kerken op het orgel te mogen spelen. 
Begeleid je ook al koren op het orgel? Ik ben 

hiervoor nog goed aan het oefenen. Ik zou het leuk vinden om later ook koren te mogen 
begeleiden op het orgel. Speel je al met beide handen op het klavier en met de voeten op 
het pedaal?  Ik speel al met beide handen (linkerhand akkoord en rechterhand melodie). 
Sinds kort ben ik aan het oefenen om met de voeten op het pedaal te spelen. Dit is heel 
moeilijk maar wel kei leuk. Wat zou je nog willen schrijven over het orgelspelen? Ik wil 
de mensen laten weten dat het orgel een heel leuk instrument is en dit helemaal niet saai is 
maar juist heel interessant en sjiek om daarop te mogen spelen. Ik ben heel blij met deze 
hobby en muziek maakt je vrolijk. 
Dank je wel Laurens. We wensen jou en ons nog veel plezier in de toekomst met jouw 
orgelspel! 
 
DIALEKMIS              
Op zondag 26 januari verzorgt de parochie Overhoven – in samenwerking met C.V. ‘De 
Narre’- een dialekmis. Een gelegenheidskoor zal samen met het kinderkoor The Voices of 
Kids o.l.v. Efrem Verleng,  mooie Limburgse liederen laten horen. Een jaarlijkse traditie 
in Overhoven: een mis voorafgaand aan de carnaval, waarbij bezinning een plaats krijgt 
naast het plezier. De 'Dialekmis' wordt ook uitgezonden via de livestream.  
 
GEZINSVIERING MARIA LICHTMIS 
Op zondag 2 februari a.s.  vieren wij in onze kerk het feest van Maria Lichtmis. Dit doen 
we met een viering speciaal voor de kinderen en met de kinderen. Met Maria Lichtmis 
herdenken wij  dat Jozef en Maria met Jezus voor de eerste keer naar de tempel gingen.  
Daar ontmoetten zij de oude Simeon en Hanna, die blij zijn dat ze Jezus ontmoet hebben:  
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"het licht van de wereld". De viering is op 2 februari om 11.00 uur in de H. Hartkerk in 
Overhoven-Sittard 
 
JAARSTATISTIEK 
Het jaar 2024 is inmiddels ten einde. In onze parochie  werden dit jaar 13 kinderen 
gedoopt, 11 kinderen deden hun eerste H. Communie. Er waren 8 uitvaarten. 
 
KOFFIEDRINKEN 
U bent van harte welkom om op zondag 2 februari na de eucharistieviering een kopje 
koffie te komen drinken in ons parochiezaaltje.  
 
THUISCOMMUNIE 
Op zondag 12 januari en op zondag 9 februari wordt er voor aan huis gebonden 
parochianen en voor bewoners van het SGL  de thuiscommunie gebracht. Wilt u deze 
communie ontvangen dan kunt u zich nog opgeven via het parochiekantoor.                                                                                                                             
 
PAROCHIECENTRUM Let op: gewijzigde openingstijden!                                                                                           
Het parochiecentrum, Geldersestraat 37, tel. 4583023, is op dinsdag, woensdag en  
vrijdag van 10.00-12.00 uur geopend voor o.a. het opgeven van de misintenties, 
aanmelden van doopsel, huwelijk, ziekenbezoek, overlijden enz. Het kantoor zorgt ervoor 
dat het betreffende bericht zo snel mogelijk terecht komt bij de deken of het daarvoor 
aangewezen lid van het pastorale team.                                                                                                                 
U kunt het parochieblad digitaal toegestuurd krijgen. Mail uw e-mailadres naar: 
digitaalparochieblad@gmail.com                                                                                                                             
 
VERGEET NIET UW KERKBIJDRAGE:  ZIE ACTIE KERKBALANS ! 
Intenties voor het volgende parochieblad kunt u tot woensdag 5 februari 2025 
aanleveren. 
 
Priesterwijding kapelaan Maxwell Antony  
Op zaterdag 15 februari wordt onze kapelaan Maxwell 
Antony Chamakuzhy in India tot priester gewijd. Een zeer 
vreugdevolle gebeurtenis! Jarenlang heeft Maxwell zich 
voorbereid op deze grote dag. Op zijn 15e begon hij zijn studie 
op het Kleinseminarie. In 2018 vroeg zijn bisschop hem voor 
een aantal jaren naar Nederland te gaan om daar zijn studie af 
te maken en in de parochie te werken.  
Maxwell is nu 4 maanden in Sittard en voelt zich enorm thuis. 
Met z’n drieën op de pastorie geeft een grote vreugde. 
De Priesterwijding zal plaatsvinden in de kerk van de H. 
Sebastianus in Chellanam, Kerala, India op zaterdag 15 
februari om 10.00u plaatselijke tijd (= 5.30u Nederlandse tijd). 
De wijding wordt toegediend door de hoogeerw. heer Dr. 
James Raphael Anaparambil, Apostolisch Administrator van 
het Bisdom Cochin. Kapelaan Maxwell aan het 

werk op het hoogaltaar van 
de Paterskerk 
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De Wijdingsplechtigheid – waaraan Deo Volente ook kapelaan José Guerrero deelneemt – 
zal worden uitgezonden via een live-stream. Het linkadres is pas enkele dagen van tevoren 
bekend en zal op de website rk-kerken-sittard.nl worden gepubliceerd. Het is ook 
mogelijk de Wijdingsmis later terug te kijken op YouTube. 
 
Op zondag 16 februari om 10.30u (Indiase tijd) doet Maxwell zijn eerste Mis in zijn 
thuisparochie in de kerk van de Onbevlekte Ontvangenis in Ezhupunna. 
 
Op zondag 23 maart om 14.00u doet Maxwell zijn eerste Mis in de Petruskerk in Sittard. 
Aansluitend is er een receptie. Over de Eerste Mis kom meer informatie in het volgende 
Parochieblad maar ‘save the date’! 
 
Maxwell zal op 30 januari naar India gaan en komt 8 maart terug. José is in India van 10 
t/m 22 februari. 
Wij wensen Maxwell en zijn familie een heel goede voorbereiding en een schitterende 
wijdingsdag. Ik vraag u allen Maxwell in uw gebeden te gedenken in deze dagen van 
voorbereiding en daarna. 
Rob Merkx, deken 
 
Huiszegen blijft verkrijgbaar 

Op Driekoningen, zondag 5 januari zijn de 
Huiszegens uitgedeeld in onze kerken. 
Mocht u ons gemist hebben: ze blijven in 
de infostands liggen achter in onze kerken. 
We rekenen erop dat meegenomen 
Huiszegens ook worden opgehangen. Het 
gebruik van de huiszegen is een kostbaar 
stukje huisliturgie! 
 

Het parochieblad in een nieuw jasje… 
Het logo op de voorzijde van het parochieblad kwam steeds meer af te staan van de 
werkelijkheid… Sinds het logo is gemaakt zijn Broeksittard, Vrangendeael, Leyenbroek, 
Munstergeleen en Ophoven bij de federatie gekomen. Het werd erg ingewikkeld om een 
logo te tekenen waarin alle parochies hun ‘plaatsje’ hebben. Ik ben dus zelf maar een 
beetje aan het hobbyen gegaan. Het plaatje is niet veranderd maar de parochienamen in 
het aparte blauwe kader onder de afbeelding kloppen nu wel. Er wordt gewerkt aan een 
nieuw logo. 
 
Thuis de parochiemis volgen? 
U kunt thuis live de Missen uit de Petruskerk (zondag om 11.00u) en Overhoven (zondag 
om 11.00u). U kunt dat doen door op een computer, laptop of tablet een webadres in de 
typen. Petruskerk: www.rk-kerken-sittard  
H. Hartkerk Overhoven: parochieoverhoven.jouwweb.nl/livestream. 
Als het niet lukt, vraag dan hulp aan een jongere!
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Pastoraal Team: 
Deken Rob Merkx Kloosterplein 10 tel. 4512275 
In noodgevallen: tel. 06 25570088 
Kapelaan José Guerrero Kloosterplein 10 tel. 4512275 
In noodgevallen: tel. 06 19561396 
Kapelaan Maxwell Anthony Kloosterplein 10 (tijdelijk) 
tel. 4512275. In noodgevallen: 06 85879551 
Diaken R. Fleischeuer Patchstraat 2 tel. 06 10279717 
Pastoraal werkster Elly Bus-Linssen (Vrangendael) 
tel. 045 5721946 
Em. past. P. Kerkhofs Leyenbroekerweg 107 
Tel. 4008960. In noodgevallen: tel. 06 23077718 
Assistent H. Peters In de Camp 3 Broeksittard tel. 4512497 
 

Centrale administratie parochiefederatie: tel. 4512275 
Kloosterplein 10 e-mail: kantpastoriesittard@gmail.com 
 Het parochiekantoor is geopend op maandag en 
donderdag/vrijdag, tussen 10.00 en 12.30 of op afspraak. 

Doopsel:  
Aanmelden via Catechist 
B. Scholte tel. 4519139 ofwel:  
doopsel@rk-kerken-sittard.nl 
Huwelijk - Uitvaarten: 
Deken R. Merkx: tel. 4512275 
Jeugd- & Jongerenpastoraal: 
Kapelaan J. Guerrero tel. 4512275 
Pastoraal zieken en ouderen: 
Deken R. Merkx: tel. 4512275 
Assistent H. Peters tel. 4512497 
Contact zorginstellingen: diaken 
R. Fleischeuer tel. 06 10279717 
Pastorale inzet Vrangendael: 
E. Bus-Linssen tel. 045 5721946  
website: 
www.rk-kerken-sittard.nl 
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ALLE VRIJWILLIGERS: BEDANKT 

 

Met deze twee foto’s van ijverige heren in de Petruskerk, willen wij allen 
bedanken die zich hebben ingezet om onze kerken voor te bereiden op het 
grote feest van Kerstmis. Dames en heren: heel hartelijk dank voor uw 
geweldige inzet en prachtige resultaten! 


